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TEŞEKKÜR 


Bu kitabı kölelik yüzünden ailesinden koparılmış, kaçırılmış, satılmış, gururu kırılmış, zorla emeğinden faydalanılmış, her tür tacize, tecavüze uğramış ya da öldürülmüş yüzbinlerce isimsiz mazlumun aziz hatırasına ithaf ediyorum. 

Hayatımda Beyaz Köleler ile ilk karşılaşmamdan, tezi ve ardından bu kitabı yazıncaya kadar geçen 33 yıllık süreçte şahit olduğu ne varsa aktaran, çoğunluğun hatırlamak ve konuşmak istemediği mahrem bir konuda görüşme yapmayı kabul edip hatıralarını paylaşan; susarak unutmayı tercih edenlere karşın tanıklıklarıyla puslu bir dönemi aydınlatan, geçmişle yüzleşerek bizi o “Son Seslerle” buluşturan yüzlerce güzel ve cesur insana teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Tez yazım süresince yardımlarını aldığım hocalarım Prof. 
Dr. Bülent Bilmez, Doç. Dr. Başak Tuğ ve Prof. Dr. Ulaş Sunata'ya da çok teşekkür ederim. 

Bu tezin kapsamlı bir kitaba dönüşmesi konusunda beni cesaretlendiren, kitaba Sunuş yazarak da bizi onurlandıran hocam Doç. Dr. Erol Köroğlu'na ve kitabı yazım sürecinde danışmanlığımı yapıp yorumlarıyla önümü açan Dr. Zeynel Abidin Besleney, Elmas Zeynep Arslan, Dr. Selim Ahmetoğlu, Ayça Atçı ve hatıralarını bizimle paylaşan kıymetli büyüklerim Afeşıj 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Emin, Hikmet Albayrak ve Hanefi Akkan'a da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Uzun yıllardır devam ettiğim alan çalışmalarımı yürütürken ve kitabı yazım süresince sabırla beni destekleyen eşim Selva Çetaw'a ve kızlarım Janserey, Simaze ve Setenay'a da çok teşekkür ederim. 

1987'de varlıklarından haberdar olduğum, 1996'dan beri hatıralarını topladığım ve nihayet 2018'de de yüksek lisans tezi olarak yazdığım elinizde tuttuğunuz bu kitap, 19. yüzyılın başında dünya üzerinde son Beyaz Köle edinim bölgeleri olarak kalan Doğu Avrupa ve Kafkasya'dan Ortadoğu ve Akdeniz coğrafyasına akan insan ticaretini Beyaz Köleler özelinde ele alıyor. 

Çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyet'ine Beyaz Köleler ve Beyaz Köle ticareti tarihsel arka planın yanı sıra, kölelerin tanıklıkları ve sözlü tarih verileri üzerinden aydınlatılıyor. 19. yüzyılın başından itibaren İstanbul'da etkisi giderek artan Beyaz Köle tüccarlarının Rus, Çerkes, Kozak, Ukraynalı, Nogay, Gürcü, Abaza, Bulgar, Rum ve Ermenilerden edindikleri köleleri ve onların ticareti, iki yüz yıllık tarihsel süreç içerisinde kitapta ayrıntılı bir şekilde ortaya konulma- ya çalışılıyor. Sayıları yüzbinlerle ifade edilen son Beyaz Kölelerin yaşam tecrübeleri, hayata tutunma pratikleri ve hürleşme süreçleri de tanıklıklar üzerinden kitapta ele alınıyor. 

Farklı halklardan edinilmiş köleleri içinde barındıran bir kapalı topluluk olarak Beyaz Köleler ve onların ticareti, Osmanlı imparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalan ama hakkında çok az konuşulan konulardan biridir. Erken Cumhuriyet dönemi yöneticileri bu “öteki” kitleyi görmezden gelse de kitaptaki anlatılar Beyaz Köle ticaretinin el altından 1940'lara kadar varlığını devam ettirdiğini, satılan kölelerin de 90'lara kadar aramızda yaşadığını gösteriyor. Türkiye toplumunda Beyaz Kölelere yönelik algıların 1923 sonrasında nasıl şekillendiği ve onların hür vatandaşlar olma yolundaki meydan okuma deneyimleri de sözlü tarih anlatıları çerçevesinde kitapta ortaya konuluyor. 

Dünya üzerinde satılmış son Beyaz Köleleri anlatan bu kitap, kaynak olarak faydalandığı arşiv belgeleri ve öncesinde yazılmış eserlere ilave olarak içerdiği sözlü tarih verileri ve tanıklıklarla şimdiye kadar yapılan çalışmalardan ayrı bir yer tutuyor. 
Hatırlama ve yüzleşme odaklı kaleme alınmış bu kitap Araf'ta kalmış Beyaz Kölelere kulak verip o son sesleri kayıt altına alarak, Beyaz Kölelere dair yanlış bilinen ya da hiç bilinmeyen konuları aydınlatmayı hedeflemiştir. 


ELBRUZ AKSOY 
İstanbul, Ağustos 2021 
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SUNUŞ 


BEYAZ KÖLELER: SON SESLER 
BİZİ NEREYE ÇAĞIRIYOR? 


EROL KÖROĞLU! 


Filozof Nietzsche, Türkçeye Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Sakıncası diye çevrilen risalesinde içinde yaşadığı 19. yüzyıl Alman toplumunun tarihle kurduğu sağlıksız ilişkiyi eleştirir ve yaşamı destekleyen bir tarihçiliğin peşinde üç farklı tarih yaklaşımından söz eder: anıtsal, kadim zamanlara dönük olan ve eleştirel.? Nietzsche bunların tümünü önemser ama herhalde o sırada henüz yeterince üzerine gidilmediği için eleştirel tarihçili- ge farklı bir vurgu yapar: “Eğer bir insan yaşamını sürdürmek istiyorsa, geçmişin bir parçasıyla ilişkisini sona erdirme, bu ilişkiyi feshetme gücüne sahip olmalı ve bu gücü zaman zaman uygulamalıdır.”* Çünkü tarih her zaman büyük olaylardan ve görkemden oluşmaz; aynı zamanda şiddet, zayıflık ve adaletsizlik de içerir. O zaman bizim de kaynaklandığımız bu tarihi affetmemeli, “bıçağı onun köklerine saplamalı”yız. Bu kaynaklanma ya da köken konusu, eylemi hem gerekli hem de tehlikeli kılacaktır. Önceki kuşakların ürünü olduğumuza göre, onların çarpıklıklarının, tutkularının ve hatalarının da ürünüyüz. 


l o Doç.Dr. Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
2 Nietzsche, Friedrich, Untimely Meditations (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), s. 70. (Türkçeye çeviriler Erol Köroğlu'na aittir.) Kitabın 


çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: İş Bankası Yayınları. 
3 Age,s.74. 
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Bunlara mahküm olduğumuzu veya bunlarda sorumluluğumuzun olmadığını ilan etsek de esasında değişen bir şey olmayacaktır; her durumda bunlardan kaynaklanıyor olmaya devam ederiz. Nietzsche buna “birinci doğa” der. Ama bunlarla hesaplaşarak ikinci bir doğa yaratabilir ve bunların olumsuz etkisini giderebiliriz. Böylece kaynaklandığımızdan farklı bir geçmiş edinmeye çalışmış oluruz. Bu zor ve tehlikeli bir iştir, çünkü Nietzsche ikinci doğaların her zaman birincilerden daha zayıf olduğuna inanır: “Sıklıkla olan şudur: İyiyi bilir ama yapmayız çünkü daha iyiyi de bilir ama yapamayız.” Ama yine de umut vardır ve Nietzsche, eleştirel tarihi kullananları bir tür diyalektiğe vurgu yaparak teselli eder: “Her birinci doğa bir zamanlar ikinci doğaydı ve her muzaffer ikinci doğa birinci doğa haline gelir.” 

Elbruz Aksoy'un elinizde tutmakta olduğunuz Beyaz Köleler-Son Sesler'i tartışma götürmez bir eleştirel tarih çalışması. Nietzsche'den bugüne eleştirel tarihsel bakış çok yaygınlaştı. Hatta nicelik açısından olmasa bile, niteliksel olarak günümüzde has akademik tarihçiliği belirleyen bakışın eleştirel tarihe dayandığını söyleyebiliriz. Ancak üretilen onca çalışmaya rağmen, her yeni eleştirel tarih çabası yepyeni bir sancıyla ortaya çıkıyor. Kaynaklandığımız tarihin bugünkü sömürü ve diğer olumsuzlukları da kapsayan duruma etkileriyle yüzleşmek, bıçağı onun köklerine sokmak hiçbir zaman kolay değil, herhalde hiçbir zaman da kolaylaşmayacak. Bu zorluğun nedeni, tarihe anıt değeri ya da eskiliği üzerinden yaklaşanların, eleştirel tarihin üzerine gittiği kimliği korumaya adanmış olanların sıklıkla saldırganlaşan savunmacılığı değil. Eleştirel tarihe niyetlenen, korkuyu geride bırakmak zorundadır, gerekirse serden geçmelidir. Ne var ki, tarihe saplanan bıçak kendi kökünüze de dönüktür. Eleştirel tarihe soyunduğunuzda bir yerde kendinize de kıyarsınız. Adaletsizlik ve sömürüyle hesaplaşmak için kimliğe aidiyetin sıcaklığını terk etmeyi göze alırsınız. Çünkü “daha iyiyi yapabilen” bir kimliğe ulaşmanın peşindesinizdir. 

Sizlere sunmakla yükümlü olduğum bu kitap hem yazarının 


4 Azge.,s. 76. 
5 Age,s.TI. 
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hem benim duygusal yükü yoğun bir biçimde dahil olduğu ve önemsediği bir etnik ve kültürel kimlikle böyle bir ilişkiye giriyor. 1864'te yaşadığı soykırım ve ardından gelen sürgünle, anayurttakinden katbekat yüksek sayıda bir nüfusu içeren ve başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkeye dağılan Çerkes diasporası, ulus-devletler çağında Arafta kalan topluluklardan biri. Ne geçmişinin anıtsallığını ne de kadimliğini kendi yazı dilinde, birörnek kültürel pazarında üretme ve çoğaltma şansına sahip. 
Mensuplarının büyük çoğunluğu dili anlamıyor ya da anlasa bile konuşamıyor. Çerkeslik bir büyü, bir tılsım ve belki bir lanet gibi bünyelerine sızıyor ama Türk, Arap, Rus kimliklerinin altında hep gizli kalmaya mahküm oluyor. 

Elbruz Aksoy böyle bir kimliğin geçmişine eleştirel tarihçiligin bıçağını saplıyor. Yanlış anlaşılmak istemem. Aksoy, sadece Çerkes topluluklarının anayurttan ve feodal sınıfsallıkların- dan kaynaklanan kölelik kurumu ve bunun tarihinden söz etmiyor. İşin bu hali de son derece çarpıcı olurdu. Ancak özellikle bazı Çerkes topluluklarının kadim yapılarında var olan kölelik ilişkilerinin, savaş ve soykırım vesileleriyle ilişkiye girdikleri Çarlık Rusya'sı üzerinden Ruslukla ve Osmanlı İmparatorlugu üzerinden Müslüman Türk, Arap vb. kimlikler ve gayrimüslim etnik topluluklarla nasıl bir etkileşim oluşturduğunu da bize gösteriyor. Kafkasya'dan ve 1864 sonrası imparatorluğun Çerkes köylerinden köle ticaret ağlarına dahil olan bireyler, neden ait oldukları Çerkes köleliğinden İslâmi kurallarla belirlenen köleliğe geçmekte bu kadar istekliydiler? Ya da neden köle tüccarları tarafından bir biçimde köle pazarına dahil edilen Ukraynalı, Rus, Bulgar ve hatta Kürt köleler Çerkes köle olarak pazarlanmayı, satıldıkları hanelerde bu doğrultuda bilinmeyi tercih etmişlerdi? Köleyken Osmanlı'da üst düzey memur, subay ve hatta paşa olan eski köleler, köylerine gittiklerinde nasıl hâlâ köle muamelesi görüyorlardı? Dünyada ve Osmanlı'da köleliğin kaldırılmasına yönelik hareketler köleler ve sahipleri arasındaki ilişkileri ne türden bir şiddet sarmalına taşımıştı? 
Ve tabii, bu kadar lanetli olduğunu bildiğimiz halde farklı coğrafyalarda ve değişik kisveler altında süregelen akla ve vicdana 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sığmaz kölelik kurumunun kültürel kalıntıları günümüz dünyasında hangi biçimlerde etkili olmaya devam ediyor? 

Elbruz Aksoy, bu eş ve artzamanlı olarak karmaşık, kültürler ve kimlikler arası ve ötesi tarihsel olguyu çok yönlü bir biçimde inceliyor. Beyaz Kölelik olgusu elbette kaçınılmaz olarak daha önce çalışılmış bir konu. Bu alanda ulusal, uluslararası ve ulus ötesi pek çok çalışma üretilmiş durumda. Aksoy bu literatürü dikkatle okuyor ve kendi araştırmasında verimli biçimde kullanıyor. Yararlandığı ikincil literatüre, birincil kaynakları tartışarak olduğu gibi, Beyaz Kölelik odaklı sözlü tarih çalışması üzerinden de katkıda bulunuyor. Aksoy'un bu çabası, Beyaz Kölelik konusunun sadece bir yan tarihsel konu değil, başlı başına bir alan olduğuna işaret ediyor. Kuzey Kafkasya ve Çerkeslerin 1864 öncesi ve sonrası tarihini olduğu kadar Çarlık Rusyası, Sovyetler Birliği, Osmanlı ve onun Türkiye'yi de içerecek biçimde tüm mirasçısı devlet ve kültürleri; daha bilindik emperyalizm, sömürgecilik ve hatta maduniyet ilişkilenmelerinin ötesinde, artık Beyaz Kölelik olgusuyla temasları açısından da yeniden düşünmek gerekiyor. 

Beyaz Kölelik olgusu bizlere, tarihin nasıl insan bedeni üzerine sömürü, acı ve kanla yazıldığının çalışılıp anlaşılacağı bir imkân sunuyor. Aksoy'un kitabı bunu hem akademik tarihçilik hem de etnik, ulusal, cinsel, inançsal ve kültürel pek çok kimlik için göz ardı edilemez bir koşul haline getiriyor. Görülmemeye çalışılan bir gerçeğin, bir kördüğüm olarak önümüz- de durduğunu fark etmeliyiz. Bu kördüğümü kesecek bir kılıcımız yok. Sadece daha iyiyi yapmaya ve farklı bir dünya kurmaya niyetlenen bir irade, kötümser bir umuttan güç alarak milyonlarca kölenin acısı üzerinden örülüp bugüne bulaşan bu girift gerçekliği çözmek için çaba harcayabilir. Bunu, Elbruz Aksoy'un incelikli ve güçlü emeğiyle bize ulaşan Beyaz Kölelerin son seslerine borçluyuz. 

Beyaz Köleler-Son Sesler, “insanca pek insanca” olanı bilme- ye ve anlamaya çağırıyor. Bu çağrıyı geri çevirmeyecek okurun bol olacağını umut edelim. Çünkü bu, bizlere başka bir dünyayı kurmak için bir fırsat verecek. 
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GİRİŞ 


1987'de Samsun şehir merkezinde yaşıyorduk, teyzemi istemeye gelmişlerdi, oysa evde tam bir yas havası vardı. Anneanneme neden bu kadar üzgünsün diye sorduğumda “Daha ne olsun gelenler köle, kölel” diye söylenmiş, misafirlerin yanına da çıkmamıştı. İlk kez bir köle görecek olmamın heyecanıyla salona koşmuş; merakla kapıyı araladığımda salonda oturan kadınların, TRT'de yayınlanan “Köle İsaura” dizisindeki Afrikahı kadınlara hiç benzemeyen beyaz tenli, uzun boylu ve renkli gözlü kadınlar olduğunu görünce de çok şaşırmıştım. 

O gün Beyaz Köleler ile ilk kez karşılaştığımın farkında değildim...' 


Kölelik, insanlık tarihi kadar eski bir kurumdur ve dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı zamanlarda ve farklı şekillerde de olsa yaşanmıştır. Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğu'nda Beyaz Kölelerin ana kaynağını oluşturan Rusya, Ukrayna, Çerkesya, Gürcistan ve Abhazya'dan edinilmiş Beyaz Köleleri ve kölelik uygulamalarının İmparatorluğun 19. yüzyılın başından yıkılışına kadar geçen dönem üzerindeki tesiri inceleniyor. Bununla birlikte, Beyaz Kölelerin Batılılaşma evresindeki Osmanlı toplumsal yapısına etkisi, Beyaz Köle ticaretinin 1911'de yasaklanması ve 1923'ten günümüze kadar gelen Beyaz Köle mirasının eleştirel bir perspektifle ortaya çıkarılması amaçlanıyor. 


1 Samsun, “Beyaz Kölelere dair ilk hatıralarım”, 1987. 
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Kitabı daha önce bu alanda yapılmış çalışmalardan farklı kılan üç temel özellik var. Kitap bu üç sacayağı arasında kurgulanarak hazırlandı. Bunlardan en önemlisi; daha önce yazılmış tez ve kitapların arşiv kaynaklı çalışmalar olmasına rağmen, bu kitap ilk defa ana kaynak olarak sözlü tarih çalışmalarından elde edilmiş verileri ve tanıklıkları kullanarak Beyaz Kölelerin geçmişini ve Beyaz Köle ticaretinin yasaklandığı 1911'den bugüne kadar gelen puslu dönemi aydınlatmayı hedeflemesidir. 

1996'da başladığım Beyaz Kölelere dair görüşmeler 2019'a kadar sürdü, iki yüz civarında kişiyle Beyaz Köleler üzerine görüşmeler yapıldı. Tüm bu görüşmelerden seçilen veriler kitabın Altıncı Bölümü'nde hafıza, mekân ve hatırlama ekseninde ayrıntılı olarak tartışılıyor. 

Çalışmamızı farklı kılan ikinci bir nokta da şu: yapılan sözlü tarih çalışmaları grup içinden biri tarafından yapıldı. Çoğu görüşmede içeriden biri olmanın verdiği rahatlıkla, “siz anlatmasanız da ben biliyorum ve yazacağım...” şeklinde cümleler kurarak konuşmacının tanıklıklıklarını anlatmasını teşvik etmeye çalıştığımı itiraf edebilirim. 

Son olarak “Çerkes Köle” terimini tartışmaya açarak, bu sorunlu kullanıma değinilmiş olması da ayrıca önemli. Zira Osmanlı sınırları içinde Çerkes köle etiketiyle satılan, Kafkasya'daki limanlardan gelmiş olmakla birlikte içinde çok sayıda Rus, Kozak,? Ukraynalı, Nogay, Dağıstanlı, Abaza ve Gürcülerin de bulunduğu bu geniş grubun Çerkes köleler olarak adlandırılmasının yanlış olduğu öne sürülüyor. Bu kalabalık mağdur insan topluluğuna “Beyaz Köleler” demenin daha doğru bir tanımlama olacağı arşiv ve sözlü tarih verileri ışığında tartışılıyor. 

Kafkasya'da Rus, Kozak, Ukraynalı, Çerkes, Gürcü ve Abazalar başta olmak üzere farklı topluluklardan çeşitli şekillerde edinilen Beyaz Kölelerin; 1850 sonrasında Osmanlı topraklarında iskân 


2 Kitapta “Kozak” ifadesi Ukrayna'nın Zaparojhie, Dnyeper ve Rusya'nın Don 
nehri kıyılarında yaşayan bir Slav halkı olan ve Rus Çarlığı tarafından militarize edilerek Kuzey Kafkasya'ya iskân edilen halk için kullanılmıştır. Kozaklar Rusçada “ka3akH”, İngilizcede de “Cossaks” şeklinde ifade edilmektedir. Kozakları, Kazakistan'da yaşayan ve Türk halklarından olan Kazaklar ile karıştırmamak için kitapta “Kozak” terimi kullanılmıştır. 
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olunan kimi yerlerde, özellikle de savaş, isyan ve çatışma dönemlerinde Bulgar, Ermeni ve az sayıda da Rumlardan edinilen dul ve yetimlerle bir müddet daha üretilmeye devam etmesi konuyu daha karmaşık bir hale getiriyor. Bu kölelerin büyük bir kısmının Osmanlı köle tüccarları tarafından “Çerkes köle” etiketiyle satılıyor olması, bu tanımlama ile evrak hazırlanması, konuyu araştıranların da yanılgıya düşmesine sebep olan başlıca etkenler arasında. Pazarda etnik olarak Çerkeslerden edinilmiş kölelerin de olması gerçeği, tüm Beyaz Köleleri Çerkes yapmayacağı gibi, onlar için Çerkes köle teriminin kullanımını da gerektirmez. 
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Kitap esas itibariyle 19. yüzyılın başından günümüze kadar olan süreci ele alıyor, bu bağlamda Beyaz Köleler hakkındaki bilgilerin daha anlaşılır olabilmesi için Osmanlı köleliği, Çerkes ve Rus köleliği ile karşılaştırılarak inceleniyor. 

Kitap, Giriş ve Sonuç kısımları dışında altı bölümden oluşuyor. Birinci Bölüm'de genel hatlarıyla Beyaz Kölelerin kimliği, Kafkasya'da kölelik uygulamaları ve sınıfsal yapılar analiz ediliyor. İkinci Bölüm'de 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda kölelik sistemi ve Beyaz Köle ticareti ele alınıp konunun tarihsel arka planı tartışılıyor. Üçüncü Bölüm'de, 1800-1856 yılları arası dönemde Rusya'nın Çerkesya'yı işgalinden başlayarak, orantısız savaş şartlarının Beyaz Köle ticareti üzerindeki etkileri üzerinde duruluyor. Beyaz Köle ediniminde en temel kaynaklardan biri olan savaş esirlerinin 19. yüzyıl boyunca süren çatışmalardan nasıl etkilendiği de bu bölümde incelenen meseleler arasında. Rus köleliğinin temel özellikleri, Rus serfliği, Kozak yerleşimleri, Rus asker kaçakları ve savaş esirlerinin Beyaz Köleliği besleyen ana kaynaklarından birini oluşturduğuna dair iddialar da bu bölümde tartışmaya açılıyor. Slavların yanı sıra, Beyaz Köleler içinde ciddi bir nüfus teşkil eden Gürcü ve Abaza köleler meselesi, feodallerin bu ticaret içindeki etkisi ve köle ihracın- da kullanılan Karadeniz limanları da bu bölümde ele alınıyor. 

1856 Kırım Savaşı'nın bitişi ile 1864 Çerkes Sürgünü arasındaki dönem ve bu dönemde Kırım ve Kafkasya'da yaşanan gelişmelerin Beyaz Köle ticaretine yansımalarına da etraflıca değiniliyor. 
Çerkes Soykırımı'ndan hayatta kalmayı başarsa da akrabalarını kaybetmiş, vatansız kalmış binlerce hür doğmuş çocuk ve kadının Beyaz Köle ticaretine nasıl dahil olmak zorunda kaldıkları ve soykırımın köleliği nasıl tetiklediği de bu bölümde tartışılıyor. 

1864-1878 Berlin Antlaşması arasındaki dönemde Beyaz Kölelerin Osmanlı sosyal ve siyasi hayatına uyum süreci, yaşam mücadeleleri ve bunun Beyaz Köle ticareti üzerindeki etkisi de ele alınan konulardan biri. 1878'den II. Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen dönemde yaşanan gelişmelere ve Çerkeslerin saray ile kurdukları ilişkinin temelini oluşturan haremdeki cariyeler ve ordudaki köleler meselesine de etraflıca yer veriliyor. 

Dördüncü Bölüm'de II. Meşrutiyet döneminde Çerkes İttihad ve Teavün Cemiyeti'nin Beyaz Köle ticaretinin yasaklanmasına yönelik çabalarına değiniliyor. Kitabın Beşinci Bölümü sözlü tarih kısmına giriş niteliğinde olup, Altıncı Bölüm'de tanıklıklar üzerinden ele alınan konuları daha iyi anlamamızı sağlayacak altı makaleden oluşuyor. Altıncı Bölüm'de tanıklıklar ve hatıralar üzerinden “hafızada” Beyaz Köleler ve Beyaz Köle ticaretinin izi sürülmüş, köleler ve onların çocuklarına ait son sesler kayıt altına alınmaya çalışılmıştır. Hafıza, mekân ve “hatırlamama!” ekseninde yürütülen bu çalışmalar yirmi dört farklı başlık altında inceleniyor. 

Bütün kölelik düzenlerinde var olan cinsel sömürünün Beyaz Kölelik uygulamalarında ne şekilde ortaya çıktığı ve bunun sonuçları da farklı bölgelerden kadın ve erkek tanıklıklar üzerinden değerlendiriliyor. “Anadolu'da Beyaz Olmak” başlığı altında hem Osmanlı köle pazarının Beyaz Kölelere olan bitmeyen talebi hem de güzel olmanın bir ön koşulu olarak beyazlık kavramı üzerinde duruluyor. Beyaz Kölelerin ve Osmanlı toplumunun hafızasındaki beyazlık algısı ve bu algının nasıl şekillendiği ve hafızada saklandığı Şarkiyatçıların çalışmalarıyla karşılaştırılıyor. 

1895 ve 1915 Ermeni isyanları ve katliamları sürecinde yolda bulunan, askerden satın alınan, askerden kaçırılan ya da bizzat aileleri tarafından Çerkeslere emanet bırakılan bu çocuk ve kadınların izi bu bölümde sürülüyor. “Çerkesleşmiş Ermeniler” de denilen bu üzeri örtülmüş kitlenin Beyaz Kölelerle olan ilişkisine etraflıca değiniliyor. 

Milli Mücadele döneminin tartışmalı figürlerinden olan Çerkes Ethem ve onun Beyaz Kölelerle olan bağlantısı da bu bölümde incelenen konu başlıklarından biri. Teşkilat-ı Mahsusa'nın en önemli isimlerinden Kuşçubaşı Eşref'in ve İttihatçı kimi arkadaşlarının Beyaz Kölelik bağlarına sahip olduğu konusundaki iddialara da bu bölümde yer veriliyor. Devlet Baba'nın Beyaz Köleler ile tanışma ve onları istihdam etme süreci, örnek anlatılar üzerinden ele alınmış, bu az bilinen ilişkiler ağının seyri ana figürler üzerinden tartışılıyor. 

Cumhuriyet'in ilanı sonrasında Beyaz Köleler arasında kırılmaya sebep olduğu düşünülen Soyadı Kanunu ve bu süreçte köle sülalelerinin hem sahipleri olduğunu iddia eden beyler ile hem de devlet memurları ile yaşadığı soyadı alma ve hürleşme mücadelesine de değinilmeye çalışılmıştır. 1923 sonrasında kölelere ne olduğu, köle kimliklerinden kopup kopamadıkları, hatıralar ve tanıklıklar üzerinden tartışılarak konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 
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Sözlü tarih, klasik tarih anlayışlarına alternatif olmanın yanı sıra, tarihin daha iyi anlaşılması için yeni fırsatlar da sunan bir yöntemdir. Sözlü tarih, halkın resmi kayıtlara girmeyen sözlerini, görüşlerini tarihe katmanın ötesinde, daha önce belge tarihçiliğinin yaratmış olduğu kimi mitleri yıkmaya yardımcı olur. Paul Thompson, Geçmişin Sesi adlı eserinde sözlü tarih hakkında şunları söyler: 


Sözlü tarih, hayatı tarihin içine sokar. Kahramanlarını sadece liderler arasından değil, çoğunluğu oluşturan ve o ana kadar bilinmeyen insanlar arasından seçer. Toplumsal sınıflar ve nesiller arasındaki bağlantıyı, dolayısıyla anlayışı sağlar. Ortak anlamları ortaya çıkararak tarihçiye ve sıradan insanlara bir mekâna ya da zamana ilişkin aidiyetduygusu kazandırabilir. Sözlü tarih, tarihin kabul edilmiş mitlerini ve baskın yargılarını yeniden 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değerlendirme, tarihin toplumsal anlamını kökten dönüştürme aracıdır. İnsanlara tarihlerini kendi sözleriyle geri verir. Onlara geçmişi verirken, geleceği kurmak için de yol gösterir.” 


Bu kitabın kahramanları olan Beyaz Kölelere tarihlerini geri vermek, onların seslerini duyabilmek ve onlarla ortak bir gelecek kurmak için sözlü tarihin sınırlarında gezintiye çıkmak durumundaydım. Kimi sorular daima aklımdaydı: Bu süreçte yaşananların insani, toplumsal ve siyasi boyutları sonraki nesillerde ne tür izler bırakmıştı, bu izlerin günümüze yansımaları nasıldı ve günümüz Beyaz Kölelerin torunları geçmişle nasıl yüzleşiyordu?.. 

Leyla Neyzi Türkiye'de sözlü tarih, bellek, aidiyet ve kimlik konularında birçok makale ve kitap yayınlamış bir akademisyen olarak benim gibi araştırmacıların konuya dikkatini çekmişti.* Müslümanlaştırılmış ve yetim kalmış Ermeniler üzerine yaptığı çalışmalar ile de tanınan Ayşe Gül Altınay ise Fethiye Çetin ile birlikte çok ses getirecek konuları yine sözlü tarih üzerinden ele alarak bize alternatif bir tarih okuması yapma fırsatı vermişti.” Son olarak Oktay Özel'in “O Hikâyeler, O Sesler, O Tarihçiler” adlı makalesinin kitabı yazım sürecimde beni cesaretlendirdiğini ve önümü açtığını ifade edebilirim. 

Hassas ve mahrem bir konu olduğu birçok görüşmede ifade edilen ve üstü kapatılmaya çalışılan bu konu hakkında konuşulmaya başlanmasının yüzleşme literatürüne katkı sağlayacağı ve başka araştırmalara da kapı aralayacağı düşüncesindeyim. Coğrafyamızın saklı belleklerinden biri olan Beyaz Köleler ile alakalı her türlü tarihi, sosyal ve kültürel çalışmalara devam edilmesi dileğiyle. 


3 Paul Thompson, Geçmişin Sesi, s. 47. 

4 Leyla Neyzi, “Ben Kimim?: Türkiye'de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik. İstanbul'da Hatırlamak ve Unutmak: Birey, Bellek ve Aidiyet. Nasıl Hatırlıyoruz? 
Türkiye'de Bellek Çalışmaları.” 

5 Ayşe Gül Altınay - Fethiye Çetin, The Grandchildren: The Hidden Legacy of 
‘Lost’ Armenians in Turkey; Ayşe Gül Altınay - Fethiye Çetin, Torunlar. 

6 Oktay Özel, “O Hikâyeler, O Sesler, O Tarihçiler”, Tarihçilerden Başka Bir 
Hikâye, s. 15-28. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 


Halim Giray, 1770'te düzenlenen bir Tatar baskınını anlattı, baskında Rus kalesi yakılmış, on beş bin kişi esir alınmıştı. Dinleyiciler arasında Rumeli vilayetlerinde görevli bir Kadı da vardı. “Herkesi hayrete düşüren bir şey oldu ve adam, büyük bir mahcubiyet ve şaşkınlıkla, o baskında esir alınan Rus- 


lar arasında kendisinin de bulunduğunu söyledi...” 


Matruşka 


Matruşka çok güzel motif ve figürlerle süslenmiş, oyuncak dünyasında benzeri olmayan nadide bir parçadır; sürprizlerle dolu bir oyuncak olmanın ötesinde Rus sanatı ve ruhunu da yansıtır. 

Beyaz Köleler de matruşka gibidir. O matruşkanın dış kısmında albenili bir “Çerkes” figürü karşımıza çıkar. Zira pazarda Çerkes motifleriyle süslenerek satılan matruşkalar daha yüksek fiyattan alıcı bulur. Matruşka sanatıyla uğraşan ressamların çoğu matruşkaları Çerkes desenleriyle süsler; bu süreç zahmetlidir, ama matruşka bittiğinde artık “Çerkesleşmiştir!” Tüm ressamlar bu işten iyi para kazanmak istedikleri için daha az para eden diğer matruşkalar zamanla unutulur ve Çerkes matruşkalar güzellene güzellene adeta bir efsaneye dönüşür. Yüksek bedel ödeyip alınan Çerkes matruşka eve götürüldükten sonra içinden çıkan Rus, Ukraynalı, Kozak ve diğerleri pek önemli değildir. Güzel Çerkes matruşka, içinde gizlenen tüm ötekileri örterek evin başköşesindeki yerini çoktan almıştır. 

Beyaz Köleler de öyledir... 

Etnik olarak Çerkes ya da değil, bu köleler albenisi olan güzel Çerkes etiketiyle satılıyorlardı. Ressamların çizdiği gibi köle tüccarları da müşterilerine onları Çerkes gibi göstererek, Çerkes olduğuna ikna ederek satıyorlardı. Eve alındıktan sonra aslında Rus, Ukraynalı ya da Kozak çıkması artık çok önemli değildir. Onlar Çerkes etiketiyle “makbul” bir hayat sürecek ve bir müddet sonra kocasının sadık hanımı, çocukların güzel anası ve sülalenin asalet kaynağı bir Saraylı Çerkes babaannesi olarak gurur duyularak hatırlanacaklardı. 

Kitapta “Beyaz Köle” olarak ifade ettiğimiz kişilerin çoğu Dogu Avrupalı, Kafkasyalı ve onların karışımından oluşan büyük bir mağdur insan topluluğudur. Etnik olarak ne olduklarının pek önemi yok zira ait oldukları etnisiteden çok daha fazlasıyla, bir büyük Beyaz Köle mirasının temsilcileri olarak hayatımızda yer etmişlerdir. 


Beyaz Köleler, etnik kökenleri ve 
Beyaz Kölelik uygulamaları 


Beyaz Kölelik uygulamaları, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan bir gelenek olmanın yanı sıra, bu ticaret Kırım ve Kafkasya'nın en büyük gelir kaynaklarından birini oluşturuyordu.' Kefe, Azov, Taman, Anapa, Gelendjik, Sohumkale ve Batum başlıca köle ihracat limanlarıydı. Rusya, Kırım ve Kafkasya kaynaklı Beyaz Köle ticareti, 15. yüzyıla kadar Bizans'ın kontrolünde olmakla birlikte, aslında Venedikliler ile Cenevizlilerin yürüttüğü bir ticaretti ve Osmanlı hâkimiyeti kurulmadan önce Cenevizlilerin elindeydi.? Kırım ve Kafkasya'dan gemiler- 


1 “16. yüzyılın ortalarında, Kırım Hanı Sahib Giray Han'ın Çerkesler üzerine 
düzenlediği seferlerde aldığı köle sayısı yıllık 10.000 kişiyi bulmaktaydı.” Kemal Karpat, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, s. 342. 

2 Hannah Barker, That Most Precious Merchandise The Mediterranean Trade in 
Black Sea Slaves 1260-1500, Pennsylvania Press, Zübeyde Güneş Yağcı, “İsle İtalyan limanlarına getirilen yüz binlerce Beyaz Köleden birinin çocuğu olan Leonardo da Vinci'nin de Çerkes bir köle kadından doğduğuna dair iddialar İtalyan tarihçi Giorgio Comai'nin 2021'de yayımlanan bir makalesinde yer aldı.? Kadın ve erkeklerden oluşan bu kölelerin bir kısmı da İtalyan limanları üzerinden Avrupa'ya gönderiliyordu.* 

Bir Kölemen hanedanı olarak 1250-1517 arasında Mısır, Suriye ve Hicaz'da hüküm sürmüş Memlükler döneminde Kıpçak Türklerinin ve Kafkasyalı halkların ağırlıkla erkekler olmak üzere Ortadoğu'ya götürüldüğü ve bu asker köle sınıfının daha sonra bölgenin hâkim “Beyaz Elit” sınıfını oluşturduğunu unutmamak gerek. Memlükleri yöneten ikinci hanedanın Çerkeslerden oluşmasından dolayı Devletü'l-Çerâkise olarak da adlandırılan güçlü bir altın çağ anlatısı, bölgede Çerkeslere ve Çerkes olan her şeye karşı hayranlığın oluşmasına katkı sağlamıştı. Savaşçı sert karakteriyle Çerkes erkeği ve sadakatle süslenmiş güzelliğiyle Çerkes kadını o dönemden beri Akdeniz havzasında aranan, kıymetli bir masalsı imgeye dönüşmüştü. Üst sınıfa mensup haneler onları idare eden Çerkes hanedanla aynı milletten olan erkek ve kadın kölelere diğerlerinden daha fazla para ödemeye hazırdı, bunu fırsata çeviren köle tüccarları da Karadeniz limanlarından getirilen her milletten Beyaz Köleyi, Çerkes olduğu iddiasıyla onlara sunuyordu. Böylece efsanevi beyazlığıyla Çerkes kadını ve askeri becerileriyle Çerkes erkeği imgeleri tüccarlar ve müşteriler tarafından güzellenerek, imparatorluk haremleri tarafından da sa- 


tanbul Gümrük Defterlerine Göre Karadeniz Köle Ticareti (1606-1607)”, History Studies, c.IIV2, s. 375. 

3 Giorgio Comai, “The Italian Maritime Republics and Slave Trade From The 
Caucasus”, balcanicaucaso.org 

4 “XIV. yüzyılın sonuna kadar Toskana'da en azından bir köle olmaksızın kalmak çok zordu. Gelinler, köleleri çeyizlerinin bir parçası olarak getirirlerdi. 
Doktorlar ise onları ücretlerin yerine sayarlardı. XIV. ve XV. yüzyıllarda ise İtalya'ya gelen köleler farklı etnik gruplardan Müslümanlardan, Tatarlardan, Ruslardan, Çerkes, Arnavut, Bulgar, Ermeni ve bazıları da Afrika ve Kanar- ya'dan gelmekteydiler. İtalya'ya yeni gelen kölelere bulundukları yere adapte olmaları için Hıristiyan isimler verilirdi ve ardından da vaftiz edilirlerdi.” Pınar Ülgen, Ortaçağ Avrupa'sında Kölelik, s. 80-81. 
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tın alınarak sonunda Osmanlı hanedanı devrine ulaşmayı başardı. 

Romalılar devrinde yazılmaya başlanan ve Ortaçağ Italyan tüccarları tarafından süslenen bu hikâye, Memlükler devrinde ete kemiğe bürünen Çerkes imgesiyle Osmanlılar tarafından da satın alınacaktı. 

İtalyan şehir devletlerinden sonra Karadeniz'de hâkimiyet kuran Osmanlılar ve Kırım Tatarları üzerinden bu ticaret yapılmaya devam edecek; ama artık köleler Avrupa'ya değil, çoğunlukla Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya gönderilecekti. 

1606-1617 yılları arasında Polonya, Ukrayna ve Rusya'ya karşı yapılan akınlarda 100.000 Beyaz Köle ele geçirilmiş, sonraki yıllarda akınların boyutu bu kadar büyük olmamakla birlikte varlığını önemli ölçüde devam ettirmişti.” 1783'te Kırım'ın Ruslar tarafından işgal edilmesiyle Kırım kapısı kapanmış, köle tüccarları yönünü son köle edinim bölgesi olarak kalan Kafkasya'ya çevirmişti.” 

Köle ticaretiyle uğraşan beylerin pazara sürdüğü köleler her zaman en pahalı köleler arasında sayılmış ve Osmanlı köle piyasasında, 17. yüzyıldan itibaren Balkan ve Doğu Avrupa kökenlilere göre sayıları ve önemleri artarak devam etmiştir.” 19. 
yüzyıl başlarına gelindiğinde Çerkesya ve Abhazya'daki köle tüccarları, Beyaz Köle ticareti için çoğunluğu nehirlerin Karadeniz'e döküldüğü yerlerde kurulu, çoğu küçük, yaklaşık 60 limandan faydalanıyorlardı.8 

Kölelik üzerine yazılan eserlerin bir kısmında genel olarak tüm Kafkasyalılar “çocuk kaçırmak ve satmakla” suçlanır. Ne var ki, aslında bu ticaret Osmanlı köle tüccarları ile birlikte iş 


5 Çağatay Uluçay, Harem, s. 20. 

6 o “Kınm hanları, XVII. yüzyıl sonlarına kadar Çerkes beylerinden vergi karşılığı her yıl köle alırlar ve bunları İstanbul'a sevk ederlerdi. Ancak bu yüzyıldan itibaren Kafkas kavimlerinin müslüman olması bu uygulamanın yapılmasın- da anlaşmazlığa yol açmış, hatta Kaplan Giray Han 1708'de Çerkes beylerinin üzerine bir sefer düzenlemişti.” Nihat Engin, “Köle”, İslâm Ansiklopedisi, 26. 
cilt, s. 246-248. 

7 Fabio Grassi, Yeni Bir Vatan Çerkeslerin Osmanlı İmparatorluğu'na Zorunlu Göçü 1864, s. 31. 


8 Sandrolberieli, Beyaz Köle Ticareti, s. 45. 
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yapan bazı yerel köle tüccarları, feodaller ve onlarla birlikte çalışıp insan kaçakçılığı yapan her milletten çetelerin yürüttügü gayrimeşru bir faaliyetti ve toplumun geneli bundan hoşnut değildi.? 

Çerkeslerde çeşitli sebeplerden at kaçırma!’ ve evlenmek için kız kaçırma âdetleri köklü bir gelenek olmakla birlikte çocuk kaçırmak gibi bir âdet yoktur.'' Grassi, Çerkes delikanlılarının savaşlarda Rus askerlerinden ve Kozaklardan at çalmayı bir şeref meselesi ve evlenebilmek için de önemli bir koşul olarak gördüklerini belirtir.'? Köle tüccarlarının ve onlara bağlı çetelerin işi olan çocuk kaçırma olaylarının tüm Çerkesleri töhmet altında bırakacak şekilde kullanılması yanlış bir değerlendirmedir. 3 

Kafkasya'da Rus işgalleri ve süregelen savaşların yanı sıra, boylar arasındaki çatışmaların birbirlerinden devamlı esir almalarına sebep olduğu ifade edilir." Çerkesler arasındaki mücadele ve çatışmaların bir benzeri de Abaza ve Gürcü feodaller arasında mevcuttu: 


(0) 


Abazalar adat-ı kadimelerinden, ahval-i içtimaiyelerinden olduğu üzere birbirleriyle, kabile kabile muharebe ederek tut- 


9 “Rakip Kafkas aşiretleri, çoğunluğu çocuklar olmak üzere birbirlerinden insan kaçınıp Osmanlı köle tüccarlarına satarlardı.” Hakan Erdem, Osmanlıda Köleliğin Sonu 1800-1909, s. 66. 


10 “Şapsığ kabilesi Rusya hudutlarını geçerek yağma ve talanda bulunmakta idi. 
Bjeduğ'dan 200 kadar kişi de sınırı geçerek Ruslara ait yüz kadar beygiri gasp ettiklerini belirtmişlerdi.” Cengiz Fedakâr, Kafkasya'da İmparatorluklar Savaşı, s. 219-220. 


11 “Kızı kaçırma işi, onaylanan ve devam ettirilmesi gereken bir delikanlılık âdetidir. Baskınlara katılmayanlara halk arasında itibar edilmez, gençler onu alaya alır, kadınlar da yüz vermezdi.” Nikolay F. Dubrovin, Çerkesler, s. 84. 

12 Fabio Grassi, a.g.e., s. 34. 


13 ...bölge halkının kendi çocuklarını sattıkları, özellikle savaş, kıtlık ve salgın 
hastalıklar gibi durumlarda mecbur kaldıklarında erkek çocuklarını da sattıkları, kızları ise her daima sattıkları. .” Aleksandr Yurevich Yakubovskiy, Altın Ordu ve Çöküşü, s. 96-99. 

14 Ercüment Kuran, “Laurance Oliphant'ın, The Transcaucasian Campaign of the 
Turkish Army Under Omer Pasha, Başlıklı Eserine Göre 1855 Yılında Doğu Karadeniz Kıyısında Siyasi ve Sosyal Durum”, İkinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirgeleri, Samsun, 1990, s. 100. 
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tukları kimseleri esir sıfatıyla harice satarlar idi. Cezaya mukabil mücrimi esir add ile harice satmak da âdetlerinden idi. 
Erkekleri güçlü, kuvvetli, kadınları hüsna olduğu için Abazalar'da esir ticareti pek ziyade revaç buldu. Hatta Bizans müverrihleri Abazıc adını verdikleri bu milletten ekseriya esaret münasebetiyle bahs ederler. 


Bu iddiaların ötesinde Çerkesya ve kısmen Gürcistan'da köleliğe giden yol genel olarak beş farklı kaynaktan besleniyordu: savaş esirleri ve asker kaçakları, yağma ve kaçırma yoluyla edinilenler, adi suçluların cezalandırılması olarak köleleştirilenler, köleliğe zorunlu-gönüllü olarak dahil olanlar ve özel olarak üretilenler. En büyük kaynak olarak; savaş esiri ve asker kaçağı olarak elde edilmiş Rus, Kozak, Ukraynalı ve diğer Kafkasyalı halkların bahsi geçen Beyaz Köleleri oluşturduğunu ifade edebiliriz. '6 

İkincil kaynak olarak da Kafkasya'daki yerli halklar arası çatışmalarda ele geçirilip esir edilenlerin Beyaz Kölelere dahil edildiğini belirtebiliriz. Merkezî bir devlet otoritesinin olmadığı Kafkasya'daki çatışmalarda ele geçirilen Çerkes, Abaza, Gürcü ve diğer Kafkasyalı çocuklar ve kadınlar, köle tüccarları için insan avı yapan ve onlara bağlı olarak faaliyet gösteren silahlı çeteler tarafından köleleştirilirdi. Köle ticaretini yürüten çetelerin içinde her milletten ve dinden insanlar, kanun kaçakları, eşkıyalar olduğu gibi; Kafkasya'daki halklar da işin içinde olabiliyordu. Zira yerli halkların desteği olmadan yabancıların Çerkesya ve Gürcistan kıyılarından içeri girebilmeleri neredeyse imkânsızdı. 


15 Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkasya Göçleri, s. 22. 


16 “Osmanlıların genellikle savaş esirlerinin kalplerini ve dimağlarını kazanmaktaüstün geldiği görülür. 1675'te serbest bırakılan Slav kökenli üç bin esir, kendilerini esir almış Müslümanlara dönmeyi tercih etmiş, gerçi bunu denemeye kalktıklarında onların serbest kalmalarını sağlayan Kozaklar öfkeye kapılıp hepsini katletmişti. 1812'de bin Rus askerinin esaretine son verildiğinde, aralarından 116'sı İslâm'a geçmeyi tercih edip İstanbul'da kalmıştı. 1830'larda Yunanistan'ın bağımsızlık mücadelesi sırasında esir alınan çok sayıda Yunan kadın, Osmanlı'nın Mısırlı vasalları tarafından götürüldükleri Mısır'dan ülkelerine geri gönderilmeyi reddetmişlerdi.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 144. 
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Adi suçluların köleleştirilmesi ve ülke dışına satılması da yaygın bir cezalandırma yöntemiydi. Merkezi bir otoritenin, askeri ve adli mekanizmaların olmadığı topraklarda, yerel köy mahkemeleri ve halk meclislerinin verdiği kararlar neticesinde suçlular köleleştirilmek suretiyle cezalandırılabiliyordu. Suçluların köle hükmünde yurtdışına gönderilmesiyle toplumun temizlendiğine dair inanç cezaevlerinin olmadığı bir ülkede köleliği beslemeye devam ediyordu. 

Dördüncü grubu “zorunlu-gönüllüler” oluşturuyordu. Bunların bir kısmı eskiden köleleştirilmiş ailelere mensuplardı. Bir kısmı da İstanbul'da iyi bir gelecek bulma, iyi bir konuma ulaşabilme umuduyla gönüllü olarak köleliğe dahil olan ihtiyaç sahibi, kimsesiz, dul, yetim ve fakirlerden oluşuyordu. Kafkasya'da kalsa yaşama imkânı bulamayacak, belki hiçbir zaman hürleşemeyecek olan bu ihtiyaç sahipleri için zorunlu gönüllülük, onlara hayatta kalabilmeleri ve daha iyi bir yaşama kavuşmaları için de bir fırsat sunuyordu. Kafkasya'da üç yüz yıldır süren Rus işgali sırasında yaşanan katliamlar ve köy yakmalar da zorunlu gönüllüler grubuna yeni üyeler katmaya devam ediyordu. 

Köleleşmenin son kaynağı ise, “özel olarak üretilen” şeklinde ifade edilebilecek, önceden saptanmış ve doğumla gelen kalıtsal kölelikti. Çatışmalarda köleleştirilmiş Kafkasyalıların, Rus ve Kozak savaş esirleriyle evlendirilmesi ile elde edilen çocuklar da Beyaz Köle olarak satılıyorlardı. Beyaz Köleliği besleyen bu iki ana grubun, birbiriyle eşleştirilmek suretiyle üretilmeye devam etmesi, onlardan aileler oluşturulması, yeni esirlerin de bu hanelere dahil edilmesiyle kölelik kendi içinde yenilenen köklü bir kuruma dönüşmüştü. Farklı birçok halktan elde edilmiş esirlerin köylerdeki köle hanelerinde kaldıkları süre içerisinde de “Çerkesleşmesi” ya da en kötü ihtimalle “Çerkesimsi köleler” olması bekleniyordu, böylece Osmanlı köle pazarına yüksek fiyatlara satılabileceklerdi. 

Köle ticaretiyle uğraşan bazı Çerkes, Gürcü ve Abaza feodallerin içinde olduğu bu özel köle üretim sisteminden, anlaşılması zor bir konu olmakla birlikte, dönemin şahitlerinden Leyla Saz'ın hatıralarında da bahsedilir. 
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Esir sahibi zengin Çerkes beylerinin, döl almak amacıyla eşleştirdikleri erkek ve dişi esirlerin çocukları da, efendilerinin malı ve esiri olurdu. Böylece bu efendi, böyle doğan çocuklar arasından seçim yapar ve bunları satılmak üzere İstanbul'a gönderirdi. Bu iğrenç ticaret sonunda, çoğunlukla ana ve babaya özgürlüklerinin geri verilmesi beklenirdi.” 


Bazı beylerin, özellikle Osmanlı köle pazarı için çocuk edinmek amacıyla eşleştirdikleri seçilmiş, yakışıklı erkek ve güzel kadın savaş esirlerinden elde edilen çocuklar bu özel alan içinde yer alıyordu. Anne babaları gibi bu çocukların da mülkiyet hakkı beylerindeydi ve vakti geldiğinde satılmak üzere özenle büyütülüyorlardı.'8 

Beyaz Köle edinim kaynakları içinde en büyük grubun Kafkasyalılarla, Rus-Kozak savaş esirleri ve asker kaçaklarının karışımından oluştuğunu ifade edebiliriz. Bu iki grup içinden seçilmiş güzel, beyaz tenli, sarışın ve renkli gözlü kadınlar ve yakışıklı, beyaz tenli, sağlıklı, uzun boylu erkeklerin eşleştirilmesiyle de “safkan!” Beyaz Köleler üretilip, Çerkes köle etiketiyle adeta ihraç ediliyordu. Süreçte kimin Çerkes, kimin Rus, Kozak ya da Gürcü olduğu da birbirine karışıyor, köleler satıldıkları hanelerde onlara biçilen makbul Çerkes rollerini oynayarak ve sonunda oynadığı karaktere dönüşerek bir hayat sürüyordu. 

Beyaz Köleleri içinde barındıran en kalabalık halk olan Çerkeslerde toplum Prens (Pşı), Soylu (Vork), Hür halk (Tfekotl) ve Köleler (Wuneut/Pşıtl) * olmak üzere kendi içinde kabaca dört sınıfa ayrılıyordu. Kölelerden hariç hür Çerkesler de genelde üç ayrı sınıf altında toplanıyor ve aralarında sıkı bir kast 
sistemi uygulanıyordu. Hür olan Çerkesler halkın yaklaşık 96 
80-90'ını oluşturuyordu. Pşı ve Vorklerin Tfekotl'lerden kız almamaya özen gösterdikleri, genelde kendi aralarında evlilikler yaptıkları iddia edilir.” 

17 LeylaSaz, Şair Leyla Saz Hanım Anılar 19. Yüzyılda Saray Haremi, s. 52. 


18 A.g.e., s. 52. 


19 Ömer Karataş, “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti'nde İskân Olunan Çerkes Toplumunda Sosyal Sınıflaşma ve Kölelik”, Avrasya İncelemeleri Dergisi, V2, s. 110; Jabaghi Baj, Çerkesler, s. 88. 

20 Jabaghi Baj, Çerkesyada Sosyal Yaşayış Adetler, s. 93. 
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Çerkeslere ait köleler de kendi içinde iki kategoriye ayrılıyordu, birinci sınıfın hiçbir özlük hakkı yoktu ve çocuklarıyla birlikte bir eşya gibi alınıp satıldığı gibi miras olarak da bırakılabiliyorlardı: bu savaş esirlerinden gelme kölelere “Wuneut” denirdi. “Pşıtl” ise Avrupa ve Rusya'daki serfler gibi tarlalara bağlı olan ve efendilerinin vesayetinde yaşayanlardı.?' Bir gezgin olan Lucy Garnet, Çerkeslerin aslında iki farklı ırktan oluştuğunu, birinin diğerinden üstün olduğunu ileri sürer: 


Çerkes denen halk aslında iki farklı ırktan oluşur: Kabile üyeleri ve bunların kalıtımsal köleleri ya da serfleri. Bu olgu, doguya giden gezginlerin özellikle de Çerkes kadınlarına geldiginde neden çelişkili tarifler verdiklerini izah edebilir. Kabile üyeleri kelimenin tam anlamıyla gerçek soylulardır. (...) Bu üst sınıftan Çerkesler bir ırk olarak ortadan biraz daha uzun boylu, ince bedenlidir, hareketleri tez ve canlıdır. Beyaz tenlidirler, göz renkleri karadan griye ve maviye kadar, saçları da siyahtan kestaneye ya da açık kahverengiye kadar değişir. (...) 
Serf sınıfı ise tamamen aşağı düzeyde bir tiptir, kuşkusuz başlangıçta kabile üyelerince boyun eğdirilip tutsak edilmiş bir ırka mensup olup, kabile için çalışırlardı. Bunların yüzleri orantısızca uzun ve dardır, tenleri de soluk ve kül rengidir.?? 


Diğer bir gezgin Edmund Spencer da Çerkesler arasındaki sınıf ve evlilik ilişkilerini şu şekilde ifade eder: 


Kafkas vadileri her çağda zulüm görenler için bir sığınak olduğundan, burada birçok ırkın karışımını buluruz... Çerkesler, yani ülkenin asıl efendileri, başka halklar ile evlenmezler, yabancılarla karışmaz, soylarını korurlar. Ayrıca, eğer kendilerinden aşağı sınıftakilerle evlenirlerse toplumdaki mevkilerini kaybederler.?? 


21 A.g.e., s. 113-117. 

22 Lucy M.J. Garnet, The Women Of Turkey and Their Folk-Lore, Ekler: John S. 
Stuart-Glennie, 2 cilt, Londra: David Nutt, 1891, İrvin Cemil Schick, Çerkes Güzeli Bir Şarkiyatçı İmgenin Serüveni, s. 83. 

23 Edmund Spencer, “Travels in Circassia, Krim-Tatary, & Including a Steam 
Voyage down the Danube, from Vienna to Constantinople and round the Black Sea”, 2 cilt, Londra: Henry Colburn, 1839, Schick, a.g.e, s. 83. 
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Gezginlerin ifadelerine bakılırsa, Çerkeslerin farklı fiziksel özelliklere sahip olmaları onların birbirine karışmayan ırklardan ve birbirinden ayrı yaşamaya çalışan sınıflar arasındaki sosyal tabakalaşmadan ileri gelmekteydi. 

Köleler içinde bulunan üç ayrı sınıf; Oğ, Wuneut ve Pşıtl arasındaki fark bazı kaynaklarda tüm detaylarıyla dile getirilir.?* 
Çerkesler bütün köleleri bir tutmuyor ve onları kabaca iki sınıfa ayırıyorlardı: Wuneut kelimesi “evin önü” olarak çevrilse de ev hizmetkârı ve halayık kısmı olup bunlar hiçbir şekilde bir usule tabi olmayan, hizmetleri şartlara bağlı olmayan ve insani hiçbir hak tanınmayan kölelerdi.2 Wuneut köle sınıfı evin hizmetçisiydi, kendilerine ayrı bir ev verilmiyordu, sahiplerinden ayrı bir aile kuramıyor, şahıslarına ait mal ve mülk edinemiyorlardı. Wuneut köleler, sahibi ve ailesinin bütün ev hizmetini görüyor, bu hizmet karşılığı kendilerine bir hisse ya da ücret verilmiyordu. Sahiplerinden tek beklentileri kendilerini beslemesi ve giydirmesiydi. Wuneutlar Çerkes hukuk sistemi diyebileceğimiz Khabze'ye tabi olmadıklarından ve her şekil kullanıma açık olmaları sebebiyle diğer kölelerden daha pahalıydı, hizmetlerinden ve çocuklarından da istenildiği gibi yararlanılırdı.? 

Wuneutların ayrı aileler teşkil etmelerine izin verilmemesi, bu kölelerden doğacak çocukların kolaylıkla satılmalarını da beraberinde getiriyordu. Eşleri olmadığı halde bu kölelerin çocuk sahibi olmaları onların diğer seçilmiş kölelerle eşleştirildiğinin kanıtı olabileceği gibi; sahipleri ya da hanedeki diğer fertlerin kullanımına açık halde olduklarının da göstergesiydi: 


Genellikle Wuneut kadınlara evlenme hakkı verilmiyordu, fakat Wuneut'lardan bir erkekle geçici ilişkisi olabilirdi. Köleler arasında yasal nikâhlar mevcut olmadığından cinsel ilişkilerde inanılmaz derecede özgürdüler. Mülk sahipleri, Wuneut'ların 


24 Beyaz Köle sınıfları ve kitapta bahsedilmeyen bir üçüncü grup olan “oğ” hakkında; Nikolay F. Dubrovin, Çerkesler, s. 154-162; Beylik-Kölelik ve sınıflar hakkında; Rahmi Tuna, Adıge Xabze Adıge Etiği ve Etiketi, s. 127-148. 


25 Nikolay F. Dubrovin, a.g.e., s. 156. 
26 Jabaghi Baj, Çerkesyada Sosyal Yaşayış Âdetler, s. 94. 


arasında bu gibi ilişkileri kendileri de teşvik ediyorlardı. Zira bunda kendi çıkarları vardı ve bu ilişki sonucu doğan çocuklar mülk sahibinin malı olur ve onları uygun fiyatla Türklere satabilir ya da ailenin hizmetinde kullanabilirdi. Bazen de mülk sahibi, kendisi Wuneut kadınla ilişki kurarak çocuk edinir, ancak bu durumda doğan çocuk Wuneut sınıfında kalırdı. Köle kadınlar efendileriyle ilişkide bulunma teklifini reddedemezler ve tecavüze uğrayan kadını da kimse ayıplamazdı.?” 


“Pşıtl” olarak adlandırılan ikinci tür köleler ise Khabze'ye, yani bir hukuka tabi olanlardı ve bunlar, köle olmaktan ziyade sahiplerinin ortakçısı konumundaydılar. Çerkes boyları arasındaki savaşlarda üstün gelenler mağlup olanları kendileriyle bir tutmadıkları için onlardan aldıkları esirleri aralarında paylaşarak kendilerinden aşağı bir sınıf oluşturuyor, onlara da Pşıtl, yani “sahipli adam” diyorlardı. Bunlar sahiplerine haraç veren ve geneli tarım ve hayvancılıkla uğraşan serf-köle konumundaydılar. Ayrı evleri, aileleri, tarlaları vardı ve mahsullerin yarısı sahiplerine aitti. 

Wuneutların genellikle Rus, Kozak ve Ukraynalı gibi Çerkesya'yı işgal eden yabancı halklardan edinilen savaş esirlerinden; Pşıtl kölelerse daha çok Çerkes boyları ve Kafkasya'daki komşu halklar arasındaki çatışmalardan edinilen esirlerden oluşuyorlardı. Wuneutların savaş alanında öldürülmeyip esir hükmünde de olsa onlara hayat bahşedilmiş olması her tür kötü muameleye maruz kalmalarını da açıklar. Wuneutlar için Kafkasya'da kalıp hürleşememektense, satılmak suretiyle Osmanlı şehirlerinden birinde, belli bir hizmet süresi sonucunda özgürlüğe kavuşmak” daha uygun bir seçenecekti, bu nedenle gönüllü olarak köle ticaretine katılıyorlardı. 

Kafkasya'daki Rus işgalinin 1567'de Terki Kalesi'nin inşa 


27 Nikolay F. Dubrovin, a.g.e., s. 157. 


28 “Dokuz sene hizmet ettikten sonra cariyeyi azat ediniz, yeterli gücünüz yoksa azat edecek bir hayır sahibine satınız, diye şeriat emretmiştir. Buna karşın örf ve gelenek bir derece daha ileri gitmiş ve yedi sene sonra cariyelerini azat etmeyenler ayıplanır olmuştur. Dindar ve hayır sahibi köklü ailelerde ise bu kadar da tutulmaz.” Fatma Aliye, Osmanlıda Kadın Cariyelik Çokeşlilik Moda, s. 18-19. 
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edilmesiyle başlamış olması? 1864'e kadar geçen 300 yıllık süreçte elde edilen yüz binlerce savaş esirinin Beyaz Köle hükmünde Akdeniz ve Ortadoğu'ya satılmasına sebep olmuştu. 
Rus ve Kozak askerler tarafından kaçırılan ve esir edilen Çerkes ve diğer Kafkas halklarından edinilmiş kadın ve çocuklar da köle hükmünde satılarak Rusya içlerindeki çiftliklere ve hatta Sibirya'ya gönderiliyordu.” 

Kafkasya'da kölenin de kölesi denebilecek en alt sınıfta bulunan Wuneutlar, Osmanlı köle tüccarları tarafından “Çerkes köle” etiketiyle alınıp satılıyor, aslında hangi milletten olduğu bilinmeyen bu Beyaz Köleler girdikleri üst sınıf hanelerde bir Çerkes kızını ya da erkeğini oynayarak daha müreffeh bir hayat sürüyordu. Çerkes ve Gürcüler arasında dış görünüşüne bakarak kimin köle olup olmadığını anlamak neredeyse imkânsızdı, yabancılar ve Osmanlı memurları da bunu çoğu zaman anlayamıyor, ya da bu bahaneyle Beyaz Köle akışına ses çıkarmıyordu. 29 Aralık 1854'te Çerkeslere ait kölelerle dolu iki gemi bu sebeple kolayca Osmanlı topraklarına giriş yapmıştı.” 

Bahsedilen Wuneutların Kafkasya'dan adeta kaçarcasına geldikleri yeni Osmanlı hanelerinde sahiplerine sadık, makbul eşler olma yolunda sergiledikleri hünerleri ve Wuneut sınıfından başka köleleri de peşlerinden sürüklemeleri zamanla hür yada köle tüm Çerkesleri itham altında bırakacak yanlış algıların oluşmasına sebep olmuştu. “Çerkes kızları Osmanlı evlilik piyasasında çıraklıktan farklı görülmüyordu!”32 şeklindeki id- 


29 “İlk Rus yerleşimi Terki Kalesi ile birlikte, Kafkasya'daki ilk Kozak Stanitsa'sı 
Çervlennaya da 1567'de inşa edilmişti.” Didem Çatalkılıç, Kafkas ya'da Rus Yayılmacılığı, 2., s. 39-40. 

30 Walter Richmond, Çerkes Soykırımı, s. 119. 


31 “Lord John ertesi gün Trabzon'da Viskonsolos Stevens'dan birkaç gün önce 
Çerkes köleler ile dolu iki geminin limana gelmiş olduğunu öğrenir. Paşa insanların köle olup olmadığını nasıl belirleyeceğini bilmediğinden Sultan'ın fermanını nasıl yürürlüğe koyacağını tam olarak bilmediğini bildirir.” Candan Badem, Kırım Savaşı ve Osmanlılar, s. 338. 

32 “İmparatorluğun köle talebi ve tedarik tarafındaki yoksulluk dikkate alındığında, Çerkes ebeveynler ve akrabalar küçük çocuklarını satmalarıyla nam salmışlardı. Genç kızlar için bu uygulama o kadar yaygındı ki Osmanlı evlilik piyasasında 'çıraklık'tan farklı görülmüyordu.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 149. 
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dialar kitaplarda yer alsada Osmanlı topraklarında Çerkes etiketiyle satılan Beyaz Kölelerin en az yarısı etnik olarak Kafkasyalı bile değildi. 

Çerkeslerdeki bu bölünmüş sosyal yapı ve kadim kölelik uygulamaları yüzyıllardır herhangi bir devlet otoritesinden uzak ve Kafkasya'nın zor yaşam şartlarında hayatlarını düzenleyen köklü gelenekler çerçevesinde işliyordu.” Geleneklerin şekillendirdiği bu kölelik sistemi, Osmanlı köleliğinden farklı olarak kapalı bir sistemdi ve kendi sert hukuku içinde korunuyordu.?* Kafkasya'daki köleler, sahipleri tarafından bir gün öldürülme korkusuyla ve hürleşemeden ölmek yerine kendilerini köle pazarlarında satarak Osmanlı köle sistemine katılma- ya istekliydiler.”* Ayrıca Osmanlı üst sınıf haneleri Çerkes etiketiyle satılan Beyaz Köleleri talep ediyor, onlara kıymet veriyor, bu da ticareti kolaylaştırıyordu. Üst sınıfın bitmeyen Beyaz Köle talebiyse bu ticaretle uğraşan bazı Çerkes, Gürcü ve Abaza beylerinin Osmanlı köle tüccarlarıyla olan işbirliği sayesinde karşılanıyordu: 


Çerkes kızları İstanbul'a kendileri de Çerkes olan erkeklerce getirilir, sonra Türk asıllı olan ve alıcıyla satıcı arasında aracılık yapan esircilerin eline geçerlerdi. Çerkes köle tüccarları ki bunlar her çeşit milletten olmakla birlikte, Kafkasya'da köle temin edenler ise Çerkes beylerdi. Bu beyler ile köle tüccarları arasında ise insan kaçakçılığı yapan Çerkes ve Abazalardan müteşekkil çeteler bu işin içindeydi. 


33 Fabio Grassi, Yeni Bir Vatan Çerkeslerin Osmanlı İmparatorluğu'na Zorunlu Göçü 1864, s. 36. 

34 “Bu insanlar arasında ahlâksızlığa karşı kanunlar çok serttir. Örneğin, bir erkeğin bir kadınla yasak bir ilişkisi ortaya çıkarsa, kabilenin yaşlıları tarafından yargılanır ve nadiren cezasız bırakılarak, suçun işlendiği koşullara uygun olan ağır bir para cezası ile, ya da ilelebet sürgün edilerek cezalandırılır. Gözden düşen evli kadın, anne ve babasına iade edildikten sonra esir olarak satılır, bekâr kadın da benzer bir kaderi paylaşır.” Edmund Spencer, Türkiye Rusya Karadeniz ve Çerkezistan, s. 286-287. 

35 “Mülk sahibi aklına eser de kamasını çıkarıp, küstah hizmetkârın göğsüne geçirebilir ve bu olay için kimseye hesap vermezdi.” Nikolay F. Dubrovin, Çerkesler, s. 161. 


36 Leyla Saz, Şair Leyla Saz Hanım Anılar 19. Yüzyılda Saray Haremi, s. 51-63. 
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Çerkes köleliği, belli bir sistematik yapı içinde ya da değil, tarihi bir vakıa olarak dünya üzerindeki son Beyaz Kölelerin üretildiği ve satıldığı çok bilinmeyenli bir mekanizmayı kendi içinde barındırıyordu. 


Kafkasya'da kölelik uygulamaları, toplumsal hafıza ve Çerkesler 


Kafkasya'nın otokton (yerli) halklarından olan Çerkesler, komşuları Slav, Türk ve Farsi topluluklarla akrabalık ilişkisi olmayan kadim bir halktır. Çerkeslerin binlerce yıllık anavatanı bugünkü Rusya Federasyonu sınırları içerisinde yer alır. Rusya Federasyonu'na bağlı Adigey, Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar adlı üç farklı cumhuriyetin sınırları içerisinde parçalanmış olan Çerkesya, bu toprakların ötesinde Kırım'dan Abhazya'ya kadar olan tüm kıyı boyu Karadeniz sahil şeridinden, kuzeyde Kuban nehrini çevreleyecek şekilde doğuya, yani Çeçenistan'a doğru sarkan geniş bölgeyi içine alır. Çarlık Rusya'dan Sovyet Rusya'sına miras kalmış olan böl-parçala-millet yarat siyasetinin bir neticesi olarak Çerkesya haritadan silinmiş, halk mikro isimler altında, parçalanmış siyasi yapılar içinde ve ellerine tutuşturulmuş yeni bayraklarla yaşamaya zorlanmıştır. Sovyet sonrası siyasi haritada Adigeyliler, Çerkesler, Şapsığlar ve Kabardeyler olarak isimlendirilirler; bu toplulukların her biri kendilerini Adige olarak adlandırır ve Çerkes olarak bilinirler.?” 

Başlıca boyları Şapsığ, Abzakh, Kabardey, Wubıh, Bjeduğ, Hatukoy, Besleney, Çemguy, Kemirguvey, Mahouş, Natukhay ve Jane'ler olan Çerkesler”? kendi arasında sosyal sınıflar ve kölelik uygulamaları açısından da farklılıklar gösteriyordu. 

19. yüzyılın başlarına gelindiğinde, Batı Çerkesya'da yaşayan Şapsığ, Natukhay, Wubıh ve Abzakh gibi Karadeniz'e yakın bölgelerde yaşayan ve Avrupa etkisine açık kalabalık boylardaki feodal prensler hür köylü sülaleleriyle yapılan savaşlarda neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış, haliyle feodalite de sona er- 


37 Zeynel Abidin Besleney, Türkiye'de Çerkes Diasporasının Siyasi Tarihi, s. 41. 
38 Bedri Habiçoğlu, Kafkasya'dan Anadolu yu'ya Göçler ve İskânlar, s. 26. 
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mişti. Halk arasında bazı ileri gelen büyük sülaleler olmakla birlikte hiçbiri unvan ve yetki sahibi prens-bey statüsünde değillerdi ancak bu boyların hepsinde büyük toprak sahipleri, köylüler ve köleler vardı.39 Doğu Çerkesya'da yaşayan Kabardey ve Besleney'lerde ise feodalite eskiden olduğu gibi güçlüydü.” 

Çerkeslere komşu bir halk olan Abazaların ise bir kralı ve bu krala tabi prensleri ve feodal beyleri vardı, bu yüzden feodalite yıllarca yıkılmadan varlığını devam ettirebilmiştir. Her Abaza prensinin kendine bağlı en az üç tane asilzade ailesi, pek çok çiftçisi ve de kölesi vardı. Prense tabi olan feodal beylerin de kendilerine ait toprakları, çiftçileri ve köleleri vardı.” 

Kölelik, Kafkasya'da kökleri binlerce yıl öncesine uzanan oturmuş bir kurumdu ve kültürün de tartışılmaz bir parçasıydı. Boyların prensleri ya da feodalleri olsun ya da olmasın, birçok varlıklı hür köylü sülaleler de ev içi ya da ev dışı kullanım gerekçesiyle köle sahibi olabilmişti. Köle edinmek için talana giden oğluna Abaza anne şöyle dua ederdi: “Tanrı sana çok esir bulma ve büyük yağmalar nasip etsin.” Bu çeşit söylemler ve köleliğe dair izler diğer Kafkasyalı halkların ve Kırım Tatarlarının da kültüründe yer etmişti. 


Eski Kırım Hanı'nın oğlu Halim Giray, Çatalca'da 1770'te düzenlenen bir Tatar baskınını anlattı, baskında bir Rus kalesi yakılmış, on beş bin kişi esir alınmıştı. Dinleyiciler arasında Rumeli vilayetlerinde görev yapan bir Kadı da vardı. “Herkesi hayrete düşüren bir şey oldu ve adam, büyük bir mahcubiyet ve şaşkınlıkla, o baskında esir alınan Ruslar arasında kendisinin de bulunduğunu söyledi.” 


Batı Çerkesya'da yaşayan Abzakhlar 1700'lü yılların ilk çeyreginde feodalizmle ve feodal beylerle savaşmış, kendi içlerindeki 


39 Nikolay F. Dubrovin, Çerkesler, s. 140. 

40 Rahmi Tuna, Adıge Xabze Adıge Etiği ve Etiketi, s. 135-137. 
41 Harun Açba, Kadınefendiler 1839-1924, s. 11. 

42 Sandro İberieli, Beyaz Köle Ticareti, s. 31. 


43 Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, 
s. 178. 
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feodal uygulamalara son verilmişti. Aralarında feodallerin nüfuzu oldukça azalmıştı; sınıf farklılıkları daha az belirgindi.“ Fakat feodalizmle mücadele daha çok köleler dışındaki prens, soylu ve hür sülaleler arasındaki ilişkiyi ifade ediyordu ve bu Abzakhlar arasında köleler olmadığı anlamına gelmiyordu. 

Zira kölelik, özünde ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar neticesinde ortaya çıkıp bu ihtiyaçlar giderilince de azalıp yok olabilen bir yapıydı. Bu durum Şapsığlar arasında da benzer bir şekilde varlığını sürdürüyordu, prens sülalerini alt eden hür sülaleler ekonomik gereklilikler halinde köle edinmeye devam ediyordu. Çerkesya'nın Karadeniz sahil şeridini kontrol eden Natukhay, Şapsığ ve Wubıh kabileleri, köle ticaretinde çok önemli olan kale, liman ve koyları da kontrolleri altında tutmak suretiyle kölelik mekanizması içinde yer alıyordu. 

Pşıtl ve Wuneut denen alt sınıfa, çatışma ve talanla ele geçirilmiş esirler, kötü yaşam biçimi nedeniyle cezalandırılmış kadınlar, erkekler ve evlenmemiş, ortada kalmış sahipsiz kızlar ve kimi.durumlarda da kaçırılmış kimsesiz çocuklar giriyordu.” Yüz kızartıcı çeşitli suçları işleyen hür bireylerin ceza olarak köleleştirilmesi Kafkasya'da yaygın bir âdetti. Bu kölelerin bir kısmı Kafkasya'da kullanılsa da çoğu Akdeniz coğrafyasına satılıyordu. Kölelik sayesinde “toplumun temizlendiği” anlatısı, suçluların bir cezalandırılma yöntemi olarak ülkeden ihraç edilmesi şeklinde pragmatik bir çözüm olarak dile getiriliyordu. 

1792'de sınıfsal çatışmaların yangın yerine çevirdiği Çerkesya'da Şapsığ hür köylüleri beylerine karşı ayaklanmış, Abzakh ve Nathukayların da desteklediği ayaklanma büyük bir iç savaşa dönüşmüştü. Bu süreçte topraklarından kovulan Şapsığ Beyleri, Bjeduğ feodallerinin etrafında toplanmış ve 1793'te St. Petersburg'a heyet göndererek Çerkesya'daki hür köylü isyanı- nın bastırılması için Rusya'dan yardım istemişti.“ Rus Çarlı- 


44 Bedri Bahiçoğlu, Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler ve İskânlar, s. 31. 
45, Sando İberieli, Beyaz Köle Ticareti, s. 35. 


46 “Çariçe Il. Katerina bölgeye bir Kozak müfrezesi gönderdi. Rusların yardımları ile hür köylü ayaklanması kanlı bir şekilde bastırıldı.” Sadık Müfit Bilge, Osmanlı Çağı'nda Kafkasya 1454-1829, s. 308. 


ğı'nın askeri yardımları ile hür köylü ayaklanması kanlı bir şekilde bastırılmıştı. 

Çerkesler arasındaki sınıfsal çatışmaları fırsat bilen Moskova 1792'de bölgeye binlerce Kozak kadın ve erkek istihdam etmişti.” Katerina'nın feodalleri desteklemesi üzerine, Karadeniz Kozak ordusuna bağlı Kozaklar 10 Temmuz 1796'da toplarıyla birlikte Bzıyiko Savaşı'nda Şapsığ hür köylülerine karşı savaşmak üzere Bjeduğ feodallerine katılmış, kanlı çatışmalar sonunda Kozaklar esir aldıkları Çerkesleri Rusya'da köle olarak satmıştı. 


1800 yazının başında Fyodor Bursak önderliğindeki Kozak 
birlikleri Çerkesya'ya girip burada dost düşman demeden avulları yaktı ve hayvanları sürdü. 1802 ve 1803 boyunca Kozaklar köylüleri kılıçtan geçirdiler, tutsakları köle olarak Rusya'da sattılar. * 


Bzıyiko Savaşı'nda dört bin adamını kaybeden Şapsığ ve Abzakh köylüleri geri çekilmiş ama iç savaş 1803'teki Peçetniko toplantısında feodallerin tüm ayrıcalıklarından vazgeçmesine kadar sürmüştü.“ Bzıyiko Savaşı ile başlayan süreçte hür köylüler ile aynı seviyede olmak istemeyen bazı feodaller Rus tebaasına geçmiş, olaydan 60 yıl sonra da kimi beyler köleleriyle birlikte Osmanlı topraklarına sürülmüştür. Bzıyiko Savaşı hür 


47 “Kuma nehri kıyısında Peçhanobrodskaya, Kuban nehri kıyısında Vorovskoleskaya kaleleri inşa edildi, 1 792'de 13.000 Kozak askeri ile birlikte 5.000 Kozak kadını bölgeye nakledildi.” Sadık Müfit Bilge, Osmanlı Çağı'nda Kafkasya 1454-1829, s. 307. 


48 “Beylerine ve feodaliteye karşı elde ettikleri başarı sayesinde Şapsığlar Çerkesya'daki en saygı duyulan ve korkulan kabile haline geldiler. Feodalite karşıtı bu devrime karşı Rus müdahalesi, Şapsığları Rusya'nın Kafkasya'da o güne kadar karşılaştığı en güçlü düşmanları haline getirdi. Süreçte Şapsığ Pşısı Ali Şeretliko gibi beyler köylüler ile aynı statüde olmayı kabul etmeyip Kuban'ın kuzeyinde Rus tebaası olmak için Katerina'ya dilekçe yolladılar ve bu istekleri kabul edildi. 1790'larda Kuban'ın kuzeyindeki Kozak nüfusunda bir patlama olmuş ve 60.000'i aşmıştı. 1792'den sonra Kozak iskânları artmış ve Çerkesler hayvanları için yaşam alanı olan otlaklarından kopartılmıştı. 270 km'lik bir askeri hat boyunca Kozaklar bataryalarla silahlanmış ve yüzlerce gözcünün bulunduğu 60 ileri karakol inşa ettiler.” Walter Richmond, Çerkes Soykırımı, s. 46-49. 


49 Bzıyiko Savaşı hakkında; Nikolay F. Dubrovin, Çerkesler, s. 151-154. 
41 


köylüler ve feodal beyleri arasında olmuş, köleler de köylülerin yanında savaşa katılmışlarsa da köleler özgürlüklerini kazanmamış, kölelik de yok edilmemişti. 

1790 sonrası ortaya çıkan köylü ayaklanmaları ile birlikte, Şapsığ ve Abzakh bölgelerinde feodal hiyerarşi ve soylu sınıf yok edilmiş, bunlar egaliteryan “eşitlikçi” köy toplulukları halinde gruplaşmışlardı.”* Hür köylülerin bu mücadelesi Batı Çerkesya'da feodaliteyi zayıflatmışsa da köleliği ortadan kaldırmamıştı. 

18. yüzyılın ikinci yarısında feodalite meselesi yüzünden Çarlık, Çerkesya'nın iç işlerine müdahale etmeye devam etmiş, feodal beylerle de işbirliğine girerek savaşın boyutlarını genişletmiştir.”! Çarlık Rusya, Batı Çerkesya'da feodalleri destekleyip hür köylüleri savaş meydanlarında eziyor; Doğu Çerkesya'da da feodallerin siyasi ve askeri gücünü kırmak için köylüleri ve köleleri Mozdok kentine yerleşmeleri için teşvik ediyordu.” 

1830'da Rus işgaline karşı verdiği başarılı direnişle ünlenmiş olan Bjeduğ Prensi Pşıkhuy, ayaklanan ve hür köylü sülaleleri tarafından da desteklenen köle ayaklanmasını bu sefer Abzakhların yardımıyla güçlükle bastırabilmişti.” 19. yüzyılın başlarında Çerkesler bir yandan başlarındaki feodallerin zulmüyle bir yandan da sahibi oldukları kölelerin ayaklanmalarıyla mücadele ederken, diğer yandan da Çarlık Rusyası'nın işgallerine karşı savaş veriyordu: 


Terek Kalesi'nin inşası ve Rusya'nın Kafkasya'daki ilerleyişi kabilelerin geleneksel yaşam tarzına tecavüz anlamına gelmekteydi ve İslâmiyetin bir direniş ideolojisi olarak güçlenmesini sağladı. Demokratik, İslâmi bir direniş biçiminin ortaya çıkması Sufi tarikatlarıyla oldu. Kabile beylerine itaat ve hiye- 


50 Zeynel Abidin Besleney, Türkiye'de Çerkes Diasporasının Si yasi Tarihi, s. 45. 


51 Mehmet Eser, Uzunyayla Bölgesindeki Çerkes Köylerinde Sosyo-Kültürel Değişme, Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme, s. 89. 

52 Didem Dalkılıç, Kafkasya'da Rus Yayılmacılığı Mozdok Hattı 1552-1832, s. 28. 

53 Murat D. Tosun, Arşiv Belgelerinde Kafkasya'dan Göçler İskânları Köle ve Cariyeler, s. 64. 
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rarşinin yerini; eşitlik, kendini feda etme ve peygambere itaat aldı. Tarikatlar, kabile reislerini ve onların imparatorluk elçileriyle uzlaşmacı tavırlarını reddettiler. Rusların yerel elitlerle işbirliğine dayanan politikaları burada geri tepti ve aksine yaygın ve etkili bir direnişe neden oldu.” 


1848'de Şeyh Şamil'in Çerkeslerin Ruslara karşı olan direnişine İslâmi bir ruh katmak için gönderdiği temsilcisi Muhammed Emin, Çerkesya'ya gelerek Abzakh bölgesine yerleşmesiyle direniş sınıfsal ve dinsel anlamda da kutuplaşmaya başlamıştı. Çerkes feodalleri soylu bir aileden gelen Seferbey Zanuko'ya bağlı kalırken, Abzakhlar ve diğer boylardan hür köylüler, İslâm'ın eşitlikçi felsefesini tebliğ eden Muhammed Emin'i desteklediler. Sınıf çatışmaları yüzünden anlaşamayanlar Rus ordusuyla büyük ölçüde birbirinden bağımsız olarak çarpıştı.” 

1856'da Çerkesya'daki hür köylülerin ayaklanmasını Bjeduğ feodalleri ancak Rusların yardımıyla bastırabilmişti; feodallerin Rus hükümetiyle işbirliği yapması halk ayaklanmalarına sebep oluyordu.” Oysa aynı feodaller bir yandan da Rus ve Kozak işgalcilere karşı bir savaş yürütüyor, ittifaklar sürekli değişiyordu. Bu ayaklanmalarda dikkat çeken nokta; Çerkes feodallerinin sınıfsal statülerini korumak için zaman zaman Çarlık Rusyası'ndan yardım istemekte bir mahzur görmemeleriydi. 

1861'de Çarlık Rusya'sının serfliği”? kaldırması üzerine Rus köylü köleler de nihayet özgür kalmıştı. 1864 sonrasında Dogu Çerkesya'da kalabilen Kabardeyler de 1866'da Rusya'dan köle azat etme işinin kendi eski âdetlerine göre yapılmasını istemişti.* Rus Çarı'nın bu isteği kabul etmesi üzerine azat bedelleri 


54 Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 330. 

55 Zeynel Abidin Besleney, Türkiye'de Çerkes Diasporasının Siyasi Tarihi, s. 62. 

56 “Prenslere, Çerkes halkının koruyucuları oldukları açısından baktığımızda, 
Ruslara itaat etmeyen Çerkesler, prensin Rus hükümeti idaresine girdiği an- dan itibaren kendi prenslerine de sıkça baş kaldırmaya başlamışlardı.” Nikolay F. Dubrovin, Çerkesler, s. 145. 


57 Serf (isim, Fransızca serf): Derebeylik toplum düzeninde toprakla birlikte alınıp satılan köle. 


58 “1861'den sonra serfliğin Rusya'da kalktığının haberleri Doğu Çerkesya'daki 
Kabardey'e ulaştığında, köleler artık yasa çıktı biz hür olduk, kellemizi satın 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belirlenmiş ve kölelik Doğu Çerkesya'da aşamalı olarak kaldırılmıştır. Çarlık Rusya, Kafkasya'daki köleleri hürleştirerek onları kendine bağlama siyaseti güderken, beyleri de kölelerinin emeginden mahrum ederek zayıflatıp kontrol altına alıyordu; bu durum işgal edilen Polonya, Belarus ve Ukrayna'da da uygulandı."9 

Çerkesya'nın tümüne hâkim bir devletin bulunmaması, birbirinden bağımsız olarak hareket eden boylar ve onların içinde bitmeyen sülale ve sınıflar arası çatışmalar bölgede yağma ve insan kaçırma olayları için de fırsat yaratıyordu. Çerkesya'nın Kırım'a yakın bölgelerinde yaşayan halklardan bazılarının, “Haçepa” denen kayıklarla kıyılardaki köylere ve denizcilere karşı yağmacılık yaparak hayat sürdükleri ifade edilmekteydi. 1778 tarihinde Gazi Hasan Paşa ve Canikli Ali Paşa Çerkesya'daki Soğucak Kalesi'ne çıktıklarında, Haçepa kayıkçıları tarafından baskına uğratılarak, eşyalarının yağma edildiği ve esir alındıkları belirtilmekteydi. Osmanlı Devleti çeşitli ihtarlarda bulunmuşsa da, 1797 tarihinde Anapa Limanı'na giden bir tüccar gemisi de yine bu Haçepa kayıkçıları tarafından yağma edilmişti.99 


Kabail-i Çerakise-i Sahil'in korsanlık yapmakta, sahil köylerini basarak halkını esir ve mallarını yağmalamakta, esirlerini taşımakta kullandıkları, mavna şeklinde ve 25 arşın kadinde, “haçapa” denilen ince tahtalardan yapılmış, altları düz, hafif ve dar tekneleri vardı, Ferah Ali Paşa'nın emri ile 1780'lerde bu tekneler yasaklandı ve mevcut olanlar yakıldı. Abaza eşkıyası da haçapaları ile Taman ve Kızıltaş kaleleri yakınlarına kadar gelerek gemileri soymaktaydılar. Haçapa'lar 19. yüzyılın başlarında dahi korsanlık yapmakta kullanılıyordu." 


almak için beylere bedel ödemeyeceğiz dediler, beyler de bedel almadan kölelerini azat etmek istemeyince bu süreçte fazlasıyla kan döküldü.” İstanbul, Hikmet Alba yrak Görüşmesi, 2020. 

59 “Rus Hükümeti, Polonya, Belarus ve Ukrayna serflerini Rus serflerine teklif 
edilen şartlardan çok daha cömert koşullarda azat etti. Polonya köylüleri kendilerine verilen topraklar üzerinde mülkiyet hakkı kazandı.” Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 419. 


60 Cemal Gökçe, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğunun Kafkasya Si yaseti, s. 58. 
6l Sadık Müfit Bilge, Osmanlı Çağı'nda Kafkasya 1454-1829, s. 472-473. 


Çatışmalarda elde edilen esirlerin sayıca çok olmasından ötürü bir kısmı azat ediliyordu. Bölgede kölelik tamamen kalıtımsal değildi; köleler azat edilerek özgürlüklerine kavuşabilseler de köle geçmişlerinden kurtulamıyorlardı. Bu yüzden büyük bir kısmı Kafkasya'da kalmaktansa satılıp başka ülkelerde hürleşmeyi ve köle geçmişinden kopmayı tercih ediyordu. 

Çerkeslerin yanı sıra, Abazalar da bazen bizzat Osmanlı Devleti'nin hâkimiyetinde olan Kafkasya'nın Karadeniz kıyılarındaki kalelere hücum ederek mallarını yağmalıyor ve esir alıyorlardı. Anapa Kalesi yağmalanan kalelerden biriydi ve etrafında iskân edilmiş bulunan Nogayların malları alındığı gibi, aile ve çocukları da esir alınıyordu.9? Kafkasya'nın Karadeniz boyunca uzanan sahilleri hem Osmanlı'dan gelen köle tüccarları ve onlara bağlı insan kaçakçısı çeteler tarafından sıkça yağmalanıyor hem de yerli Çerkes, Gürcü ve Abazalar arasındaki silahlı çeteler tarafından saldırılara uğruyordu. Bunlar yetmiyormuş gibi 19. yüzyılın başından itibaren Rus donanmasının baskınlarıyla mücadele etmek durumunda kalmışlardı, asayiş tamamen bozulmuştu. 

Çerkesya'daki savaşçılar baskın yapmayı askeri bir strateji olarak âdet edinmişlerdi. Rus ve Kozakların işgal ettiği topraklarını geri almak için yaptıkları saldırılar gibi Osmanlı hâkimiyetindeki kalelere de benzer saiklerle baskınlar düzenliyorlardı. Yüzyıllardır özgür bir şekilde yaşamaya alışmış Çerkeslerin Rus ve Osmanlı arasındaki nüfuz mücadelesinden zararlı çıktıkları ortadaydı ve baskınlar düzenleyerek vatanlarını savunmaya çalışıyorlardı. Bu gece baskınları düzenli ordu sahibi olmayan halkların iyi bildiği eski bir askeri yöntemdi ve özgürlük mücadelesinde direnişi örgütlüyordu. Kafkasya'yı çevrelercesine uzanan işgalci Rus, Kozak Stanitsaları9? ve Karadeniz kıyı şeridinde bulunan Osmanlı kaleleri onların gözünde çok da farklı algılanmıyordu: 


62 Cemal Gökçe, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya Si yaseti, s. 185. 


63 Stanitsa: Askeri işgaller için kurulmuş Kazak köylerine verilen genel ad. Bu 
köyler Rus yayılma politikasına destek amacıyla işgal edilen bölgelerde ve sınır boylarında kuruluyor, etrafı çit ve siperlerle çevriliyor, uygun yerlerde gözetleme kuleleri kuruluyordu. 
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1778'de Donanma-yı Hümayun Soğucak Kalesi'nin iç limanına demir attı. Çerkesler gemilerden çıkan askerlerin işe yaramaz olduğuna kanaat getirmiş olacak ki o gece çok sayıda Osmanlı askerini sessiz sedasız esir aldılar ve cengâverleri Kafkas dağlarında ihtiyaç sahiplerine birer inek fiyatına sattılar.9* 


Çerkeslerin bu türden baskınlar yapmaları düşman yıpratma taktiklerinin bir parçasıydı: 


Çerkesler ata binmenin ve yüzmenin yanı sıra, her çeşit silahı en uzman yöntemlerle kullanmayı öğrenir; çalışmalarını tamamlamak için hırsızlık sanatının hünerlerini öğrenir ki, ülkesine düşman olanların tadını kaçırabilsin.95 


Topraklarını işgal etmiş Rus Stanitsalarına yaptıkları saldırı ve talan da bu anlayışla yapılıyordu ve her iki halde de çatışma sonrası ortaya çıkan sorunlarla bu toprakların hamisi olarak görülen Osmanlı İmparatorluğu makamları uğraşıyordu. Artan baskınlar üzerine Çerkes feodalleri bölgedeki Osmanlı kalelerinde toplantıya çağrılarak onlara bu baskınlardan vazgeçmeleri ihtar edilmiş; Rusya ile anlaşma olduğundan bu akınla- 


rın durdurulması istenmişti:99 


3 Şubat 1825 tarihinde Anapa muhafızı Abdullah Paşa'dan alınan yazıda şu bilgi mevcuttur: Önceleri Çerkeslerin hududu geçerek Rus ahalisini gaspetmeleri karşısında aynı şekilde Rusların mukabelede bulunmaları üzerine, sabık Anapa muhafızı Seyyit Ahmet Paşa ile Rus General Yermelof arasında yapılan muhabere sonunda Ahmet Paşa tedbir olarak Çerkeslerin — bir kısmını- tecavüzatta bulunmamaları için rehin almıştı. Ancak, Ahmet Paşa'nın Anapa muhafızlığından azli üzerine —Çerkes- rehineleri serbest bırakmasından ötürü, Çerkesler yine tecavüzata başladıklarından hayli güçlükler ortaya çıkmıştır. Rus General Minof: Rusların silah kullanmalarına Kabardey kabile- 


64 Kesbi Haşim Mehmet Efendi, Ahval-i Anapa ve Çerkes, Anapa ve Çerkesya Hatıraları, s. 19-20. 


65 Edmund Spencer, Türkiye Rusya Karadeniz ve Çerkezistan, s. 350. 
66 Cemal Gökçe, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya Siyaseti, s. 186. 
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lerinin sebep olduklarını ve Kabardeylerin Ruslardan aldıkları mallarla birlikte esirleri de teslim ettikleri an Rusların Kuban nehrini geçmeyeceklerine dair taahhüt veriyordu.”7 


Çerkeslerin toplumsal hayatına yüzyıllardır yön veren yazılı olmayan davranış kuralları bütününe Khabze (Xabze) adı verilir. Khabze, Çerkes toplumunun gündelik yaşamındaki davranışlarının yanı sıra, askerlik işlerini, mahkemelerini, kan davalarını, toplumsal sınıflar arasındaki etkileşimi, sınıflar arası evliliği ve kadın-erkek ilişkilerini de düzenlerdi.9$ Khabze'ye göre, hafif suç işleyenlere toplumdan dışlanma cezası verilirken, zina/tecavüz gibi ağır suçlar için köleleştirilme ve Çerkesya dışına sürgün edilme cezaları uygulanırdı:9* 


Adam zina eden karısını ailesine geri götürüp “Verdiğim parayı verip kızınızı alın!” der. Kadının ailesi kızlarını kabul etmez, “Kanun neyi gerektiriyorsa onu uygulayınız!” diye adama izin verir. Adam zina eden karısını, oğul ve kızlarını arabaya bindirip sessizce pazara götürür, hepsini esirciye satar... 
Daha sonra karısıyla zina eden adamın evine gider. “Ben zina eden karımı bin kuruşa sattım” deyip zamparadan bedeli ister. 
Kanun gereği zampara bin kuruşu verir. Ayrıca dokuz bin kuruş daha “Ayıplık” cezası öder. Ikisi birlikte on bin kuruş eder. 
Bu parayı öderse kurtulur, vermeye gücü yoksa ailesi onu sıkıca bağlar, “Bugünden sonra kanun üzere senin kölendir; istediğini yapabilirsin!” diyerek hasmına teslim ederler. Adam dilerse onu ebedi olarak köle olarak hizmetinde kullanır, dilerse pazara götürüp açık artırmada ne verirlerse satar. Bu dağlar- dan senede dört veya beş yüz kadar cariye ve köle gelmesinin sebeplerinden birisi de bu âdettir.”9 


67 Age.,s. 216. 

68 “Bazı Xabze toplumlarında gerçekleşmiş hiyerarşik sınıf yapılaşmasında, sınıf 
dışı evlilikler yasaklanmıştır.” Rahmi Tuna, Adige Xabze Adige Etiği ve Etiketi, s. 198. 

69 “Kızları kötü yola düşen ebeveynler de üzerlerine düşmüş olan lekeden kurtulabilmek ve bu kızların artık bölgede evlenme şansları da kalmadığı için, onları satma hakkına sahiplerdi.” Nikolay F. Dubrovin, Çerkesler, s. 120. 

70 Kesbi Haşim Mehmet Efendi, Ahval-i Anapa ve Çerkes, Anapa Çerkesya Hatıraları, s. 113-114. 
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İKİNCİ BÖLÜM 


19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı topraklarına satılan Beyaz Köleler, başta İstanbul ve Kahire olmak üzere büyük şehirlerin harem ve konaklarında, kendi etnik farklılıklarına ve fiziksel özelliklerine atıfta bulunup köle geçmişlerini parlatarak, cariyeliği de cinsel beceri ve sadakat üzerinden adeta kutsayarak, yerli hür kadınların dışlandığı “köle iktidarları” kurdular... 


19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda kölelik ve Beyaz Köle ticareti 


Osmanlı İmparatorluğu 1864'te 150.000 civarında Beyaz Kölenin topraklarına gelmesine kadar sistematik olarak kendi tebaasından köle üretmedi.' 19. yüzyılın ikinci yarısında Rusya ve İngiltere artık köle ticaretinin kalan son kaynaklarını kontrol ediyorlardı ve Osmanlı coğrafyasına köle akışı neredeyse durmuştu. 1864 sonrasında Osmanlı topraklarında satılan kölelerin çoğu imparatorluk sınırları içinden gelen Beyaz Kölelerdi ve bunlar da aslında Osmanlı vatandaşlarıydı. Köle arzını yöneten beyler, köle tüccarları, insan kaçakçısı çeteler ve bitme- 


l Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 86. 
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yen köle talepleriyle Osmanlı üst sınıf haneleri, Beyaz Köleligin kurumsallaşması ve ticaretin devamı konusunda ittifak etmiş gruplardı. 

Niyazi Berkes, köleliğin geçmişini kulluk ve devşirme sistemine götürür, Kafkasya kaynaklı Beyaz Kölelerin yükselişini şöyle ifade eder: 


Yüksek mevkiler için Balkanlı devşirmelerle Kafkasyalı köleler arasında şiddetli mücadeleler başlamış, bu dönemden sonra Balkanlı devşirmeler ve dönmeler siyaset alanından hemen hemen silindiği halde, padişahın despotik güçlerini sürdürme isteği yüzünden kökeni çoğu kez Kafkas köleliği olan devlet adamlarına yeni bir alan açılmıştı.2 


1865'ten itibaren Osmanlı devlet adamları da kölelik sistemini devam ettirme niyetinde değildi ve bu doğrultuda “Çerkes köle” etiketiyle satılan Beyaz Kölelerin ticaretini ortadan kaldırabilecek bir politika izledi. Devletin bu süreçte kadın ve erkek köleler konusunda farklı bir politika izlediğini açıkça ifade edebiliriz. Devlet bir yandan ordu için insan gücüne ihtiyaç duyduğu erkek-kölelerin azat edilmesini teşvik edip onları hür bireyler olarak askere alırken, diğer yandan da imparatorluğun çöküşüne kadar Harem ve üst sınıf hanelere beyaz kadın ve çocuk köle sağlamaya devam etti.? 

Osmanlı topraklarına satılan beyaz kölelerin başlıca üç kul- 


lanım şekli olduğu Leyla Saz Hanım'ın hatıralarında açıkça ifade edilir: 


Esirler kullanıldıkları işlere göre üç sınıfa ayrılırlar: Ev işlerinde hizmet edecek halayık olanların uzunca boylu, sağlam ve orta güzellikte olması gerekir. Odalık ya da kapatma olacakların güzel, zarif, biçimli ve on beş yirmi yaş arasında olması ge- 


2 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, s. 163. 

3 “Köle sahibi olmak toplumsal hiyerarşinin ve bu hiyerarşiyi ayakta tutan monarşik geleneğin canlı bir kanıtıydı. Aslında köleliğin değeri, Osmanlı yönetiminin, bizatihi egemenliğinin çok büyük bir tehlike altında olduğu bir dönemde, her türden otorite ilişkisiyle bağlantılandırılabilmesinde yatıyordu.” 
Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 276. 
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rekir. Üçüncü sınıfa giren esirlerse kazanç ya da vurgun amacıyla satın alınanlardır. Bunlar sekizle on iki yaş arasında, çok genç, güzel, biçimli ve büyüdükçe güzelleşecekleri algısını veren çocuklar arasından seçilir. Bu esirler büyük özenle yetiştirilirler. Bedenlerini ve ellerini yıpratacak işlerden uzak tutulurlar. Aynca iyi bir eğitim verilip müzik ve düzgün davranış da öğretilerek evlenme çağına geldiklerinde çok yüksek fiyatlar karşılığında pazarlanırlar.* 


Köle istihdamının büyük şehirlerdeki harem ve üst sınıf hanelerde bu şekilde üç ayrı alana odaklanması, yüzyıllar süren bir ticaretin kökleşmesini sağlıyor; geleneksel Osmanlı aile yapısı da Beyaz Köleler tarafından adeta tehdit ediliyordu.” Boşanmaların artması, aile içi saadetin yıkılması, yerli ve yabancı kadınlar arasındaki mücadele, farklı etnik kökenden gelen annelerden doğan kardeşler arası çatışmalar ve dini konulardaki hassasiyetin zayıflaması Beyaz Kölelerin Osmanlı toplumuna etkilerinden bazılarıydı. 

Kafkasya'da Wuneut sınıfı kölelerin neredeyse imkânsız olan özgürleşme sürecine, Pşıtl sınıfının da güçlükle özgürleşmesi- ne karşın, Osmanlı kölelik sistemi bu sınıflandırmaları tanımadığı gibi, her iki gruba da aynı şartlarda özgürleşme imkânı sağ- 


4 Leyla Saz, Şair Leyla Saz Hanım Anılar 19. Yüzyılda Saray Haremi, s. 55. 

5 “Kabahatin bir kısmını da köle kızların üzerine atar. Söylediğine göre onun 
zamanındaki Çerkes cariyelerin haremin hanımının hizmetkârı ve yareni olması gerekirken, onlar “efendilerinin sevgisini kazanabilmek' için ellerinden geleni yapmakla meşguldür. Leyla Saz'a göre, sorun yersiz bir hak duygusun- dan kaynaklanmaktadır. Çerkes kızlar doğdukları günden beri, başarılı hemşerilerinin önlerine koyduğu örneğe göre yetiştirişmişlerdir. Efendilerinin duygularına hükmetmek arzusundadırlar. Saz'ın bahsettiği hak duygusu herhalde onun zamanına özgüydü, 19. yüzyılın sonu ve köle ticaretinin zirvesindeki Çerkes kızlara ilişkin genel bir hakikati yansıtıyordu. Her halükârda herhangi bir dönemde kadın kölelerin hayatta ilerlemek için ellerinden geleni yapmaları şaşırtıcı değildir. Niyetleri baştan çıkartmak değil memnun etmek olsa bile çabalarının “sahiplerinin kıskançlığını uyandırmakla sonuçlanması' da şaşırtıcı değildir. Saz, kendi kişisel, acılı deneyimlerinden yola çıkarak yaptığı bir gözlemle köle sahibi ailelerde kadınlar arası rekabet üzerine düşünür. 
Saz'ın babası evdeki kölelere karşı davranışlarına dair anlatılan hikâyeler annesini üzmüş, perişan etmiştir.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 201. 
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lıyordu.9 Cariyeler ise sahiplerinden doğurdukları ilk çocuk ile birlikte artık kölelikten kurtulup hür bir kadın olarak 9 sene hizmeti de beklemeden hürleşiyordu. 

Osmanlı kölelik sistemi Şeriat kurallarına göre işlerken, Çerkes köleliği İslâm öncesi gelenek ve göreneklere göre şekillenmişti. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki köle sistemi “kalıtsal köleliğe” dayanmıyordu, sistem kölelerin 7 ila 9 yıl arasında belirli bir süre hizmet etmeleri, sonra özgür bırakılmaları ve hür vatandaşlar olarak topluma karışmaları üzerine kurulmuştu. Buna karşın Çerkes köleliğinin kapalı sisteminde kölelik yüzyıllar boyunca devam ediyor, köle ebeveynler ölse de çocukları köle statüsüyle hayatlarına devam etmek zorunda kalıyordu. Osmanlı açık köle sisteminde köleler hür insanlarla evlenerek daha da hızlı özgürleşebiliyorlardı ancak Çerkes kölelik sisteminde kölelerin hür sınıfından bireylerle evlenmesi neredeyse imkânsızdı, evlense de kölelikten azat olması zor gerçekleşiyordu.” Ortaçağ İtalyası'nda bile hür erkek sahip ve köle kadının birlikteliğinden doğan çocuklar hür kabul edilirken, Çerkes köleliğinde bu durum söz konusu değildi. 

Osmanlı İmparatorluğu'nda kölelerin hürleşmesi için en yaygın kullanılan yol “mukatebe” sistemiydi ve bu İslâm'ın köleliği değişken ve kalıcılıktan uzak bir durum olarak gördü- 


6 â“Köle olan bir Çerkes için yasal ve zorunlu çalışma süresi dokuz yıldı. Bu 
hizmet süresini doldurmadan köle ne özgürlüğünü isteyebilir, ne de kaçmak yoluyla özgürlüğünü kendi elde etmeyi düşünebilirdi. Dokuz yıllık hizmet süresi bitince, yasaya göre hür kalmak isteyebilir ve o zaman kendisine mahkeme kapısında geçerliliği olan bir özgürlük beratı ya da azat kâğıdı verilirdi.” Leyla Saz, Şair Leyla Saz Hanım Anılar 19. Yüzyılda Saray Haremi, s. 60. 

7  “Serflik ve kölelik, Çerkes toplum yapısının çok uzun süredir varolan önemli bir bileşeniydi. Genel olarak köle sınıfı üyeleri Pşıtl mülk edinemezler ve önceden haber verilmeden satılabilirlerdi ki bu daha çok ev hizmetlileri olan Wuneut grubuna dahil olanlar için geçerli bir uygulamaydı. Özellikle savaşlarda cesaret gösterenler özgürlüklerini kazanıp özgür köylü sınıfına geçebilir ve toplumda yüksek statü sahibi olabilirdi. Çerkesler, istisnalar hariç, ait oldukları sınıfların üyeleriyle evlilik yaparlardı.” Zeynel Abidin Besleney, Türkiye'de Çerkes Diasporasının Si yasi Tarihi, s. 45-46. 

8 “15. yüzyılda ise daha pozitif kanunlar ortaya çıkmış, Floransa ve Cenova'da 
hür erkek ve köle kadından olan çocuklar hürdür. Köle bir cariyenin yasal çocuğu özgür kabul edilirdi.” Pınar Ülgen, Orta Çağ Avrupa'sında Kölelik, s. 140. 
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günün bir ifadesiydi.? Bu, kölelerin sahiplerine belirli bir süre hizmet ettikten sonra serbest bırakılacağı anlamına gelirdi. 
Bir köle özgür olduktan sonra efendisinin oğlu veya kızıyla bile evlenip hür toplumla kaynaşabilirdi, köleler sahiplerinden şiddet görme de dahil olmak üzere hukuk tarafından korunuyordu." Çerkes köleliğinde ise köle başını satın alsa da, kölelik onu bir gölge gibi takip ediyor, köle tam anlamıyla hürleşemediği gibi, sahibinin çocuklarıyla evlenme durumu da kesinlikle söz konusu olmuyordu. Şer'i hukukun korumasındaki Osmanlı kölelerine kıyasla Çerkes feodallere ait köleler çok daha riskli ve korumasız bir alanda hayatta kalmaya çalışıyordu. 

Erkek Beyaz Köleler sahiplerinden kaçabilirlerse özgürleşme yolundaki ilk durakları Osmanlı ordusuydu. Osmanlı yönetimi de ordunun ihtiyaç duyduğu insan gücünü sağlayabilmek ve Çerkes beylerinin kırsalda güçlenmesini önlemek amacıyla erkek Beyaz Kölelerinin hürleşmesinin önünü açmaya özellikle gayret ediyordu. 

Şer'i hukuka göre erkek köleler de kadın köleler gibi sadece sahiplerine aitti ve askerlikten muaflardı. Şer'i hukukla korunan bu alana müdahale etmek isteyen Osmanlı hükümeti “erkek” köleliğini kaldırmak istiyordu. Erkek kölelerin hürleşmesiyle birlikte, daha sonra bu kölelerin çocukları da askerlik hizmetinden muaf tutulmayacaktı."' 

Şeriatın ve Osmanlı hükümetinin getirdiği yeniliklerle tanışan ve avantajlı durumun farkına varan erkek Beyaz Köleler efendilerinden kaçıp gönüllü olarak Osmanlı ordusuna kaydo- 


9 Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, 
s. 130. 

10 “Osmanlı sisteminde kölenin insan niteliğinin tanınması birçok değişik biçimde gerçekleşiyordu. Hukuk ve kamuoyu sakat bırakma ve aşırıya kaçan fizikisel gaddarlığın sergilendiği eylemlere karşı bir koruma sunuyordu. Köleler sahiplerinden memnun değillerse yeniden satılmayı talep etme hakkına sahipti. Efendi-Köle uyumu, hukuk yerine gayri resmi çözümlere başvurulan kayıt dışı alana ait olduğundan, kaç kölenin bu hakkı kullandığı belirsizdir.” 
A.g.e., s. 128. 


11 Rahmi Deniz Özbay, “Osmanlı İmparatorluğunda Köle Emeğinin İstihdamı 
ve Mukâtebe Yöntemi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 17, s. 153. 
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luyorlardı; kadın köleler de fırsatını bulunca kaçarak kendilerini köle pazarında satmak suretiyle Osmanlı kölelik sistemine dahil olmaya çalışıyordu.'? Osmanlı İmparatorluğu köle ticaretine doğrudan müdahale etmek yerine kölelerin özgürleşmesini kolaylaştırmayı tercih ediyordu. 30 Mart 1867'de hazırlanan “Arz Tezkeresi” tarihi belgesinde yaklaşık 150.000 Beyaz Kölenin Çerkes Beylerinin elinde olduğu belirtilir.!? Köle sahiplerine kölelerini özgür bırakmaları karşılığında kendilerine toprak verileceğine dair fermanlar ve emirler vardır. "4 

Osmanlı İmparatorluğu'nda kölelik hukuken Şeriat Hukuku" kapsamında kurumsallaştırılmıştı. Köleler birçok farklı işte çalıştırılmak üzere satın alınıp istihdam edilmiş ve tüm sistem aslında kölelerin azat edilmesi üzerine inşa edilmişti.'9 Cariyeler ev hizmetlerinde yaygın olarak kullanılırken, erkek kö- 


12 “Osmanlı'nın elinde kölelik Charles White'ın ileri sürdüğü gibi “katıksız bir 
mutluluk” olmayabilirdi ama ilk elden birçok gözlemciye göre Osmanlı döneminde Doğu'da ev içinde köle sahipliğinin o kadar ılımlı yönü vardı ki, Amerika'daki “kırbaçlı efendiler'e benzetilmeyi hak etmiyordu.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 142. 

13 “30 Mart 1867'de Meclis-i Vükela, Çerkesler arasındaki kölelik ve köle ticareti üzerine tartıştı, onların da Osmanlı vatandaşlarının sahip olduğu haklara, başta hürriyet olmak üzere sahip olmaları gerektiğini değerlendirdi, yine de Meclis eski ve köklü bir kurum olan Çerkes köleliğini kaldıramayacağı kararına vardı.” Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 138. 

14 BOA, İrade-Meclis-i Mahsus, 1409. 


15 “İslâm dini köleliği daha önceki inanç, felsefe ve uygarlıklarda kökleşmiş bir 
kurum olarak buldu ve araştırmacılara göre şu nedenlerle bu kurumu korudu: l- Kölelik tutsakların toplu öldürülmelerini önlemesi bakımından yararlıydı. 2- Tutsaklardan köle olarak yararlanma umudu, savaşlarda gereksiz kan dökülmesini önlüyordu. 3- Savaş sonunda karşı taraf Müslüman tutsakları köleleştirdiğinden, köleliğin tek taraflı kaldırılması müslümanların çıkarları- na ters düşecekti. 4- Bu kurumun hemen kaldırılması köleler için de pek çok ekonomik ve toplumsal sorun ortaya çıkaracaktı.” Büyük Larousse Ansiklopedisi, 14. cilt, s. 7039. 

16 “Köleler vasıflı ya da vasıfsız, ev içinde ya da uzakta, saygın ya da düşük her 
işte çalışıyorlardı. Muhafız ve uşak, hamal ve ırgat, dokumacı, madenci ve duvarcı, kâtip ve müzisyen olarak hizmet veriyorlardı. En önemlisi de ev işlerinde çalışıyorlar, kâhyalıktan bahçıvanlığa, haremağalarından sütnineliğe, çamaşırcılıktan aşçılığa ve cariyeliğe kadar her şeyi yapıyorlardı. Kölelerin azat edilmesi hukuken teşvik ediliyor ve yaygın olarak da uygulanıyordu. Dolayısıyla köleleştirilmiş insanlarla, büyük şehirlerdeki azatlı ve hür erkek ve kadın nüfus arasında çarpıcı bir farklılık yoktu.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 119. 
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leler tarımda istihdam edilen ucuz işgücü olarak kullanılıyordu. Tanzimat döneminde yeni hukuk sistemi “Mecelle” kölelik konusunda yeni düzenlemeler getirmek yerine, bu konu hakkında eski şeriat mahkemesini görevlendirdi.” 

Köle ithalatı Osmanlı sisteminde belli bir düzene tabiydi ve her köle için “pençik” adı verilen bir vergi miktarı ödeniyordu. Bu vergi, bir kölenin tahmini satış fiyatının beşte biri olarak devlet tarafından alınıyordu. ithalat vergisiyse 1857'ye kadar devam etmişti.’ İstanbul köle pazarı 1846 yılında kapatılırken, Basra Körfezi'ndeki pazarlar 1847 yılında İngiliz İmparatorluğu'nun baskısı sonucu yasaklandı. Bu iki olay Osmanlı İmparatorluğu'nda köleliğe ve köle ticaretine karşı atılan ilk adımlar olarak kabul edilir.'9 

Çerkes köle etiketiyle saraya giren Bezmialem Valide Sultan'dan doğan Sultan Abdülmecid, kölelik düzenlemeleriyle ilgili birçok değişikliğe de imza atmıştı.” Sultan Abdülmecid 1854'te o dönem Batum Ordu-yı Hümayun komutanı olan Mustafa Paşa tarafından uygulanmak üzere iki yeni kanun çıkardı, bu kanunların her biri Çerkes ve Gürcü kölelerin ihracatının engellenmesi için açık emirler veriyordu.?' Bu dönemde Gürcü köle ticareti tamamen ortadan kalktı, Çerkesya'daki feodallerden de Osmanlı pazarına köle satılmaması konusunda devletin uyarılarını dikkate almaları isteniyordu.?? Bu yasa Çerkesya'da kamuoyuna duyurulacaktı. Bu sayede Beyaz Köle ihracatının azalacağı düşünülüyordu. 

İmparatorluk kararnamelerinin Çerkes feodaller üzerindeki başarısızlığının en büyük nedeni, Çarlık Rusya'nın Çerkes- 


17 Osman Öztürk, Osmanlı Hukuk Tarihinde Mecelle, s. 175. 

18 Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 58-59. 

19 Ayrıntılı bilgiiçin bkz. Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, 3. 
Bölüm. 

20 “TI. Mahmud'un ablası Esma Sultan ona, kendi kanatları altında yetiştirdiği 
Çerkes cariye Bezmialem'i sundu, Bezmialem Valide Sultan Abdülmecid'i doguracaktı.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 268. 


21 Köle ve Cariyeliğin Refi Hakkında Mebusan-ı Kirama, s. 7-9; Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 100. 


22 Hakan Erdem, Osmanlıda Köleliğin Sonu 1800-1909, s. 134. 
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yayı işgalinin tüm şiddetiyle devam etmesiydi.2? Rus emperyalizmine karşı yürütülen savaşta silah ve mühimmat ihtiyacı olan Çerkesler bunları almak için Beyaz Köle satmaya devam ettiler.29 Öte yandan, Çerkesya hiçbir zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun resmen bir parçası olmadığı ve kıyıdaki birkaç kale dışında bölgede bir varlığı da olmadığı için Çerkes feodalleri İstanbul'un emrine uymaları gerektiğini düşünmüyorlardı. 

Savaşlarda elde edilen esirlerin Osmanlı Devleti tarafından köleleştirilmesi sistemi 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra terk edilmişti.2* Devlet, 1856 Kırım Harbi'nde hem Fransız hem de İngilizlerin desteğini alabilmek için çoğunluğu Hıristiyan olan Gürcistan kaynaklı Beyaz Kölelerin satışını tamamen yasaklamıştı.” Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu savaş sırasında Çerkes köle ticaretini de teşvik etmedi.2” Ancak Kırım Harbi'ni kaybeden Çarlık Rusya, Karadeniz'de donanma bulundurmamaya ve kıyı boyunca bütün deniz güçlerini çekmeye razı oldu. Böylece Çerkesya'nın kıyı kuşatmasını kaldırmak zorunda kalmıştı. Savaş sonrası dönemde Ruslar, Çerkeslere ait kölelerin ticaretini teşvik etmediler, ama aynı zamanda buna çok da dikkat etmediler.2? Görünüşe göre köle ticareti, Çerkeslerin insan gücünü zayıflatmasından ötürü Rusların askeri stratejilerine hizmet ediyor, bu yüzden de Beyaz Köle ticareti Rus yöneticileri tarafından olumlu karşılanıyordu. 


23 “19. yüzyılda kendi kölelik sistemiyle ve ölümcül yayılmacılık arzusuyla donanmış Rus çarlığı, Karadeniz ve Hazar Denizi kıyılarına doğru ilerledi, süreçte Osmanlı köle tedarikçileri geleneksel köle av alanlarına erişemez hale geldiler ve 'beyaz köle' talebi, giderek Kafkas'ların kuzeyine akınlar, satın almalar ve insanların köleliğe kendi kendilerine razı gelmeleriyle karşılanmaya başladı.” Madeline C. Zilfi, a.g.e., s. 148. 

24 Mufti Shawkat Habjoka, Heroes and Emperors in Circassian History, s. 220/251. 

25 Hakan Erdem, a.g.e., s. 64. 

26 “Gürcü köle” tabiri Çerkes köle tabiri kadar hatalı bir tanımlamadır. Batum 
ve Poti gibi Megrel kıyılarından ihraç edilen Beyaz Kölelerin içinde; Megrel, Svan, Gürcü, Laz, Oset, Lezgi hatta Çerkes ve Abazalar dahi bulunabiliyordu. 
Bu kitlenin içinde çoğunluğun Gürcülerden oluşması tüm kitleyi Gürcü yapmayacağı için Beyaz Köleler ifadesi kullanılmıştır. 

27 Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 96-104, 132-138. 

28 Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 388. 

29 Hakan Erdem, a.g.e., s. 138. 
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Bütün dış baskılara rağmen, Çerkes köleliğinin ve Beyaz Köle ticaretinin 1864'ten sonra, Osmanlı coğrafyasında elli sene daha yasaklanmadan devam etmesini anlamak için Osmanlı emperyal aile geleneğine ve onun halk içindeki temsilcisi sayılabilecek üst sınıf hanelerin hayatına bakmak gerek. Zira dönemin birçok paşa ve üst düzey idarecilerinin, bizzat kendileri Beyaz Kölelerden doğdukları gibi, hanelerinde de azımsanmayacak sayıda köle vardı. 

Tanzimat dönemi yazarlarından Ahmet Mithat ve Sami Paşazade Sezai'nin anneleri de cariye olarak adlandırılan Beyaz Kölelerdendi. Tiyatrolarında cariyelere ve köleliğe yer veren Abdülhak Hamid'in annesi Münteha Hanım da Çerkesya'dan kaçırılan bir köleydi.”? Bununla birlikte, Münteha Hanım'ın hür doğmuş ama kaçırılmak suretiyle köleleştirilmiş bir Çerkes mi, yoksa Kafkasya'dan kaçırılıp Çerkes etiketiyle satılmış bir Beyaz Köle mi olduğu konusu belli değildir. O dönem kölelerin hür doğmuş ve zorla köleleştirilmiş olduğu iddiasıyla resmi makamlara başvurması da oldukça yaygındı.?! Bu puslu alan, kadın erkek fark etmeksizin tüm Beyaz Kölelik anlatısında çokça karşımıza çıkmakta, konu Osmanlı memurları tarafından da anlaşılamadığından, onlara da Çerkes köleler deniyordu. 

Tanzimat dönemi üst sınıf hanelerinde Çerkes, Abaza ve Gürcülerden edinilmiş Beyaz Kölelerin bulunması, bir moda olmanın ötesinde yüksek zümreye ait olma göstergesiydi de. Keçecizade Fuad Paşa 1856'da Madam Thouvenel ve Marie de Melfort'u haremine davet etti ve Fransız elçisinin yeğeni- ne, “Bu hanım gelinimdir, aslen Çerkesdir. Oğlumuzla evlendirmek üzere alıp yetiştirdik. Görüyorsunuz bizim kölelik anlayışımız sizinkinden farklıdır,” diyecektir. Osmanlı yöneticileri için, Çerkes etiketiyle alınan Beyaz Köleler, siyahi köle- 


30 Meral Altındal, Osmanlı'da Kadın, s. 33. 


31 “1888'de köleleştirilmiş bir Çerkes kadın İstanbul'daki Britanya konsolosluğuna sığındı. Kadın hür doğmuş olduğunu iddia ediyor ve kölelikten kurtulmak için köle meselelerine bakan Dragoman Marinitch'ten yardım istiyordu.” 
Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bagları, s. 125. 


32 Candan Badem, Kırım Savaşı ve Osmanlılar, s. 339. 


57 


lerden farklı olarak ailenin fertleriydi ve mahrem alanda sahiplerinin koruması altındaydı. Onlar düşkün durumda oldukları için kurtarılmış, bir zengin cömertliğiyle bakılmış fertlerdi ve sahipleri bu yumuşak alana hiçbir dış müdahaleyi de uzun süre kabul etmeyeceklerdi.3 

19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı topraklarına satılan Beyaz Köleler, başta İstanbul, Kahire, İzmir, İskenderiye ve Bursa olmak üzere büyük şehirlerin harem ve konaklarında, kendi etnik farklılıklarına ve fiziksel özelliklerine atıfta bulunup köle geçmişlerini parlatarak, cariyeliği de cinsel beceri ve sadakat üzerinden adeta kutsayarak, yerli hür kadınların dışlandığı “köle iktidarları” kurdular.” 

Beyaz Köleler içinde etnik olarak Çerkes olduğunu iddia edip, bunu dil ve örf âdet bilerek kanıtlayanlarsa en makbul olanlarıydı. Bu sınıf aslında hür doğduğunu ve kaçırılmak suretiyle köleleştirildiğini iddia eden, böylece kendini köleler içinde ayrı bir yerde konumlandıran kadınlardı ve sayıları azınsanmayacak kadar çoktu. Hür doğmuş ya da doğmamış fark etmeksizin bu kadınlar satıldıkları yeni hanelerdeki iktidarlarını koruyabilmek için kendi çocuk ve torunları için de Beyaz Köle edinmeye devam ettiler. Sadece Beyaz Köleler değil, hür Osmanlı kadınları da denetleyebilecekleri yaşlılık güvencesine ancak evli oğulları yoluyla ulaşabileceği düşüncesine sahipti. 
Oğulları, kadınların en önemli dayanağı ve güvencesi olduğu için, onların ömür boyu anneye bağlı kalmasını sağlamak sürekli bir zihinsel meşguliyet yaratıyordu.” 


33 Mısırlı bir avukatın Kahire'de köle sahibi bir müvekkilini savunurken söylediği gibi: “Kaçırılan birini sefaletten mutluluğa, açlıktan rahat bir hayata götüren, paçavralar yerine ona güzel kıyafetler giydiren, ona para veren, hem kendi dinini hem insaniyetinin gerektirdiği iyilikle ona davranan bir adamın suçu nedir? Ki o köleleri ticaret ya da kâr amacıyla satın almadı!” Madeline C. 
Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 139-140. 

34 “Küçükkızları barbarlıktan çıkarıp zarif, bakire gelinler haline getirmek, bütün köle sahipleri için kapsamlı bir yatırımdı. Kendileri de köle ya da eski köle olan kadın köle sahiplerinin elit kölelik hikâyesinin anlatılma biçiminde kişisel bir çıkarları vardı. Cariyeliği cinsel saflık ve soylulukla ilişkilendirmek, esir kökenli olanların toplumsal değerini artırıyordu.” A.g.e,, s. 198. 

35 Deniz Kandiyoti, Cariyeler Bacılar Yurttaşlar Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, s. 122. 
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Gelecek endişesi, akraba ve sülale korumasından mahrum köle kadınlar için çok daha büyük bir meseleydi ve köle kadınlar tam da bu noktada oğulları için kendileri gibi kölelerden eşler seçerek onları küçümsemeyecek, aksine her daim baş tacı edecek bir hane içi köleler iktidarını da kökleştiriyorlardı.? 
Bir dönemin eski köleleri, hürleşip evin baş kadını olduklarında kendileri de köleler edinerek köle ticaretinin devam etmesini sağladıkları gibi köleliği de kutsarcasına güzelleyerek yeniden üretmeye devam ediyordu. Osmanlı ataerkil toplumunda erkek çocuk doğurmak hanede kadının güçlenmesine yardım etse de kadın iktidarının doruğuna kaynana olarak ulaşıyordu. Kadının güçlü konumunun döngüsel özelliği ve bir gün her kadının bu iktidara ulaşabilme beklentisi mevcut emperyal aile düzenin içselleştirilerek ataerkilliğin yeniden üretilmesin- de önemli bir yer tutuyordu.” 

1922'de saltanat kaldırıldığında, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti köleler sorunuyla bir kez daha karşı karşıya kaldı. Son padişah Mehmed Vahideddin, San Remo'ya sürgüne gönderildiğinde haremi ne olacaktı, sorusuna cevap aranıyordu. Associated Press haber ajansı, 3 Aralık 1922'de konu hakkında şunu bildiriyordu: 


Refet Paşa, eski Sultanın hareminin 150 üyesi için koca bulmaya çalışmaktadır. Kadınların yaşı 17 ile 35 arasında değişmektedir. Hepsi beş parasızdır... Koca bulunabilen harem kadınlarının İstanbul'da kalmasına izin verilecektir ama kalanı ülkenin iç kesimlerindeki memleketlerine gönderilecektir. Kadınların çoğu Çerkes'tir ve “çarpıcı güzellikte” oldukları bildiril- 


36 “Üst bir konumda olan kadınlar toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yardımcısı, 
bazı durumlarda da erkeklerle birlikte mimarıydı. Kadınlar sıklıkla çocuk dogurarak ve yaşlarının ilerlemesiyle birlikte başlı başına bir otorite figürü haline geliyordu. Yaşlandıkça çocuklarının evlenmesi sonrasında, kadınların boyun eğmesine karşılık erkeklerin korumasını ve mali açıdan desteklenmeyi vaat eden “ataerkil pazarlık'tan daha fazla yararlanma imkânı bulabiliyorlardı. 
Evin yaşlı annesi hizmetçiler, köleler, kendi kızları ve genç akrabaları da dahil olmak üzere ailenin daha genç kadınlarının reisi oluyordu.” Madeline C. 
Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 21. 


37 Deniz Kandiyoti, a.g.e., s. 79. 
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mektedir. Bir saray görevlisi, bugün bu kadınlara koca ya da yoldaş bulmak zor olmasa gerek demiştir. Hepsi güzellikleri, gençlikleri ve mütenasip vücutları dolayısıyla seçilmiştir. Çogu, valiler tarafından Sultana hediye edilmiştir. Emsalsiz tenleri, kara gözleri ve uzun kestane saçları vardır. Hepsi dini bütün, sadık ve sevecendir.?9 


Son Osmanlı haremi 1922'de bu şekilde dağıtılmış olmakla birlikte, büyük şehirlerdeki üst sınıf hanelerde ve kırsalda gözden ırak bir şekilde yaşamlarını sürdüren yüzbinlerce köle ve cariye büyük bir sessizliğe gömülecekti. 

Beyaz Köleler iktidarı İstanbul, Kahire, İzmir ve Samsun başta gelmek üzere birçok liman kentinin çok dilli, çok kültürlü, farklı etnisitelerden oluşan üst sınıf hanelerinde az ya da çok olmakla birlikte 1940'lara kadar hüküm sürdü. Onların torunlarıysa köle geçmişlerinden çok uzakta beyaz tenleri, renkli gözleri, hokka burunları, uzun boylarıyla bütünleşmiş Avrupai görünüşleri ve damarlarında aktığına inandıkları Saraylı bir Çerkes kadının kanıyla her daim gurur duyarak; kendilerini Beyaz Türkler, Beyaz Araplar denilen yenilikçi, seçkin bir sosyal sınıfın bireyleri olarak görüp bugünlere geldiler.” 


38 Irvin Cemil Schick, Çerkes Güzeli Bir Şarki yatçı İmgenin Serüveni, s. 130-131. 

39 “Şemsigül köklerinden koparılmış, ailesinin muhtemelen içinde bulunduğu 
ve onun da köle olarak satılmasına yol açan fakirlik nedeniyle kimliği silinmişti. Şemsigül'ün geçmişiyle tüm bağlarını koparmıştı ve köle olarak doğuracağı çocuklar da büyük ihtimalle kendisinin Çerkes kimliğiyle bağ kurmayacaktı.” Seteney Shami, Prehistories of Globalization: Circassian Identity in Motion, s. 202. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Rus asker kaçakları kendini köleleştirmeye örnek olarak değerlendirilebilir. Onların seçimi ehvenişerdi; askerlik hizmetinden kurtulmak için köleliğe adım atıyorlardı. Rus ve Polonyalı asker kaçakları “köle olsalar da Türklerin yanında olmayı Rus- 


ya'da askerlik yapmaya yeğlediklerini” söylemişlerdi. 


1800-1864 Çarlık Rusya'nın Kafkasya ve 
Çerkesya'yı işgali 


1567'de Doğu Çerkesya topraklarında kurulan ilk Rus askeri yerleşimi olan Terki Kalesi ile başlayan ve adım adım ilerleyen işgaller sürecinde Moskova yüz binlerce Rus, Kozak ve Ukraynalı topraksız köylüyü Kafkasya'da iskân etmeye başlamışt.' Çerkesler ülkelerini işgalcilerden savunmak için bu yerleşimleri yıkarak, esirleri de köle hükmünde hanelerine katıp ihtiyaç halinde de Osmanlı köle pazarına satarak 19. yüzyıla kadar sürecek bir Beyaz Köle üretim mekanizmasını da işler hale getirdiler. 

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması? ile Kırım'ın Osmanlı İm- 


1l Didem Çatalkılıç, Kafkasya'da Rus Yayılmacılığı Mozdok Hattı 1552-1832, s. 
40-41. 

2 1768-1774 Rus-Osmanlı Savaşı sonunda imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'na göre Kırım artık bağımsız hâle gelmekteydi. Antlaşma'nın Kafkasya ile ilgili maddesine göre ise Kabardey toprakları Kırım Hanlığı'na tabi bir bölge olarak kabul edildiğinden, 1783'te Rusya tarafından Kırım'ın işgal edilmesi ile 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paratorluğu'ndan kopması, 1783'te de Ruslar tarafından işgal edilmesi artık çanların Çerkesya, Çeçenistan, Abhazya ve Gürcistan için çaldığı anlamına geliyordu.? Çatışmalar devam ederek 19. yüzyıla kadar geldi ve Rus saldırıları karşısında Osmanlı Devleti 22 Aralık 1806'da Rusya'ya savaş ilan etti.* Sultan III. 
Selim tarafından Ruslara karşı Cihad çağrısı yapılan Çerkesler, Anapa'dan gönderilen para, silah ve cephane ile düzenli birlikler oluşturarak Kuban Nehri'nin kuzeyindeki Rus yerleşimlerine saldırmaya başladılar.” 18 Haziran 1809'da Kuban'ı geçen Rus Orduları 18 Çerkes köyünü yok etti, Şefake kabilesi 1809- 
1812 arasında Rus askerleri ile bölgeye taşınan vebadan kırılarak ortadan kalktı. General Bulgakov'un 14 Nisan 1810'da başlattığı operasyonda 200 Çerkes köyü halkı ile birlikte yok edildi, binlerce kişi öldürüldü, 9.085 ev, 111 cami yakıldı, binlerce hayvan Kuban'ın kuzeyine kaçırıldı, halkın değerli mal ve yiyecekleri gasp edildi.9 

Çarlık Rusyası'nın Kırım'ı, ardından da Kafkasya'yı hızla işgale başlaması karşısında Osmanlı imparatorluğu, Soğucak Valiliği'ni Anapa merkezli kurarak Rus ilerleyişine karşı Çerkesler ile bir savunma hattı oluşturmayı hedefliyordu. Bu ilişkiler Ferah Ali Paşa'nın valiliği süresince gelişmiş, Paşa sayesinde sade- 


Kabardey toprakları da Rus Çarlığı'nın kontrolüne geçmiş görüldü. Bkz. Küçük Kaynarca Antlaşması'nın 21. maddesi, Muahedât Mecmuası, ULU1, s. 267 

3 “19. yüzyılda esir insan gücü de askeri seferberliklerden çok ticari aracılarla ya da gönüllü kölelikle sağlanıyordu. Karadeniz steplerinde Kırım Tatarları en meşhur köle çobanlarıydı. Rusların 1783'te Kırım'ı almasından sonra bile Tatar atlılar akınlar düzenlemeyi, Kafkasya'da Çerkes ve Abaza köle avcılarıyla rekabet etmeyi sürdürdüler.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 167. 

4 o “1806'da Çerkesler ve Kozaklar nispi bir barış içinde yaşıyorlardı ve Çerkes 
feodaller neredeyse tamamen Rusya'nın tarafındaydılar. O yıl Osmanlı-Rus Savaşı patlak verdiğinde, Kafkasya komutanı Gudoviç, ‘Çerkeslerin gönlünün hoş tutulmaya çalışılmasını ve bunların Rusya'yla ittifaklarının devam ettirilmesini' emretti. Buna rağmen Kozakların lideri Bursak saldırılarına devam edip 1807-1810 arasındaki dönemde 200 avul yok edildi ve en az 40.000 Çerkes yerlerinden edildi.” Walter Richmond, Çerkes Soykırımı, s. 50. 

5 “Rus birlikleri 15 Haziran 1809'da Anapa'yı işgal ettiler, şehirdeki camiler, 
dükkânlar ve evler temellerine kadar yıkıldı.” Sadık Müfit Bilge, Osmanlı Çagı'nda Kafkasya 1454-1829, s. 349-350. 


6 Azge.,s.350. 
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ce siyasi adımlar atılmamış, aynı dönemde Çerkesler arasında İslâmiyet de hızla yayılmaya başlamıştı. 

Rus Çarlığı'nın 1801'de Gürcistan'ı işgali ve Çerkesya sahillerini de abluka altına alması Osmanlı açısından Beyaz Köleedinim kaynaklarından ikisinin kapanması anlamına geliyordu, sonuçta tüccarlar daha çok Siyahi Köle edinebileceği bölgelere yönelmişti. Ancak, fiilen bağımsız olan Çerkesya üzerinde, 
19. yüzyılın başlarından itibaren devam eden Rus-Osmanlı mücadelesi 1864 yılına kadar sürdü. Bu süreçte, Rusların Karadeniz'i abluka altına almaları bile Çerkesya, Gürcistan ve Abhazya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında yapılagelen köle ticaretini tam olarak engelleyememişti. 

Çerkes feodalleri Beyaz Köle ticaretinden elde ettikleri gelirlerle Rus işgalleri karşısında kullanacakları silah ve mühimmat alıyorlardı. Bu durum köle ticaretini vazgeçilmez kılıyor, “vatan savunması” gibi hayati bir konu da buradan finanse ediliyordu. 
Sonu gelmeyen savaşlar ve işgaller nedeniyle çıkmaza giren ülke ekonomisi ancak köle ticaretiyle ayakta tutulmaya çalışılıyordu. 

Beyaz Köleleri muhafaza eden bir yapı olarak Çerkes köleligi, kökenleri binlerce sene öncesine giden İslâm öncesi örf ve âdetlerden şekillenmişti ve azatlığa mesafeli katı yapısı ve kendi kendini köleleştirme gelenekleriyle Rus köleliğine yakındı.? Bu karşılaştırma yapılırken, Osmanlı açık köle sisteminin 


7  Ayrnular için bkz. Zübeyde Güneş Yağcı, “Ferah Ali Paşa'nın Soğucak Muhafızlığı 1781-1785”, doktora tezi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

8 o “1801'de Gürcistan'ı ilhak eden Rus Çarlığı'nın Doğu Karadeniz kıyıları boyunca Osmanlı köle tüccarlarına ve onların yerli feodal işbirlikçilerine karşı aldığı etkili önlemler sonucunda Hıristiyan Gürcü halkının nüfusu 1897'de 5,5 katı artarak 2 milyon 109 bine ulaşmıştı.” Sandro İberieli, Beyaz Köle Ticareti, s. 84. 

9 “Rusya'da şehir halkının en alt kısmında köleler yer almaktaydı. Köleler sayılarının en fazla olduğu 17. yüzyıl başlarında nüfusun yaklaşık % 10'unu oluşturmaktaydılar. Uygulamada kölelerin bedellerini ya da borçlarını ödeyerek serbest kalmalarının mümkün olmadığı tam bir kölelik haline gelse de, teori- de hâlâ sözleşmeli kölelik (anlaşmalı, sınırlı hizmet köleliği) olarak geçen kölelik yaygınlık kazandı. Birisinin savaşta yakalanarak ya da kendisini satarak köle olması mümkündü ve ikincisi Rusya'da göreli olarak daha yaygındı.” Geoffrey Hosking, Rus ya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 213. 
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her yerde doğru bir şekilde uygulandığını söylemek hatalı olur. 
Anadolu'nun birçok farklı bölgesinde, köle sahipleri kölelerin çocuklarını da köle olarak tutma alışkanlığı edinmişlerdi. Bu yönüyle Çerkes ve Rus köleliğine benzer bir uygulama da varlığını sürdürüyordu. 

1861'de kendisi de Çerkes olan Mehmet Bey vefat edince geriye 17 köle ve cariyesi kalmış ve bunların satılması söz konusu olmuştu. Belgeye göre Mehmet Bey'in varisleri bu 17 köle ve cariyenin satılmasını talep etmişlerdi. Memurlar, bu mesele hakkında nasıl hareket edileceği hususunda Muhacirin Komisyonu'ndan görüş sormuşlardı.!? Kısacası Osmanlı ve Çerkes köleliği arasındaki farklı uygulamalar sorun yaratmaya devam ediyordu. 

19. yüzyılda Osmanlı köle pazarında Beyaz Kölelerin etnik kökeni tüm Afrikalı kölelere göre daha fazla önem arz ediyordu.'! Osmanlılar, köle alım-satımını kayıt altında tutuyor, bu alım-satıma dair belgelere kölenin hangi Çerkes boyuna ait olduğunu ve eski sahibinin sülalesinin adını da ayrıntılı şekilde yazıyorlardı. Osmanlılar, tercümanlıklarından faydalandıkları Çerkes köle tüccarları sayesinde Kafkasya halkları ve köleler hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olabiliyorlardı.'? 

Noterliğe soyunan köle tüccarları satmaya çalıştıkları farklı milletlerden edinilmiş kölelerin etnik olarak Çerkes olduğunu tasdik edercesine evrak düzenleyerek onları yüksek fiyatlara satma yoluna giriyorlardı. Etnik olarak Çerkes olmayan bir kölenin sahibinin boy ve sülale ismi ile kaydedilmesiyle köle de “Çerkesleşmiş!” oluyordu. Bununla birlikte, kölelerin eski sahipleri olan beylerinin sülale isimleri ile kaydettirilmesi ileride bu sülaleye mensup hürlerin köleleştirildiği gibi bir yanlış algılamaya da sebep olacaktı, oysa bu köle o sülaleye mensup olmadığı gibi büyük ihtimalle Çerkes bile değildi. 


10 MuratD. Tosun, Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve 
Cariyelik Sorunu, s. 71. 

11 Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, 
s. 128. 

12 Hakan Erdem, Osmanlı'da Köleliğin Sonu 1800-1909, s. 81. 


İstanbul, 19. yüzyıl boyunca dünyanın en büyük Beyaz Köle pazarı olmasının yanı sıra, dünyada en fazla Beyaz Kölenin bulunduğu şehir olarak da öne çıkıyordu. Üst sınıfa mensup istanbul hanelerinde yüzyıllardır devam eden köle sahipliği, uzun bir süredir Çerkes etiketi ile hayatta kalmaya çalışan Beyaz Kölelerle devam etmekteydi. 

Üst sınıf hanelerin Beyaz Kölelere, özellikle Çerkes kölelere olan talebi, doğrudan köle piyasasını ve fiyatları etkiliyordu. İstanbul Beyaz Köle piyasasında Çerkes köleler oldukça yüksek meblağlara alıcı buluyordu.'? Özellikle Çerkeslerin bu kadar değerli olması, onların yüzyıllar içinde pazarda sadık, ahlâklı, güvenilir, temiz, güzel ve beyaz olarak algınlanmalarının bir neticesi olabilir. Bu nam onların fiyatlarını artırmakla kalmamış, aynı zamanda aslında Çerkes olmayan birçok Beyaz Kölenin de Çerkes etiketiyle alınıp satılmasına sebep olmuştu. Eskiden Rus ve Kozak köleler bu sahtekârlığın içinde yer alırken, 
1864 sonrasında kimi bölgelerde aslen Bulgar, Türk, Ermeni, 
Arnavut ve Kürt olanlar da Osmanlı üst sınıf hanelerine Çerkes köle olduğu iddiasıyla satılmıştı. 


Benim yanımda çalışan bir kız vardı, sanırım Kürt asıllıydı. Sağ burnunun kenarı delinmiş olup, ne teni, ne yüz çizgileri ve ne de biçimi bir Çerkese benzemiyordu. Üstelik Çerkes dilini de konuşamıyordu. Bütün bunlara karşın, esirler arasında Çerkesler nedense Kürtlerden daha üstün sayıldığından, hep kendisinin Çerkes olduğunu ileri sürerdi. * 


Kölelik ve sahtekârlık anlaşılan birlikte yürüyordu, sadece Beyaz Köleler konusunda değil, kendilerine aile içinde “Arap Bacı” denen Siyahi köleler de aslında etnik olarak Arap değildi ve Arapça da bilmiyorlardı. 

Arap olmayan Siyahi köleler ve Çerkes olmayan Beyaz Köleler 19. yüzyılın başından 1940'lara kadar bu sahtekârlığın hem parçası hem de pazarlayıcıları olarak üst sınıf hanelerdeki yerlerini korudular. Sadece Arap Bacılar ve Çerkes Cariyeler değil, 


13 A.g.e., s. 84-85. 
14 Leyla Saz, Şair Leyla Saz Hanım Anılar 19. Yüzyılda Saray Haremi, s. 61. 
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Fransız Madam olduğunu iddia eden gayrimüslim hizmetçiler de bu sahtekârlığın bir ucundaydı: 


Modem Osmanlı elit hanelerinde kölelerin yanı sıra uzmanlaşmış ücretli ev hizmetlileri yaygınlaştı. Avrupa görgüsünü Müslümanlardan daha yakından takip ettiklerine inanılan gayrimüslim hizmetçiler revaçtaydı. Hatta kimi hikâyeler Fransızcası iyi olan gayrimüslim Osmanlıların kendilerini Avrupalı olarak tanıtıp daha yüksek ücret ve statülü ev işleri bulduklarına değinir.” 


Osmanlı İmparatorluğu'nda yüzyıllardır en önemli köle edinme ve köleleştirme yöntemi savaşta tutsak alma yöntemiydi ve Avrupa'ya karşı düzenlenen seferlerle bolca Avrupalı esir edinen Osmanlı Beyaz Köle piyasası, 19. yüzyılda yönünü Kafkasya kaynaklı kölelere çevirmişti. Daha erken dönemde her biri elinde 300-400 köle bulunduran dört ailenin Beyaz Köle ticaretini denetledikleri bildirilmekteyse de, 19. yüzyılın başında artık bir tekel kalmamıştı. '6 

Istanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Lord Ponsonby, 27 Aralık 1840 tarihli raporunda kölelik mevzusundan bahsederken; “Amiraller, generaller ve bakanların büyük bölümü eskiden köleydi,” ifadesini kullanmaktaydı.” Bu duruma en iyi örneklerden biri de, Halil İnalcık tarafından “kul düzeninin son büyük temsilcisi” olarak betimlenen ve eski bir Abaza köle olan Sadrazam Hüsrev Mehmed Paşa'dır.!8 Osmanlılar arasında beyaz erkek köle çocukları eğitmesiyle ünlü olan Hüsrev Mehmed Paşa, devlet kadroları için yetiştirdiği elli kadar Çerkes köleyiidari makamlara yerleştirip yükselmelerini sağlamıştı.'? Paşa, uygulamakta olduğu bu patronaj düzeni sayesinde kendi kişisel iktidarını da pekiştiriyordu.? Yüzyıla yakın bir süre yaşa- 


15 Ferhunde Özbay, Kadın Emeği Seçme Yazılar, s. 302. 

16 EhudR. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 48. 

17 Hakan Erdem, Osmanlı'da Köleliğin Sonu 1800-1909, s. 88. 

18 Halil İnalcık, “Hüsrev Paşa”, İA, c. 1., s. 609-16. 

19 Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğunda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, 159. 
20 Hakan Erdem, a.g.e., s. 88. 


yan Hüsrev Paşa, 11. Mahmud ve Tanzimat döneminde çok etkin rol oynamış ve zenginleşmiş, Beyaz Kölelerden devlet adamı yetiştirmiş ve adeta bir köle mektebi kurmuştu 2' 

Hüsrev Mehmed Paşa, yetiştirdiği otuz civarında kölenin paşalık makamına ulaştığını görebilmiştir. Hatta bu kölelerden biri olan Mehmed Reşid Paşa, 1829-1833 yılları arasında, efendisinden on yıl önce sadrazamlık görevine ulaşmayı başarmıştı. Beyaz Köle çocukların, Osmanlı üst sınıf yöneticileri tarafından devlet hizmetinde görev almak üzere yetiştirilmeleri geleneğinin, Batılılaşma taraftarı Tanzimat dönemi devlet adamları tarafından terk edildiği bilinmektedir. Böylece, kimi paşaların yetiştirip devlet adamına dönüştürdüğü köleleri sayesinde devlet içerisinde bir güç odağı haline gelme çabalarının önüne de set çekilmiştir. 

Mustafa Reşid Paşa'nın döneminde hazırlanan Tanzimat Fermanı kölelikle alakalı bir şey söylemese de bu dönemde köle ticareti ile ilgili bazı önemli adımlar atılmıştır. Tanzimat Fermanı ilan edildiğinde tahtta olan Sultan Abdülmecid'in emriyle İstanbul'daki köle pazarı 28 Aralık 1846'da resmen kapatılmıştır. 

Osmanlı devlet adamları İstanbul köle pazarının “Sultan Abdülmecid'in hayırseverliği sayesinde” kapatıldığını düşünse de Toledano bu gelişmeyi “Sultan'ın Batılılaşan bir başkentin ortasında, açık köle ticaretinin artık zamanın görüşleri ile uzlaşmadığını düşündüğü...”2 şeklinde değerlendirmektedir. İster hayırseverlik ister Batılılaşma adına yapılmış olsun, köle pazarının devlet tarafından resmen kaldırılması, devletin köle ticareti ve tüccarları üzerindeki denetimini kaybetmesi anlamına geliyordu. Pazarın 1846'da devlet tarafından kapatılması ile birlikte şehrin farklı mahallelerine dağılan köle ticareti 1860'larda bile özellikle Fatih, Süleymaniye ve Tophane gibi semtlerde etkin olarak sürdürülüyordu.?* 


21 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, s. 209. 
22 Civan Çelik, Osmanlı Devleti'nde Kölelik, s. 83; “Sultan Abdülmecid devrinde- 


ki sayıma göre İstanbul'daki köle sayısı 52.000'i aşmamaktadır. Siyah ve Beyaz olmak üzere bunların 5.000'i erkek ve 47.000'i kadındır.” A.g.e., s. 147. 


23 EhudR. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 90-91. 
24 “1860'larda hâlâ varlığını sürdüren, esir ticaretiyle uğraşan daha büyük ve daha kalıcı müesseseler Tophane semtinde, rıhtım yakınlarında ve Süleymani-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Siyah köle ticareti ağırlıklı olarak Fatih ve çevresinde yoğunken, Beyaz Köleler de Tophane'de Karabaş Sokağı'na götürülmüş ve bir kısmı da aslen Kafkasyalı olan satıcıların evlerinde satışa çıkarılmıştı. Pazarın kapatılması bütün köle ticaretini el altından yapılır hale getirmiş ve devlet bu ticaretten aldığı vergiden olmuş ve köleliği denetleme mekanizmasını da yitirmişti. 

İstanbul köle pazarının 1846'da kapatılması, devletin köle ticaretine karşı yaptığı olumlu bir teşebbüs olmakla birlikte, sadece devletin başkentindeki pazarın kapatılmasını sağlamış, köle ticaretini topyekün yasaklamaya yönelik bir girişimde bulunulmamıştır. Bu nedenle, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde köle ticareti özellikle büyük şehirlerde ve kırsalda, tüm denetim ve kanunlardan uzak bir şekilde devam ettirilmiştir. 


Rus emperyalizmi, İngiltere ve 
Osmanlı Devleti arasında Beyaz Köleler 


1567'de başlayan Rusya'nın Kafkasya'yı işgali belli aralıklarla sürüp 1763'ten itibaren sistematik bir etnik temizliğe dönüşmüş ve 1800'lerde Çerkesya'nın genelinde şiddetlenerek devam etmişti. Ruslar sınıflar arasındaki mücadeleyi fırsat bilerek köylüleri beylerinden koruma bahanesiyle birçok kez sınırları geçip doğudaki direnişi kanlı bir şekilde bastırmıştı: 


Bulgakov Kabardey bölgesine yaptığı saldırılara bahane olarak, Del Pozzo'nun 1810 başlarında yazdığı raporunda Kabardey köylülerinin beylerine karşı Rus koruması istediklerini iddia ediyordu, ve haklıydı da, Rusya'nın saldırılarından bağımsız olarak Kabardey'de bir iç savaş ortaya çıkıyordu.?” 


ye Camii civarındaki dükkânlarda bulunuyordu. Midhat Paşa'nın ikinci eşini ve para ya da lütuf adına evlendirmek üzere “ailenin kendi kızı gibi yetiştirilen'diğer köle kızları çıkaran türden özel evler ise daha nezih ve gizli kapaklı bir ticaretin parçasıydılar, bunu bir aile işi gibi gösterseler de aslında öyle değildi.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 256. 


25 “14 Nisan 1810'da köylüleri koruma bahanesiyle Bulgakov Kabardey'e saldırdı ve yoluna çıkan herşeyi yaktı. Bulgakov'un çaldığı mallar arasında 44.000 
koyun, 6.000 büyük baş hayvan ve 100 ton'a yakın bal olduğu yazılıyordu. 
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Rus General Bulgakov'un saldırıları sonucunda binlerce insan açlıktan, sefaletten ve salgın hastalıktan yaşamını kaybetmiş, hayatta kalabilenler de kölelik ve sürgün arasında seçim yapmak durumunda kalmıştı: “Puşkin: Çerkesler bizden nefret ediyor. Çünkü onları yaylalarından attık, köylerini yaktık ve kabileleri toptan yok ettik.”? 

Çerkesya'da bunlar yaşanırken, 1859'da Şeyh Şamil'in esir edilmesiyle birlikte Doğu Kafkasya, daha önce işgal edilmiş olan Azerbaycan ve Gürcistan toprakları gibi Çarlık Rusya egemenliğine girmişti. Artık Rus emperyalizminin önündeki tek engel henüz işgal edilmemiş bölgeleriyle Çerkesya'ydı: “Çerkesler, Karadeniz kıyılarından ne pahasına olursa olsun zorla çıkarılmalıydı.”?7 Rus işgalleri öyle bir şiddet ve katliama sebep olmuştu ki 18. yüzyıl ortalarında 300.000 kadar olan Doğu Çerkesya'daki Kabardey nüfusu 1764 ile 1810 arasında yaşanan saldırılar, iç çatışmalar ve veba salgını yüzünden 35.000'e inmişti. 19. yüzyılda Rus emperyalizminin Kafkasya'daki siyasetinin belirleyicilerinden olan General Yermelov'un ifadeleri dönemi anlamak için önemli: 


Yerel halkları, yaşamlarını destekleyen çevreden mahrum bırakmak ve böylece itaatlerini sağlamak için ormanları orakla biçercesine ortadan kaldırmak ve köyleri yakıp yıkmak yoluna başvuran Kafkasya Valisi General Yermelov idi. Politikasını, “Terör, benim adımdır ve onun sınırlarımızı kale zincirinden çok daha etkili bir biçimde korumasını istiyorum,” sözleriyle açıkladı. Cezai amaçlı seferleri, Rus askerlerini başlarına buyruk bir biçimde tecavüze ve yağmaya teşvik etti.? 


Dağıstan ve Çeçenistan'daki savaşın 1859'da bitmesinden sonra Çerkeslerin direnişi 1864'e kadar beş sene kadar daha 


Bulgakov'un birliklerinin on bin evi, yüzden fazla camiyi ve yüz çiftlik evini yaktıkları iddia edildi.” Walter Richmond, Çerkes Soykırımı, s. 22. 


26 Sedat Özden, 21 Mayıs Sürgünü'nün 135. Yılı, Çerkeslerin Sürgünü, s. 144. 


27 Arsen Avagyan, Osmanlı İmparatorluğu ve Kemalist Türkiye'nin Devlet-İktidar 
Sisteminde Çerkesler, s. 31. 


28 Sadık Müfit Bilge, Osmanlı Çağı'nda Kafkasya 1454-1829, s. 351. 
29 Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 331. 
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sürdü. Rus emperyalizmi ateş ve kılıçla yürütülen seferberlikler, ürünlerin yok edilmesi, köylerin yağmalanması, erkeklerin kılıçtan geçirilmesi ve kadınların ırzına geçilmesi şeklinde devam ediyordu.” Tecavüze uğrayan kadınların doğurduğu çocukların büyük bir kısmının Beyaz Köle hükmünde Osmanlı coğrafyasına satıldığı ve bu oranın tahmin edilenin üstünde olduğu bazı görüşmeciler tarafından dile getiriliyordu." 

1864'e kadar olan süreçte Rus karşıtlığı noktasında halklar bir araya gelse de kendi aralarında da çatışmaya devam ediyorlardı. Ruslar Gürcistan'ın içinde ve çevresinde yaşayan halkların Gürcülere karşı uyguladıkları saldırı ve insan kaçırma olaylarına müdahale etmemeyi tercih ediyordu, zira Rus sömürgeciliği için yerli Kafkas halkları arasındaki çatışmalar onlara müdahale için meşruiyet sağlıyordu. Moskova, Kafkas halkları arasında düşmanlık tohumları ekiyor, bir halka ait topraklara komşu bir halkı iskân edip çatışmaları körüklüyor, bu sayede de birbirlerini yok eden Kafkas halklarının topraklarında daha kolay hüküm sürebiliyordu. Ruslar, Gürcülere karşı Oset milliyetçiliğini körüklüyor, Oset çeteler de kaçırdıkları Gürcüleri Kafkasya'da köle olarak satıyorlardı.” Oset köyleri de İnguş ve diğer komşuların baskınlarına uğruyor, bu süreçte de onbinlerce kişiden oluşan mağdur büyük kitle de köleliğe dahil olup ya Rusya içlerine ya da Osmanlı'ya satılıyordu. 

Kafkasya'da Ruslar Beyaz Köle ticaretini teşvik etmeseler de bu insan ihracına aldırış etmediler, köle ticareti ile Kafkasya'nın savaşacak erkek ve doğum yapacak kadın kaybına uğradığı düşüncesi bu politikada belirleyiciydi. Kaf kasya'daki köleliğe ve köle ticaretine açıkça karşı çıkmayan Çarlık Rusya, daha 1567'de Terki Kalesi'nin inşası ile birlikte “emanet” sistemini uygulamaya başlamıştı.” 19. yüzyıla gelindiğinde Çarlık bu sistem kapsamında rehin alınan Çerkes feodallerin erkek ço- 
30 John F. Baddeley, The Russian Conquest of the Caucasus, s. 96-97. 


31 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2020. 


32 “Ptsi ve Liakvi nehirleri havzası boyunca yaşayan Osetler, Gürcü köylerine 
saldırıp oralardan yiyecek ve insan kaçırıyorlar; kaçırdıkları insanları Kuzey Kafkasya'da esir olarak satıyorlar.” Sandro İberieli, Beyaz Köle Ticareti, s. 162. 


33 Didem Dalkılıç, Kafkasya'da Rus Yayılmacılığı Mozdok Hattı 1552-1832, s. 48. 
70 


cuklarını Rusya ve Kafkasya'daki Rus yetimhanelerine veya askeri okullarına emanet sistemi adı altında almaya başladı. Anlaşılan Çarlık bu sistem ile Çerkes feodallerin ayaklanmasını ve Osmanlı ile ittifak yapmasını engellemeye çalışırken, onların Rusya'ya itaatini de çeşitli hediyeler ve payeler vererek sağlamaya çalışıyordu.” 

1567'den itibaren Rusya'nın kontrolüne giren ve Ruslaştırılan arazi de Çerkeslerin ve Kafkasyalı halkların aleyhine genişlemişti. Rusya genellikle bu kolonizasyonu askeri birliklerle korunan Kozak Stanitsa'ları kurarak meydana getiriyordu. Rusya bir taraftan işgal ettiği topraklara doğru yayılırken, serf konumundaki kimi Rus köylüler de ya çatışmalarda esir düşerek ya da kendilerini Çerkeslere gönüllü olarak satarak köleleşme- ye devam etti. Savaşların vurduğu ülkede sefalet çekenler için en kolay yol, kendisine bir köle olarak çalışabileceği zengin bir hane bulmaktı, kölelik aynı zamanda vergilerden ve askeri hizmetten de kaçmak demekti.” 

Kafkasya'nın işgali devam ederken, Rusya'da senelerdir süren serflik 1861'de kaldırıldı. Serfliğin kaldırılması üzerine, serbest kalan köylüler için de toprak ihtiyacı belirdi. Yeni özgürleşen Rus köylülere işleyebilecekleri verimli topraklar gerekiyordu, bu topraklar da Kafkasya'daki kolonizasyon faaliyetleri ile sağlanıyordu.” Yirmi milyona yakın olduğu iddia edilen 


34 “Rus General Yermelov'un saldırıları neticesinde Kabardey'lerin sosyal sistemi bozuldu ve Yermelov onları aile kurmaları imkânsız olduğu koşulları kabul etmeye zorladı. Batı Çerkesya'ya gitmeyi kabul etmeyen Kabardey feodallerin 1814 yılında rehin alınan çocukları Yermelov tarafından Rusya'daki yetimhanelere ya da orduya gönderildi.” Walter Richmond, Çerkes Soykırımı, s. 
37; Fabio Grassi, Yeni Bir Vatan Çerkeslerin Osmanlı İmparatorluğu'na Zorunlu Göçü 1864, s. 61. 

35 “Kabardey Reisi Bulat çocuk yaşta alınıp St. Petersburg'da bir askeri okula 
yerleştirildi, burada neredeyse kendi dilini unuttu. Kısa sürede subay olduysa da Çerkezistan'a döndü ve Şeyh Şamil'in Kabardey'e yaptığı ilk ziyaret sırasında ülkesinin bağımsızlık bayrağını kaldıran ilk reislerden biri oldu. Kafkasyalılar Rusya'daki askerlik hizmetini bir tür kölelik olarak görürler ve ilk fırsat- ta mutlaka firar ederler.” Edmund Spencer, Türkiye Rusya Karadeniz ve Çerkezistan, s. 284-285. 


36 Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 214. 
37 Bedri Bahiçoğlu, Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler, s. 64-65. 
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Rus serflik sistemi içindeki kölelere dağıtılan topraklar Çerkes, Çeçen, Nogay ve Avarlardan temizlenen kasaba ve köylerden verilmişti; işgal edilen topraklardaki Rus kolonizasyonu Türkistan'da da yerli halk aleyhine işletildi.8 

Özellikle Karadeniz sahil şeridinde yer alan Çerkesya etnik temizliğe uğratılmak suretiyle Çerkeslerden arındırılacak ve Ruslaştırılacaktı.” Ruslaştırma siyaseti sadece Kafkasya'da degil, Ukrayna gibi Slav halkların yaşadığı topraklarda da gerçekleştirildi. 1876'da Rus İçişleri Bakanı, Çar'ı Ukraynaca dilinin yasaklanması konusunda uyarıyordu, nihayetinde Çar, folklor dışında Ukraynaca kitapların yayımlanmasını, tiyatroda Ukraynaca kullanılmasını ve bu dilde yazılmış kitapların yurtdışın- dan ithal edilmesini yasakladı. 

Çerkesya'daki Rus ve Kozak iskân faaliyetlerinin 1860'ta arttığı, yeni kurulan 111 Stanitsa'da 14.223 aile, 85.000 nüfus yerleştirildiği, kuzeyde Don Nehri'nin ağzından, güneyde Abhazya'ya, batıda Kerç Boğazı'ndan Kuma'ya kadar olan bölgede toplam 440.000 kişinin iskân edilmiş olduğu ifade ediliyordu:” 


Süreçte Çerkesleri kendilerini kontrol edecek bir hükümetleri ve kanunları olmayan çapulcu topluluğu olarak tarif eden kiralık Rus yazarlarının beyanlarına inanmamak gerekir.” 


Bu işgaller öncesinde Çerkesler topraklarından çıkarılıyor, karşı çıkanlar katlediliyor, hayatta kalabilenlerse diğer kabilelerin yanlarına sığınıyordu. Bunca şiddete maruz kalmış, top- 


38 “Geleneksel elitin, kağanların ve beylerin toprakları, sıradan kabile üyeleri 
arasında paylaştırılmak üzere müsadere edildi. Bu politika, Avrupa Rusya'sının fakir ve kalabalık bölgelerinden buraya getirilen Rus köylülere toprak dagıtımını kolaylaştırdı.” Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. 
Yüzyıla, s. 446. 

39 “Kafkasya'da artan Rus işgali, savaşlar ve emniyetsizlik yüzünden anavatanları harap olurken, Çerkesler de daha sık bulunur hale geldi. Rus işgali sonrasında zorunlu göçler ve sürgünlerin yaşanmasıyla birlikte koşullar çok daha ölümcül bir hal almıştı, o kadar ki Toledano bize bu göçler ve sürgünlere bugün 'etnik temizlik’ dendiğini hatırlatır.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 149. 

40 Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar: Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 460. 

41 Bedri Bahiçoğlu, Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler, s. 65. 


42 Edmund Spencer, Türkiye Rusya Karadeniz ve Çerkezistan, s. 287 
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rakları işgal edilmiş bir halk da kendine has yöntemleri ve binlerce yıllık savaş teknikleri ile bu saldırılara karşılık vermeye çalışıyordu. 

Bu savaşlar sırasında onbinlerce kişi ailesini kaybediyor, açlık ve sefalet içinde ölmektense, hayatta kalmanın bir şartı olarak “köleleştirme” süreci de hızla işliyordu. 17. ve 18. yüzyılda Slav halkları aleyhine işleyen ve işgalcilerin savaş esiri hükmünde köle olarak Osmanlı limanlarına satılmasıyla neticelenen süreç; 19. yüzyılın başlarında tersine dönerek çoğunluğunu Çerkeslerden oluşan savaş mağdurlarının köle olarak Rusya içlerine ve Sibirya'ya satılmasına sebep oldu: “sadece 1863'te 10.000 civarında Çerkes, savaş esiri hükmünde Sibirya'ya sürüldü.” Ruslar tarafından köleleştitirilip Rusya içlerine satılanların dışında, on binlerce hür Çerkes yetim ve dul da işgallerin yıkıcı neticeleri sonucunda köleleştirilerek Osmanlı topraklarına satılmak durumunda kaldı. 

Kendisi de Çerkes olan, Pertevniyal Valide Sultan'ın zamanında köle bir kız olarak girdiği haremde 1864 sürgünü ile birlikte cariye sayısının da 900'e ulaştığı iddia edilir. Valide Sultan'ın yüklü miktarda para harcayarak hareme bu kadınları satın aldığı, fiyatlarının da yaşına ve güzelliğine göre 75 ila 500 
lira arasında olduğu ifade edilir. Sadece hanedan hareminde bin civarında Beyaz Kölenin bulunması, bu kölelerden bazılarının Kafkasya ile ilişkisini sürdürmüş olup bu yolu açık tutmaları” üst sınıfa ait haneleri de hesaba katınca süreçte onbinlerce Beyaz Kölenin büyük şehirlerde iskân edildiğini ifade edebiliriz. 

1864'te Çerkesya'dan sürülen 1,2 milyona yakın muhacirle uğraşan devletin zor durumda kalan hazinesinin bu ağır yükü kaldırabilmek için yaptığı yardım çağrıları haremdeki cariyelerde de yankı bulur, başta Pertevniyal Valide Sultan'ın dai- 


43 Gürcistan Milli Arşivi, Tiflis, Rus Çarlığı, belge no. 416-3-40. 
44 Ali Akyıldız, Saray Harem ve Mahrem, s. 128. 


45 “Harem'de yükselen bazı köleler, hatırı sayılır servetler edinip Çerkesya'ya 
dönerken, bir kısmı da Çerkesya'daki aileleriyle temaslarını devam ettirebiliyordu.” Zeynel Abidin Besleney, Türkiye'de Çerkes Diasporasının Siyasi Tarihi, s. 46. 
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resindekiler olmak üzere haremdeki cariyeler, kendi aralarında topladıkları 635 lirayı Çerkes muhacirlere harcanması için Muhacirin Komisyonu'na iletirler. 

Bu kitlesel sürgünün nedeni büyük ihtimalle, komşu köyler gibi katliama maruz kalma korkusu, Rus zulmü, zorla din degiştirme tehdidi, Rus ordusunda asker olma ihtimali, Rus steplerine ve Sibirya'ya sürülme tehdidi, bölgenin Kozak yerleşimciler tarafından örgütlü şekilde kolonileştirilmesi ve elbette Osmanlı propagandasının etkisiydi.*” 

Olaylar bundan da ibaret değildi, artan Rus baskısından güç alan köleler de geçmişin intikamını alırcasına şiddet eylemlerini artırmıştı. Beyaz Kölelerin, 19. yüzyılda artan Rus işgalleri neticesinde onlarla işbirliği yapıp beylerine saldırdığı, köyleri yaktığı ve beylerini öldürdüğüne dair hafızada kötü hatıralar vardı. Rusların özgürlük vaadi ile kışkırttığı Beyaz Kölelerin beylerinin mallarını yaktıklarına, binlerce hayvandan oluşan sürülerini Rus hududuna kaçırdıklarına dair anlatılar farklı birçok görüşmeci tarafından da dile getirilmiştir.” 

Ruslar tarafından Doğu Çerkesya'da kurulan Mozdok şehri, bağımlı sınıflar ve kölelerin beylerinden kaçarak yerleştiği ve Hıristiyanlaşmak koşuluyla özgürlüklerini kazandıkları bir merkeze dönüşmüş, bu durum da Kabardey feodallere kendilerine bağımlı sınıfları kaybetme korkusu yaşatmıştı. Sınıfsal çatışmalarda her zaman köleler ve köylüler yer değiştirmemiş, Batı Çerkesya'daki Şapsığ Prensi Ali Şeretliko gibi kimi beyler de köylüler ile aynı statüde olmayı kabul etmediklerinden, Ku- 


46 Ali Akyıldız, Saray Harem ve Mahrem, s. 167. 


47 Arsen Avagyan, Osmanlı İmparatorluğu ve Kemalist Türkiye'nin Devlet-İktidar 
Sisteminde Çerkesler, s. 23-36. 

48 “Kabardey topraklarına hâkim olan Rusya, kendisine düşman prens ve soyluları dize getirmek için onlara muhalif köylüleri ve köleleri yanına çekmeye çalıştı. Köleliğe ve köle ticaretine karşı olan Müslüman köylüler, 1807-1809 arasında feodal beylere karşı İslâm'ın hükümlerinden hareket ederek hürriyetlerini istediler ve mücadele ettiler. Pşı ve Work'lerden oluşan beylerin baskısından kurtulmak için gerektiğinde Rusya'yı garantör gören köylülerin bu davranışı, Rusya'nın sömürgeci imparatorluk politikasına alet ediyordu.” Sadık Müfit Bilge, Osmanlı Çağı'nda Kafkasya 1454-1829, s. 312. 


49 Didem Dalkılıç, Kafkasya'da Rus Yayılmacılığı Mozdok Hattı 1552-1832, s. 28. 
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ban'ın kuzeyine geçip Rus tebaası olmak için Katerina'ya dilekçe yollamış ve bu istekleri Çariçe tarafından kabul edilmişti.” 

19. yüzyılın başından itibaren artan katliamlardan hayatta kalmayı başarabilen Çerkeslerin önünde henüz işgal edilmemiş dağlara çekilmek ya da Osmanlı İmparatorluğu'na sürülmek dışında bir seçenek de kalmamıştı. Bununla birlikte, Çerkesya'nın kaybedildiğinin farkında olan Osmanlı yöneticileri hayatta kalan Çerkeslerin de göçertilmesi noktasında teşvik edici bir siyaset izlemişti. Kafkasya'da durdurulamayan Rusların güneye inme politikası Tuna hattında Dobruca ve Doğu Rumeli'ndeki Çerkes iskânları ile önlenmeye çalışılacaktı. 

Sürgün kararı alınmış Çerkeslerin hangi koşullarda deniz yolculuğu yapmaya çalıştıkları hakkında Ruslar tarafından kaleme alınmış raporlarda şu ifadeler yer alır: 


Rus subay Ivan Drozdov, Soçi'ye ulaşmaya çalışan bir grup Çerkesin mahveden yürüyüşünü anlatırken: Erkek, kadın, çocuk, yaşlı bir grup Çerkes, açlıktan ve hastalıklardan bitkin cesetler halinde yürürken, köpeklerin saldırısına uğrayıp canh canlı yeniyordu.” 


Soykırım ve sürgünlerden hayatta kalmayı başaran ama ailelerini ve yakınlarını kaybetmiş, kıtlık ve sefaletle mücadele eden çocuk ve kadınların köle olarak satılmak suretiyle hayatta kalmak ya da ölmek arasında bir karar vermeleri gerekiyordu. 
Leyla Saz konu ile alakalı olarak şunları söyler: 


Çerkeslerin büyük göçleri sırasında bu zavallılar öyle kalabalık geldiler ki, çoğu çocuklarını beslemekte güçlük çektiklerinden, onları bir hiç fiyatına sattılar. Herkes, hatta orta derecede geliri olan aileler bile, evlerine birkaç köle alabildi.” 


“Çocuklarını hiç fiyatına sattılar!” ifadesi soykırımdan arta kalmış; yok olmak üzere olan bir halkın yaşadığı bir büyük trajediyi ifade etmekle birlikte, bunların düşkün haldeki ailele- 


50 Walter Richmond, Çerkes Soykırımı, s. 46-49. 
51 Walter Richmond,age,,s.2. 
52 LeylaSaz, Şair Leyla Saz Hanım Anılar 19. Yüzyılda Saray Haremi, s. 54. 


75 


ri tarafından satılmış hür çocuklar mı, tecavüz sonucu doğmuş istenmeyen çocuklar mı, yoksa beylere ait kölelerin çocukları mı olduğu belirtilmeden genelleme yapılarak kullanılması sorunludur. 

Sürgün limanlarından biri olan Trabzon'da 1863 kışında her gün yirmi ila elli Çerkes hayatını kaybediyor, izleyen baharın en kötü günlerinde ise bir günde 500 kişinin öldüğü oluyordu; sadece Trabzon'da 300.000 kişinin öldüğü tahmin ediliyordu.“ Bu korkunç tablo içinde hür ya da köle fark etmeksizin sahipsiz kalmış çocukların köle hükmünde satılmış olması da ihtimal dahilindedir. İtalyan tarihçi Fabio Grassi soykırım sonrasında hayatta kalabilen Çerkes muhacirlerin sefaletini şu şekilde ifade etmekteydi: 


Soykırım sonucunda hayatta kalmayı başaran Çerkes ailelerin pek çoğu, bir şeyler kazanmak ya da kurtarmak için kendi çocuklarını köle olarak satmış ya da satmaya kalkmıştır. O yıllarda Şeyhülislâm'ın makamı, yasadışı biçimde köle olarak satıldığını iddia edenlerin şikâyetleriyle dolup taşıyordu." 


1829 Edirne Antlaşması sonrasında Osmanlı ordusunda göreve başlayıp paşa rütbesine yükselen öncül Çerkesler de İstanbul ve saray çevresindeki nüfuzlarını artırabilmek için on binlerce Çerkes genci asker ya da jandarma olmaları için teşvik edip destekleyeceklerdi. Çerkes paşaların bu siyaseti başarılı bir şekilde hayata geçirilecek ve Çerkesler bir anda kendilerini dillerini dahi bilmedikleri bir devlet için en ön saflarda çarpışır, öldürür ve ölürken bulacaklardı.” 

Çerkeslerin Osmanlı Devleti'ne entegrasyon süreci, devletin merkezi olan sarayla Beyaz Köleler üzerinden yıllar öncesinde kurulmuştu. Hiçbir zaman resmen tabi olmadıkları bir devletin bir günde vatandaşları haline gelen Çerkesler, Osmanlı toplumunun Sosyal ve kültürel yapısına olmasa da, Osmanlı Devle- 


53 Dawn Chatty, Modern Ortadoğu'da Zorunlu Göç ve Mülksüzleştirme, s. 101. 


54 Fabio Grassi, Yeni Bir Vatan Çerkeslerin Osmanlı İmparatorluğu'na Zorunlu Göçü 1864, s. 133. 


55 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2019. 
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tinin askeri ve idari kurumlarına kısa sürede uyum sağladılar. 
Zamanında kimi Çerkes beyleri tarafından satılan ve Osmanlı hanedanına akraba olan bu Beyaz Köleler, şimdi sürgünle Osmanlı topraklarına yığılan bir milyon iki yüz bin” civarındaki Çerkesler için adeta seferber olmuştu. Beyaz Köleler üzerinden kurulan bu ilişkiler sayesinde Çerkes muhacirlerin devlet düzenine olan entegrasyonu nispeten daha kolay olmuştu. Ze'evi konu hakkında şunları belirtir: 


Ortadoğu ve Amerika kıtalarındaki vasıfsız köleliğin aksine, hükümran ve seçkinlerin hane halklarının Kafkasyalı kölelerle münasebeti, bu kölelerin devlete sadakat ve hizmetinin temellerini oluşturuyordu. Dolayısıyla da Osmanlı yönetici sınıfının bütünlüğünü korumak ve sürekli kılmak için bir araç haline gelmişti. 19. yüzyılda köle yöneticilerin profesyonel olarak eğitilmiş bürokratlarla yavaş yavaş yer değiştirmesiyle, Çerkes kölelerin Osmanlı doğumlu torunları kendi evlerini kurmaya başladılar ve bazı hallerde İstanbul ile yakın zamanlarda gelmiş olan Çerkesler arasında aracı oldular.” 


Özellikle Kırım Harbi sırasında köle ticareti yapan kimi Çerkes beylerinin de müttefik ve Osmanlı donanmalarının Kafkasya'dan köle ihracının denetlemesine yol açan fermanların- dan rahatsızlık duyduklarını söyleyebiliriz. Ahmet Cevdet Paşa Çerkeslerin 1853-1856 Kırım Harbi'ne görece kayıtsız kalmalarını hem köle ticaretinin kısıtlanmasına yönelik girişime hem de Çerkesleri Sultanın davası etrafında toplamak üzere gönderilmiş olan Osmanlı devlet adamlarının paşa konumlarına yükselmiş eski köleler olmalarına bağlamıştı: 


“Çerkesler ise satmış oldukları kölelere itimad etmediler. Bizim paşa ve bey deyu verdiğimiz nam ve unvanlara hiç itibar eylemediler.” İngilizler de bu sahillere yaklaşır yaklaşmaz ilk 


56 Kemal Karpat, Ottoman Population 1830-1914: Demographic and Social Characteristics, s. 65-70. 

57 Dror Ze'evi, “Kul and Getting Cooler: The Dissolution of Elite Collective 
Identity and the Formation of Official Nationalism in the Ottoman Empire”, Mediterranean Historical Review, sayı 11, cilt 2, s. 177. 
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nasihatleri erkek ve kadın köle satışının yasaklanması olmuştu. Çerkes soyluları eski âdet ve alışkanlıklarını terk etmek zorunda kalacaklarsa onlar için Ruslar ile İngilizler arasında hiç fark yoktu.” 


Çerkes feodaller köle olarak sattıkları erkeklerin zamanla İstanbul'daki okullarda başarılı olmuş askerler olarak Kafkasya'ya “paşa” rütbesinde gönderilmesini kabul etmemiş ve eski köleleri olan bu Osmanlı paşalarını dinlemedikleri gibi, onları muhatap dahi almamışlardı. Dönemin siyasi ve askeri uygulamalarına göre bu davranış kabul edilecek gibi değilse de feodaller içinde yetiştikleri örf ve âdetlere göre hareket ediyordu: “Paşa da olsa, Sultan da olsa onların gözünde hâlâ köleydiler! 
Beylerin bi suçu yok âdet böyle...” 

Kırım Harbi'ndeki fırsat birçok farklı sebeple birlikte beylik-kölelik meseleleri yüzünden kaçırılmış, Rusya yenilgi alıp Karadeniz'den uzaklaştırılsa da Ruslar Çerkesya'nın işgaline 1856-1864 arası dönemde hız vermişti. 

1864 sürecinde, İngiltere'nin Petersburg Büyükelçisi'nin Rus 
makamları nezdinde Çerkes Sürgünü'nün bir düzene konulması yönündeki ricası da pek bir sonuç vermemişti. Oysa İngiltere Çerkesler ile ilişkilerini seyyah ve tüccar olarak bölgeyi gezen, direnişi örgütleyen İngiliz askerleri ya da ajanları üzerinden yıllardır yürütmeye çalışıyordu: 


Çerkeslere gelince, bir İngiliz savaş gemisinin varlığı bile, Karadeniz'den Hazar'a kadar eli silah tutan her erkeğin ayaklanması için yeterli olacaktır. Bu iddiayı, kulaktan dolma söylentilere göre değil, bu ülkelerdeki geniş kapsamlı seyahatlerimiz- de edindiğimiz bilgilere dayanarak söylüyoruz.” 


Edmund Spencer bu ve benzer ifadeleriyle İngiltere yöneticilerini Çerkeslere daha fazla destek vermesi için cesaretlendirmeye çalışıyordu. İngilizlerin Kafkasya'ya olan ilgisi sade- 
58 Candan Badem, Kırım Savaşı ve Osmanlılar, s. 200. 

59 İstanbul, Afeşıj Emin ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2011. 
60 Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti, s. 127. 
6l Edmund Spencer, Türkiye Rusya Karadeniz ve Çerkezistan, s. 194. 


ce Rus İmparatorluğu'nun sıcak denizlere sarkmasını önlemek değildi, Kafkasya kaynaklı kölelik de ilgilendikleri konulardan biriydi. 1840'ların sonundan itibaren İngiliz hükümetlerinin bazen doğrudan bazen dolaylı baskı araçlarını kullanarak Bâb-ı Âli'yi, ülkeye yönelik köle ticaretini sınırlayıcı önlemler almaya ikna etmek için adımlar attıkları görülmektedir. 

1857'de Afrika köle ticaretini, Hicaz hariç ülkenin her yerinde yasaklayan bir ferman çıkarılır. 1880'de Afrika köle ticaretinin bastırılması konusunda bir İngiliz-Osmanlı anlaşması imzalanmış ve Osmanlı hükümeti 1890'da Afrika köle ticaretine karşı olan Brüksel Antlaşması'na da imza koymuştur.9? Böylece, Osmanlı yönetimi siyah köle ticareti konusunda kendisini uluslararası antlaşmalarla bağlamıştır. 

İngilizler, dünyada çeşitli şekillerde yaşamakta olan kölelik kurumundan çok, köle ticaretini önlemeye yönelik bir politika belirlemişlerdi ve bunu uygulamaya çalışıyorlardı. Bu amaçla, İngiliz donanmasına köle ticaretinin önlenmesi için arama ve el koyma hakkı veren ikili bir anlaşma sağlamak için Osmanlı yönetimi üzerinde baskı kurmaya çalıştılar. 

1850'lerden itibaren İngilizler, köle ticareti meselesini Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine karışmak için bir alet olarak kullanıyorlardı. Tanzimat dönemi Osmanlı devlet adamları, Siyahi köle ticaretini yasaklayarak İngiliz baskısını savuşturmak için usta bir manevra yapmışsa da içinde yaşadıkları saray, harem ve konaklar hâlâ beyaz kadın ve erkek emeği ile ayaktaydı.3 Devlet adamları beyaz köle ticaretine ve kul/harem sistemine müdahale etmek isteyen yabancı girişimlerinin hepsine ustalıkla karşı çıkmışlardı. Bununla birlikte, aynı ıslahatçılar mahkemeleri ve kolluk güçlerini de kullanarak köleliğin koşullarını hafifletmeye çalışıyorlardı. Bu ıslahatçı devlet adamları- 


62 Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti, s. 8-9. 

63 “Il. Mahmut'un ablası olan Esma Sultan ve diğer saraylı kadınların 19. yüzyılda hükmettiği birçok saray, kadın ve erkek köle emeğiyle işliyordu, erkek köleler değil ama kadın köleler güç sahibi insanlara evlilik hediyesi olarak sunulmak üzere el altındaydı.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 273. 
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nın hareketlerinde mevcut olan çelişki ise kendilerinin de köle ticareti ile ilişkili olmalarından ve hepsinin üstünde köle sahibi olmalarından kaynaklanıyordu. 

Osmanlı yönetici sınıfı her türlü yabancı baskıya karşı Beyaz Köleleri konu dışında tutmak istiyorlardı. Zira evlerinde onların hizmetinden yararlanıyor; eşlerini de çoğu kez onlar arasından seçiyorlardı. Öte yandan, eşleri de kazançlı buldukları Beyaz Köle ticareti ile uğraşıyorlardı.9 

Emperyal aile yaşantısı, dini hassasiyetler ve evin özel hayatıyla iç içe giren mahremiyet algısı, Beyaz Köle ticaretini bitirme yolundaki girişimlere karşı ortaya çıkan sert dini ve toplumsal muhalefeti de açıklar. Yine de yabancı temsitcilerin bilgisi dışında ve kendi girişimleriyle hareket eden Osmanlı idarecileri, Beyaz Köle ticaretini aşama aşama ortadan kaldıran çok önemli reformları uygulamaya koymuşlardır. 

İngilizler, Siyahi köle ticaretinin bastırılmasında kendilerine tanınan faal ortaklık hakkından Çerkes ve Gürcü köleler söz konusu olduğunda mahrum bırakılmışlardı. Beyaz Köle ticareti, Osmanlı idarecilerinin kendi kendilerine çözmek zorunda hissettikleri oldukça güç sorunlar yumağı olarak değerlendiriliyordu. Sınır boylarında bulunan subaylar dahi 1855 gibi geç bir dönemde köle ticareti yapmaya devam ediyordu: 


Kars ordusu subayları tarafından köle alınıp satılmasının, yaptıkları başka kötü işler gibi kötü bir ünü vardır. Erkek çocuklar bu canavarlar tarafından tercih edilmektedir ve kız çocukları rüşvet olarak Konstantinopolis'e gönderilmektedir." 


64 EhudR. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 101. 

65 “Tanzimat döneminin bir diğer ismi Ali Paşa'nın eşi de köle ticaretine faal olarak katılıyordu. Seçkin hanımların köle ticaretinde faal bir rol almaları onlara bağımsız bir gelir sağlıyordu ama bu dolaysız ekonomik getirinin diğer kazançların yanında ikinci planda kaldığı düşünülebilir. Kendi kadın köleleriyle yönetici sınıftan isimler arasında evliliklere aracılık eden kadınlar muhtemelen daha kamusal başka alanlarda iktidardan dışlanmış olmalarını telafi ediyorlardı.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 272. 


66 Candan Badem, Kırım Savaşı ve Osmanlılar, s. 337. 
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1856 Kırım Savaşı sonucunda ele geçirilen savaş esirleri köleleştirilmemişti. Ancak Çerkes feodalleri ele geçirdikleri Rus ve Kozak esirleri ve asker kaçaklarının köleleştirilmemesi konusundaki Osmanlı uyarılarını pek dikkate almadı. Birçogu Rus serfleri ve başıbozuk Kozaklardan oluşan askerler için uzun seneler Çarlık ordusunda askerlik yapmak müebbet hapis gibi algılanıyordu: 


Orduya alınan Rus köylüsü tamamen yeni bir insan haline geliyor, serf statüsünden kurtuluyordu. Hayat boyu hizmet etmesi gerektiği için köyden ayrılığı sürekliydi. 18. yüzyılın sonunda askerlik süresi, yirmi beş yıldı fakat Rus ordusunda yirmi beş yıl neredeyse ömür boyu hapse eşitti. “7 


Uzun süre ve zor şartlarda Çarlık ordusunda askerlik yapmaktansa köle olarak Osmanlı'ya satılıp orada hürleşmek için gönüllü olarak Çerkeslere sığınan Rus ve Kozak askerler de az değildi. Çerkeslerin esirleri öldürmek yerine onlara köle olarak olsa bile yaşama hakkı tanıdıkları için takdir edilecek asil bir savaş ahlâkına sahip olduklarına dair anlatılar çoktan Rus ordusundaki mutsuz askerlerin hayallerini süslemeye başlamıştı. İstanbul'da bir konakta, değirmende, ya da bir tersanede çalışmak ve hizmet süresi sonunda hür bir insana dönüşmek Kuban Nehri'ni geçmekle ulaşabilecekleri bir dünyaydı. Bu inançla Stanitsa denen askeri köylerden ve garnizonlardan firar eden binlerce asker 1860'lara kadar Çerkeslere sığınmaya ve gönüllü olarak Beyaz Köleliğe dahil olmaya devam etti.“9 

Osmanlı İmparatorluğu, Kırım Harbi sırasında ittifak kurduğu İngiltere ve Fransa'nın desteğini kaybetmemek için Hıristiyan Gürcü köle satışını ve Gürcülerin köleleştirilmesini yasaklamıştı. Buna rağmen Rus sınır boylarındaki başıbozuklar, hatta bazı Osmanlı asker ve subayları, çevredeki Gürcü köylerinden birçok erkek ve kız çocuğunu köle olarak almış, bu kö- 


67 Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 274. 
68 İstanbul, Afeşıj Emin ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2011. 
69 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2018. 
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leleştirme faaliyetleriyse Gürcüleri, hatta Osmanlılara eğilimli olan Müslüman Gürcüleri dahi Bâbıâli'ye düşman etmişti.”9 

Savaş devam ederken Çerkeslerin güç durumda kaldıklarında Rus hududunu geçip hayvan ve esir aldıkları ifade ediliyordu. Oysa “Rus hududu” olarak ifade edilen bölgeler binlerce yıldır Çerkeslere aitti ve Çerkesler topraklarının işgalini kabul etmedikleri için bu savaşı sürdürüyordu. İstanbul'a gönderilen yazılarda, Çerkeslere göre Rus hududunu geçip “talan” yapma- nın ve bu hususta başarı kazanmanın yiğitlik olarak algılandığı belirtiliyordu. Oysa “talan” olarak adlandırılan bu saldırılar, düzenli orduya sahip olmayan halk için Çerkesya'nın işgaline karşı alınan askeri tedbirlerden biriydi. 

Düzenli ordusu olmayan Çerkesler gece baskınlarıyla sömürgecilere ait kale ve köyleri yakarak Rus ve Kozak kolonilerinin topraklarında yayılmasını engellemeye çalışıyordu. Rus ve Kozaklar da Kafkasya'nın bir an önce işgal edilmesi için köy yakma, yağmalama ve Çerkes esirleri de köle hükmünde Rusya içlerinde Sibirya'ya kadar satmaya devam ediyordu. Bitmek bilmeyen çatışmalar neticesinde her iki taraftan onbinlerce savaş mağduru kadın, çocuk ve erkek, Beyaz Köle hükmünde Rusya ve Osmanlı'ya satılmıştı: 


Çerkesler Nisan 1823'te Kuban hattındaki Kozak yerleşimleri- ne büyük bir akın yaptılar. Ardından, Mayıs 1823'te Kozaklar Kuban'ın güneyine yaptığı akınlarla 17 büyük, 119 küçük Çerkes köyü tarlalar ve ormanlar ile birlikte yakıldı, yağmalandı ve 2.000 kadar Çerkes kılıçtan geçirildi.” 


Diğer Kafkasyalı halklar gibi Çerkesler ve Abazalar da talan yapmakla, köle ve ganimet için yerleşim alanlarına akınlar düzenleyip Rus esirler edinmekle suçlanıyordu. ? 1830'lu yıllarda artan Rus baskıları sonucunda, Tsabal feodali Marşania Rus- 


70 “Bir yıl kadar sonra Bâbıâli, köleleştirilmiş erkek ve kız çocuklarını müttefiklerin baskısı üzerine geri vererek Gürcülerin sempatisini tekrar kazanmaya çalıştığında artık çok geçti, Gürcüler Rusya'nın sadık müttefikleri olmuşlardı.” Candan Badem, Kırım Savaşı ve Osmanlılar, s. 143-144. 

71 Sadık Müfit Bilge, Osmanlı Çağı'nda Kafkasya 1454-1829, s. 368. 


72 Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 330. 
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ya'ya bağlanma kararı almışsa da Ruslar Ocak 1859'da Abhazyaya girip halkı kılıçtan geçirmişti.”* Tüm Gürcistan askeri komutanı Baron von Rosen'in 1834'te Marşania'ya yazdığı mektupta şu ifadeleri kullanıyordu: 


Rusya'nın Marşania'yı kendi boyunduruğu altına alabilmesi için onun; bölgesinde esir olarak tuttuğu, sivil ve askeri Rus vatandaşlarını serbest bırakması, Abhazya ve Samurzakano yörelerine yaptığı saldırıları sona erdirmesi ve Rusya'nın yasakladığı köle ticaretine son vermesi isteniyordu.” 


Anlaşılan Kırım Harbi öncesi ve savaş sürecinde fazla sayıda Rus ve Kozak esir ve asker kaçağı zorla ya da gönüllü olarak Çerkes, Abaza ve hatta Kürt başıbozuklar tarafından köleleştirilerek Beyaz Köle ticaretine dahil edilmişti: 


Ahmed Paşa Kürt Aşiretlerini benzer bazı reisleriyle birlikte Rus tarafındaki Tuhaber denen Kozak köyüne göndermişti. Onlar köyü yağmalamışlar ve bazı esirleri köle olarak almışlardı. Erzurum'daki askeri meclis Ahmed Paşa'nın köle kızlardan birini kendisine odalık olarak aldığını ama Abdi Paşa'nın onu serbest bıraktırdığını duyduklarını bildirmişti. Öteki köleler Kürt reislerin ellerinde kalmışlardı. 7? 


Bununla birlikte, Kırım Savaşı süresince Osmanlı ordusuna dahil olan Kafkasyalı ve Kırımlı muhacirler sahip bulundukları rütbe ve hizmetleri doğrultusunda maaşa bağlanmıştı, Ruslar ile mücadele eden bu halklar için askerlik en kolay istihdam alanıydı. Bunda, Osmanlı Devleti'nin askeri yapısı ile muhacirlerin vatanlarında uzun yıllar boyu savaş şartları içinde yaşamaları da etkili olmuştu. Böylece Kırım Tatarları, Çerkesler, Abazalar, Nogaylar ve Dağıstanlılardan Osmanlı ordusuna katılanlar oluyordu. Savaş sonunda İstanbul'a getirilen ye- 


73 “General Mihail Loris-Melikov komutasındaki Rus ordusu Ocak 1859'da Abhazya'ya girdi. Halk kılıçtan geçirildi, köyler ve tarlalar yakıldı, hayvanlar katledildi ya da Rus kontrolündeki topraklara sürüldü.” A.g.e, s. 599. 


74 Sandro İberieli, Beyaz Köle Ticareti, s. 150. 
75 Candan Badem, Kırım Savaşı ve Osmanlılar, s. 363. 
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tim çocukların çoğunlukla askeri mekteplerde istihdam edilmeleri daha sonra gelenlerin de askeri kurumlara girişini kolaylaştırcaktı.” 

1829 Edirne Antlaşması'ndan başlayarak ve 1856'dan sonra artarak devam eden köle ya da hür fark etmeksizin Çerkes, Abaza ve Gürcülerin ordu ve sonrasında istihbarat içinde istihdam edilmesi, zamanla Çerkesler başta olmak üzere Kafkasyalıların, Rumelililerin aleyhine olmak üzere, devlet yönetiminde nüfuslarının ötesinde bir askeri ve siyasi etkinlik kazanmalarını sağladı.” 

istihdam edilemeyen kız ve erkek çocuklar âdetlere uygun şekilde isteyenlere evlatlık, besleme ya da cariye olarak da veriliyordu. Kız çocuklarından bazıları ise muhacirlerden ya da İstanbul halkından dileyenlere nikâhlanmışlardı.”8 Anlaşılan Osmanlı memurları 1829 Edirne Antlaşması” gibi erken dönemden başlayarak Kafkasyalı muhacirler ile tanışmış, onları topluma entegre etmeye çalışmıştı. 

Kırım Savaşı Rusların Karadeniz'deki üstünlüğünün sona ermesini sağlamış, köle ticareti ve Çerkeslerin askeri mühimmat edinmesinin önündeki önemli bir engel de ortadan kalkmıştı. Osmanlı köle tacirleri mevcut durumdan olabildiğince yararlanmış, süreçte Beyaz Köle ticaretinde önemli bir artış yaşanmıştı.?9 

İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Lord Stratford de Redcliffe, 1854"te Hıristiyan Gürcülerin köleleştirilmesini Sultan'ın Hıristiyan müttefiklerine karşı bir hakaret addediyor, Müslüman Çerkeslerin köleleştirilmesininse İslâmiyet açısından meşru olmadığını ileri sürüyordu.3! Osmanlı devlet adamları ise özellik- 


76 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2020. 
77 Ömer Şen, Osmanlı'da Köle Olmak, s. 118-120. 
78 Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkas Göçleri 1856-1876, s. 174. 


79 “Osmanlı İmparatorluğu, 1829 Edirne Antlaşması ile Rusya'nın Azak Denizi'nden Poti'ye kadar bütün Karadeniz sahili ve Gürcistan ve doğu Ermenistan üzerindeki kontrolünü kabul etmişti.” Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 384. 

80 Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti, s. 98. 


81 Hakan Erdem, Osmanlı'da Köleliğin Sonu 1800-1909, s. 132. 


le Çerkes köle ticaretinde rahat bırakılmayı ummuş, Reşid Paşa İngiliz elçiliği dragomanına, “köle ithaline izin vermenin kötü bir politika olmadığını, ülke nüfusunun bu sayede Rusya zararına arttığını söylemişti. Anlaşılan ülkeye çok sayıda Beyaz Köle girişi vardı ki devlet bu kölelerin Osmanlı nüfusunu Ruslar aleyhine artırdıklarını söylerek İngilizlerin baskısından kurtulmaya çalışıyordu. 

Ikna olmayan müttefikler 1854 Ağustos ayında Gürcistan ve Çerkesya sahillerinden yapılan Beyaz Köle ticaretine engel olmak için harekete geçip, İngiliz elçisi ve Fransa maslahatgüzarı Bendetti aracılığıyla Bâbıâli'ye köle ticaretinin ve bu kölelerin satılmasının yasaklanmasını talep eden resmi notalar verdiler.8 

18 Eylül 1854 tarihinde Meclis-i Vükelâ'da bu konunun görüşülmesinin ardından Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa tarafından padişaha bir rapor sunulur. Sadrazam, raporunda Gürcülerin uzun zamandır ne köleleştirildiğini ne de köle olarak imparatorluğa getirildiğini ifade ediyordu. Esir pazarlarına düşen Gürcülerin çoğunun kendi beyleri tarafından kaçırılarak, Osmanlı topraklarına kaçak yollarla sokulan kişiler olduğunu vurguluyordu. Bununla birlikte Sadrazam, Gürcü köle ticaretine devlet tarafından müsaade edilmediğini, mevcut haliyle el altından yürütülmekte olan bu ticaretin tamamen ortadan kaldırılmasına çalışıldığını da belirtiyordu. Hıristiyan Gürcü köle ticareti konusundaki görüşlerini paylaşan sadrazam, sıra Çerkeslere geldiğinde, onların da Müslüman olmaları hasebiyle köleleştirilemeyeceğini belirtiyor ama Çerkesler arasında kadim ve tuhaf bir gelenek olan “yakınlarını satma âdetinin” işleri zorlaştırdığından bahsediyordu. ** 

“Yakınlarını satma âdeti” olarak birçok kaynakta belirtilen bu durum, tam bir yanlış anlaşılmaydı. Osmanlı memurları sahipleri tarafından satılan köleleri sahiplerinin sülale isimleri ile kayıt ettirdikleri, dolayısıyla aralarındaki aidiyet ilişkisini anlaya- 


82 A.g.e.,s. 137. 
83 Candan Badem, Kırım Savaşı ve Osmanlılar, s. 334. 
84 Hakan Erdem, a.g.e., s. 133. 


85 


madıklarından, bu köleleri sahiplerinin akrabaları, hatta çocukları olduğunu düşünüyordu. Savaş, soykırım, kıtlık veya sosyal çöküntü yaşayan birçok halk da münferit olarak bu tarz durumlar yaşamış olabilir; süreçte binlerce çocuk sahipsiz kalıp el degiştirmiş olabilir, bu durum hiçbir zaman o toplumlara ait bir âdet olarak adlandırılamaz.99 Çerkesler arasında bir köle sınıfının mevcut olması, Çerkes feodallerin 150.000 köle ile Osmanlı topraklarına giriş yapmaları, bu büyük köle nüfusunun sahipleri ile olan aidiyet ilişkisinin muğlaklığı ve içselleştirilmiş bey-köle ilişkisi gibi meseleler memurların Çerkeslerin akrabalarını sattığı şeklinde yanlış algılamasına neden olmuştur. 

Çerkesler gibi Gürcüler de savaşlar ve sefalet sonucu kimsesiz kalmış kişileri öldürmektense köle tüccarlarına satabilmekteydi; bazen kendiliğinden köleliğe dahil olanlar da oluyordu.” 1811-1812 yıllarında Batı Gürcistan'da veba hastalığı ve açlık baş göstermiş, aileler bir parça ekmek için evlatlarını satmak zorunda kalmış; veba, açlık ve Osmanlı köle tüccarlarının yürüttüğü köle ticareti nedeniyle Gürcistan nüfusu yarıya düşmüştü. 

Muhacirlerin sefalet içinde göçertilmesi ve açlığa mahküm olmaları bazı devlet memurları tarafından da istismar edilmekteydi: 


85 “1780'lerde Fransa'da her yıl kırk bin bebek ve çocuk kaderine terk ediliyordu. Rusya Snt. Petersburg şehrinde sadece bir hastanede beş bin kimsesiz bebek bulunuyordu.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 205. 

86 “1850'lerin sonundan 1860'ların sonuna kadar imparatorluğa giriş yapan 
mültecilerin sayısını, 150.000'i Çerkesçe Pşı; Türkçede bey denen sahipleriyle birlikte gelen tarımsal köleler olmak üzere 1.5 milyon olarak tahmin ediyordu. Rusya'da bu insanlar serf olarak görülürdü ama Osmanlı İmparatorluğu'na girdiklerinde onlar için uygulanabilir tek yasal kategori köleler için olandı.” Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 86. 

87 “Sadrazam, paşalara geçen yıl Şekvetil ve Ahıska yakınlarındaki muharebeler 
sırasında sınır boyunda bulunan Gürcistan köyleri ahalisinden alınan bazı çocukların ve Osmanlı tebaası olmak için kendiliklerinden Osmanlı topraklarına gelen birtakım ‘genç âdemlerin' daha sonra ‘her nasılsa esir sıfatına konularak' bazı ümera ve zabitan eline geçtiğinin ve sonra ona buna satıldığının ihbar edildiğini hatırlattı.” Candan Badem, Kırım Savaşı ve Osmanlılar, s. 337. 


88 Sandro İberieli, Beyaz Köle Ticareti, s. 121. 
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Öteden beri Çerkesler arasında çocuklarını satmak şeklinde bir âdetin olmasından faydalanan bir kısım şahıslar düşük meblağlarla cariye satın almaktaydılar. Mesela Burdur'da bulunan Çerkeslerden Burah Bey, iki cariyesiyle kızını zorla alıkoyan Kaymakam Raşid Efendi'den şikâyetçi olmuş, Çerkes Rüstem 24 köle ve cariyesine el konulduğunu söylediği Trabzon Valisi Muhlis Paşa'nın mühürdarı olan Muhsin Efendi'ye karşı çıkınca, köle ve cariyeler Muhsin Efendi'nin tahriki ile hür olduklarını iddia etmişlerdi.9* 


Osmanlı İmparatorluğu'nda Müslüman ve Hıristiyan tebaa- nın yoksulluk ve kıtlık yüzünden çocuklarını satmak zorunda kaldığı zamanlar olmakla birlikte, bu yöntem Çerkes Sürgünü'nden önce yaygın olarak uygulanmadı.” Anlaşılan Çerkesler o kadar büyük bir yokluk ve sefalet içinde sürülmüşlerdi ki ellerinde kalan kölelerini satmaktan başka çareleri kalmamıştı. Osmanlı memurları da cami avlusunda kızı ya da oğlu gibi duran bir çocuğu satmaya çalışan birini gördüklerinde bunu “kendi çocuklarını satma gibi bir tuhaf âdet” şeklinde yorumlamıştı. Oysa satılanlar beyle akrabalık bağı olmayan kölelerin çocuklarıydı ve bu o dönem beyleri için yadırganılacak bir durum da değildi. 

Meclis-i Vükelâ'da yapılan görüşmeler neticesinde, Batum'da bulunan Mustafa Paşa'ya iki ferman gönderilmesine karar verilir. Meclis-i Vükelâ tarafından hazırlanıp, Sultan Abdülmecid tarafından onaylanan bu fermanların ilkinde; Mustafa Paşa'ya, Gürcülerin köleleştirilmesi ve satılmasının tamamen yasaklandığı bildirilir. İkinci ferman ile de Çerkeslerin çocuklarını ve yakınlarını satmalarının insanlığa aykırı olduğu konusunda uyarılmaları istenir, Çerkes kölelerinin Kafkasya'dan çıkarıldıkları limanlarda gerekli tedbirlerin alınması buyurulur ve fermanın hükümlerinin Çerkesya'da halka duyurulması emredilir. Os- 


89 Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkas Göçleri 1856-1876, s. 191; “1861 Ekimin- 
de, Köstence'de beş köleleştirilmiş Çerkes erkek ve kadını komisyona başvurarak hür doğduklarını ve köle olarak düşünülmemeleri gerektiği iddiasında bulundular.” Ehud R. Toledano, a.g.e., s. 114. 


90 Hakan Erdem, Osmanlı'da Köleliğin Sonu 1800-1909, s. 69. 
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manlı yöneticileri, bir fermanla Gürcü ve Çerkes kölelerin Kafkasya'dan ihracının önlenmiş olacağını düşünüyorlardı.” 

Ne var ki, bu köklü sorunun tavsiyelerle çözülebileceği mümkün görünmüyordu. Çerkesya 1567'den beri Rus yayılmacılığına karşı savaşan, iki imparatorluk arasında kalmış, tek bir devlet otoritesi altında olmaktan uzak boylardan oluşmuş ve en makbul ihraç ürünü bu savaşlarda elde edilmiş esirler ve gönüllü asker kaçaklarından oluşan köleler olan zor bir coğrafyaydı.” Bitmeyen savaşlar neticesinde, her iki taraftan olmak üzere, kocalarını yitiren yüzbinlerce kadın, öksüz ve yetim kalan çocuk, 19. yüzyılda Beyaz Köle ticaretindeki artışta büyük bir etkiye sahipti. 

Çerkesler Müslüman bir halk olsalar bile diğer pek çok meselede olduğu gibi kölelikle ilgili konularda da kökleri İslâm öncesi geleneklere dayanan Khabze'ye göre hareket ediyorlardı. Bu durumu bir büyük fırsat olarak değerlendiren Osmanlı köle tüccarları da Şeriat'a karşı gelme pahasına da olsa bölgeden köle edinmeye devam ediyordu. Osmanlı köle tüccarları gibi devlet adamları da Gürcü köle ticaretinin önlenmesi noktasında attığı kesin adımları, Çerkes köleliği noktasında atmıyorlardı. Mustafa Paşa'ya gönderilen ferman dahilinde, Beyaz Köle alım satımı yasaklanmamış, sadece Çerkes beylerine tavsiyelerde bulunulmuştu. Anlaşılan devlet, Çerkesya'dan köle ithalatının devamından ve kölelik kurumunun yaşatılmasından yanaydı. Osmanlı yönetimi tarafından Fransız ve İngiliz elçiliklerine bildirilmesi için Divan-ı Hümayun” tercümanına verilen talimatta, Gürcü kadın ve çocukların köleleştirilmesinin Osmanlı İmparatorluğu'nca hiçbir zaman onaylanmamış oldu- 


91 EhudR. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 100. 

92 “Kale ahalisi ve muhafızlardan biri, bir bahane ile Çerkes kabilesine firar ettiğinde o kabile, kaçağı muhafızlığa ihbar edecek, şayet yanına sığındığı kişi firariyi başka birine satmışsa, satanın da ismi muhafızlığa bildirilecek.” Cengiz Fedakâr, Kafkasya'da İmparatorluklar Savaşı, s. 217. 

93 A.g.e.,s. 132-134. 

94 Divân-ı Hümâyun: Padişah divanı anlamına gelmekte olup, Osmanlı devlet 
yönetiminde 15. yüzyıl ortasından 17. yüzyılın ilk yarısına kadar en önemli karar organı. 


gu ifade edilip, Osmanlı'ya köle olarak getirilmiş Gürcülerin özgürlüklerini tanıyıp ailelerine iade edilecekleri ifade edilirken, Çerkeslere ait kölelerden hiç söz edilmemişti.” 

1854 fermanları, Gürcü ve Çerkes köle ticaretine ilişkin siyaset farklılıkları içermektedir. Neticede Gürcü köle ticareti, feodallerinin kendi halkını köleleştirme eyleminden vazgeçmeleri sebebiyle münferit adam kaçırma olayları şeklinde sadece Osmanlı hudut boylarında gerçekleşiyordu. Çerkeslere ait kölelerin ticareti ise Gürcü köleliğinin sona ermesinden, kölelerin bilinçlenmesi ve 1854 fermanlarının da neticesinde farklı bir şekil almıştı.” Zira dönemin şartlarında Çerkesler, kölesinden köle sahibi beylerine kadar bu ticaretin sürdürülmesiyle farklı derecede alakadardılar ve alışılagelmiş bir köklü kurumun ve buna bağlı yürütülen bu ticaretin sürmesine bir engel görmüyorlardı. 

Silah temini kadar önemli bir diğer ithal madde olan “tuz” ise Çerkeslerin uzun kış aylarında yiyecekleri et ve diğer ürünlerin muhafazasında kullanılıyordu. Kışın kıtlık yaşanmaması için Osmanlı limanlarından getirilen tuz hayati öneme sahipti, bu ürünün bedelini de genelde köle ticareti sayesinde karşılıyor, bazen doğrudan takas olarak köleler ve tuz çuvalları el değiştiriyordu. 

İngiliz hükümetinin baskısıyla Osmanlı yönetimi fermanlar çıkarmakla birlikte, ülkeyi bir anda Beyaz Kölelerden mahrum bırakmaya da hazır değildi, Çerkeslerin kölelerini satmak istemeleri Osmanlı pazarının talebiyle de örtüşüyordu. Trabzon valisinin limana gelen iki geminin “Çerkes köleler” olduğu söylenen yolcularını, köle olup olmadıklarını belirleyemediğini söyleyerek alıkoymadığı bildirilmişti.” Bu durum, mevzuata rağmen uygulamada yöneticilerin köle ticaretini engelleme hususunda bir adım atmadıklarını, ticareti görmezden gelmeye devam ederek de bu işe destek verdiklerini gösterir. 


95 Hakan Erdem, Osmanlı'da Köleliğin Sonu 1800-1909, s. 135-136. 


96 “Kırım savaşından sonraki dönem çok farklı bir tarihsel evreye aittir. Kölelerin yükselen bilinci ve azat edilme konusunda daha büyük hak arama çabalarıyla önceki devirlerden ayrılır.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 258. 


97 Hakan Erdem, a.g.e., s. 137. 
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Osmanlı üst düzey memurları Beyaz Köle ticaretini nüfus siyasetinin bir parçası olarak görüyorlardı. Köle ticareti içindeki erkeklerin varlığı bir gerçekse de kölelerin büyük çoğunlugunun çocuk yapabilme çağındaki kadınlardan oluşması, ülke nüfusunu Müslümanlar lehine artırmaya hevesli devlet adamları tarafından olumlu bir demografik durum olarak yorumlanıyordu. 

Köle ticareti sayesinde memleketlerinde “fakru ihtiyaç” halinde yaşayan Çerkeslerin “refahü saadete” ulaşmalarına imkân tanındığına dair bir hayırseverlik iddiası da döneme hâkimdi. 
Osmanlı idarecileri, Beyaz Köle ticaretini insani açıdan eleştiren İngilizlere, köle ticareti sayesinde Çerkeslerin “bedeviyetten medeniyete” ulaştıkları cevabını vererek, bu ticaretin insani gerekçelerle yasaklanmasını gerektirecek makul bir sebep olmadığını da iddia ediyorlardı.” 

idarecilerinin ileri sürdüğü bu tezlerin geçerliliği tartışma konusu olmakla beraber, Çerkeslerin “bedevi” bir hayat sürdükleri iddiası tamamen asılsızdır, burada sadece Çerkeslere ait kölelerin zor şartlarda yaşadıklarına dair bir atıf yapılmış olabilir. Aksi halde Osmanlı hanedanının 1700'lerden itibaren artan şekilde “bedevi” bir halktan getirilen kadınları şehzadeler için tercih etmeleri, çocuklarını onlara teslim etmeleri ve erkekleri de orduda ve devlet memurluklarında istihdam etmeleri bir tezat oluşturmaktadır. Bu tarz iddiaların birer savunma mekanizması olarak, İngiliz baskıları karşısında devlet adamlarına manevra yapma imkânı kazandırmış olduğu düşünülebilir. 

Bazı kaynaklarda “kendini köleleştirmeye” savaş ve kıtlığın yol açtığı olağanüstü şartlar sebebiyle Çerkesler arasında rastlandığı belirtilmekteydi. Oysa bu durum Çerkeslere has bir durum olmayıp savaş, soykırım ve sefalete maruz kalmış her halkın başına da gelebilirdi. 1840'ta doğu vilayetlerinde kıtlık yaşanmış ve bazı Ermeniler İran'a göç etmiş, orada barınamayın- 


98 “Çerkes köleler'bedeviyetten medeniyete’ taşınmışlardı. Ülkelerinden ayrılmalarıyla ‘fakr ü ihtiyaç” halinden ‘refah ù saadete’ ulaşıyorlardı. Dolayısıyla Çerkes ticaretinin insani gerekçelerle yasaklanması gerekmiyordu.” A.gee,, s. 140. 
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ca da kendilerini ve ailelerini köle olarak satmışlardı.”? Savaş, kıtlık ve salgın hastalık gibi olağanüstü şartlar, millet ayırt etmeksizin insanlara köleliğin kapısını aralıyordu. "° 

Kırım ve Kafkasya'dan sürgünlerin yaşandığı yıllarda, hükümet mümkün mertebe başkente sadece yetim çocuklar ile köle çocukların getirilmesine izin vermişti." Bu zor yıllarda yetim ve öksüz kalan muhacir çocukların da İstanbul hanelerine dağıtılarak istihdam edildiği anlaşılmaktadır. Beyaz Kölelere ait çocuklar ise Osmanlı toplumuna en kolay uyum sağlayan gruplardan biriydi. Köle geçmişlerinden kurtulmak için İstanbul onlara fazlasıyla imkânlar sunmakta, köle geçmişleri onlara devlet kademelerinde yükselmelerinde pozitif bir ayrımcılık da sağlamaktaydı. 

Osmanlı devlet adamları, Beyaz Köle ticaretinin Siyahi Köle ticaretiyle hiç ilgisi olmadığını ve Kafkasya'dan İstanbul'a “kendirızalarıyla (!)” gelen kadın kölelerin toplumsal bir dışlanma- ya maruz kalmadıkları gibi kendilerinin yerli hür kadınlarla evlenmektense Beyaz Köleleri tercih ettiklerini, bu kölelerin iyi muamele gördüğünü ve onlara çocuklar vermek suretiyle de sınıf atlayarak hürleştiklerini İngilizlerin anlamalarını sağlamaya çalışmışlardı. 

Köle ticaretini önlemeye yönelik faaliyetleri boşa çıkan İngiltere, zamanla Beyaz Kölelerin ticaretine yalnız kendisinin kar- 


99 Hakan Erdem, Osmanlı'da Köleliğin Sonu 1800-1909, s. 73. 

100 “O dönemde köle ticareti, Afrika'daki kabileler arasında yerleşmiş bir kurummuş ve kabileler arasındaki savaşlarda, tutsaklık yoluyla köle edinimi, hayli kolaymış. Ya da bazen çok büyük bir kıtlık yaşanır, kabileler, temel gereksinim maddelerini karşılamaktan aciz kalırlarmış. Bu durumda insanlar yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla, kendilerini ya da çocuklarını gönüllü köle olarak satarlarmış.” Mustafa Olpak, Kenya-Girit-İstanbul Köle Kıyısından İnsan Biyografileri, s. 16. 

101 Fabio Grassi, Yeni Bir Vatan Çerkeslerin Osmanlı İmparatorluğu'na Zorunlu Göçü 1864, s. 91. 

102 “Genel kabul gören bilgilere göre köle kadınların toplumsal olarak yükselmesi cinselliğe bağlıydı. Kuramsal olarak kadın kölelerin çalıştığı yerde, cinsellikleri onların göze girmelerini, daha iyi muamele görmelerini sağlayabiliyordu. Fakat kadın kölelerin esas avantajı İslâm hukukunun köle annelerle, ümme-i veledlerle ilgili düzenlemelerinde yatıyordu.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 213. 
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şı çıktığını anladı. Köle tüccarları, müşteriler ve satılan köle bu ticaretin sürmesini destekleme konusunda adeta birleşmişlerdi. Palmerston, 6 Kasım 1857'de bir notta şunları belirtiyordu: “Çerkeslerden işittiğimiz tek yakınma, bizim köle ticaretini durdurma girişimlerimiz konusundaydı.”'93 Gürcü köle ticareti resmen 1854'te yasaklanmış olduğu halde ülkede “Çerkes” etiketiyle satılan Beyaz Kölelerin ticaretiyle ilgilenen neredeyse herkes, toplumsal düzenin ve Osmanlı emperyal aile geleneğinin bir parçası olduğu inancıyla bu ticaretin sürmesini istiyordu.'* 


Rus serfliği, Rus asker kaçakları ve Beyaz Köleler 


İngilizcede köle kelimesinin karşılığı olarak “slave” kelimesi kullanılır ve kimi dil bilimciler bu kelimenin “Slav” halklarının binlerce sene köleleştirilmesiyle oluştuğunu iddia ederler. Kırım ve Kafkasya limanları çoğunluğu Slavlardan edinilmiş yüzbinlerce köleyi Avrupa ve Akdeniz havzasına taşımıştı. 

Beyaz Köleler hakkında araştırılması gereken konuların başında Ruslar ve Rus serflik sistemi gelir. İlkçağ ve ortaçağda Avrupa ve Akdeniz'in birçok bölgesinde yaygın bir şekilde yaşanan serflik-kölelik zamanla ortadan kalksa da 1800'lerde Rusya ve Kafkasya'da hâlâ yaşamaya devam ediyordu. Rus serfliği Beyaz Köleler denen kitleyi besleyen ana kaynaklardan biriydi ve 1450'lerde bile Kırım limanları üzerinden Venedik ve Genova'ya gönderilen Rus köleleler sayı bakımından Abaza ve Çerkeslerden daha fazlaydı.'©1567'den itibaren Moskova'nın Kafkasya'ya sürdüğü, topraksız Rus ve Ukraynalı serflerden ve Kozaklardan oluşan işgalciler yaşanan çatışmalarda esir edilip Osmanlı topraklarına satıldı. Kafkasyalılar ülkelerini işgalden ko- 


103 A.g.e., s. 118. 

104 “Köleliğin en ateşli savunucuları, köle sahibi olmak adına değil, onun dayandığı toplumsal düzeni istikrarlı bir hale getirmek adına köle sahipliğini ve zenginlik, statü belirten diğer şeyleri İslâm ve geleneğin ahlâki otoritesiyle ilişkilendirmeye çalışıyorlardı.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 265. 


105 Viacheslav Chirikba, Abkhazia and Italian City States 13th-15th Centuries, s. 73. 
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rumaya çalışmanın bir yöntemi olarak bu askeri yerleşimleri yıkarak, esir ettikleri Slavları da köle hükmünde Osmanlı topraklarına satarak vatanlarını koruyabildi. Başarı sağlayan bu gayri nizami ve alışık olunmadık askeri yöntemler Çarlığın Kafkasya'yı işgalini en az 200 yıl daha geciktirdi. 1790 gibi geç bir dönemde bile Anapa Kalesi'ne saldıran Rus askerlerinden 2 binden fazlası öldürülmüş, 3 binden fazlası yaralanmış, birçoğu da esir alınmıştı. !9© 

Rus köleler sayılarının en fazla olduğu 17 yüzyılda nüfusun yaklaşık 96 10'unu oluşturmaktaydı. Bir Rusun savaşta yakalanarak ya da kendisini satarak köle olması mümkündü, kendi kendini satışa çıkarma çok daha yaygındı:!97 


İnsanlar kendilerini sattılar çünkü açtılar ve hiçbir sosyal destekleri yoktu. Sürekli savaşlar ve bölgenin açık uçlu olması geniş aileleri zayıflattı ve zor durumda kalanlar için en kolay yol, kendisine bir köle olarak zengin veya güçlü birisinin yanında yer bulmaktı. Kölelik aynı zamanda vergilerden, askerlikten ve diğer yükümlülüklerden kaçmak demekti. Kısaca kölelik, akrabalık bağlarının görece zayıf olduğu ve devletin hiçbir katkı yapmadığı bir toplumda bir tür sosyal destek biçimiydi.'98 


18. yüzyılın başından itibaren Rus devleti güçlendikçe halktan daha çok vergi almak ve asker toplayabilmek için köleliği koruyan tavrından vazgeçti. Kaçak olup orduda askerlik yapmakta olan Rus kölelerin orduda kalmasına izin verdi, 25 yıl sürecek bir görev süresinden sağ çıkabilenler artık hürleşecekti. Bitmeyen savaşlarla cepheden cepheye savrulan köleler arasında askerden kaçma eğilimi diğerlerine göre oldukça yüksekti. Kafkasya doğu-batı yönünde 880 km'lik bir büyük sınır hattı üzerinde gönüllü olarak Çerkeslere sığınan Rus asker kaçaklarına yeni bir hayata başlama fırsatı da veriliyordu." Asker kaçaklarından ne kadarının Rus kölelerden ne kadarının da hür 


106 Cengiz Fedakar, Kafkasya'da İmparatorluklar Savaşı, s. 160-161. 

107 Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 213. 

108 A.g.e., s. 214. 

109 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2019. 
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Ruslardan olduğu bilinmemekle birlikte bu muğlak sınırı geçip Çerkesya'da izini kaybettiren askerler tahmin edilenden çoktu: 


Çerkes Khabze'sinde kadın ve çocuklar savaşta da olsa masumdur, onlara dokunulmaz! Esir ve asker kaçakları da öldürülmez! En kötü ihtimalle onları köle hanelerine katarlardı. Bu Rus asker kaçaklarının da çok iyi bildiği köklü bir gelenekti, 


bu sebeple birliklerinden kaçıp Çerkeslere sığınıyorlardı..."!9 


Kafkas cephesinde bunlar yaşanırken, vergilendirme sisteminde yapılan değişiklikler sonucunda Rus köylüler köleleri de içlerine alarak onların kendilerini satmasını önlemeye çalıştılar. Bu süreçte Rusya'da köylünün statüsü giderek alçaldı ve kölelikten farksız bir hal aldı, 1723'te bu iki sınıf birleştirildi.'"' 

Zamanla kölelik ve köylüğin bir araya gelmesiyle oluşan Rus ve Ukraynalı serfler, 1812'de Napolyon ordularına karşı savaştıkları gibi 1853 Kırım Savaşı'nı da özgürlüklerini kazanmak için bir fırsat olarak görüp, milis kuvvetlerine gönüllü olarak katılmıştı. Bununla birlikte, bir türlü özgürlüklerini kazanamayan serflerin savaşmadığı ve fırsatını bulduklarında askerden kaçtığı da Moskova tarafından biliniyordu. 


Çerkezistan'daki savaşta çok kez olduğu gibi, zavallı askerin yemeğini ve kıyafetini çalan ve hatta, kendi yönettiği orduya kurşun yönelten düşmanına cephanesini satana ne demeli? "!? 


Rus asker kaçakları tahmin edilenden fazlaydı,” bazıları 


hemen limanlardaki Osmanlı tüccarlarına satılırken; yakışıkl, renkli gözlü, uzun boylu ve sağlıklı olanlar seçilerek diğer halklardan edinilmiş güzel kadın köleler ile eşleştirilmek suretiyle Beyaz Köle üretimi içinde istihdam edilebiliyordu: 


110 “Her asker kaçağı da köle hükmünde satılmıyordu! Onları eski köleleriyle evlendirerek aileler teşkil edenler de çoktu.” Çorum, Afeşıj Emin ile yapılan görüşmeden, 2011. 

111 Age.,s.214. 

112 Edmund Spencer, Türkiye Rusya Karadeniz ve Çerkezistan, s. 222. 

113 Sedat Özden, 21 Mayıs Sürgünü'nün 135. Yılı, Çerkeslerin Sürgünü, s. 139-141, 
152. 


94 


Rus asker kaçakları kendini köleleştirmeye örnek olarak degerlendirilebilir. Onların seçimi ehvenişerdi; askerlik hizmetinden kurtulmak için köleliğe adım atıyorlardı. Rus ve Polonyalı asker kaçakları “köle olsalar da Türklerin yanında olmayı Rusya'da askerlik yapmaya yeğlediklerini,” söylemişlerdi."* 


Serf hükmündeki Rus köylüsünün ve askerlerinin acınası durumu İngiliz gezginlerin seyahatnamelerinde de dile getiriliyordu: 


Despotik diktatörlük ve kölelik altında yaşamaktan bütün enerjisi dondurulmuş olan Rus askerinde, Kafkasya dağlısında kolayca görülen esnek ruh ve hareket özgürlüğü eksiktir. Köle koşullarında yaşayan Rus köylüsü ile kıyasladığında... Bin kişinin arkasından gittiği basit bir reis bile, kendisini bütün Rus- 


ların diktatöründen daha üstün görür.'!” 


Rus Çarı I. Nikolay, serfliği 1847'de eleştirmiş ancak Kırım Savaşı'ndaki yenilgiden sonra Rusya için serfliğe dokunmama- nın daha tehlikeli olacağına karar vermişti.'!9 Rus köylüler savaş bittiğinde Kırım'a yürümek ve orada “Çarın altın bir odada oturduğunu ve gelenlere özgürlüğünü verdiğini; gelmeyenlerin de efendilerinin serfleri olarak kalacağı” söylentileri üzerine Kırım'a yürümeye kalkmıştı."!7 Hürleşme ümidini kaybetmiş çoğu serf kökenli Rus asker kaçaklarının birliklerinden kaçıp Kuban ötesindeki Çerkeslere sığınması tahmin edilenin üstünde erkeğin de köle hükmünde Osmanlı limanlarına satılmasına sebep oldu: 


Rus ordusu bizi Thaçağ ormanlığındaki ülkemizden kovuyor. 
Bu büyük ordunun başındaki subaylar, erleri üstümüze sürüyorlar, özgürlükleri elinde olmayan erleri kılıçla yönetiyorlar. Birliğinden kaçabilen çokça asker bize katılıyor. Konuk gibi bize sığınanlara, biz de kötü gözle bakmıyoruz. Başlarında- 


114 Hakan Erdem, Osmanlı'da Köleliğin Sonu 1800-1909, s. 73. 

115 Edmund Spencer, Türkiye Rusya Karadeniz ve Çerkezistan, s. 332. 

116 Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 394. 
117 A.g.e., s. 392. 
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ki komutanlarını bize yakalattırıyorlar, bizden alınan tutsakları da esir kamplarından kurtarıyorlar.!!8 


Rus serfliğinin ilgası 1854 sonrasında çok daha fazla dile getiriliyordu; aristokratlar serfliğin ilgasına fazla karşı çıkmasalar da verimli araziyi ellerinde tutmaya çalışarak ve eski serfleri kendilerine verilen topraklar için yüksek bir ücret ödemeye zorlayarak meseleyi bir çözüme kavuşturmak istiyorlardı. Benzer bir davranış Osmanlı hükümeti tarafından da icra ediliyordu. Keza ellerindeki köleleri azat etmesi için zorlanan Çerkes feodaller tarafından aynı tutumu sergiliyorlardı; kısacası süreç ayrı iki coğrafyada ama aynı şekilde işletiliyordu. Rus hükümeti eski serflerin şehir ve kırsalda başıboş bir biçimde dolaşmamaları, sefil bir durumda bırakılmamaları gerektiği konusunda ısrar ediyordu.''9 Osmanlı hükümeti de benzer saiklerle, kölelerin özgürleşmesi ile birlikte sokağa düşecek, anarşiye karışacak ve en kötüsü de fuhuşa sebep olacakları korkusuyla köleligin ilgasına mesafeli yaklaşıyordu.'? 

Moskova özellikle 1783'te Kırım'ın işgaliyle birlikte Kırım ve Kuban'ın kuzeyindeki Nogay bozkırlarına Rus, Ukraynalı ve Kozakları iskân etmeye başlamış, bölgedeki Tatar ve Nogaylar da Osmanlı'ya sürülmüştü. 1854 Kırım Harbi sonrasında Çerkesya'nın Çerkeslerden arındırılması ve işgali sürecinde bazı kabileler neredeyse tamamen yok edilmiş; kalanlar da köle olarak Rusya içlerine ve Sibirya'ya götürülmüştü; sayıları 20 milyon olduğu ifade edilen topraksız Rus serfleri için de Kafkasya'da iskân edilecekleri yeni yerleşimler inşa ediliyordu:'?! 


118 Cevdet Yıldız Hapi, Adığe Dili ve Edebiyatı, Kafkasya Üzerine Beş Konferans, 
s. 73. 

119 Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 397. 

120 “1860'larda Osmanlı mahkemeleri köleler özgür doğumlu olduklarını ve yasal olmayarak köleliğe satıldıklarında bile köleleştirenler tarafına doğru ciddi bir eğilim gösteriyordu, fakat yirmi yıldan kısa bir süre içinde tavırlar önemli ölçüde değişti.” Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 86-87. 


121 Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 446. 
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Kırmızı Orman bölgesinde yaşayan Çerkes boyu olan Janeler, 1791'de Ruslar tarafından katledildi, sağ kalanlar esir edilerek Rusya'ya götürüldüler.'2? 

Hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz Rusların elindeki onbinlerce Çerkes savaş esirleri de köle hükümünde satılarak Rusya içlerindeki çiftliklere, madenlere ve hatta Sibirya'ya kadar sürüldüler: 


Çerkesler Rusya steplerine sürülmekten ve hatta “köle” olmaktan korkuyorlardı, bu Çerkeslerin çabucak gemilere bin- 


meye çalışmalarının sebebi olarak gösteriliyordu. !2 


Sibirya'ya sürülecek olma korkusu da başka bir endişe nedeni olmuş olmalıdır çünkü pek çok Çerkes zaten oraya gönderilmişti. Yeniden iskân edilmeyi kabul edenlerin Rus askerle- 


rine köle olarak verilecekleri dedikoduları da dolaşıyordu." 


19 Şubat 1861'de Rusya'da serfliği ortadan kaldıran kanun 
yürürlüğe girdiğinde eski serfler toprak sahiplerine bağlı olmaktan kurtulsalar da bu kez sahip oldukları topraklarda, köy ortaklığı denen yapılara bağlandılar. Toprak sahipleri kaybettiklerini düşündükleri topraklar için tazminat almış, her koşulda eski topraklarının en az üçte birini ellerinde tutma hakkına sahip olmuşlardı.'2 1864 sonrasında Osmanlı hükümeti de Çerkes feodalleri ile ülkeye giriş yapan 150.000 civarındaki Beyaz Köleler için benzer bir azat mekanizmasını işler hale getirmişti.'?9 Rusya'da serfliğin ortadan kaldırılması kaçınılmaz olarak imparatorluğun bütün kurumlarının reforme edil- 


122 Sadık Müfit Bilge, Osmanlı Çağı'nda Kafkasya 1454-1829, s. 303. 

123 Walter Richmond, Çerkes Soykırımı, s. 119. 

124 A.g.e., s. 127. 

125 A.g.e., s. 397. 

126 “Bir Osmanlı raporu, 1850'lerin sonundan 1860'ların sonuna kadar imparatorluğa giriş yapan mültecilerin sayısını, 150.000'i Çerkesçe Pşı, Türkçede bey, emir denen sahipleriyle birlikte gelen tarımsal köleler olmak üzere 1.5 
milyon olarak tahmin ediyordu. Rusya'da bu insanlar serf olarak görülürdü ama Osmanlı İmparatorluğu'na girdiklerinde onlar için uygulanabilir tek yasal kategori köleler için olandı.” Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına Islâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, 86. 
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mesi meselesini de gündeme getirdi, özgür Rus vatandaşlarına dönüşen serfler modern Rusya'nın oluşumunda önemli bir işleve sahip olmuşlardı. 

ABD'de ise 1862'de kölelik ülke genelinde yasaklandı, ancak güneydeki eyaletler bu yasağa uymayı reddedince kuzey ve güney arasında özellikle kölelik konusundaki ayrılık iç savaşa yol açtı, savaş 1865'te kuzeyin zaferi ile sonuçlanınca, yapılan anayasa değişikliği ile ABD'de kölelik tümden kaldırıldı. 

II. Aleksander'ın kendisine “Özgürlükçü Çar” unvanını layık görmesi, 1861'de Rusya'da serfliği kaldırmasındandı, Moskova Kafkasya'da kölelik karşıtı adımı 1863'e kadar atamadı. 
Doğu Çerkesya'daki köylü ayaklanmaları sonunda adım atılacakken, dört yüz kişiden oluşan Kabardey feodalleri ayaklanma tehdidinde bulununca Ruslar feodallere karşı askeri müdahalede bulundu. Prens Mikhail sonunda feodalleri çıkarlarının korunacağı konusunda ikna edip, beylere ait kölelerin kendi özgürlüklerini satın almalarını gerektiren bir plan yaparak kölelere özgürlüklerini verdi.'?” 

Moskova Çerkes beylerin siyasi ve askeri gücünü kırmak için onlara ait topraklarda yaşayan köylüler ve kölelerden yana tavır almaya çalışıyordu. 1763'te kurulan bir başka işgalci kalesi olan Mozdok da bağımlı sınıflar ve kölelerin beylerinden kaçarak yerleştiği, özgürlüklerini kazanırken Müslümanlıklarını da terk ederek Hıristiyanlaştıkları bir merkeze dönüşmüştü:!2 


Mozdok, bağımlı sınıfların, kölelerin, Rus vaftizinin koruması altına kaçmalarını ve kutsal vaftizmin özgür ve bağımsız insanlar haline gelmelerini mümkün kılmıştır. Durum toplum- 


ların yoksul sınıflarını baştan çıkarmak için çok cazipti. 2 


127 “Özgürlüklerini satın alamayacak olanlar kendi sahiplerine çalışmaya devam 
edecekti. Köleler beylerine özgürlük bedeli olarak borcunu ödemek için dört ila beş yıllık bir çalışma yükümlülüğü getirildi.” Walter Richmond, Çerkes Soykırımı, s. 186. 

128 Hıristiyan Çerkesler hakkında bir belgesel, Mozdok Kabardeylerinin Asırlık 
Gelenekleri: https://Wwww.youtube.com/watch?v-5M5sZ 40 pc 

129 Didem Çatalkılıç, Kafkasya'da Rus Yayılmacılığı, s. 27-28; “Mozdok, Oset Ruhani Komisyonu'nun Kuzey Kafkasya'da Hıristiyanlığı yayma merkezi olarak 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Çarlığın, Çerkes feodallerin ekonomik, siyasi ve askeri gücünü kırmak için köylü ve kölelerden yana aldığı tavır sonunda nüfus hareketleri yaşanmış, bir kısım Çerkes hürleşebilmek için Hıristiyanlığı kabul edip Mozdok'a yerleşmişti.!*9 


Kozaklar, Kozak işgalleri ve Beyaz Köleler 


Kozaklar, Altın Ordu'dan geri kalan Tatarlar, Ukrayna ve Güney Rusya'da yaşayan yerli halkların karışımıyla 15. yüzyılda Don ve Dinyeper nehirlerinin aşağı bölümlerinde ortaya çıkan Slav ağırlıklı etnik bir topluluktur.!*! 16. yüzyılda Lehistan Tatar akınlarına karşı Kozakları askeri güç olarak örgütlemiş, sonrasında Rus çarları da bu geleneği devam ettirerek Kozakları sınırların korunmasında, Rusya'nın Ural, Kafkasya ve Hazar Denizi'ne doğru yayılmasında işgalci askeri güç olarak kullanmıştı. Kozaklar Stanitsa denen korunaklı köylerde yaşıyordu ve askerlik hizmeti her erkek için zorunluydu. 

I. Katerina 1724'te Rusya'nın tahtına çıkınca, Rus ordusu içinde yüzbine yakın sayıları ile en güçlü askeri birliği oluşturan Kozakların kuvvetini azaltmak ve onların savaşçı ruhunu Çerkeslere karşı yönlendirmek için onlara Kafkasya'dan topraklar teklif etmişti. Çariçe Kozakların büyük bir bölümünü Kırım Tatar Hanlarından alınan, tarihi Çerkesya'nın bir parçası olan Kuban'ın kuzeyine göç etmeye ikna ettiğinde Kozaklar Kuban'ın sağ kıyısında Laba nehrinden Azak Denizi'ne kadar uzanan bölgenin tamamını işgal etmişti.!3? Rus ve Kozaklardan önce başta Çerkesya olmak üzere Kafkasya Kırım Hanlığı'nın saldırılarına maruz kalıyordu; Sahib Giray 1543'teki ikinci Çerkesistan Seferi'nde 50.000 esir almış, bunlardan 2.000 tanesi han ailesi için seçilmişti." 


düşünüldü, heyetin fikrine göre Müslümanların buraya yerleşimine izin vermek çok da gerekli değildi.” A.g.e., s. 117. 

130 Rahmi Tuna, Adige Xabze Adige Etiği ve Etiketi, s. 148. 

131 Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 167. 

132 Edmund Spencer, Türkiye Rusya Karadeniz ve Çerkezistan, s. 257. 

133 Halil inalcık, Kırım Hanlığı Tarihi Üzerine Araştırmalar 1441-1700, s. 101. 
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1567'de kurulan ilk Kozak Stanitsa'sı Çervlennaya'dan başlayarak 1864'e kadar tüm Çerkesya ve Kuzey Kafkasya Kozak yerleşimine açıldı. ?* Çerkesler gibi gerilla savaşlarına yatkın olmaları onları Moskova'nın gözünde değerli kılmıştı: 


Rus ordusu içinde Çerkes gerillaları ile baş edebilen yegâne kuvvet, Kuban ve Karadeniz'deki Çernomorski Kozaklarıdır. 
Dağlıların silahlarını, kullanım şeklini, adreslerini ve hareket hızını, kısaca savaşma yöntemini benimsedikleri için, hasımları ile bir bakıma eşittirler.!?” 


Kozaklar hasımları ile eşit olabilmek için sadece onların silahlarını almamış, Rusça “Çerkeska” denen Çerkes milli kıyafetlerini de sahiplenmişlerdi. İşgaller sürecinde Kozaklar tarafından o kadar çok Çerkes erkek öldürülmüştü ki soyulan cesetlerden alınan tüm kıyafetler, kalpak, çizme, kama ve kılıçlar da Kozaklar tarafından kendilerine ait milli kıyafetlermiş gibi sahiplenilecekti.'* 


Kozaklar Çerkeslere ve diğer Kozaklara saldırıyor, Çerkesler Kozaklara ve diğer Çerkeslere saldırıyor ve Kozaklarla Çerkesler birlikte Türklere saldırıyorlardı.!7 


Süreçte yüzbinlerce Kozak, Ukraynalı, Rus ve hatta Ermeni Çerkesya'dan koparılan topraklara iskân edilmiş, çatışmalar sırasında esir edilen bu işgalciler de köleliğe dahil olmuşlardı. 1? 
Çarlık adeta Kozakları ve topraksız Rus serfleri Çerkesya'ya sürerek oradaki çatışmaları körüklüyor, bir yandan da köy köy Çerkesleri topraklarından sürüyordu, kazanılan toprakların büyüklüğüne kıyasla öldürülen ya da esir edilen Slavlar telafi 


134 Didem Çatalkılıç, Kafkasya'da Rus Yayılmacılığı, s. 2. 

135 Edmund Spencer, a.g.e., s. 292. 

136 Bugün bile Terek ve Kuban Kozakları Çerkes milli kıyafetlerini giymeye devam ediyor. Kozak kimliği ve kıyafetleri hakkında: Anton Popov, Re-enacting “Cossack roots”: Embodiment of memory, history and tradition among young people in southern Russia, s. 21-30. 

137 Walter Richmond, Çerkes Soykırımı, s. 49. 


138 Didem Çatalkılıç, Kafkasya'da Rus Yayılmacılığı Mozdok Hattı 1552-1832, s. 
42-48. 
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edilebilir oranda olmalıydı ki Moskova işgal ve iskân siyasetine 1864'e kadar devam etti. 

Yüzbinlerce Kozak yerleşimcinin işgal edilen topraklara yerleşerek Çerkeslere komşu olması bölgede çatışmaları daha da artırmakla kalmamış, her iki taraftan savaş mağduru yüzbinlerce kadın, erkek ve çocuk köleleştirilerek Osmanlı ve Rusya'ya satılmıştı." Çerkesya'daki çatışmalar sırasında esir edilerek köle hükmünde Rusya'nın uzak bölgelerine satılan Çerkes sayısının Beyaz Köle olarak Osmanlı'ya satılanlardan az olmadığı ifade edilebilir.!“9 

Sibirya'nın Rus işgaline açılması sonrasında esir Çerkeslerin yol açmak, maden çıkartmak, çiftliklerde çalışmak ve orman kesmek gibi işler için buralara sürüldüğü biliniyordu. Çerkes hafızasında Sibirya'ya sürülüp ölmektense Osmanlı'ya hicret etmek daha kabul edilir bulunuyordu. 

1821 kışında General Yermelov idaresindeki Rus orduları Doğu Çerkesya'daki Kabardey topraklarına girerek binlerce hayvanı çalıp karşılarına çıkan tüm köy ve kasabaları da yakmış, çatışmalarda binlerce köylü evlerinden sürülüp katledilmiş ve esir edilenler ya zorla Rus ordusuna asker olarak alınmış ya da köle olarak Kozaklara verilmişti.“ 


13 Ekim 1821'de Yermelov komutasındaki Rus ordusu, Klaus savaşında binden fazla Çerkesi öldürdü ve peşinden avullar yakıldı. Süreçte, Mikhail Vlasov'un Çerkes köylerinden çaldığı her şeyi “hanelerini iyileştirmeleri ve yetim çocuklarını desteklemeleri için Kozaklara verdiğini” ifade etti. "4? 


1567-1864 arası üç yüz yıla yakın süren, Rus ve Kozakların Çerkesleri, Çerkeslerin de onları köleleştirdiği köy basma, adam kaçırma ve talanların birbirini takip ettiği puslu dönemde hayatta kalabilmenin bir şartı da köleleşmekti: 

139 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2020. 


140 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2020. 


141 “Seferberlik boyunca Rusya'ya sadakatini koruyan az sayıdaki Kabardey aristokratına geniş topraklar dağıtılırken, dağlara sığınan köylerin kışlık otlakları Kozaklara dağıtıldı.” Walter Richmond, Çerkes Soykırımı, s. 35-36. 


142 A.g.e. s. 54. 
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Şılga, esirden peyda edilen cariyeye denir. Bu çeşit cariyeyi Ruslardan çalınan Kozak delikanlıları ile çiftleştirip doğan çocukları bazen satıp bazen de birbirlerine bahşederler. Bunlar esirlikten kurtulamaz, efendileriyle yaşayıp onların işlerini görürler. Efendileri “Kıyamete kadar bu benim babamın tokağısıdır,” diyerek istediğini satar istediğini bahşeder; Kanuna karşı gelerek kimse buna müdahale edemez. Bunlar Çerkes tohu- 


mundan gelmezler! 143 


Sınır hattındaki bu bitmeyen çatışma ve kaos ortamında kimin Kozak, kimin Çerkes olduğu da çoktan birbirine karışmıştı. Yakılan köylerden toplanan çocukların bir parça ekmek bulduğu hane halkına dahil olup onun dilini konuştuğu, onun kıyafetini giydiği; Kozak kadınların Çerkes yetimleri büyüttüğü, Çerkeslerin Kozak çocuklara baktığı ve her iki tarafın da ihtiyaç halinde bu çocukları köle hükmünde Türklere ve Ruslara sattığı bir alaca karanlık kuşağıydı bu. 


Abazalar, Abhazya Sohum-Kale ve Beyaz Köleler 


Osmanlılar tarafindan Abaza denilen halk Abhazya'da yaşayan Apsuvalar ve Kafkas dağlarının kuzeyinde yaşayan Aşkaruva ve Aşuvalardan oluşur.!* Feodalite ve kölelik Aşuva, Aşkaruva ve Apsuvalarda da mevcuttu ve farklı şekillerde edinilmiş olmakla birlikte köleler “atü” olarak adlandırılıyorlardı.'© Çerkes köleliğinde Anapa ve Gürcü köleliğinde Batum nasıl bir yere sahipse, Abaza kölelerin ülke dışına satıldığı en büyük liman da Sohum-Kale'ydi. Roma ve ardından Bizans döneminde İtalyan şehir devletleri ile köle ticareti yapan Abaza feodaller, 1453 sonrasında Osmanlı köle piyasasında da söz sahibi konumdaydı ve başta kendi halkından ve Çerkesk'ten edindikleri köleleri So- 


143 Kesbi Haşim Mehmet Efendi, Ahval-i Anapa ve Çerkes Anapa Çerkesya Hatıraları, s. 116-117. 


144 “Türkiye'de Apsuva, Aşuva ve Aşkaruvaların ortak adı Abaza'dır.” Selçuk Sol 
Sımsım, “1864 ve Öncesindeki Dönemde Vatanlarından Sürülen Abaza Toplulukları”, Jineps Gazetesi, 1 Mayıs 2021. 


145 Rahmi Tuna, Adige Xabze Adige Etiği ve Etiketi, s. 141-142. 
102 


hum-Kale üzerinden ihraç ediyorlardı. "6 


Merkezi Sohum-Kale olmakla birlikte bütün Abhazya limanlarında yapılan köle ticareti Tavad-Aamısta denen feodal bir üst sınıfın elindeydi." Çerkeslerde olduğu gibi, Abazalarda da toplum çeşitli sınıflara ayrılmıştı ve katı bir sosyal tabakalaşma vardı; en alt tabakada yer alan köleler de yaşadığı yerde doğanlar ve soygun ve savaşta elde edilenler olmak üzere iki çeşitti.!“ 
Halkın büyük bir kısmını oluşturan hür köylülerinse kendilerine ait evleri, toprak ve köle sahibi olma hakları vardı, ancak toprağın sahibi olan soylulara veya kiliseye ait arazilerde tarım yapıyorlarsa mahsulü onlarla paylaşmak zorundaydılar.'** 

Kimi Abaza feodallerin Osmanlı vatandaşı ortaklarıyla yürüttüğü bir ticari faaliyet olan kölelik, Abaza etiketiyle Osmanlı limanlarına satılan ama etnik olarak Megrel, Svan ve Gürcülerin de içine karıştığı bir sahtekârlığı da bünyesinde barındırıyordu. Çerkes köle etiketiyle satılan çoğu Slav kökenli Beyaz Köleler gibi; kimi Megrel, Svan ve Gürcüler de Osmanlı köle piyasasında daha çok itibar gören Abaza etiketiyle satılıyorlardı.'?* 

Köle ticareti ile uğraşan Abaza feodallerin iş ortakları olan Osmanlı köle tüccarları kimin Abaza olup olmadığını çok iyi bilse de pazarda daha çok para edeceği düşüncesiyle bu duruma göz yumuyorlardı. Sadece İstanbul'da değil, daha uzakta- ki İskenderiye ve Kahire'de de Abaza etiketiyle satılan köleler daha yüksek fiyata alıcı buluyordu. Çerkes ve Abaza etiketiyle satılan fakat etnik olarak farklı halklardan veya onların karışımından oluşan bu Beyaz Köleler ülkelerinden binlerce km uzakta korunaksız ve yabancı bir ortamda bulunmayı bu sahte 


146 Vyaçeslav Çirikba, 13.-15. yüzyıllarda Abhazya ve İtalyan şehirleri-devletleri. 
İlişkiler Üzerine Makaleler, Saint Petersburg. https://abaza.org/tr/abhazya-ve- italyan-shehirleri-devletleri-abhaz-bilim-adamy-chirikbanyn-yeni-kitaby 

147 Sadık Müfit Bilge, Osmanlı Çağı'nda Kafkasya 1454-1829, s. 540. 

148 “Aamıstafüa denilen feodal bir yapıya sahip olan Abazalar; Çaçba kral ailesi, Aamısta prensler, Kiarazaa Kral muhafızları, Aşnahmua prens muhafızları, Anhayütskia toprak sahibi köylüler, Ahipşi bağımlı köylüler, Agrua yaşadıklan yerlerde doğan köleler ve Atü soygun ve savaşta elde edilen köleler olmak üzere sınıflara ayrılmaktaydı.” A.g.e., s. 417. 

149 Valeri Beygua, Abhazya Tarihi, s. 53. 


150 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2019. 
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kimlikler altında güvenli ve konforlu alanlara çeviriyordu. Köle satıcıları da bu durumu tescillercesine onlara “Çerkes köle, Abaza köle” şeklinde evrak düzenliyordu."" 

1864'te Osmanlı topraklarına sürülen halklardan olan Abazalar da beraberlerinde getirdikleri köleleri ile Osmanlı yönetimini sıkıntıya sokmuştu. Aydıncık'ta yaşayan Ahmet Ağa adlı bir Abaza, kölesi oldukları iddiasıyla Fatma adlı bir kadını ve çocuklarını zorla evine sokmaya çalışmış, kadın direnmiş, aile üyelerinin karıştığı kavgada Ahmet Ağa'nın kardeşi Ömer öldürülmüştü.!”? Çerkeslere ait kölelerde olduğu gibi, Osmanlı köleliği ile tanışan ve en azından onların sahip olduğu haklara kavuşmak isteyen Abazalara ait köleler de güçsüz birey veya aileler olarak başka bir köy veya kasabaya kaçmayı deniyor ve mümkün olursa yardım için yetkililere başvuruyordu. 

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Abhazya'dan sürülenler büyük zorluklarla Osmanlı topraklarına iskân olurken kimileri yanlarında kölelerini de getirmişti. 1878 Ağustos'unda Adapazarı'nda kırk üç kişilik bir Abaza grubu Osmanlı Muhacirin Komisyonu'na başvurmuş ve özgürlüklerinin tanınması için yardım istemişti, altı aileden oluşan grup Abhazya'da köleleştirildiklerini ama daha oradayken azat edildiklerini bildiriyordu."”3 

Abaza ve Gürcü köleler konusunu Çerkes kölelerden ayıran bir temel fark satılan kölelerin etnik kökeni konusundaki muğlaklığın bu iki halktan getirilen kölelerde daha az olmasıdır. 
Osmanlı köle piyasasında Çerkes köle etiketiyle satılan Beyaz Kölelerin etnik olarak Çerkes olmama ihtimali ne kadar yüksekse, Abaza ve Gürcülerde durum tam tersiydi. Pazarda Abaza ve Gürcü olduğu iddiasıyla satılan kölelerin çok büyük bir kesimi etnik olarak da Abaza ve Gürcüydü. Rus işgalininin ilk olarak Çerkesya'yı vurup Çerkesler aleyhinde genişlemiş olma- 


151 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2020. 
152 EhudR. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağlan, s. 117. 


153 A.ge.,s.121. 
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sı bu durumun temel sebebiydi. Doğuda Hazar kıyısındaki Terki Kalesi'nden batıda Karadeniz sahilindeki Kerç Boğazı'na kadar uzanan 880 km'lik sınır bölgesindeki çatışmalarda Slav ve Çerkeslerin karşılıklı esir edilip köle hükmünde Osmanlı ve Rusya'da satılması onların kökeni konusunda bir muğlaklık yaşanmasına sebep olmuştu. 

Abaza ve Gürcülerde ise durum tam tersiydi, bölgelerinde az sayıda Slav halk iskân edildiği için onlardan esir edilenlerin sayıları da oldukça azdı. Abaza ve Gürcü feodallerin kendi halkları ve komşu halklardan edindikleri köleleri de Kafkasyalıydı ve Osmanlı topraklarında da o isimler altında satılıyorlardı. 


Gürcüler, Batum ve Beyaz Köleler 


Gürcüler, Osmanlılar Karadeniz'de hâkimiyet kurmadan önce, ortaçağdan itibaren “patrongmoba” efendi ve köle denilen feodal ve sınıflı bir düzene sahipti.'** Osmanlı köle piyasasında da Çerkeslerden sonra adı en çok anılan Gürcü köleler yine kendi feodal beyleri tarafından başta Batum, Poti, Trabzon ve Sohum-Kale olmak üzere Karadeniz kıyılarındaki onlarca farklı liman üzerinden satılıyordu: 


Mülklerinde çalışan köylü kızlarının ticaretini yapma hakkına sahip olan Çerkes, Abaza, Gürcü beyleri bu kızları, Anapa ve Faş iskelelerine götürerek Osmanlı köle tacirlerine sa- 


tarlardı.!?” 


1801'de Çarlık Rusya tarafından işgal edilen Tiflis merkezli Gürcistan, Çerkesya'nın 1864'te işgalinden yaklaşık 63 yıl önce Moskova idaresine girmişti. “© Günümüzde Batı Gürcistan'da yer alan İmereti, Svaneti, Megrelya ve Batum da 1878'de 


154 William Edward David Allen, A History of Georgian People From The Beginning 
Down To The Russian Conquest In The 19th Century, s. 250. 


155 Alexandre Grigoriantz, Kafkasya Halkları Tarihi ve Etnografik Bir Sentez, s. 
119. 


156 Sandro İberieli, Beyaz Köle Ticareti, s. 84. 
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Çarlık orduları tarafından işgal edildi. Ruslar, Çerkesya'daki stratejilerinin aksine, Gürcistan'ı boşaltıp Rus ve Kozaklarla iskân etmek gibi bir siyasetleri olmadığı için,!”” Gürcü köle ticaretine de başından beri karşı çıkıyor, kendine asker verecek bu Hıristiyan nüfusun elinden kaçmasını engellemeye çalışıyorlardı.!8 

Komşu Kafkas halklarının saldırıları, yağmalama ve adam kaçırma faaliyetlerinin yanı sıra, kendi feodalleri tarafından da saldırılara maruz kalan Gürcü halkının durumu gittikçe kötüleşmişti. 9 1752'de İmereti Kralı olan Solomon Çariçe Il. Katerina'dan yardım istemiş, mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı: “Halkımızı kaçırıp köle pazarlarında satıyorlar ve zorla Müslümanlaştırıyorlar.”!69 

1786'nin ilk altı ayında İstanbul'da en az 3.200 Gürcü köle satılmış, Gürcü köle fiyatları bu dönemde 50 akçaya kadar düşmüştü. “! Gürcistan sadece Osmanlı ve Ruslar tarafından değil, İran orduları tarafından da tehdit ediliyordu. 11 Eylül 1795'te İran ordusu Tiflis'i işgal ettiğinde 4.000 haneden oluşan şehir yağmalanmış, Tiflis kalesi yıkılıp evler ateşe verilmiş, İran askerleri şehirdeki kadınlara tecavüz ettikleri gibi, 30.000 Gürcü de esir olarak İran'a götürülmüştü. 6? 

Bununla birlikte, Megreller gibi Gürcistan halkları arasında da birbirini esir etme şeklinde uygulamalara rastlanıyordu: 


157 “1917 nüfus verilerine göre Kuzey Kafkasya'da 3.191.000 Rus yaşarken, Güney Kafkasya'da 506.000 Rus yaşamaktadır.” Ahmet Tetik, Teşkilat-ı Mahsusa Tarihi, Cilt I1: 1917, s. 80. 

158 “Trabzon'daki Rus konsolosluğu Gürcistan üzerinden çok sayıda erkek ve kız 
çocuğunun Giresun'a getirildiğini rapor etmişti. Bunlardan yirmi kadan Rus tebaası olduklarından dolayı iki Gürcü ve Çerkes'in rehberliğinde Giresun ve Samsun üzerinden İstanbul'a gidecek olan Vasıta-i Ticaret gemisine gizlice bindirilmek üzere Trabzon'a getirilmişlerdi. Trabzon valisi Sarım Paşa da bu ticarete karışmış olmakla suçlanıyordu.” Candan Badem, Kırım Savaşı ve Osmanlılar, s. 333. 

159 “Gürcü feodaller, vergilerini ödeyemeyen köylüleri ise köle olarak Osmanlı 
köle tüccarlarına satıyorlardı.” A.g.e,, s. 82. 


160 A.g.e., s. 82. 
161 Sadık Müfit Bilge, Osmanlı Çağı'nda Kafkasya 1454-1829, s. 463. 
162 A.g.e., s. 315. 
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Megrel erkekleri kemerlerinde komşularından kaçırdıkları ya da savaş ve baskınlarda elde ettikleri insanları ve hayvanları 


bağlamaya yarayan bir ip taşırlardı. "6? 


18. yüzyılın ortalarında İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Sir James Porter da konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanır: 


Gürcülerin tam fakirlik ve ıstırabı bu sefil insanları Müslüman pazarlara en beyaz tenli kızları sunmaya zorlar, zira ülkeleri bu tür bir ticaret olmaksızın sefalet çekmeye ve ölme- ye mecburdur. '64 


Rusya'nın Gürcistan'ı işgali Gürcülerde Rus karşıtlığını artırmış, birçok Gürcü Osmanlı ordusuna gönüllü asker olarak yazılmıştı. Fakat erkekler görevlerinden dolayı uzaktayken, karıları ve çocuklarına Lazlar ve başkaları el koyuyor ve onları köle olarak satıyorlardı.'© Batumlu ve Atinalı’ Laz tüccarlar köle ve şimşir ticareti yapmakta, Megrel ve Abhazya'dan gemilere yükledikleri köleleri Trabzon ve İstanbul'a götürüp satmaktaydı.'97 Özellikle Kars, Ardahan ve Artvin'e komşu olan Ahıska toprakları üzerinden başıbozuk Kürt ve Türk çeteler de Gürcistan'a girip adam kaçırmak suretiyle köle ticareti yapıyordu. "°? 
Gürcüler kara sınırına sahip oldukları Osmanlı tebaası ile çok daha büyük sorunlar yaşıyordu. 

Kırım Harbi sürecinde de Çerkes ve Abazaların yanı sıra, Gürcüler de Beyaz Köle ticaretine önemli miktarda köle sağlamaya devam ediyordu. Bu ticarette Avrupalı gemi firmala- 


163 Jean Chardin, Chardin Seyahatnamesi İstanbul Osmanlı Toprakları Gürcistan 
Ermenistan İran 1671-1673, s. 122. 


164 Sir James Porter, İngiliz Büyükelçisi Sir James Porter ve Sir George Larpent'in 
Kaleminden Türkiye'nin Bir Asrı 1747-1850, s. 124. 


165 “Lazlar, erkekleri sultanın ordusunda hizmet eden Gürcü kadın ve kızlarını kaçırmakla suçlanıyordu. Poti'deki Osmanlı konsolosu, Abaza kabilelerinin kaçırıp Rus topraklarına götürdüğü Osmanlı vatandaşlarının serbest bırakılmalarını sağlamak için 1865'te Rus yetkililerden aracı olmalarını istedi.” 
Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 15-99. 


166 Atina, bugünkü adıyla Rize Pazar ilçesi. 
167 Necmettin Aygün, 18. Yüzyılda Trabzon'da Ticaret, s. 231-232. 
168 Candan Badem, Kırım Savaşı ve Osmanlılar, s. 363. 
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rı da yer alıyordu, 1854'te Avusturya elçiliğine çekilen ihtarda, Avusturya Lloyd kumpanyasının gemilerde Çerkes ve Gürcü köle taşımasının yasaklanacağı bildirildi.'6® Ardından 1855'te Mustafa Paşa'nın belirttiğine göre, Batum yöresindeki köle ticaretinde Gürcülerin ve Osmanlı esircilerinin genellikle birlikte hareket ettiği bildiriliyordu.'”9 Birlikte hareket etme durumu Çerkesya ve Abhazya'da da geçerliydi, yerel feodaller tarafından köle arzı sürdükçe talep de devam ediyordu. Batum'un 30 
km kuzeyinde bulunan Çürüksu Limanı gibi sınıra yakın bölgelerde pek çok Gürcü aracı olarak çalışıyor ve tüccarlara içlerinde çocukların da olduğu köleleri satıyorlardı, yakalanma korkusu esircileri köleleri olabildiğince çabuk ve düşük fiyata satmaya itiyor, köleler daha sonra dağ yollarıyla Erzurum, Harput ve Arap vilayetlerine götürülüyorlardı.'” 

Kontrol edilmesi çok güç olan dağlık bölgeler üzerinden Dogu Anadolu, Kürdistan ve Bağdat'a kadar olan bölgeye binlerce Gürcü köle satılmıştı. İstanbul'un denetiminin zayıf kaldığı uzak doğu vilayetlerdeki taşra tüccarları, aşiret reisleri ile birlikte Gürcistan'dan Kürdistan'a doğru akan köle ticaretini yürütüyordu. Özellikle Gürcü kölelerin kervanlarla içinde Bitlis'in de bulunduğu birçok şehre getirildiği seyyah ve ressamların eserlerine de yansımış, 1827 tarihli Sir George Hayter'in, “Kürdistanlı haydutlar Çerkes kadınların kaçırılmasında Gürcülere yardım ederken”? adlı gravürü bilinen en önemli tablolardan biridir. 

1802'de Vatikan tarafından Musul'a gönderilen İtalyan rahip Giuseppe Campanile, on üç yıllık görevi sırasında yazdığı kitabında Bitlis Kürd Beyliği'ndeki köle pazarına dair anlatımı şöyledir: 


Bitlis çok güzel ve bir o kadar da güçlü bir şehir. Hemen hemen Şark'taki tüm milletlerle ticaret yapmakta. Ticaretin ana 


169 EhudR. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 100. 
170 A.ge.,s. 101. 
171 EhudR. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, 119. 


172 https//www.wikigallery.org/wiki/painting 212527/Sir-George-Hayter/Ban- 
ditti-of-Kurdistan-Assisting-Georgians-in-Surprising-and-Carrying-off-Circassian- Women 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dalı köle pazarlamasıdır ki, Gürcistan'dan kaçırılan çocuk ve genç kızlar buraya getirilirler. Bir handa teşhir ve satış için toplanan hem erkek hem de kadın köleleri satın almak isteyenler, onları çıplak halleriyle inceleme hakkına sahipler. Alıcılar Türkler ve Hıristiyanlardan ibaret, Hıristiyanlar çoğunlukta olup hepsi Ermenilerden oluşmakta.!73 


Rahip Giuseppe Campanile'nin ifadeleri, köleliğin din, dil, ırk fark etmeksizin birçok halkı etkilediği ve içinde yaşattığının bir kanıtıdır. Hıristiyan Gürcülerin Ermeniler tarafından köle olarak satın alınmasına anlaşılan devlet memurları da ses çıkarmamıştı. Gürcüler, Kürtler ve Ermeniler tarafından köle olarak satın alınırken, 1815'te Ermeni Patriği Boğos, Diyarbakır vilayetindeki Ermeni reayanın da kanuna aykırı olarak Kürt başıbozuklar ve askerler tarafından köleleştirilmesinden yakınarak hükümete dilekçe vermişti.!7* 

1801'den itibaren Rusya'nın Gürcistan'ı işgal etmiş olmasına rağmen, özellikle Karadeniz kıyı bölgelerinde kendi aralarında çatışan Gürcü feodaller, birbirlerinden kaçırdıkları insanları Osmanlı köle tüccarlarına satıyordu.” Bu feodallerin lüks eşya talebini Osmanlı tüccarları karşılıyor, Trabzon'dan yola çıkan gemiler Gürcistan limanlarına yanaşıp getirdikleri eşyaları feodallerle, genç kız veya erkek köle karşılığı takas ediyordu. "6 

Gürcü feodallerin bu ticaretin belli bir kısmını Osmanlı sarayıyla yakın ilişkileri olan Abaza feodallerle yürüttükleri de ifade ediliyordu. Abhazya'da yaşayan feodallerden Hasan Marğania'nın Oçamçıra sahili yakınlarındaki konağında, köylerden kaçırdığı Gürcü çocuklarını bir süre tutup daha sonra onları 


173 Giuseppe Campanile, Storia della regione del Kurdistan e delle sette di religione 
ivi esistenti, Napoli, 1818. 

174 Denis Dreisbusch, Ermeni Soykırımı ve İslâm 1870-1923 Türkler, Kürtler ve 
Çerkesler, s. 51. 

175 “Megrel ülkesindeki en önemli iktisadi faaliyet olan köle ticareti çok yaygındı. Soylular köylü ve kölelerin kadınlarını ya da çocuklarını satabilirlerdi.” Jean Chardin, Chardin Seyahatnamesi İstanbul Osmanlı Toprakları Gürcistan Ermenistan İran 1671-1673, s. 126; Sandro İberieli, Beyaz Köle Ticareti, s. 167. 

176 A.g.e. s. 17. 
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Osmanlı köle tüccarlarına sattığı iddia ediliyordu.'”” Gürcü feodallerin de Abaza ve Oset köylerini basıp kaçırdıkları kadın ve çocukları köle hükmünde sattığı, gücü yetenin diğerini köleleştirdiği bir puslu dönemdi bu. 

Çocukların aileleri tarafından satıldığına dair iddialar Gürcü köle ticareti için de söz konusuydu. Ailelerin çocuklarını kumaş ve başka mallar karşılığında çerçilere verdiği, genellikle soylu ailelerden gelen kilise yetkililerinin yargılama yetkisine sahip olduğu kişileri, yakışıklı çocuklar ve güzel kızları da Osmanlı tüccarlarına sattıkları ifade ediliyordu." Ailelerin çocuklarını sattıklarına dair iddialar bir yana, Gürcü feodaller köylüleri yalnız zorla çalıştırmakla kalmaz, paraya ihtiyaç duyduklarında satmak için çocuklarını da ellerinden alırlardı.'”9 Bu durumu önleyebilmek için köylüler, feodallerin satmak ya da cariye olarak almak niyetiyle çocuklarını kaçırmamaları için kızlarını çok genç, çocuk yaşta, hatta beşikteyken evlendirirdi.'89 

Gürcü feodallerinin halkları üzerindeki hâkim durumu, 1861'de Rusya'da serfliğin ortadan kaldırılmasından sonra gerileme yaşadı. Rus toprak sahipleri gibi Gürcü feodaller de ellerinde kalan toprakları satıp şehirlere yönelmiş, kentlerdeki ticarete Ermenilerin hâkim olmasından duyulan rahatsızlık da Gürcistan'da Ermeni karşıtlığını güçlendirmişti.'8' Köleliğin kaldırılması da köleliğin kendisi kadar topluma zarar veren bir sürece dönüşmüş, bu ticaretin içinde olan tüm taraflar el altından da olsa ticarete uzun yıllar daha devam etmiştir. 

Gürcü köle ticareti söz konusu olduğunda adı geçen önemli mekânlardan biri de köle deposu, aktarma noktası ya da köle köyü olarak ifade edilen Ebu İslak koyuydu. İstanbul'a doğru akan yollar boyunca Karadeniz civarında kurulmuş onlarca köy ve kasabada köleler el değiştiriyor, buralar genelde yer- 


177 A.g.e., s. 148. 

178 Jean-Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi, s. 306-309, 

179 Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, s. 158. 

180 Jean Chardin, a.g.e., s. 225. 

181 Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 466. 
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li esirciler ve nakliyeden sorumlu Osmanlı vatandaşı esircilerin karşılaşma noktaları olarak biliniyordu. Batum İngiliz konsolos vekilinin 1841'de belirttiğine göre, Ebu İslak köyünde halkın geçim kaynağı köle ticaretiydi,; Rus ve Osmanlı yetkililerinden kaçmak için köleler Ebu İslak'a küçük yelkenlilerle getirilip buradan da Osmanlı limanlarına gönderilirdi.'8? 

Rusların Çerkesya kıyılarını abluka etmeleri ile köle ticareti daha da tehlikeli bir hal almış, esirciler Sohum-Kale'ye gidip herhangi bir ürün yüklemek için izin alsalar da aslında Abaza esircilerce getirilmiş köleleri yükleyip gizlice Batum'a ya da köle köyü olan Ebu İslak'a hareket ediyordu.'8 Kölelik öyle büyük bir meseleye dönüşmüştü ki, Gürcistan genelinde rahibe manastırları artık dini eğitim merkezleri değil, cariye olarak satılmaktan kurtulmak isteyen kızların ve bakıma muhtaç kadınların sığınma yerlerine dönüşmüştü. '** 

Kırım Savaşı'nda Osmanlı orduları Batı Gürcistan'ı işgal etmiş, onların ardından kimi Abaza birlikleri de Batı Gürcistan'a saldırarak genç, güzel kız ve erkekleri kaçırmış, Kırım Savaşı süresince Gürcistan kökenli köle ticareti de doruğa erişmişti.'85 
Goça Çaparidze gibi Gürcü akademisyen ve aydınları, Osmanlı ve Safevilerin, Gürcüleri “kul” olarak edinmelerinden dolayı oluşan sürekli nüfus kaybını bir “Gürcü ulusal trajedisi” olarak tanımlarlar.!8© 


Karadeniz, köle gemileri ve Beyaz Köle fiyatları 


1453'te Konstantinopolis'i Osmanlılara karşı savunan paralı askerler arasında Frenk, Roman, Bulgar, Arnavutlarla birlikte Çerkesler de vardı.!87 Bu bilgi kölelik üzerine çalışanları şa- 


182 EhudR. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 42. 

183 A.ge,, s. 36. 

184 Sadık Müfit Bilge, Osmanlı Çağı'nda Kafkasya 1454-1829, s. 497. 
185 Sandro İberieli, Beyaz Köle Ticareti, s. 169. 
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19. yüzyıl Kafkasyasında Beyaz Köle edinim bölgeleri ve Karadeniz'e uzanan güzergåh. 


şırtmaz, zira Roma döneminden beri Kafkasya ve Doğu Avrupa'dan getirilmiş köleler Akdeniz coğrafyasında yaygın bir şekilde kullanılıyordu. 15. yüzyılda sadece Bizans ordularında değil, Memlük Sultanları da Kafkasya'dan her yıl 2.000 Beyaz Köle getirtiyordu, Karadeniz kıyısında köle ticaretinin yürütüldüğü limanları ele geçiren Osmanlılar, 1485-1491 Osmanlı-Memlük Savaşı sırasında Mısır'a yapılan köle ticaretine de ambargo uygulamıştı.!8 

Çerkes, Gürcü ve Abaza feodalleri savaşlarda ele geçirdikleri esirleri ve kendi halklarından suç işleyenleri köle olarak satıyordu, İstanbul'daki Vedenik elçisi Lorenzo Bernardo 1592 tarihli raporunda, “Bu halklar Türklerin hizmet alanları için birer 


188 Sadık Müfit Bilge, Osmanlı Çağı'nda Kafkasya 1454-1829, s 458. 
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köle madenidir,” diye yazıyordu.'99 Kırım Tatarlarının, 1500- 
1650 yılları arasında Lehistan, Rusya ve Çerkezistan'a yaptığı 
seferlerde elde ettikleri ve ticaretini yaptıkları kölelerin sayısı yılda ortalama 10.000'den fazlaydı, o dönem dünyadaki en büyük Beyaz Köle ticareti Kırım Tatarlarının denetimindeydi.!” 

Sadece harem ve üst sınıf hanelerde değil, 16. ve 17. yüzyılda Bursa'da dokuma tezgâhlarında istihdam edilen erkek ve kadın köle işçiler de bulunuyordu, dahası İstanbul'da fuhuş sektöründe faaliyet gösteren ya da çeşitli mekânlarda rakkaselik yapan kadınların bir kısmı da Çerkes ve Gürcü kölelerdi."! Bir grup Çerkes köle tüccarı Osmanlı İmparatorluğu'na köle getirip Çerkesya'ya keten kumaşla dönüyorlardı.!? 

15. ve 16. yüzyılın ilk yarısında köle tüccarlarının çoğu da tahminlerin aksine Rum, Ermeni ve Yahudi gibi gayrimüslimlerdi.' 1846'da 400-500 Afrikalı köle ve 3.000-4.000 civarında Çerkes köle İstanbul'a ithal edilmişti.” 19. yüzyılın ikinci yarısında ortalama Beyaz Köle fiyatları 2. 750-6.000 kuruş civarındaydı, bu bir doktorun 3 aylık maaşına, öğretmenin en ucuz köle için 20 aylık maaşına denk geliyordu, en ucuz Beyaz Köle için 6 öküz parası gerekiyordu. '” 

Afrikalı kölelere kıyasla sayıları çok daha fazla olan Çerkes harem kölelerinin fiyatları, işlevlerine göre Afrikalı kölelerin bir buçuk ila on katı, bazen daha da fazlaydı.'* Siyahi kölelerin 1.500-2.000 kuruştan satıldığı dönemde, Charles White, “temiz, sağlıklı ve iyi eğitilmiş ikinci el kölelerin” yeni ithal edilmiş olanlardan daha çok para ettiğini belirtip 2.500-3.000 
kuruştan satıldığını bildiriyordu. Hizmetçi olarak kullanılacak Beyaz Köle kadın ortalama 3.000 kuruşun üstünde satılmasına karşın, Beyaz erkek çocuklar daha pahalıydı; İstanbul'da 11.000, 5.500, 5.000 ve 4.500 kuruşa alınan dört Beyaz Köle çocuk Mısır'da birincisi 16.000 ve diğer üçü de toplam 30.000 
kuruş olmak üzere 46.000 kuruşa satılmışlardı.'!”? 

Odalık ve evlilik için alınan Beyaz Köle kadınların durumu ise farklıydı, 20.000 veya 30.000 kuruşa ve bazılarının da 60.000-70.000 kuruş gibi yüksek fiyatlara satıldığını Charles White belirtmekle birlikte, Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa'nın karısı böyle bir kız için ödenen en yüksek fiyatı yaklaşık 88.000 kuruş olarak bildirmektedir. 

1860'larda Çerkeslerin sürgünüyle birlikte arzın talebi aştığı ve fiyatların belki de Afrikalı köle fiyatları düzeyine düştüğü bu dönemde, bir Çerkes kölenin fiyatı ortalama 20.000-25.000 
kuruş olarak hesaplanıyordu.'* Afrikalı, Çerkes veya Gürcü olsun kölelerin büyük bir çoğunluğu onlu yaşlardaydı.?” 

istanbul'da çıkan bir gazetede 1872-1873 yıllarında pek çogu Avusturya Lloyd Kumpanyası gibi Avrupalı şirketlere ait buharlı gemilerin Trabzon, Samsun ve diğer Kardeniz limanlarından İstanbul'a düzenli olarak Çerkes köle taşıdıklarını bildirmekteydi.?' Sadece Avrupalı gemi şirketleri değil, 1864 gibi daha erken bir dönemde İstanbul'da bir Rus gemisinde de çiçek veya tifüs olan 85 hasta Beyaz Köle bulunmuştu.?? Osmanlı belgelerinden anlaşıldığına göre köle ticaretinde kullanılan bazı gemiler 200-500 arasında köle taşıyordu:?” 


Ticaret Türklerin Anapa ve Sohum kalelerini inşa etmelerinden sonra daha da artmış, haremler Kafkasya kökenli kızlarla 


197 Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 54-55. 
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dolmuştur. Türkiye'ye o kadar çok Kafkasyalı kadın götürülmüştür ki, bazıları Türk ırkının iyileşmesinde bunun büyük payı olduğunu söylerler.?9* 


Raporlar tekne başına 30 kişilik küçük ve 220 kişiye kadar büyük köle gruplardan bahsetmektedir.2S Üç ingiliz buharlısı- nın her biri İstanbul-Trabzon arasında ayda iki sefer yaptığı ve her seferinde üçte birinin Beyaz Köle olduğu sanılan 50 kadar Çerkes taşıdığı bildirilmiş, Büyükelçiliğin harekete geçmesinden sonra İngiliz firması 70 kişilik bir Çerkes köle kafilesini taşımayı reddetmişti.?9© 


Çerkes Soykırımı?” ve Sürgünü'nün 
Beyaz Köle ticareti üzerindeki etkileri 


1859'da Şeyh Şamil'in Ruslara teslim olmasından sonra Kafkasya'da direnişe devam eden Çerkeslere iki seçenek sunulmuştu: Rusya'nın iç bölgelerindeki steplere veya Osmanlı İmparatorluğu'na sürülmek. Çerkesler bunları kabul etmeyip ülkelerinde kalmak için beş sene daha mücadeleye devam etmiş fakat Soçi sırtlarında yapılan son savaş 21 Mayıs 1864'te kaybedilince? çoğunluk Rusya steplerinde ve Sibirya'da ölmektense Osmanlı İmparatorluğu'na zorunlu sürgünü kabul etmek durumunda kalmıştı. Çerkeslerle yapılan savaşlar?” sırasında Rus- 


204 Nikolay F. Dubrovin, Çerkesler, s. 80. 
205 Ehud R. Toledano, a.g.e., s. 35-36. 
206 A.g.e., s. 40. 
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lar, ele geçirdikleri yerlerin halkına, bulundukları vadileri boşaltmaları için bir ay süre tanımış, bir de kararname yayımlamışlardı, buna uymayanlara savaş esiri muamelesi yapılacağı ilan edilmişti.2'9 

Çerkeslerin hızla Çerkesya'yı boşaltmalarının sağlanması için de askeri birlikler onların yaşamalarını imkânsız bırakacak şekilde şiddet uyguladılar. Bu siyaset, “göçe zorlamanın klasik yöntemi: evleri, tarlaları yak, yık; kaçmaktan ya da aç kalıp ölmekten başka seçenek bırakma”?!! şeklindeydi. Hayatta kalabilen Çerkeslerin Karadeniz sahillerindeki perişan haline şahit olan, Rus tarihçi Berje'nin sözleri 1864 gerçeğini gözler önüne sermektedir: 


Novorosisk Körfezi'nde toplanmış on yedi bin dağlının bende bıraktığı korkunç izlenimi hiç unutmayacağım. Yılın bu sert zamanında neredeyse tamamen gıdasız kalan, tifüs ve çiçek salgınıyla kırılan bu halkın hâli içler acısıdır. Gökyüzünün altında çıplak arazide yırtık elbiselerinin içinde katılaşmış cesediyle yatan genç Çerkes kadının ve biri can çekişen, diğeri annesinin göğsünden süt emmeye çalışan çocukların manzarası 


hangi kalbi sızlatmaz? Buna benzer pek çok sahne gördüm.?'? 


Çerkes muhacirlerin sürgün yollarındaki sefaleti ve ne şekilde can verdikleri, dönemin Trabzon Rus Konsolosu'nun, sürgünü idare etmekte olan Rus generallerinden Katraçef'e verdiği raporda şu cümlelerle ifade ediliyordu: 


Trabzon'a çıkarılan 24.700 kişiden şimdiye kadar 19.000 kişi ölmüştür. Şimdi orada bulunan 63.900 kişiden her gün 180- 
250 arasında kişi ölmektedir. Samsun civarındaki 110.000 kişi arasında her gün vasati 200 kişi can veriyor. Trabzon, Varna 


Köremezli, “The Place of the Ottoman Empire in the Russo-Circassian War 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ve İstanbul'a götürülen 4.650 kişiden de günde 40-60 arasında kişinin öldüğünü haber aldım.?'? 


Soykırımdan arta kalanların yaşadığı bu ikinci felakette sahipsiz kalan Çerkes muhacirlerden bir bölümünün köle olarak satılmaya direnmediği tahmin edilmektedir.?'9 1864 sonrasında, kölelerin büyük bir kısmı ile Osmanlı'ya sürülen Çerkeslerden anavatanlarında çok az bir nüfusun kalmasına müsaade edilmişti. 

1860'larda artmaya başlayan sürgün sırasında, muhacirlerin çoğu yine yelkenli gemilerle taşınmış, kaptanlar yolculuk bedelini ödeyemeyen aileleri çocuklarını köle hükmünde onlara satması için zorlamıştı.?'” Bu karışık dönemde kaptanlar yolculuk ücreti olarak otuz kişi adına bir çocuk alarak kendi köle ticaretlerine başlamışlardı. Kaptana verilecek çocuk ise kura çekilerek belirleniyordu, bu uygulama daha sonra Muhacirin Komisyonu tarafından yasaklanmıştır.?!6 

Sürgünün başladığı yıllarda ortaya çıkan bu kaos ortamında Osmanlı vatandaşı gayrimüslimler de köle ve cariye almak için çaba harcamış, haberlerin İstanbul'a ulaşması üzerine ilgili bölgelere derhal emirnameler gönderilerek muhacir çocuklarının ve kölelerinin kesinlikle gayrimüslimlere satılmaması bildirilmiştir.217 

Adam kaçırma, esir etme ve satma uygulamaları köle ticareti ile uğraşan bazı beyler arasında sürgünden sonra Osmanlı coğrafyasındaki kimi bölgelerde devam etmiş; bu beylere ait çete- 


213 Civan Çelik, Bilinmeyen Yönleri yle Osmanlı Devleti'nde Kölelik, s. 70. 


214 Ceyda Karamürsel, “Transplanted Slavery, Contested Freedom and Vernacularization of the Rights in the Reform Era Ottoman Empire”, Comparative Studies in Society and History, c. 59 (3), s. 697-702. 

215 “Çerkesler gemilere binmeden önce son bir zorlu görev olarak mülklerini çogunlukla kendilerini sürmüş olan Ruslara satmaya zorlandılar. Ruslar, Çerkeslerin silah, eşya ve hayvanlarını neredeyse yok pahasına satın alıyorlardı. 
Bu satıştan elde ettikleri çok az paraya da gemi kaptanları tarafından taşıma bedeli olarak el konuluyordu. Hatta, Çerkeslerin yolculuklarını karşılayabilmek için her otuz kişiden birini köle olarak satmaya zorlandıklarına dair raporlar mevcuttur.” Walter Richmond, Çerkes Soykırımı, s. 120-121. 

216 Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 36. 

217 A.g.e., s. 172. 
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ler kaçırma faaliyetlerine karışsa da tüm Çerkesler hür doğmuş Müslüman ve gayrimüslim çocukları kaçırmakla ve satmakla itham edilmiştir.2"9 Belgelerde Çerkes köle etiketiyle satılan gayrimüslimlerden bile bahsedilmekteydi: 


1856'da 20 yaşında Mikail isimli bir Ermeni gencin Çerkes köle denilerek İshak isminde Amasya'da yerleşmiş bir Çerkes tarafından kullanıldığı belirtilmektedir. Sonrasında durumdan haberdar olan bir Ermeni murahhas tarafından genç, Çerkes ishak'dan satın alınmıştır. Ancak Murahhas durumu yetkililere bildirerek haksız yere hür bir insanın esaret altına alındığını ve satıldığını ifade ederek İshak'a ödenen paranın kendisine geri verilmesini talep etmiştir.? "° 


1865'te Tuna Vilayeti'nde, Dobruca'da bir Osmanlı memuru Goraç köyünde Çerkeslerle kavgaya giren Bulgarları şu ifadelerle uyarıyordu: 


Tarlalar sizin mi? Tapularınız ha! Tanımıyorum onları. Çerkesleri barındırıp doyurmaya gücünüz yok, öyle mi? Öyleyse evlerinizi, karılarınızı, çocuklarınızı satın, boyun eğin ya da buralardan çıkın gidin!?29 


Anlaşılan kimi Çerkes çetelerinin şiddet eylemleri, 1864 öncesinde Balkanlar'a ulaşmış gerek devlet memurları gerekse yerli Hıristiyan halk arasında tepki yaratmış ve onlara karşı mesafeli durmaya yol açmıştı. 

1864 sonrasında yeni yerleşilen Osmanlı topraklarında beylerin bir kısmı köleleri üzerindeki çeşitli haklarından feragat ederek kölelik sisteminin gevşemesine vesile olsalar da feragat edenler azınlıktaydı. Sürgün ve sonrasında yaşanan sefalet ve salgın hastalıklar yüzünden düşkün duruma düşmüş kimi Çerkes muhacirlerin daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlayabil- 


218 Hakan Erdem, Osmanlı'da Köleliğin Sonu 1800-1909, s. 66. 


219 MuratD. Tosun, Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve 
Cariyelik Sorunu, s. 68. 


220 Edouard-Philippe Engelhardt, Türkiye'de Çağdaşlaşma Hareketleri: Tanzimat, 
s. 348. 
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mek amacıyla ölmektense kendi çocuklarını satmış olduğu düşünülüyordu.2?' Muhacirlerin içine düştükleri yokluk ve sefalet korkunç boyutlardaydı: 


Samsun'da Ladik'teki göçmenlerin birkaçı hariç gerisi aç ve çıplaktı; Mecitözü ve Osmancık'ta bulunanların da üçte biri, belki kendilerini koruyabilirler ama geriye kalanı aç ve çıplak durumdaydı. Diğer kazalarda olanlar da yarı yarıya veya üçte bir, üçte iki oranında bu haldeydi.??? 


l Şubat 1860'ta Sivas'a yerleştirilmiş olan Çerkes Beyleri hizmetlerinde bulundurdukları kölelerinin çocuklarını satmak istemiş, “bu bizim eskiden beri yaptığımız bir uygulamadır,”223 diyerek memurlara açıklama getirmişlerdir. Osmanlı vatandaşı olduktan sonra da kimi feodaller sahip oldukları kölelerin çocuklarını eskiden olduğu gibi satmak istemiş, bu durum Çerkes kölelik uygulamalarından bihaber olan memurlar tarafından “Çerkeslerin kendi çocuklarını sattıkları!” şeklinde yorumlanmıştır.2* 

Oysa aynı tarihlerde İstanbul'un bazı zengin konaklarında bir çeşit köle üretim ve ticareti yapılmaktaydı ve bunu yapanlar da üst sınıftan devlet memurları ve paşaların eşleriydi. Sürgünde düşkün durumda kalan, ailesini kaybetmiş kimi Çerkeslerin çocuklarını satmak zorunda kalmaları “tuhaf bir âdet” olarak memurlar tarafından kayıt altına alınırken; İstanbul'un göbeğindeki konaklarda yürütülen Beyaz Köle üretme ve satma faaliyeti makbul ve hayırlı bir iş olarak algılanmanın da ötesinde, iyi bir kariyerin başlangıcı olarak görülüyordu: 


Çocukları küçük yaşta köle olarak satın almak ve ileride yeniden pazarlamak üzere yetiştirip eğitmek, geçen yüzyılda, hiç 


m 


221 Hakan Erdem, Osmanlı'da Köleliğin Sonu 1800-1909, s. 70-71. 

222 Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkas Göçleri 1856-1876, s. 142. 

223 Murat D. Tosun, Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve 
Cariyelik Sorunu, s. 68. 

224 “Muhacirin Komisyonu'na, köle sahiplerince, genellikle ekonomik nedenlerden, kölelerini satmalarına izin verilmesini isteyen bazı başvurular yapılmıştı. 1861 yılında, Aydın sancağında yerleşmiş olan Çerkes muhacirlerinin yeniden köle satmasına izin verilmesini isteyen talep İzmir valisine yapılmıştı.” 
Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 130-137. 
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de yüz kızartıcı bir meslek sayılmazdı. Maddi durumları orta halli olan iki kız kardeşin, büyütüp ileride kazanç sağlamak üzere satmak amacıyla ortaklaşa satın aldıkları bir Çerkes kızı 


tanımıştım. Çok az bulunur güzellikte bir kızdı.2> 


Savaşta elde edilen esirlerin yanı sıra, isyanlar sırasında insan kaçırmak da köleliği besleyen kaynaklardan biriydi. Kaçırma vakalarıyla karşı karşıya kalan Osmanlı İmparatorluğu 1858'de çıkardığı bir kanunla çocuk kaçıranlara bir yıllık hapis cezası getirmiş, 1860 ve 1867'de çıkardığı kanunlarla cezanın kapsamını genişletmişti.? Anlaşılan 1864 sonrasında kimi çeteler devletle geliştirdikleri ilişkiler sayesinde isyan eden Hıristiyan halkların ayaklanmasını bastırırken, fırsattan istifade köleleştirme faaliyetlerine de devam etmişlerdi: 


Rakip bazı Kafkas kabileleri, çoğunluğu küçük kız ve erkek çocuklar olmak üzere birbirlerinin kabilelerinden karşılıklı adam kaçırıyor ve Osmanlılara satıyorlardı. Çerkes kabileler, 1860'lı yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'na kitle halinde göç et- 


melerinden sonra da adam kaçırma geleneğini sürdürdüler.2” 


Devlet kimsesiz çocukların ortada kalarak perişan olmasını ve köle tüccarlarının eline geçmesini önlemek istemiş, bunun için de kız çocukların “hüccet” karar belgesi harcını ödeyen kişilere evlatlık verilmesine, erkek çocukların da askeri mekteplere ve sanayi bölüklerine yerleştirilmesine karar vermiştir.223 

Sürgün öncesi ve sonrasında yaşanan korkunç olaylar neticesinde kadın, erkek ve çocuk onbinlerce muhacirin köle olarak satıldığı tahmin edilmekteydi.?* Köle olarak satılmayanlar da evlatlık, besleme, nikâhlı eş ya da kuma olarak hanelere dağıtılmıştı. Erkekler zengin konakların kapısında bekçilik, paşaların peşinde fedailik ve Galata sokaklarında kabadayılık yapmaya başlamıştı. Dağa çıkıp eşkıyalık yapanlar ve askere yazılanlar 


225 Leyla Saz, Şair Leyla Saz Hanım Anılar 19. Yüzyılda Saray Haremi, s. 57-58. 
226 Civan Çelik, Bilinmeyen Yönleriyle Osmanlı Devleti'nde Kölelik, s. 49-50. 
227 HakanErdem, Osmanlı'da Köleliğin Sonu 1800-1909, s. 66. 

228 Ömer Şen, Osmanlı'da Köle Olmak, s. 119. 

229 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2020. 
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da fazlasıyla mevcuttu. Erkek çocuklar içinde en şanslı olanları askeri okullara, sanayi mekteplerine ve tekkelere alınanlardı; tabii tüm çocuklar onlar kadar şanslı değildi zira büyük şehirlerin sokakları, hamam köşeleri, kayıkhaneler ve bekâr odaları sefil halde dolaşan sahipsiz çocuklarla dolmuştu. Soykırımdan kurtulmayı başarsa da sürgünün ilk yıllarında ailelerinden kopan bu büyük kitle akrabalarına bir daha kavuşamadan şehirlerin karanlık sokaklarında kaybolup gidecekti. 


1864 Çerkes Sürgünü: 
1878 Berlin Antlaşması arası dönem 


1863-1864 kışından itibaren sürülen Çerkeslerin sayısında ciddi artış meydana gelmiş, başlangıçta 40-50 bin kişi olacağı tahmin edilen muhacirlerin sayısı kısa zamanda 400 bine ulaşmıştı.29 Takip eden aylarda bu sayı 1,2 milyonu aşmış; Kafkasya'da vaktiyle kalabalık köy ve kasabaların bulunduğu yerleşim yerleri bir insana dahi rastlanamayacak derecede ıssızlaşmıştı.?' 

Aralık 1864'te sadece Trabzon'a sürülen Çerkes muhacir sayısı yüz binden fazlaydı.2? Büyük bir çoğunluğu salgın hastalıklara yakalanmış bu kadar insanı Trabzon gibi nüfusu pek kalabalık olmayan bir şehrin barındırmayacağı belliydi. Bütün camiler ve boş evler kullanılmasına rağmen fındık ve zeytin ağaçlarının altları dahi muhacirlerle doluydu. Trabzon-Samsun arasında bu kadar büyük bir kitlenin seyahat edebilmesi ancak deniz yoluyla mümkündü fakat bu aylarda Karadeniz ulaşıma elverişsizdi. Kaynaklar, Temmuz 1864'e kadar Trabzon'da 180 
bin, Samsun'da da 150 bin kadar göçmenin karaya çıktığını bildirir. Ancak, bu rakama yasal olmayan şartlarda diğer kasaba ve köylere çıkan muhacirler dahil değildir. 


230 Kemal Karpat, Ottoman Population 1830-1914: Demographic and Social Characteristics, s. 67. 

231 “Mevcut Rus, Osmanlı ve Avrupa istatistiklerine göre 1862-1870'deki toplu göçte gelen toplam Çerkes sayısı 1.2-2 milyon arasındadır.” Kemal Karpat, Avrupalı Egemenliğinde Müslümanların Konumu Çerkeslerin Sürgünü ve Suriye'deki İskânı, Çerkeslerin Sürgünü 21 Mayıs 1864, s. 84. 


232 Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, s. 35. 
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1864'ün Ekim sonuna doğru Trabzon kadar Samsun'da da büyük bir facia yaşanıyordu. Ölümler yüz bin olarak hesaplanmıştı; bunun 60 bini Samsun'da, 40 bini ise Trabzon'daydı, Kasım 1863 ile Eylül 1864 arasında Trabzon kıyılarına ayak basan muhacirlerin sayısı yaklaşık olarak 220 bin idi ve bunların yaklaşık 10 bini çoktan köle olarak satılmıştı.?3 

Soykırımdan arta kalanların yaşadığı sefalet ve yokluk sadece Kafkasya'da değil, sürgün sonrasında Osmanlı limanların- da da Çerkeslerin peşini bırakmamıştı. Osmanlı hükümeti, genelde muhacirlerin dağınık şekilde iskân edilmelerini benimsemiş olmakla birlikte, Çerkeslerin toplu halde iskân edilmelerinin siyasi ve askeri yönden uygun bulunması hâlinde toplu iskânlara da izin vermekteydi. Devlet-i Âli'nin iskân siyasetinden Çerkeslerin payına düşen, devletin bekası için gerekli görülen bölgelere bu muhacirlerin iskân edilmesi olarak gerçekleşmiştir. 1860'lardan itibaren Kafkasya'dan sürülen Çerkeslerin sayısı bir milyon iki yüz bin olarak tahmin edilmekteydi.” 

Osmanlı hükümeti, savaşlar ve kaybedilen topraklarla azalan Müslüman nüfusu tahkim etmek ve elde kalan topraklarda Müslüman çoğunluğu sağlamanın telaşındaydı. Devlet otoritesinin ancak bu sayede sağlanabileceği kanaati Osmanlı iskân siyasetine de yön verecek, Çerkes muhacirler de bu siyaset gereğince Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerine iskân edileceklerdi.235 

Bu iskânlarda siyasi ve askeri sebepler daha ön planda oldugu için Osmanlı hükümeti, Çerkesleri Doğu Rumeli'ye yönlendirme eğilimindeydi. Takvim-i Vekayi'de yer alan haberler- de, Temmuz 1864 sonuna kadar Vara ve Köstence limanlarına gelip Burgaz İskelesi'ne çıkanlardan 5-6 bin kadarının Edirne ve İslimiye'ye, 5 bin muhacirin Varna İskelesi'nden Şumnu ve Silistre bölgesi ile Vidin taraflarına; Köstence limanına çıkan 


233 Musa Şaşmaz, “Immigration and Settlement of Circassians in the Ottoman 
Empire on British Documents 1857-1864”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, no. 9, s. 349. 

234 Kemal Karpat, a.g.e., s. 65-70. 

235 Ceyda Karamürsel, “Transplanted Slavery, Contested Freedom and Vernacularization of the Rights in the Reform Era Ottoman Empire”, Comparative Studies in Society History, c. 59 (3), s. 695. 
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12 bin muhacirin de Kosova, Vasvik, İştib, Niş, Sofya ve Berkofça sancaklarına iskân edildikleri belirtilmiş, Vidin ile Lofça'ya da 7.500 hane, Niğbolu ile Ziştovi'ye ise 3.300 Çerkes hanenin sevk edilmesi planlanmıştı.? 

Rumeli'de çıkması muhtemel büyük bir savaş öncesinde olabildiğince fazla sayıda Çerkesin bölgede iskân edilmesi planlanmıştı. Böylece bölgedeki Müslüman nüfusu artırmak suretiyle Sırbistan'a karşı ve Tuna boylarında sınır muhafızlığı yapacak hem de ayrılıkçı Bulgar çetelerinin faaliyetlerine karşı koyacak bir kuvvet olarak Çerkes çetelerinden faydalanabilecekti.2” 

Ülkelerini işgal eden Rusları aynı zamanda Hıristiyanlığın temsilcisi olarak gören kimi Çerkesler, sürüldükleri Osmanlı topraklarında yaşayan Hıristiyan azınlıklara da bu önyargıyla yaklaşmıştı. Bazı Çerkesler Ruslar karşısında yenilmiş olmanın acısını, yarı Rus gördükleri Bulgarlardan çıkarma eğilimi de göstermiş, 1864-1878 arasında 400 bin Çerkesin iskân edildiği Rumeli vilayetlerinde çok büyük karışıklıklar çıkmıştı. 

3 Şubat 1862'de Meclis-i Vâlâ'da alınan kararda, Çerkesler arasında esir alıp satanlara engel olunması ve bu durumun Çerkes muhaciri bulunan tüm bölgelere bildirilmesi kararlaştırılmıştı: 


Küçük cariye alanların bir kısmı çocuk sahibi olamayanlardır, onları evlat edinirler. Bir kısmı da güzel küçükleri alıp hanım olmaya hazırlar, okutur, yazdırır, ilerde satarlar. Bazıları da oğulları için bu küçük kızları evinde terbiye edip sonra oğullarıyla evlendirir. Kimi büyük aileler, çocuklarına refakat etsin diye alırlar, kibar kız çocuklarının çoğunluğunun kendi yaşına denk birer küçük cariyesi olur... Çerkesler de bunları gördükleri için, anneleri ölen küçük yaştaki çocuklarını analık elinde hırpalatacağına, rahata düşmesi ve ikbalinden ailesini de yararlandırması için satarlar.2*9 


236 Kemal Karpat, Ottoman Population 1830-1914:Demographic and Social Characteristics, s. 65-70. 


237 Janet Klein, Hamidiye Alayları İmparatorluğun Sınır Boyları ve Kürt Aşiretleri, 
s. 268. 


238 Fatma Aliye, Osmanlıda Kadın Cariyelik Çokeşlilik Moda, s. 25. 
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Fatma Aliye hatıralarında o günün üst sınıf hanelerinde çocuk yaştaki kölelerin satın alınma sebeplerini anlatmışsa da tüm bir Çerkes halkını çocuklarını satmakla itham etmişti. İfa- de ettiği gibi yetimlerin satılması gibi bir âdet Çerkesler arasında mevcut değildi, savaş mağduru sahipsiz çocukların belli dönemlerde köle tüccarlarının eline düşmüş olması bile bu genellemeyi haklı çıkarmaz. 

1864 Temmuz'unda hükümet Çerkes muhacirler arasında 
köleliğin yarattığı sorunlar hakkında bir talimat yayınladı ve bu talimatta hür erkek ve kadınların köle olarak satılmalarının Şeriat'a ve ayrıca padişahın merhametine güvenen zavallı muha- 


cirlerin haklarını ihlal etmenin de insanlığa aykırı olduğu ifade edildi:29 


Kafkasya'da Rusların yaptığı etnik temizliğe eşlik eden kargaşada hür doğmuş kişiler bazen kendi çocuklarını veya yakın akrabalarının çocuklarını köle olarak satmak zorunda kalmış, bunu çocuklara Osmanlı'daki kul/harem köleleri olarak bir felaket bölgesinde sahip olacaklarından daha iyi bir gelecek sağ- 


lamak ümidiyle yaptıkları düşünülmekteydi. 


Çocuk satışı Beyaz Köleler meselesinin belki de en muğlak konusuydu, satılan çocukların satanlar ile olan kan bağı tam olarak bilinmediği gibi, hür doğmuş olduğu iddiasıyla memurlara başvurup kölelikten kurtulmaya çalışanlar da çoktu.2* 
Ağustos 1867'de Trabzon vali yardımcısı Muhsin Efendi'ye ba- 


239 “Batı dünyasında köle sahiplerinin köleleri üzerinde eksiksiz bir egemenliğe 
sahip olmasının tersine Şeriat, kanun ve görenekler köle sahiplerini sınırlayarak iyi davranmaya yöneltiyordu. İslâm hukuku köle sahiplerinin mülkiyet haklarını gözetme konusunda çok çaba sarf ediyor, insan üzerindeki mülkiyetle ilgili olarak kendisini köle sahibi ile köle arasında konumlandırıyordu.” 
Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 127. 

240 EhudR. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağlan, s. 116. 

241 “Ocak 1866'da polis, bir esirciyi beş Çerkes erkek çocukla birlikte Mısır'a gitmek üzereyken İstanbul'da yakaladı; içlerinden dördü hür olduklarını ileri sürüyordu. Yedi ila on bir yaşları arasında oldukları söylenen çocuklar, başkente Doğu Anadolu'dan getirilmişti ve akrabalarınca köle olarak satılmışlardı.” Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 133. 
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basından yirmi dört tane Çerkes köle ve cariye miras kalmış, köleleri satmak için İstanbul'a götürürken kaçan köleler yetkililere başvurarak hür doğmuş olduklarını iddia etmişti.?2*? 

Genelde ait olduğu köle sahibinin ve kimi durumlarda ebeveynin de onayı ile satılan köle sınıfına mensup genç kızlar, kendilerini beklediğine inanılan büyük fırsatların peşinde İstanbul haremlerine götürülüyor, pek çok durumda tüm taraflar bu satışın gerçekleşmesinden memnun oluyordu.?® Köleler üzerindeki sahiplik-babalık ilişkisi fazlasıyla birbirine girmiş haldeydi; akrabalık, sınıf, bölge ve kökene dayanan farklı ilişkiler ağının yabancılar ve memurlar tarafından kavranması oldukça zordu.?“ Beyler köleleri üzerinde baba otoritesinin de üstünde bir güce sahipti ve köleleştirilmiş bireyler “babasının sözünü dinleyen bir çocuk gibi” satışa genelde ses çıkarmıyordu. 

Bu hususta ilginç bir olay 1861'de Amasya'da yaşanmış, Hanife adında bir kadın tarafından İstanbul'a getirilen genç bir Çerkes erkek, köle olarak satılmaya çalışılmış, genç köleleştirilmesini önlemek için hür doğmuş olduğunun resmen tanınması amacıyla komisyona başvurmuş ve Tanzimat devleti araya girmiş ve genç serbest bırakılmıştı.” Sürgünden sekiz yıl sonra 1872'de bile memurlar kölelik konusunda ne yapacaklarını bilmiyordu, Ocak ayında Trabzon valiliği sadrazamlığa bir telgraf göndermiş ve Çarşamba'dan Samsun'a gelerek esaretten kurtarılmak talebinde bulunan Çerkes mülteciler hakkında nasıl bir siyaset izleneceğini sormuştur.2*© 

Bir Şer'i mahkeme önüne gelindiğinde, davacının hür mü, köle mi olduğunu belirlemek konusunda girişimler yapılacaktı. 
Eğer davacı hür olduğunu doğrulayacak kanıt getiremez fakat eski ikamet ettiği yerde bu konuda tanıklık yapacak akrabaları 


242 Ehud R. Toledano, a.g.e., s. 120. 
243 Ehud R. Toledano, a.g.e., s. 15; Ceyda Karamürsel, a.g.e., s. 698. 


244 Benjamin C. Fortna, Kuşçubaşı Eşref, Efsane Teşkilat-ı Mahsusa Subayının Hayatı, s. 353. 


245 Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağlan, s. 115. 


246 A.g.e., s. 121. 
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olduğunu belirtirse, ozaman bu yere gönderilecek ve araştırma orada yeniden başlayacaktı, bu açıkça köleleştirilenlere yardım etmeye yönelik bir girişimdi.?* 

Giresunlu Emine isminde bir kadın, birkaç arkadaşıyla birlikte Üsküdar'da bulunan muhacirlerin barındığı yoksul evlerine dadanmış ve burada bulunan hür doğmuş Çerkes kızlarını çeşitli hilelerle kandırarak köle diye satmışlardır.? Anlaşılan yerli tüccarlar için düşkün durumdaki Çerkesler hür ya da köle olduğuna bakılmaksızın bir ticari meta olarak alınıp satılıyordu zira Beyaz Köleye olan talep hâlâ yüksekti. 

Sürgün sonrası köle ailelerin parçalanması, hürlerin de uygunsuz şekilde köleleştirilmeleri gibi sebeplerden köleler sahiplerinden kaçmaya başlamış, asayişin bozulma tehlikesi, fuhşun ve hırsızlığın artacağı düşüncesi de devleti önlemler almaya itmişti: 


1891'de aslen Selanikli olup İstanbul'da ikamet eden İskender Paşa'nın Selanik'te bulunan Çerkes cariyeleri kaçarak yetkililere sığınmışlar ve esaret altında tutulduklarını belirterek kendilerine hürlük belgesi (ıtık-name) verilmesini istemişlerdir. Selanik Valiliği de ne yapacağını bilemediğinden Başbakanlıktan görüş istemiştir.2* 


Osmanlı topraklarında bey-köle çatışmalarının artma eğilimi göstermesi karşısında hükümet, kölelerin şiddete dayalı tepkilerini veya sahiplerinin yanından kaçmalarını hoş görmemiş, bu şekilde firarlar olduğunda köle ve cariyeler yakalanarak tekrar sahiplerine teslim edilmişlerdir.?"* 

Osmanlı Devleti'nin Beyaz Köleler ile ilgili politikası aslında net değildir. Devlet bir taraftan köle sahiplerini mutsuz etmemeye çalışırken, diğer yandan barışçı yollarla kölelerin hürriyetlerine kavuşmalarına ortam hazırlamaya çalışıyordu. Bu faaliyetler yapılırken devlet tarafından muhatap alınmış Çerkes 


247 Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 133-134. 


248 MuratD. Tosun, Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve 
Cariyelik Sorunu, s. 79. 


249 EhudR. Toledano, a.g.e., s. 95. 
250 Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkas Göçleri 1856-1876, s. 198. 
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beylere baskı yapılmadığı gibi, kölelerin de kendi başına buyruk hareket ederek asayişi bozmalarına müsaade edilmiyordu. 

Kısaca Osmanlı Devleti, hür doğmuş Müslümanların köle yapılmasına karşı çıkan, mevcut Beyaz Kölelerin hürleşmesi için uğraşan ama bütün bunları asayişi bozmayacak bir şekilde zamana yayarak gerçekleştirmeye uğraşan zor bir politika yürütmeye çalışıyordu. Oysa Çerkesler Osmanlı vatandaşı olduktan sonra da uzun yıllar eski örf ve âdetlerini terk etmemişlerdi; devletin kanunlarını tanımıyor, kendi eski hukuk sistemlerini ve köy mahkemelerini işletiyor, Thamadelerin idaresinde hayatlarını sürdürüyorlardı; hal böyle olunca kölelik bir türlü kaldırılamıyordu. 

Feodalitenin daha güçlü olduğu kimi Çerkes boylarında, beyler gerek kölelerin gerekse diğer hür köylülerin yevmiyelerini kendileri alıyor ve onlara pek azını ayırıyorlardı. Özellikle de devlet tarafından dağıtılan araziden köleler faydalanmayıp senetleri beyler adına tanzim oluyor ve beyin insafına kalarak açlık ve sefaletten kurtulamıyorlardı; bu zor şartlarda köleler sahiplerinden kaçamayıp açlık ve çıplaklık nedeniyle hayatlarını kaybediyorlardı.?' 

Devlet bir yandan Çerkes beyleri ve köleleri arasındaki sorunlarla uğraşırken, bir yandan da Balkanlar'da yükselen Slav milliyetçiliğiyle baş etmeye çalışıyordu. Osmanlı düzenli ordularının alt edemediği Bulgar çeteleri, sonunda karşılarında kendileri gibi gerilla savaşı yapan Çerkes çetelerini bulmuştu. Bu çeteleri idare eden beylerin bir kısmının köle ticaretiyle de uğraşıyor olması, Beyaz Köle üretiminin Osmanlı topraklarında devam etmesine sebep oluyordu. 

Devlet bu isyanların bastırılmasında desteğine muhtaç oldugu beylerle daha sonra kölelik konusunda karşı karşıya gelecekti. Paradoksal bir biçimde Çerkesler, Kozakların yüzyıllardır Kafkasya'da oynadığı rolün benzerini Osmanlı Devleti için Balkanlar'da oynamak durumunda kalmışlardı.?? Slav halkla- 


251 A.g.e., s. 140-141. 


252 Marieta Kumpilova, Circassian Exodus from the North Caucasus and their Resettlement in Kosovo, s. 421. 
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rından olan Kozakların yoğun bir şekilde yağmacılık faaliyetlerinde bulundukları, köle edinmek ve satmak için de kıyı yerleşimlerine saldırdıkları bilinmekteydi.?3 

Çarlık bir türlü kontrol altına alamadığı Kozaklardan ne vazgeçebiliyor ne de onlarsız yapabiliyordu, Osmanlı idaresi de Çerkeslerle aynı yola girmişti. 

Osmanlı yönetimi olan bitenden haberdar olsa da Bulgar isyancıların hakkından gelen Çerkes çetelerini durdurmak yerine cesaretlendirmeyi tercih edecekti. 1864'te Varna ve Burgaz limanlarına çıkan 400 bin Çerkes, Muhacirin Komisyonu'nun aldığı önlemlerin yetersiz kalması sonucunda sefalet ve açlıkla yüzleştiklerinde yol üstünde bulunan kimi Bulgar köy ve kasabalarını yağmalamaya başlayacaktı. Zamanla Çerkesler için bölgede köyler kurulmuş olsa da kimi Çerkes çeteler ekonomik bir kaynak olarak gördükleri ve devlet tarafından da onaylanan etrafa korku saçan bu taşkınlıklarına 1878 Berlin Antlaşması ile bölgeden çıkarılana dek on dört sene daha devam edeceklerdi. 

Çerkeslerin Rumeli'de iskân edilmesiyle 29“ Bâb-ı Âli rahat bir nefes alacak, Bulgar isyanları bir süre daha bu çeteler ve adına “başıbozuk” denen Türk, Arnavut ve Pomaklardan oluşmuş güçler tarafından bastırılacaktı. Devlet bir yandan kınayıp diger yandan beslediği Çerkes çetelerini Bulgarlar üzerinde hem askeri hem de ekonomik bir baskı unsuru olarak kullanmaktan geri kalmayacaktı. 

Bâb-ı Âli, Avrupa'dan gelen Çerkes çetelerin dizginlenmesi ve cezalandırılması noktasındaki uyarıları ciddiye almayacak, bazen göstermelik de olsa Çerkes çetelerine yönelik cezalandırmalara gidecek, çete reislerini hapsedecek, fakat bir müddet sonra onları hapishaneden çıkartıp Rumeli'nin sorunlu başka bölgelerine gönderecekti. 


253 “Kozaklar, balık, et, deri veya bal sattılar, ayrıca ticaret gemilerine, özellikle 
de Hazar Denizi'ndekilere saldırıp yağmaladılar. Bazen de malları, ürünleri ve köleleri ele geçirmek için kıyı yerleşmelerini yağmalama girişiminde bulundular.” Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 21. Yüzyıla, s. 168. 

254 Özgür Yılmaz, “1864 Kafkas Göçü Hakkında Bir Rapor”, Mavi Atlas, (3/2014), 
s. 140-144. 
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Bâb-ı Âli, Rumeli'de iskân edilmiş Çerkesler ile iletişimini Osmanlı ordusundaki Çerkes Paşa ve üst rütbeli subaylar kanalıyla yapmayı tercih etmişti. Bu paşa ve subayların bir kısmının daha önceden satılmış Beyaz Köleler olması, Çerkes beylerinin bu subayları paşa dahi olsalar dikkate almamasına, askeri hiyerarşinin bozulmasına ve 93 Harbi'nde Çerkes askeri birliklerinden yeterince faydalanılamamasına neden olmuştu.?” 

1850'lerde Osmanlı ordu ve bürokrasisinin Çerkesler tarafından işgal edilmesinden bir elli sene öncesinde Çerkesler Beyaz Köleler üzerinden adeta kaleyi içerden fethetmiş, Osmanlı hareminde bir Çerkes hegemonyası kurulmuştu.2“ Çerkeslerin Harem'deki saltanatı Sultan Abdülmecid'den başlayarak, Sultan Abdülaziz ve özellikle de Abdülhamid döneminde zirve noktasına ulaşmıştı.?” Sultan Abdülmecid'in kadınlarından ve 11. Abdülhamid'in analığı Perestu Kadınefendi'nin Çerkeslerin Wubıh boyundan soylu bir aileye mensup olduğu, diğer eşi Dürrinev Kadınefendi'nin Abaza soylusu Dziapş Mahmud Bey'in kızı olduğu ve 11. Abdülhamid'in öz annesi Tirimüjgan Kadınefendi'nin de Çerkeslerin Şapsığ boyundan olduğu bilinmektedir.2 Sarayda Çerkes kadınlarla çevrili olan Abdülhamid'in bu sayede Çerkesçe öğrendiği de ifade edilmiştir.?”* 

Çerkes kadınlarının hanedan haremine ve erkeklerinin de askeriyeye girmeleriyle oluşan gelenek devam etmiş, sürgün sonrasında ise oldukça güçlenmişti.29 Harem'deki gücünü çok iyi kullanan Çerkes muhacirler; ordu, istihbarat ve bürokraside 


255 Candan Badem, Kırım Savaşı ve Osmanlılar, s. 200. 

256 Hasan Amca, “Çerkez Kızları Saraydan Niçin Çıkarılmıştır?”, Yeni Tarih Dünyası, sayıl,s. 24-25. 

257 “Il. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan, dedesi Sultan Abdülmecid'in bütün eşlerinin Çerkes olduğunu belirtir.” Ayşe Osmanoğlu, Babam Abdülhamid, s. 12. 

258 Ali Akyıldız, Saray Harem ve Mahrem, s. 250-251. 

259 Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Dedem Abdülhamid Han, s. 39. 

260 Benjamin C. Fortna, Kuşçubaşı Eşref, Efsane Teşkilat-ı Mahsusa Subayının Hayatı, s. 353; “Çerkesya'da 1826'da doğan Tunuslu Hayreddin Paşa köle olarak Tunus Bey'ine satılmış, kısa sürede yükselerek 30 yaşında paşa olmuş, daha sonra Abdülhamid tarafından İstanbul'a davet edilmiş ve 8 ay Sadrazam olarak görev yapmıştır. Türkçe bilmeyen Sadrazam, çevirmen aracılığıyla devleti idare etmiştir.” Civan Çelik, Osmanlı Devleti'nde Kölelik, s. 145. 
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kısa bir sürede ciddi şekilde yer edinmiş, saraydaki Çerkes kadınlar üzerinden de kimi köyler imar edilmişti.2“" 

Devlet kabile kültürü çerçevesinde hayatlarını sürdüren Çerkes muhacirlerin sorunlarıyla karşılaştıkça yeni yöntemlerle sorunları çözmeye çalışacaktı. Bu noktada, Osmanlı iskân siyasetinin bir hedefi de merkezi yönetimin baskılarıyla Çerkes kabile kültürünü çözmekti. Farklı sülalelerin coğrafi mesafe- ye rağmen hâlâ ilişkilerini koparmamaları ve korumaları, hatta geliştirmeleri Çerkeslerin sosyokültürel direncinin en önemli göstergesiydi.2? 

Devlet almaya çalıştığı tüm önlemlere rağmen, Beyaz Köleler ile beyleri arasında anlaşmazlıklar çıkmasını engelleyememiştir. 1866 yılında 400 muhacir ailenin iskân edildiği Edirne yakınlarındaki Mandıra köyünde, Çerkes beyleri ile köleler arasında kölelerin hukuki durumuna ilişkin ortaya çıkan anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesi üzerine devlet olayı yatıştırmak için askeri müdahalede bulunarak düzeni sağlamıştır.?3 

Olaylar büyüyünce 11 Mart 1867'de toplanan Meclis-i Vükelâ, Çerkes köle sınıfından gelen muhacirlerin köle statülerini kabul etmemeleri nedeniyle çıkan huzursuzluklara çözüm bulmak amacıyla toplandı.29* Meseleyi ayrıntılarına inerek inceleyen Meclis 150.000'i aşan sayıda Çerkes kölesinin azat edilmesi sorununu Şeriat hukuku içinde çözme yollarına girişti.” Mec- 


261 Ali Akyıldız, a.g.e., s. 167. 


262 Ulaş Sunata, Sosyokültürel Yönleriyle Çerkes Toplumu, Diasporanın Sosyokültürel Hafızası Olarak Çerkes Köyü, s. 45. 

263 “1866 Edirne yakınlarındaki Mandıra köyünde köleler ve beyleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı, çatışmalara karışan 400 hanenin hepsi de silahlıydı ve oraya gönderilen zaptiyelerin köye girmesine izin verilmiyordu. Edirne valisi binbaşının kumandasında köye daha büyük bir zaptiye gücü göndererek çatışmaları durdurmayı başardı. Süreçte en kavgacı köleler köyden sürgün edildi ve Rumeli'ye dönmelerine izin verilmeyerek Anadolu'ya dağıtıldılar.” Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 184. 

264 Ceyda Karamürsel, a.g.e., s. 700-701, 710-711, 713-714. 


265 “Osmanlı'da, köle sahipleri azat ettikleri kölelerine özgürlüklerinin yanı sıra 
özgür bir hayata geçişlerini kolaylaştıracak armağanlar ve mallar vererek İslâm'a uygun başka bir iyilikte bulunuyorlardı.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 146. 
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lis-i Vükelâ sözleşmeye dayalı bir azatlık sistemi olan ve kölenin azat edilmesi karşılığında sahibine belirli bir ödeme yaptığı “mukatebe” sistemini ortaya koydu.?“ 

Ayrıca kölelerini azat etmeleri karşılığında Çerkes beylerine tazminat olarak hazine arazilerinden dağıtılması kararlaştırıldı. Kölelerin bedeli ve arazi parçası arasında uyum sağlanacak ve hazine arazileri kölelerin azatlık bedeli olarak verilecekti. Böylece bir taraftan boş hazine arazilerinin de tarıma açılması söz konusu olabilecek, bir taraftan da muhacirler düzenli bir hayata geçebilecek, beyler ve köleler arasındaki ihtilaflar da sona erebilecekti. 

Gönüllülük üzerine bir sözleşme olan mukatebe sistemi, anlaşmak koşuluyla her iki tarafın da onayının alınmasını gerektiriyordu. Sadrazamın konu hakkındaki raporu üzerine, Meclis-i Vükelâ'da alınan bu kararları Sultan Abdülaziz 1 Mayıs 1867'de onayladı.?? Osmanlı hükümetleri devam eden süreçte de Çerkes kölelerin mukatebe yoluyla azat edilmesini teşvik eden bir siyaset izledi.?98 

Osmanlı hükümetinin Çerkeslere ait erkek kölelerin özgürlüklerini kazanması için çaba göstermesini, bunların orduya alınmasını sağlamak için istediği ileri sürülür. Yalnız hür kişiler askere alınabildiği için devlet gözünü köle erkeklere dikmişti. Hükümet özgürlüklerini kazanmaları için bu kölelere 


266 “İslâm hukuku, kölelerin hizmet sürelerini kısaltmak için kölelik müessesesiyle pazarlığa girmelerine de kapı aralıyordu. Efendi ve köle arasındaki bu pazarlıkların başında 'mükatebe' olarak bilinen koşullu bir azat sözleşmesi geliyordu. Bu sözleşme efendi ile köle arasında, mahkemede tanıklar huzurun- da yapılıp kayda geçiriliyordu. Köle efendisine özgürlüğünü satın alma bedeli olarak genellikle belli bir süre zarfında belli bir miktar ya da başka bir şey ödemeye söz veriyordu. Köle sahipleri kölelerini kendi gözetimlerinde doğrudan istihdam edip onlara ücret vermeye ya da onların serbest vakitlerinde başka yerlerde çalışmalarına razı oluyorlardı. Köleler üzerinde anlaşılan meblağı kazanıyor, böylece ‘kendi fidyelerini' ödeyebiliyorlardı.” A.g.e., s. 129. 

267 Ceyda Karamürsel, a.g.e., s. 706-712. 


268 “Mükatebe; Tanzimat devleti tarafından sahiplerinin onayı olmaksızın azat 
edilmek isteyen kölelerle, köleleri üzerindeki mülkiyet haklarına yapılacak herhangi bir müdahaleye inatla direnen beyler arasında bir uzlaşma getiren tipik ve pragmatik bir Osmanlı yaklaşımıydı.” Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 183. 
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yardım ederken, onları askere alınabilir duruma getirme isteğiyle harekete geçmiş olabilir.” Bahsedilen erkek Beyaz Köleler, askerlik hizmetine girdiklerinde özgürlüklerini de kazanıyorlardı fakat bu durum askerden ölmeden dönenler için geçerliydi. 

Bir kölenin askerlik hizmetine girebilmesinin bir yolu da askere çağrılmış hür kişinin yerine “bedel” olarak gönderilmesiydi.279 Bu durum bazı köle sahiplerinin kendileri ya da çocukları yerine kölelerini askere göndermelerine sebep olmuştu: 


Sultan 11. Abdülhamid'in hükümranlığında Meclis-i Vükelâ, Çerkes tarım kölelerinin, sahiplerinin rızası ile orduya yazılmalarına yönelik bir plan sundu. Sahip öneriyi kabul ederse, köle serbest bırakılacak, eski köle sahibi ise kölenin daha önce 


ihaleye çıkarılmış topraklarıyla tazmin edilecekti.?”! 


Bu politika Osmanlı ordusundaki Çerkes asker sayısını hayli artırmıştı.2”? Fakat askerlerin bir kısmının kölelerden oluşması daha sonra ordu içinde de köle-bey çatışmalarının yaşanmasına sebep olacaktı. Devlet, beylerinden satın alıp hürleştirerek memuriyetine aldığı Beyaz Kölelere kendilerini ayrıcalıklı bireyler olarak hissetmeleri fırsatını verdi, onlar artık hür Osmanlı vatandaşlarıydı. Köleler askerlik sayesinde sadece hürleşmekle kalmamış, aynı zamanda bu özgürlüğü onlara sunan devlete karşı da sonsuz bir sadakatle bağlanmışlardı. 

Devlet Çerkesleri ama özellikle onların kölelerini orduda, jandarma birliklerinde ve sonrasında istihbarat teşkilatında da istihdam ederek onların sadakatinden emin bir şekilde iktidarını güçlendirmişti.?”? 

Devlet ayrıca Çerkeslerin yöresel kıyafetlerini askeri vazifelerde giymelerine izin verip, o kıyafetleri Hamidiye Alayla- 


269 EhudR. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti, s. 150-151. 
270 Hakan Erdem, Osmanlı'da Köleliğin Sonu 1800-1909, s. 89. 
271 Ehud R. Toledano, a.g.e., s. 147. 


272 Caner Yelbaşı, Türkiye Çerkesleri Osmanlı'dan Türkiye'ye Savaş Şiddet Milliyetçilik, s. 35. 
273 A.g.e., s. 34-35. 
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r'nın “milli” kıyafeti olarak da kullanışlı hale getirecekti, öyle ki zamanla bazı Kürt aşiretleri de koyu renk Çerkes kostümleri giyip kalpaklarındaki armalarla ayırt edilecekti.” Hamidiye Alayları içinde ağırlıkla Kürt aşiretler istihdam edilse de komuta kademesindeki subayların çoğu, Hamidiye Alayları Başkomutanı olarak 20 yıl boyunca görev yapacak olan Zeki Paşa örneğinde olduğu üzere Çerkesti.?”” 

Osmanlı hükümetlerinin en önemli görevlerinden biri kamu düzenini korumasıydı. Beyaz Köleler ile sahibi beyler arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan gerilim kamu düzenini açıkça tehdit ediyordu. Artan bu gerilimi ortadan kaldırma isteği, hükümetin Çerkes köleliği ve Beyaz Köle ticaretine ilişkin politikalarının ardındaki temel itici güç olarak değerlendirilir. 

Kamu düzenini tehdit eden en büyük çatışmalardan biri 1874'te Çorlu Kasabası'nda gerçekleşmişti. Devletin uyarıları- na rağmen olaylar son bulmayınca hükümet Çerkes beyleri ve Beyaz Köleler arasında çıkan çatışmaları büyük bir askeri birlik göndererek bastırmış, bu süreçte 90 Çerkes beyi tutuklanmış, 250 araba dolusu Beyaz Köle hürleştirilerek Çorlu dışına çıkartılıp birbirinden ayrılmak suretiyle, her köye bir hane olarak Türk köylerine dağıtılmışlardı.?”” 

Alınan karara göre köleler hiçbir ödeme yapmaksızın azat edilecekler ve köle sahipleri de o zamana kadar köleler ile pay- 


274 Janet Klein, Hamidiye Alayları İmparatorluğun Sınır Boyları ve Kürt Aşiretleri, 
s. 75. 

275 “Evlilik yoluyla sultanın akrabası olmuş, Çerkes kökenli, parlak, gelecek vaat 
eden genç bir subay olan Zeki Paşa....” A.gee,, s. 56. 


276 “1874 Ağustos'unda Çorlu'da köleler ve sahipleri arasında çatışmalar yaşanmış, devlet bir grup köleyi kayıtsız şartsız azat talep etmiş ama köle sahipleri mükatebe siyaseti uyarınca ortak olarak anlaşılacak bir sözleşmeli azadı kabul etmiş ve isyanı sona erdirmek için silah kullanma tehdidinde bulunmuşlardı. 
Devlet dört sahra toplu bir askeri birlik göndererek Çerkes Beylerine ültimatom vermişti. Buna göre bir komisyon kurulacak, kölelerin değeri belirlenecek, beylerine tazminat olarak verilecek toprak belirlenecekti. Askeri güç ile tehdit edilen beyler teslim oldu, köleler azat edildi ve 250 arabayla Çorlu dışına çıkarıldı. Kavgacı Çerkes Beylerinden 90 tanesi tutuklandı ve hürleştirilen aileler başka bölgelere dağıtıldılar. Azat edilen Çerkes köle aileler içerilerdeki köylerde iskân edilmiş fakat herhangi bir köye ancak bir ailenin yerleşmesine izin verilmiştir.” Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 184-185. 
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laşmış oldukları toprakların tamamını tazminat olarak alacaklardı. Azat edilen Beyaz Köleler ise civar Türk köylerine yalnızca birer hane olmak kaydıyla dağıtılacak ve hazineden onlara başka araziler tahsis edilecekti. Hükümet daha önce tavsiye etmekte olduğu mukatebe sistemini bu örnekte askeri müdahalede bulunarak, bir zorlama neticesinde gerçekleştirmişti. 

Devlet, bir yandan sayıları 1,2 milyonu bulan Çerkes muhacirlerin iskân, asayiş ve köleleriyle olan problemleriyle uğraşırken, bir yandan da gelen bu nüfusu devletin istikbali noktasında stratejik bölgelere yerleştirmeye çalışıyordu. Aslında onlardan Ruslara karşı imparatorluğun savunma gücünü artırma yönünde yararlanma düşüncesini İngiltere'nin telkin etmiş olması ihtimal dahilindedir. Rusya'nın güneye ve sıcak denizlere inmesini önlemek isteyen İngiliz devlet adamları, yeni savaşçı unsurlarla Osmanlı Devleti'nin ezeli düşmanı karşısında güçlenmesini istiyorlardı.27? Mevcut savaşçı muhacirlerin Balkanlar'da yerli Hıristiyanlara karşı bir tehdit oluşturabileceği ise çok da dikkate alınmamıştı, zira İngiltere ve Osmanlı için öncelikli tehdit Çarlık Rusya'ydı. 

Çerkes muhacirlerin, sefillik ve yokluk içinde Balkanlar'a dagılması Bulgarları da oldukça tedirgin etmişti. Vatanlarından sürülmüş muhacirlerin intikam alma ihtimali Bulgaristan'da hızla yayılıyordu. 1876'da Bulgaristan'da Hıristiyanların 1.000 Müslümanı öldürmesi, 3.700 Hıristiyanın ölümüyle sonuçlanan kıyımları başlattı.?”3 Birkaç Bulgar tahrikçinin ayaklanma düzenlemeye çalıştığı Filibe dolaylarındaki sayısız köyde, yaş ve cinsiyet gözetilmeksizin halk öldürülünce isyan kanlı şekilde bastırılmış; “Çerkes vahşetine” bırakılan bu yerlerde on beş, yirmi bin kadar Hıristiyan acımasız bir mezalime kurban gitmiştir.?”9 

Bâb-ı Âli bu çatışma olaylarını iki farklı etnik grup arasında çıkmış münferit olaylar olarak Batı'ya yansıtmaya çalışıyordu. Bulgar ayaklanmalarını kanlı şekilde bastıran Çerkes çete 


277 Bedri Bahiçoğlu, Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler, s. 104. 

278 Donald Quataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, s. 115. 

279 Edouard-Philippe Engelhardt, Türkiye'de Çağdaşlaşma Hareketleri Tanzimat, 
s. 367. 


134 


ve jandarma birliklerindense çok azı göstermelik cezalara çarptırılıyor; bu durum da çeteleri ve “başıbozuk” olarak adlandırılan diğer grupları daha da cesaretlendiriyordu. 

Bulgar ayaklanmarı sırasında “başıbozuklar” tarafından talan edilen köylerden ele geçirilen Bulgar çocukların bazı Çerkes köylerine dahil edildiği ve köleleştirildiğine dair iddialar İstanbul'a yağıyordu.29 Hükümet çoğunlukla bunları görmezden gelip isyancı Bulgarların cezalandırılmalarına ses çıkartmıyordu. Beyaz Köleler 1864 sonrasında da Çerkes olmayan ama Çerkes etiketiyle satılacak savaş mağdurlarından beslenmeye devam ediyordu. 

Hayatta kalabilmek uğruna köleleşmeyi kabul eden azınlıkların Bulgar ya da Ermeni kalarak o kargaşada öldürülmektense, yeni Çerkes kimlikleriyle hayata tutundukları düşünülmekteydi. Bununla birlikte, iç savaş ve çatışmalar döneminde kölelik üzerinden Çerkesleşip Müslümanlaşanlar, Müslümanlaşıp Türkleşen ve Kürtleşenlere kıyasla çok daha az bir kitleydi.?' 
Anlaşılan Beyaz Köleler ve Çerkes köleliği, devlete azınlıkların “hal edilmesi!” meselesinde kullanılan üstü örtülü bir mekanizmayı da sunuyordu. Çerkes köle etiketiyle satılan ve girdiği hanelerde el üstünde tutulan bu mağdurlar zamanla Müslümanlaşarak Beyaz Köle mirasına dahil olup devlet için de bir tehdit olmaktan çıkıyordu. 

Hükümetin, Beyaz Köleler ve Çerkes köleliğine yönelik bu çok bilinmeyenli politikasını yabancı bir düzeni bir dereceye kadar kendi içinde eritme ya da dağıtma isteği olarak yorumlayabiliriz.28? Devlet, hiç de yabancısı olmadığı Beyaz Köleleri 


280 “1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı öncesi ve sonrasında isyan etmiş olan bazı 
gayrimüslimlerin, aslında başıbozuklar tarafından köleleştirildiğinin işaretleri vardır.” Hakan Erdem, Osmanlı'da Köleliğin Sonu 1800-1909, s. 65. 

281 “Doğu illerinde ya Ermeniliklerini bütünüyle gizleyerek Müslümanmış gibi 
yapmışlar, ya da gerçekten Müslümanlaşarak Türkleşmiş ya da Kürtleşmişlerdir. Müslümanlaşan ya da kendini gizleyen bu Ermeniler büyük çoğunlukla kendi aralarında evlenmiştir. Herşeylerini terk etmiş, bütün dünyayla ilişkiyi kestikleri ücra yörelere saklanmış ve onyıllar boyunca, hayatta kalmanın en temel kuralına büyük bir titizlikle uymuşlardı: Sessizlik. Bu saklanmanın, sessizliğin ve birbirlerine sarılmanın temel nedeni korku ve güvenlik arayışıdır.” Barış Ünlü, Türklük Sözleşmesi, s. 243. 


282 Hakan Erdem, Osmanlı'da Köleliğin Sonu 1800-1909, s. 153. 
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bir derin siyasetin parçası haline getirmiş, politikalarına uygun haliyle yaşamasına bir elli sene daha resmen müsaade etmişti. 


1878 Berlin Antlaşması ile 
1908 Il. Meşrutiyet'in ilanı arası dönem 


1864-1878 arası dönemde devlet artık vatandaşları olan Çerkesleri daha yakından tanıyordu. İskân sorunlarından azınlık isyanlarının bastırılmasına ve bey-köle çatışmalarına kadar birçok konuda onlarla doğrudan ilişki halindeydi. 

Vatanlarını kaybederek devletsizliğin bedelini ağır şekilde ödemiş olmaları, yeni vatandaşı oldukları Osmanlı hükümeti- ne sadık, hanedan ailesine akraba bir millet olarak bilinmeleri ve savaşçı özellikleriyle de Osmanlı askeriyesinin dikkatini çeken fakat neredeyse hiç Türkçe bilmeyen Çerkeslere yıkılmakta olan bir imparatorluğun “jandarmaları” olma vazifesi bu dönemde biçildiği söylenebilir.23 Çerkesler için Osmanlı imparatorluğu'nun tekrar güçlenmesi onlara da Çerkesya'ya dönüş yolunu açabilecekti, bekledikleri fırsat sürgünden on üç sene sonra önlerine çıktı. 

Çarlık Rusya, 1877'ye kadar Kafkasya'yı aşıp doğuda Kars hududuna, batıda ise Tuna Nehri'ne kadar ulaşmıştı. Balkanlardaki Slavların haklarını koruma iddiasıyla Rusya, 24 Nisan 1877'de Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açtı.?* Ailelerinin intikamını almak isteyen onbinlerce Çerkes, özellikle Balkanlar'da ve Kafkas Cephesi'nde gönüllü olarak orduya katıldı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Çerkesler için böylesi kutsal bir misyonu da ifade ediyordu.?* 


283 “Osmanlı ordusundaki Çerkes varlığı, daha sonra Çerkeslerin istihbarat teşkilatında da görev yapmasının kapısını aralamıştı. Teşkilat-ı Mahsusa'da Türk olmayan Müslümanların sayıca yüksek olduğu ifade edilmekteydi. Örgütün iki kurucu subayına ilaveten çok sayıda Çerkesin istihbaratta muhtelif mevkileri doldurdukları ifade edilmekteydi.” Ryan Gingeras, Dertli Sahiller Şiddet Etnisite ve Osmanlı İmparatorluğunun Sonu, s. 102. 

284 Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih 1789-1994, s. 329. 

285 “1820'lerden 1920'lere, topraklarını, işlerini, akrabalarını geri dönüşü olmayan bir biçimde kaybeden milyonlarca Müslüman göçmen, hem Müslümanlık Sözleşmesi'nin, hem de Türklük Sözleşmesi'nin uygulanışında ve başarı-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Çerkesler elbette yekpare bir topluluk değildi, Osmanlı Çerkeslerini bölen temel fay hattı başta kabilecilik, sülalecilik, hür gruplar arasındaki sınıf meselesi ve bitmeyen kölelik mevzuuydu. Şehirli Çerkesler, İstanbul'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer merkezlerinde öncelikle eşit, belki de digerlerinden daha ayrıcalıklı olarak, Çerkes olmayanlarla birlikte okula gidiyor, diğer okumuş seçkinler gibi Osmanlı Devleti'ne karşı aynı sadakat ve sadakatsizlik duygusunu da paylaşıyorlardı. 

Bununla birlikte, nüfusun çoğunluğu kırsalda, özellikle de gayrimüslimler arasında sorunlu bölgelerde iskân edilmişti. İster kasaba ister köyde yaşasın bunların bir kısmı kısa sürede dağda eşkıya, orduda asker ve sonraları Teşkilat-ı Mahsusa için iyi birer fedai olacaktı; Çerkeslerle ilişkilendirilen olumsuz algıları besleyen de sosyo-ekonomik yelpazenin bu dilimidir.28 


Kuşçubaşı Eşref'in belgelerinde “fedai zabitan” subayları içindeki en iyi on ismin bulunduğu sıra dışı bir liste vardır. Eşref bunlara “aşere-i mübaşere” demişti. Eşref yaptığı listede adını en üste koymuştu, ikinci sıra kardeşi Selim “hacı” Sami'ye, üçüncü sıra ise Teşkilat-ı Mahsusa'nın gelecekteki başkanı Süleyman Askeri'ye aitti. Dördüncü sırada belki de içlerindeki en acımasız kişi olan Yakup Cemil vardı. Listedekilerin yarısın- 


dan fazlası Çerkesti.287 


Tanıl Bora'ya göre, Teşkilat-ı Mahsusa, “üyelerinin gururla bağlandığı bir ülkü olarak, milli beka uğruna her fedakârlığı ve 


sında, yani bugünkü Türkiye'nin inşasında kritik rol oynadılar. Göçmen Müslümanlar, Hıristiyanlara karşı öfke ve hınç duyuyorlardı; göçle geldikleri yeni ülkelerinde aynı şeyi tekrar yaşamak en büyük korkularıydı; aynı zamanda yeni ülkelerinde topraksız, evsiz birer yabancıydılar ve bu nedenle devletin manipülasyonları ya da tehditleri karşısında çok daha kırılgandılar.” Barış Ünlü, Türklük Sözleşmesi, s. 91-92. 

286 Ryan Gingeras, a.g.e., s. 49. 

287 “Hepsi yüksek motivasyonlu, hareketli ve doğrudan kontragerilla operasyonu 
tecrübesine sahip kişilerdi. Hepsi Enver'e yakındı. Eşrefin daha sonra söylemiş olduğu gibi, “Kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktu. Davamızın haklı olduğuna inanmıştık,” Benjamin C.Fortna, Kuşçubaşı Eşref, Efsane Teşkilat-ı Mahsusa Subayının Hayatı, s. 45. 
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barbarlığı göze alan bir fanatizmi temsil ediyordu.”288 Bu milli beka davasının peşinde, Rusya ve özellikle Kafkasya'da karşı ihtilal faaliyetleri gerçekleştirmek, bölgeyi Rus etkisinden kurtarmak için çok sayıda Çerkes Kafkas İhtilal Cemiyeti'ne alındı.29* 

Hür ya da köle; Teşkilat'taki Çerkes sayısı öyle artmıştı ki üst düzey bazı Çerkes istihbaratçıların kendi aralarındaki mahrem yazışmaları ve Çerkesistan ahalisine yazılan beyanname de dahil Osmanlı alfabesini kullanarak Çerkesçe yazdıkları ifade edilmekteydi.2*9 Sadece Çerkesler değil, Çerkesçe de devletin en mahrem sırlarının saklandığı güvenli bir kara kutu olarak görülmüştü. 

Çerkeslerin Osmanlı topraklarındaki iskânı sürecinde, toprağın yeniden dağıtımı özellikle hassas bir meseleydi zira ülkedeki farklı etnik gruplar arasında sınırlar ve haklar yeniden tartışılmaya başlanmıştı. 


Çerkes mültecilerin birçoğu Rus işgali sırasında radikalleşmiş ve askerleşmişti. Dolayısıyla kendilerini müdafaa etmek için başkalarına güvenmek hususunda anlaşılır bir isteksizlik sergiliyordu.2*" 

Özellikle kırsalda iskân edilen kimi Çerkesler başta Ermenilerle yaşanan çatışmalar olmak üzere gitgide eşkıyalık, hırsızlık ve şiddetle eş anlamlı olarak anılır hale gelmişti; öyle ki 
1878 Berlin Antlaşması'nın 61. maddesinde Kürtler ve Çerkeslerin baskın ve yağmaları karşısında bölge Ermenilerinin em- 


288 “Teşkilat-ı Mahsusa, milliyetçi alarmizmin cinnet noktasıdır. Evveliyatı olmamakla birlikte resmi olarak Dünya Savaşı'na girerken, İttihatçı önderliğince, pan-İslâmcı ve pan-Türkçü propaganda ve gayri nizami harp faaliyeti örgütlemek üzere kuruldu. Falih Rıfkı'ya bile “katiller ordusu' dedirtecek biçimde, adi mahkümları salıp seferber etmek dahil, kirli savaş yöntemlerini uyguladılar.” Tanıl Bora, Cereyanlar Türkiye'de Siyasi İdeolojiler, s. 60-61. 

289 Caner Yelbaşı, Türkiye Çerkesleri Osmanlı'dan Türki ye'ye Savaş Şiddet Milliyetçilik, s. 37. 

290 “Kafkas İttihad Cemiyeti Tarafından Çerkesistan Ahalisine Hitaben Neşr Olunan Beyannane, 20 Kasım 1917'de Osmanlı alfabesi ile Çerkesçe yazılıp dağıtılmıştır.” Ahmet Tetik, Teşkilat-ı Mahsusa Tarihi, cilt II: 1917, s. 347. 

291 Benjamin C. Fortna, Kuşçubaşı Eşref, Efsane Teşkilat-ı Mahsusa Subayının Hayatı, s. 37. 
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niyetinin devlet tarafından sağlanması gerektiği ifade edilmişti.22 93 Harbi sonrasında gerçekleşen Tersane Konferansı'nda da Ruslar Çerkesleri hassas sınır boylarında yaşamalarına izin verilmeyecek kadar tehlikeli ve güvenilmez bir halk olarak görüyordu: 


Ruslar, Çerkeslerin Avrupa Türkiye'sinde iskânının kesinlikle yasaklanmasını ve Rumeli'de halihazırda yerleşmiş olanların da Osmanlı İmparatorluğu'nun mümkün olan en uzak Müs- 


lüman Asya vilayetlerine gönderilmesini resmen talep etti? 


Sürgünden sonra bir kırk sene daha, Çerkesler yabancısı olduğu dil, örf ve âdetini bilmediği Osmanlı toplumu ile sorunlar yaşamış, neticede birçok bölgede taraflar silaha sarılmıştı. 
Osmanlı memurlarının hazırladığı raporlarda sıklıkla kırsaldaki Çerkeslerin yaygın milis faaliyetlerinden bahsediliyor, dağlara çıktıklarına değiniliyor, İstanbul'da sokak aralarında toplanarak huzuru bozdukları ve hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia ediliyordu.” 

Zamanla Osmanlı toplumu içinde “Çerkes Abaza Allah Muhafaza!”2 şeklinde bir deyimin türemesine de sebep olacak bu sorunlu iskân sonrası dönem, Çerkes muhacirlerin yabancısı oldukları bir coğrafyada hayatta kalma çabası olarak ifade edilmekteydi.?6 

Vatanlarını yitirmiş olarak sürülen Çerkeslerin, kimi bölgelerdeki halklarla sorun yaşamalarına rağmen, misafir muhacirler olarak yerleşilen yeni topraklara sahip çıkma refleksi de göstermeleri Çerkeslerin iktidar ile girdikleri ilişkide büyük ölçüde belirleyici olmuştu. Benzer refleksler Batum'dan sürülen 


292 Janet Klein, Hamidiye Alayları İmparatorluğun Sınır Boyları ve Kürt Aşiretleri, 
s. 45. 

293 Norman Lewis, Nomads and Settlers In Syria and Jordan, 1800-1980, s. 96. 

294 “Hükümetin yetersiz iskân politikası yüzünden üretici duruma getirilemeyen 
göçmenlerin dağlara çıktıklarına değinerek, “yalnız Canik sancağı'nda çaldık- 


ları at, öküz ve davarların sayısı 25.000'e varmakta idi demektedir.” Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkas Göçleri 1856-1876, s. 192. 


295 Ankara, Erkek, 75, eski Bey sınıfından, 2001. 
296 İstanbul, Kadın, 66, eski Hür sınıfından, 2004. 
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Müslüman Gürcüler tarafından da verilmiş, Gürcü muhacirlerin adı eşkıyalıkla anılır hale gelmiş, Hıristiyanlar bu muhacirlerin başrolde olduğu eşkıyalık, hırsızlık, yağma, adam kaçırma, kadın kaldırma ve cinayetlerinin hedefi haline gelmişti.297 Komşu halklarla çatışsa da devletle barışık kalan bu refleks, Çerkes ve Gürcülerin kendi kimliklerinden ödün verme pahasına da olsa altında bulundukları çatıyı ayakta tutma çabası olarak ifade edilebilir. 

Çerkesler sadece komşularla değil, kendi aralarındaki çatışma ve sınıfsal farklılıklar üzerinden yaşanan zorluklarla da mücadele etmişti. Köle sahibi beyler, kölelerinin kendilerinden koparılıp civar Türk ve Müslüman köylerinde iskân edilmelerinden rahatsızlık duyuyorlardı. Köleleri sayesinde topraklarını ektiren, hayvanlarına baktıran beylerin özellikle ekonomik yönden bir çöküntü yaşamaktan korktukları anlaşılmaktadır. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi öncesinde, özellikle Bulgaristan'da kimi Çerkes çete ve jandarmalarının devletin işaretiyle kanlı şekilde bastırdığı isyanlar daha büyük sorunlara neden olmuştu.298 Osmanlı İmparatorluğu savaş sonrasında Balkanlar'da çok büyük topraklar kaybetmiş, Rumeli ve Kafkasya'dan sürülen Müslüman muhacirler sayesinde Anadolu'yu “Müslümanlaştırma” siyasetine girişmişti, bu aktörlerin en önemlileri Çerkesler ve Gürcülerdi.29 


297 Oktay Özel, Muhacirler Yerliler ve Gayrimüslimler; Osmanlı'nın Son Devrinde Orta Karadeniz'de Toplumsal Uyumun Sınırları Üzerine Bazı Gözlemler, İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, s. 110. 

298 “1876 Mayıs ayında üç kentte çatışmalar yaşandı ve 1.000 Müslüman öldürüldü. Osmanlılar isyanı bastırmak için yerel Müslümanlardan yardım talep etti ve bölgeye Çerkesleri yerleştirdi ve asilerin yanında 3.000 ila 12.000 Bulgar'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.” Dawn Chatty, Modem Ortadoğu'da Zorunlu Göç ve Mülksüzleştirme, s. 70-71. 

299 “93 Harbi sonrasının göç dalgasıyla gelen Gürcü muhacirlerinnde çok evvel, 
1860'lardan itibaren bölgeye özellikle Ünye, Çarşamba ve Terme'ye Çerkes muhacirler de yerleşmişti. Daha bu muhacirlerin iskânının yarattığı güçlükler bitmeden; 93 Harbi sonunda üç yıl içinde 4-5.000 hanelik bir Gürcü muhacir grubun bölgeye gelmesi; üstelik bunun kıtlık yıllarına rastlaması, durumu dayanılmaz hale getirmiştir.” Oktay Özel, Muhacirler Yerliler ve Gayrimüslimler; Osmanlı'nın Son Devrinde Orta Karadeniz'de Toplumsal Uyumun Sınırları Üzerine Bazı Gözlemler, İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri Bi- 
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1878'de Rumeli'den sürülen Çerkeslerin bir kısmı kendi imkânları dahilinde kara ve deniz yollarını kullanarak özellikle Güney Marmara ve Batı Anadolu'ya geçmiş, İstanbul hükümeti ise elinden geldiğince onları Suriye ve Filistin bölgelerinde iskân etmeye çalışmıştı. Çerkeslerin Batı Anadolu'ya göçmeleriyle birlikte, Rum-Çerkes ilişkileri döneme damgasını vuracak, şimdi de Çerkesler, Rumlar ve Arnavutlar karşısında bir sınav verecekti. 

Sultan Abdülmecid (1839-1861) döneminde ağırlığı hissedilmeye başlayan ve Sultan Abdülaziz (1861-1876) döneminde gittikçe artan sayıda hür ya da köle Çerkesin Saray'a verilmesi neticesinde, Çerkesler artık Osmanlı Hanedanı'nı kendilerinden bir akraba olarak görmeye ve bu mülkün sahipleriymiş gibi davranmaya başlayacaklardı. 93 Harbi öncesinde başlayan, sonrasında devam eden Çerkeslerin Osmanlı siyasetine entegrasyonu, özellikle Sultan 11. Abdülhamid (1876-1909) döneminde zirve noktasına ulaşmıştı >“ 

Saraya verilen kızların zaman içinde yüksek makamlara gelmesi, hatta Padişah eşleri olmaları, onların da kendi hizmetleri içinde başka Çerkesleri yanlarına almaları, haremde bir Çerkes kadınlar hegemonyası oluşmasına sebep olurken, bir yandan da Çerkesler arasında Halife Sultan'a karşı bir sempatinin de oluşmasını sağlayacaktı. “Sarayı içeriden fethettiler! ”?9' şeklinde dile getirilen bu ilişki Çerkeslerin askeriyede ve bürokraside önlerinin açılması, hatta kayırılmasını da beraberinde getirmiş, Çerkesler bazen de saray entrikalarına yenik düşmüştü? 


limsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, s. 109. 

300 “Zeki Paşa IV. Ordu'nun başkomutanı, 1890'dan itibaren de Hamidiye Hafif 
Süvari Alayları'nın başkumandanı olacaktı. Paşa bu görevlere Hamidiye Alayları fikrinin sultana ilk kez sunulduğu 1885 gibi erken bir tarihte seçilmiş bile olabilir (...) çok kısa sürede ordunun en yüksek rütbeli subayı ve ‘Türk İmparatorluğu'nun bu havalisinde açık arayla en güçlü otorite’ durumuna geldi. Zeki Paşa'nın hızla yükselişi saray etkilerine bağlandığı kanısına rağmen o (...) yetenekli bir liderdi.” Janet Klein, Hamidi ye Alayları İmparatorluğun Sınır Boyları ve Kürt Aşiretleri, s. 144. 

301 Ankara, Erkek, 54, eski Hür sınıfından, 2001. 


302 “Yıldız Sarayı'nda mabeyn kâtibi olarak çalışırken, Çerkes tarihini yazmaya 
kalkan Hacı Mustafa Raşit Bey, 1886'da Kahire'deki Çerkes Cemiyeti'yle iliş-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Devletle kurulan tüm bu ilişkiler ağının merkezinde bulunan kadınların en güçlülerinden biri Perestu Valide Sultan idi. Kendisi Çerkeslerin Wubıh feodallerinden Gök Bey Gogen'in kızı olup çocuk yaşta babası tarafından Esma Sultan'a evlatlık verilmiş, Abdülmecid Han ile 20 Ocak 1856 tarihinde Çırağan'da evlenmişti. Bu evlilik neticesinde Kafkasya'dan gelen kardeşleri Mustafa, Hüseyin ve Hasan Beylere de Gönen'e yakın bir araziyi de hediye ettirmişti. Gogen ailesi de oraya yerleşerek Karalar 
Çiftliği adındaki köyü kurmuş, Valide Sultan da bu köye 1888 
senesinde bir de cami yaptırmıştı.” Çerkes beyleri bazen kendi kızları genelde de köle kızları saray hizmetine vererek saray ile ilişki kuruyor ve bu sayede de çeşitli mülklere, makam ve rütbelere sahip olup, Sultan'ın akrabası olmanın zırhı ile ülkede daha rahat at koşturuyorlardı.”* 


Sarayda sımsıkı bir Çerkeslik cephesi kurulmuştur... Geçenlerde İzmit'te bir Çerkes, saraya güvenerek birkaç aileye kıymıştı. Yakalanınca saraydaki akrabası, katilin oğlunu saraya getirttiler. Birkaç aileyi mateme boğan bir katilin oğlu, bir şehzade gibi muamele görüyor... Vahidettin'e neden böyle bir adam himaye görüyor, diye sorduğumda. “Sus, sus... Benim bu saray içinde nefes alamayacak bir hale gelmemi mi istiyorsun. 
Burada her şey böyle kurulmuş, böyle gidiyor...” 


Harem ya da konaklar için alınan ve küçük yaşlarında Kafkasya'dan köle olarak getirilenler, genel olarak gittikleri şehirlerde oranın halkıyla karışarak zamanla dillerini ve anavatanlarını unutmak suretiyle kökleriyle doğru bir münasebette bulunmamışlardır.”“ Bu köleler onlara acı veren köle geçmişlerinden 


kili olduğu yolundaki jurnaller neticesinde beş değişik yere sürülmüş sonra Trablus'a gönderilmişti. Abdülhamid'in Çerkes alerjisinin nedeni, büyük kardeşi V. Murad'ı hapis olduğu Çırağan'dan çıkarıp tekrar tahta geçirmek isteyen Ali Suavi'nin işbirliği yaptığı kişilerin arasında Saray'daki Çerkes kadınların olması idi.” Ayşe Hür, Osmanlı'nın Öteki Tarihi, s. 261-262. 


303 Harun Açba, Kadın Efendiler, s. 46. 

304 İstanbul, Kadın, 51, eskiBey sınıfından, 2003. 

305 Nevzat Vahidettin, Yıldız'dan Sanremo'ya, s. 27. 

306 Cemal Gökçe, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya Siyaseti, s. 41. 
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uzakta kalmaya çalışıyor; satıldıkları hanelerde edindikleri yeni Türkçe, Arapça isimleri ile birlikte eski isimlerini, köle kimliklerini ve etnik köklerini de terk ederek, zamanla hür Osmanlı vatandaşlarına dönüşerek nispeten konforlu bir hayat sürüyorlardı.*? 

Kölelere satıldıkları ülkelerde yeni isim verme âdeti Akdeniz coğrafyasında eski ve yaygın bir gelenekti, 15. yüzyılda İtalya'ya yeni gelen çoğu Hıristiyan olmayan kölelere topluma kolay adapte olmaları için Hıristiyan isimleri verilip vaftiz edilirdi.8 Eski isimleri gibi, anadil ve anavatan kavramları da onlara acı veren köle geçmişlerini hatırlatması sebebiyle unutmak ve kopmak istedikleri bir hatıraya dönüşüyordu ve belli bir süre sonunda anadillerini hatırlayamaz hale geliyorlardı: 


Reşe adındaki çocuk haftalarca ağladıktan sonra korkusunu yenmişti. Anayurdundan şarkılar söylemekte huzur buluyordu, artık anadilini hatırlayamaz hale gelene kadar şarkı söyle- 


meyi sürdürdü. Reşe oyun oynarken kaçırılmıştı...299 


Hanedan haremlerine satılanlar ise hiç kuşkusuz en şanslı olan Beyaz Kölelerdi. Saray bu kızlara iyi bir tahsil veriyor ve büyük bir servet sahibi olmaları için fırsat da sunuyordu. Makam sahibi olan bu Beyaz Köleler, kimi zaman ailelerine de yardım etme imkânı buluyorlardı. Özellikle 1864 sonrasında saraya verilen köle ya da hür ailelerin kızları, aileleri ile daha sıkı bir ilişki içerisindeydiler ve bu sebeplerden birçok Çerkes köyü Saray tarafından himaye edilmişti: 


Başta Adapazarı'nda bulunan Kayalar köyü, Beynüvit köyü, Bedil Köyleri, Soğuksu, Harmantepe, Ormanköy, Kuzuluk, Yangalık, Kadirköyü... gibi daha çok böyle köyler mevcuttu. Bu köylerde camiler, çeşmeler yaptırdılar, yollarını tamir ettirdi- 


307 “Köle sahiplerinin kibirle üstlendikleri isimlendirme ritüelinde, erkek ve kadın köle sahipleri genellikle şairlik taslarlardı. Kadın kölelerine çiçek, değerli taş isimleri ve Faroghi'nin tabiriyle “hayatın zevkleriyle' ilgili isimler vermeyi, dayatmayı tercih ederlerdi.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 185. 

308 Pınar Ülgen, Ortaçağ Avrupa'sında Kölelik, s. 81. 


309 Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, 
s. 178. 
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ler, köy ahalisinin rütbe ve makama haiz olmaları için arabuluculuk yaptılar... Vesaire, aşikâr olduğu üzere işte bu saraylı hanımların himmeti ile memleketleri refah içinde bir hayat sürdüler. Fakat Meşrutiyet ilan edilince Çerkes Teavün Cemiyeti Çerkes kızlarının saraya satılmış birer biçare cariye olduklarını ve derhal serbest bırakılmalarını tebliğ etmişlerdir. Bu ne kadar acı bir hadisedir. Halbuki sarayda cebir diye bir şey yoktu, hiç- 


bir kız orada zorla tutulmuyordu, arzu eden çıkar giderdi... *'“ 


Netice itibariyle, iktidarlarını güçlendiren beyler de sarayda hayat süren kimi şanslı kızlar da bu ilişkinin bir parçası olmaktan memnun bir şekilde hayatlarını sürdürüyorken Çerkes İttihat ve Teavün Cemiyeti'nin saraydaki köle ve cariyelerin özgür bırakılmasına yönelik faaliyetleri kimi saraylı Çerkes ve Abazaları da rahatsız etmişti. 

1864 sonrasında, Beyaz Köle üretim mekanizmasının da 
Çerkesler ile birlikte Osmanlı'ya sürülmüş olduğu bir gerçekti. Artık saray hizmetinde bulunacak kızları tedarik etmek için bu vazife ile meşgul hususi saray adamları vazifelendirilmişti. 
Bunlardan en meşhuru Çerkes Mehmed Bey'di ve yalnızca Saray-ı Hümayun için kız toplamakla vazifeliydi. Çerkes Mehmed Bey, bu işe Konya civarına yerleştirilen Çerkesleri Karaman'a götürürken fakir ailelerin kızlarını alıp saraya göndererek başlamıştı. Bu iş sebebiyle kendisine her ay başı belli bir ödeme yapıldığı ifade edilmekteydi: 


Tabii ki Çerkes Mehmet Bey de altınları görünce bütün imparatorlukta ne kadar fakir muhacir varsa onların kızlarını toplar ve beğendiklerini Sultan Hamit'in haremine naklederdi. Bu şekilde her iki taraf da gayet memnun olurdu. Çerkes Mehmet Bey'in emrine adeta bir Çerkes ordusu verilmişti. Bu adamları Mehmet Bey kendisi seçer ve bilhassa yakın çevresinden olmasına dikkat ederdi. Teşkil ettiği maiyeti de Mehmet Bey'in emirlerine göre hareket edip imparatorluğu dolaşıp Saray-ı 


Hümayun için kız toplarlardı.3"' 


310 Nemika Deryal Marşanoğlu, Haremden Sürgüne Bir Osmanlı Prensesi, s. 50. 
311 Nemika Deryal Marşanoğlu, Haremden Sür güne Bir Osmanlı Prensesi, s. 47-48. 
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Saraya hizmet edecek kızları toplayan başka kişiler de vardı. Sultan 11. Abdülhamid'in Başkâtibi Süreyya Paşa'nın, 1891- 
1892 döneminde Konya Valisi Hasan Hilmi Paşa ile şifreli bir 
şekilde yazıştığı, 21 mektup ve telgraf vardır.*!? Süreyya Paşa; Konya Valisi'nden vilayete yerleşmiş Çerkes muhacirler arasından Saray için cariyeler sağlamasını istiyordu: 


Süreyya Paşa; 14 yaşın üzerinde, Türkçe bilmeyen, Türk âdetleri edinmemiş, sağlıklı ve güzel genç kızlar aramakta ve sarı saç ve mavi gözü tercih edilen özellikler olarak belirtmekteydi?" 


Sarayın, hür doğmuş Çerkeslerin satılması yasağını ihlal etmemek için yalnızca köle sınıfından kızlarla ilgilendiğini belirtiyordu. Vali Saray'ın istediği özellikleri tutturmakta zorlanmakla birlikte, istenilen özellikteki kızların temin edilememesinin asıl nedeni, köle sınıfından babaların kızlarını satmayı açıkça reddetmeleriydi.** Osmanlı iskân siyaseti ve mukatebe sistemi kölelerin sergilediği bu davranış değişikliğinin ana sebeplerindendir. Bu durum, ekonomik zorunluluk ve kölelik arasındaki ilişkinin gelenekten daha önemli olduğunu düşündürtmektedir. 1890'lara gelindiğinde saray tarafından ödenen yüksek fiyatlara rağmen, köylerden az sayıda cariye elde edilebilmesi; sefaletin bitmesi ve kölelerin İslâm hukukuna uygun mukatebe yöntemiyle aşamalı olarak azat edilmesinden kaynaklanıyordu.?'” 

Beyaz Köleler, Osmanlı kölelik sisteminin onlara sunduğu görece daha iyi şartlarda, özellikle de evlilik kurumu üzerinden hızla hür Osmanlı vatandaşlarına dönüştüler.?!© Bununla 


312 Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti, s. 154-155. 

313 A.g.e., s. 155. 

314 A.ge,, s. 156-157. 

315 “Bireysel azat ise köle sahibinin girişimiyle gerçekleşiyordu. İnsanın kölesini 
serbest bırakması asırlık İslâmi pratiklerin teşvik ettiği, çok takdir edilen dindar- 


ca bir eylemdi ve genellikle bu eyleme kutlamalar, hediyeler eşlik ederdi.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 145. 


316 “Abaza Siyavuş Paşa da sadrazam olmuş, sadrazamlığa giden yolda Köprülü 
ailesinin kızlarından biriyle de evlenmişti. Azat edilen köleler ile orta sınıf kö- 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birlikte, 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda genel olarak kötüleşen ekonomik koşullar Beyaz Köle satın alma- nın lüks tüketime girmesine neden olmuş; Aydınlanmacı fikirlerin yayılması, devrin değişen modası ve bazı aydınların kölelik karşıtı tavır almaları da Osmanlı topraklarındaki Beyaz Kölelere olan ilginin azalmasında etkili olmuştur. 


le sahiplerinin kendi çocuklarının evlenmesi de olağandışı bir durum değildir.” A.ge,, s. 157. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Il. Abdülhamid tahttan indirildiğinde Yıldız Sarayı'nı boşaltan cariyeler va harem kadınları için 31 araba gerekmişti. Hükümet bu kadınları ailelerine geri vermek için Çerkes köylerine telgraf çekmiş, bunun sonucunda çok sayıda Çerkes dağlısı özgün, gözalıcı giysileriyle İstanbul'a geldi. Topkapı sarayında köylüler ve saraylı kadınlar buluştular; Sarayın zarif giyimli hanımları ile kaba davranışlı köylü akrabaları arasındaki zıtlık, 


çarpıcı ve dramatikti... 


1908 Il. Meşrutiyet döneminde 
Çerkes Teavün Cemiyeti'nin kölelik karşıtı faaliyetleri ve Beyaz Köle ticaretinin sonu 


24 Temmuz 1908'de II. Meşrutiyet'in ilan edilmesini sağlayan 
ittihat ve Terakki, Osmanlı toplumunu çağdaşlaştırmak amacıyla hızlı bir toplumsal değişim ve dönüşüm planını uygulamaya koyar. Basın üzerindeki sansürün kalkması ve örgütlenme hürriyetinin sağlanması Osmanlı kamuoyunda büyük bir etki yapar; bir tarafta basın-yayın patlaması yaşanırken diğer tarafta da farklı amaçlarla pek çok cemiyet ve dernek kurularak faaliyet göstermeye başlar.' 

İmparatorluğu oluşturan bütün unsurlar, kendilerini ifade etmek amacıyla kurdukları cemiyetler ve dernekler ile yayınla- 


1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Selim Ahmetoğlu, İttihatçı Aktüaliteden Kitlesel Popülariteye: Şehbal Mecmuası (1909-1914). 
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dıkları gazete ve dergiler yoluyla kendilerine kamuoyu oluşturmak ve Osmanlı siyasi ve toplumsal gündeminde yerlerini koruyarak amaçlarına ulaşmayı hedefliyorlardı. Çerkeslerin de bu amaçlar doğrultusunda Çerkes İttihat ve Teavün Cemiyeti'ni kurup faaliyet gösterdiği bilinmektedir. 

Çerkesler Osmanlı topraklarındaki ilk derneklerini 17 Kasım 1908'de İstanbul'da “Çerkes İttihâd ve Teâvün Cemiyeti” adı altında kurdular.? Teşkilatın kurucuları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun önde gelen Çerkes paşa, bürokrat yazar ve aydınları vardı.? Bu örgütün üyeleri siyasette de aktif rol alabilmek için 1918 yılında “deli” lakabıyla bilinen devrin meşhur Çerkes askerlerinden Fuat Paşa önderliğinde Istanbul'da Şimali Kafkas Cemiyeti'ni kurdular.* 1908 sürecinde Çerkesler Osmanlı topraklarında kendilerine ait okullar açmayı başardığı gibi anavatanlarında okullar açmaları için çok sayıda öğretmeni de Çerkesya'ya gönderdiler. 44 yıldır Osmanlı vatandaşları olmalarına rağmen Cemiyet'in çözmesi gereken birçok kültürel ve sosyal sorun vardı ama onlardan önce kölelik konusunda adım atmaya kararlıydı. 

II. Meşrutiyet döneminden önce, Çerkes etiketiyle satılan Beyaz Köleler hanedan Harem'inde ve birçok üst sınıf hanede yaşamaya devam ediyordu. Cemiyet bu kadınları Harem'den çıkarmak için çok çaba göstermiş, devrin en kudretli paşaların- 


2 Zeynel Abidin Besleney, Türkiye'de Çerkes Diasporasının Siyasi Tarihi, s. 82- 
83; Ceyda Karamürsel, “The Uncertainties of Freedom: The Second Constitutional Era and the End of Slavery in the Late Ottoman Empire”, Joumal of Women's History. cilt 28, sayı 3, s. 51-154, Ömer Aytek Kurmel, “1908 Çerkes Aydınları”, Nart Dergisi, sayı 50, Temmuz-Ağustos 2006, s. 44. 

3 o Cemiyet kurucu ve üyeleri arasında: Mareşal Merted Abdullah, Mareşal Berzeg Zeki, Gazi Muhammed Fazıl Paşa, Pooh Nazmi Paşa, Şhaplı Osman Paşa, Loh Ahmet Hamdi Paşa, Therkhet Ahmet Cavit Paşa, Met Çunatuko Yusuf İzzet Paşa, İsmail Berkok Paşa, Hagur Ahmet Mithat Efendi, Yüzbaşı Ahmet Koşogo, Mustafa Butbay, Blenav Harun Bateko, Tsey Ömer Hilmi, Ahmet Nuri Tsaşo, Şemseddin Tleseruk Paşa, Yusuf Suad Neguç, Hüseyin Şemi Tümer, Hit Tevfik Talat, Dr. Mehmed Reşid Şahingiray, Mizancı Murad, Hüseyin Tosun Şhaplı gibi birçok önemli isim zikredilebilir. Hakan Eken, “20. Yüzyıl Başlarında Çerkes STK'lar, Kültürel, Siyasal Etkinlikleri ve Ethem Bey-I”, Nart Dergisi, sayı 52, Kasım-Aralık 2006, s. 43. 


4 o Zeynel Abidin Besleney, Türkiye'de Çerkes Diasporasının Siyasi Tarihi, s. 85. 
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dan olan Deli Fuat Paşa'dan da yardım istemişti. Ancak Deli Fuat Paşa bile Harem dışına çıkarılan cariyelerin alışık oldukları saray hayatından sonra sefil duruma düşebileceği konusunda duyduğu endişeleri ifade etmişti. Paşa, II. Abdulhamid'le dargın olduğundan, İngiliz elçiliği müsteşarı Fiç Moris'i araya sokmuş, yapılan girişim sonrası Beyaz Köleler serbest bırakılmıştır. Deli Fuat Paşa bu kadınlar hakkındaki kaygılarını Cemiyet yöneticilerine şu sözlerle ifade etmişti: 


Oradaki kızlar babalarının evinden ziyade emniyettedirler, Abdülhamid'in bu cephesi sağlamdır. Bizden bir teklif gelirse emin olun derhal bunları çıkarır. Sonra bu kızlar ziyan olmasın. Ortada kalırlar diye korkarım.” 


Talep sonunda II. Abdülhamid 213 Çerkes cariyenin hemen çırağ edilerek Harem'den ayrılmalarına izin vermiştir.? 
213 cariyenin Harem'den çıkarılması sadece bir başlangıçtı, 
II. Abdülhamid'in eşleri, çocukları, onların hizmetinde bulunanlar ve dahi cariyelerinden oluşan diğerleri Sultan 1909'da 
Selanik'e sürülünce saraydan çıkarıldılar. Yıldız'dan atılan 15 
ile 50 yaşları arasındaki kadınlar Topkapı Sarayı'na gönderildi, bunların hemen hepsi Çerkes'ti.? İngiliz gazeteci Francis 


5 Elmas Zeynep Aksoy, “Çerkes Teavün Cemiyeti ve Faaliyetleri”, Toplumsal 
Tarih, sayı 112, Eylül 2003, s. 101. 

6 “Ali Fuat Paşa: Onlar köylülerin işine yaramaz, köylüyü de onlar beğenmez, 
bedbaht olmazlar mı? Mamafih ben Fiç Moris'e söylerim, o da Cuma selamlığında söyler. Beynelmilel esaretin ilgası kanunun tatbikine İngiltere devleti memurdur. Bu münasebetle Fiç Moris söyler. O da eminim çıkarır. Bakın, yine içimde bir üzüntü var, böyle yapmakla bu çocuklara fenalık yapmış olmayalım!” Hasan Amca, “Abdülhamid Sarayı'nda Çerkesler: Çerkes Kızları Saraydan Niçin Çıkartılmıştır?”, Tarih Dünyası, 1953, s. 24-25; İsmail Parlatır, “Türk Sosyal Hayatında Kölelik”, Belleten, c. XVII, Temmuz 1983, sayı 187'den ayrı basım, Ankara, s. 805. 

7 Hasan Amca, Abdülhamid Sarayı'nda Çerkesler: Çerkes Kızları Saraydan Niçin Çıkartılmıştır?, Tarih Dünyası, 1953, s. 24-25; Zafer Gölen, “II. Meşrutiyet'in İlanından Sonra Çerkes Teavün Cemiyeti'nin Çalışmaları Çerkes Köleliğini Önlemeye Yönelik Faaliyetler”, Toplumsal Tarih, Eylül 1998, sayı 57, cilt 10, s. 54. 

8 Francis McCullag, The Fall of Abdulhamid, s. 276; Ömer Şen, Osmanlı'da Köle 
Olmak, s. 190. 


9 Çağatay Uluçay, Harem II, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2001, s. 36. 
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Mc Cullagh, kadınların saraydan çıkarılışını şu şekilde kaleme almıştı: 


1909'da II. Abdülhamid tahttan indirildiğinde Yıldız Sarayı'nı boşaltan cariyeler ve harem kadınları için 31 araba gerekmişti. Hükümet bu kadınları ailelerine geri vermek için Çerkes köylerine telgraf çekmiş, bunun sonucunda çok sayıda Çerkes dağlısı özgün, gözalıcı giysileriyle İstanbul'a geldi. Topkapı sarayında köylüler ve saraylı kadınlar buluştular; Sarayın zarif giyimli hanımları ile kaba davranışlı köylü akrabaları arasındaki zıtlık, çarpıcı ve dramatikti. 

Çoğu senelerdir görmediği akrabalarına sarılmış ağlıyordu, hepsinden daha yürek parçalayıcı olan, kendilerini almaya kimselerin gelmediği kadınların haliydi. Alınyazıları onları artık yok olan bir kurumun yankılarından özgürlükleri verilmiş olsa bile, kaçıp kurtulamayacakları bir durumda bırakmıştı. Onlar sarayda geçmişin birer anısıymış gibi özgürlüklerinin tuzağına düşmüş kişiler olarak kaldılar. © 


1910'da “Köle ve Cariyeliğin Refi Hakkında” hazırlanan kitapçık 


1908'e gelinceye kadar Osmanlı İmparatorluğu içinde köleliği ortadan kaldırmayı amaçlayan hiçbir örgütsel çalışma ve toplumsal talep olmaması önemlidir. Kölelikle ilgili en önemli resmi şikâyet Çerkes Teavün Cemiyeti tarafından hazırlanan 28 sayfalık kitapçıkla geldi.'? Dilekçe hükmünde hazırlanan bu kitapçığın önemi, Osmanlı İmparatorluğu'nda köleliği ortadan kaldırmayı hedefleyen ilk ve tek sivil hareket olmasından ve ayrıca bizzat Çerkes aydınlar tarafından hazırlanmasından gelmektedir. 


10 Ayşe Hür, Osmanlı'nın Öteki Tarihi, s. 407. 


11 HaytokM. Tevfik Talat ve Gotuk Halid, Çerkes Köle ve Cariyeliğin Refi Hakkında Mebusan-ı Kirama, Yeni Osmanlı Matbaası, İstanbul, 1326. Bu kitapçık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Kitaplığı'nın kataloğunda Bel Osm K.07929 Demirbaş numarası ve 1326 R/1910 Yer numarası ile bulunmaktadır. 

12 Çerkes Teavün Cemiyeti Arzuhali, Çerkes Köle ve Cariyeliğin Refi Hakkında 
Mebusan-ı Kiram'a, Yeni Osmanlı Matbaası, İstanbul, 1910. 
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II. Meşrutiyet döneminde Çerkes aktivistlerin ilk faaliyeti köleliğin kaldırılması, en azından Beyaz Köle ticaretinin yasaklanmasıydı. O dönem İstanbul'da Çerkes etiketiyle satılan çok sayıda cariye vardı ve etnik olarak Çerkes olup olmamasına bakılmaksızın kölelik kelimesinin Çerkeslerle ilişkilendirilmesi artık Çerkes aydın, asker ve bürokratlarını rahatsız etmeye başlamıştı. 

Bu kitapçık gazetelere gönderilen dilekçe ve makalelerin birleşiminden oluşuyordu, yazarların Haytok M. Tevfik Talat ve Ğotuk Halit olduğu ifade edilmiş ve 1910 yılında Yeni İstanbul Matbaası'nda basılmıştı. Bu kitapçık gerçekten üniversite öğrencileri tarafından mı yazılmıştı, yoksa Paşalar tarafından yazılmış ve gençlerin isimleriyle mi yayınlanmıştı bunu bilemesek de devrin kudretli paşalarının bir kısmının da Beyaz Köle olarak İstanbul'a adım attıkları biliniyordu. 

Kitapçığın hükümet yetkilileri için yazıldığını ve daha sonra gazetelerde yayımlandığını bilmek, aslında bu çalışmanın ciddi bir kamuoyu bilinci oluşturmaya yönelik olduğunun bir kanıtıdır. Cemiyet, köleliğin sadece Çerkesleri ilgilendiren bir konu olmadığını, Arnavut ve Türk kızların bile Çerkes etiketiyle satıldığını, diğer halkların da acı çektiğini, hatta erkek ve çocukların bile bu sebepten kaçırıldığını yazarak komuoyu oluşturmaya çalışmıştı. 

Kitapçığın yazarlarının 1900'lerin başında bile İstanbul'da “köle ticareti çok popülerdi,” ifadelerini kullanarak okurların dikkatini çekmeye çalıştıkları düşünülmektedir. Kitapçığın 21. 
sayfasında efendilerinden kaçan köleleri takip edip onları sahiplerine teslim eden güvenlik güçlerine yönelik şikâyetlere yer veriliyor, bu durum eleştiriliyordu. 

Kitapçıktaki eksik, köle ticaretindeki arzı sağlayan köle sahibi Çerkes beyleri için herhangi bir yaptırım veya tavsiye içermemesidir. Cemiyetin bu konuyu siyasi otoritelerden gelen yasal düzenlemelerle çözmek istediği ve söz sahibi beyleri karşısına almamaya çalıştığı söylenebilir. 

Kitapçıkta anayasal düzen ve parlamenter sistemden sıklıkla ve övgüyle bahsedilmiş, bu yeni düzende utanç verici bir gelenek olarak köleliğin yeri olmadığı ifade edilmişti. Kitapçık, istanbul ve Saray'ın aslında Beyaz Köleliğin merkezi olduğunu belirtiyor; parlamentoyu da burnunun dibindeki bu mesele hakkında aktif tavır almaya davet ediyordu. 

Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu kitapçığın basılmasındaki temel amaç, Çerkes köle ve cariyeliğini ortadan kaldırmaktır. 
Kölelik demekle sadece haremlerde ve konaklarda yaşayan kadın ve çocuk köleler değil, özellikle kırsalda fazlasıyla emeğinden faydalanılan erkek köleler de kastediliyordu. Sarayda erkek köleler kadınlara göre azdı, ancak kitapçığın yazarları sahipleri için kırsalda çalışan binlerce erkek köle için de mücadele veriyordu. Cemiyet beylik-kölelik gibi sınıfsal farklıkların olmadığı “geçmişi bir, geleceği ortak” bir Çerkes milleti yaratmak istiyordu. Bu amaç doğrultusunda Cemiyet kanayan bir yara olarak gördükleri Çerkes köleliğinin yasaklanmasını hedeflemiş, bunun için Sadaret'e ve Dâhiliye Nezareti'ne soruna ilişkin çözüm önerileri içeren dilekçeler göndermiş, günlük gazetelerde makaleler yayımlayarak kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. 
Tüm bu faaliyetler neticesinde nihayet 25 Mayıs 1911 tarihinde yayımlanan kanun ile Beyaz Köle ticareti yasaklanmıştır. 

Takvim-i Vekayi gazetesinde yayımlanacak olan bu kitapçığı Meclis'e göndermek, Meclis'i bu konuda çözüm bulmaya itmek için yetersiz gibi görünse de 25 Mayıs 1911'de Çerkes köle ticaretini yasaklayan yeni bir yasa bu çabalar neticesinde çıkarılmıştır. Hükümet bu kararname ile sadece Beyaz Köle ticaretini yasaklamış, onu besleyen bir kaynak olan Çerkes köleliğine müdahale etmemiş, ya da edememiştir. 

Beyaz Köleler ve Çerkes köleliği meselesi, Cemiyetin ele aldığı ilk konuydu, bunun bir sebebi olarak üyelerinden bazılarının köle geçmişleri olduğu düşünülmektedir.” 1911 gibi geç bir dönemde bile köle kökenli paşalar, üst düzey asker ve bü- 
13 Beyaz Köle ticaretinin yasaklanması hakkındaki ayrıntılı bilgi için bkz. Elmas 


Zeynep Aksoy, “Çerkes Teavün Cemiyeti ve Faaliyetleri 1908-1923”, Toplumsal Tarih, sayı 112, Eylül 2003, s. 11. 


14 Takvim-i Vekayi, 26 Cemaziyelevvel 1329, no. 832, s. 2. Bu belgeyi Osmanlıcadan günümüz Türkçesine çeviren Selim Ahmetoğlu'na teşekkür ederim. 


15 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2020. 
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rokratlar Osmanlı toplumu ve hükümeti nezninde kıymetli olmalarına rağmen geldikleri bölgelerde eski beyleri ve hatta köylüleri tarafından bile hâlâ köle olarak muamele görüyorlardı.' 

Cemiyetin kurucuları ve üyelerinin birçoğu Tanzimat döneminde açılan modern okullarda okumuş aydınlardan oluşuyordu ve Anayasa Meclisi'ne güveniyorlardı. 1911'de bile İstanbul'un merkezindeki üst sınıf hanelerde köle ve cariyeliğin devam ediyor olması bu aydınlar tarafından kabul edilemezdi. Köle tüccarlarının yanı sıra, büyük bir kısmı Beyaz Köle kökenli olan üst sınıf hanelerdeki kadınların bir kısmının da Beyaz Köle ticaretine devam ediyor olması, köylerden topladıkları fakir çocukları yetiştirip zengin hanelere satmaya devam etmeleri, Cemiyet üyelerini bu konuda adım atmaya zorlamış olmalıydı.” 


Guaze gazetesi ve Hayriye Melek Hunç'un kölelik karşıtı faaliyetleri 


II. Meşrutiyet döneminde Beyaz Köleler konusunun etraflıca tartışıldığı bir kaynak olarak Guaze gazetesi döneme damgasını vurmuştur. Çerkesçe bir kelime olan “Guaze” Türkçe “rehber” anlamına gelir ve Çerkes Teavün Cemiyeti'nin süreli yayın organı olarak 1911'de basılmaya başlanmıştır.'8 Kapatılana kadar 59 baskı yapan gazetede çok çeşitli konularda makaleler olmakla birlikte, kölelik konusu öncelikle ele alınıyordu. 


16 İstanbul, Erkek, 45, eski Bey sınıfından, 2001. 


17 “Tanzimat dönemi meşhur devlet adamlarından Mehmed Fuad Paşa'nın 
1860'ların ortasına kadar yabancı misafirlerini ağırladığı yalıda, hepsi de evin hanımının gözetiminde ama evin efendisi ve oğullarının bir ölçüde elinin altında çok sayıda cariye bulunuyordu. Fuad Paşa'nın ölümünden sonra dul eşi soylu köle tacirlerinin en önemlilerinden biri haline geldi, birkaç yıl boyunca hayli para getiren bu işi sürdürdü.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorlugu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 272. 

18 Elmas Zeynep Arslan, “Circassian Organization in the Ottoman Empire 
(1908-1923)”, yüksek lisans tezi, Boğaziçi University, Department of History, 47; Zeynel Abidin Besleney, Türkiye'de Çerkes Diasporasının Siyasi Tarihi, s. 83. 
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“Kölelik Aleyhinde 1” adlı makale ses getirince ardından “Kölelik Aleyhinde 2” Guaze gazetesinin 10 Nisan 1911 tarihli ikinci sayısında yayımlanmış, makalede Sivas'ın Aziziye ilçesinden gönderilen bir mektuba kişi ve yer adları sansürlenmeden yer verilmiştir. Domânişzâde Mahmüd tarafından 27 Mart 1909'da Cemiyete gönderilen mektupta, Sivas'ın Aziziye"? ilçesindeki kölelerin sahiplerine karşı isyan başlattığı haberi yer almaktadır. Köle ve sahiplerin karşı karşıya geldiği olayı analiz eden Cemiyet üyeleri halka seslenmiş ve onları sakinleştirmeye çalışmıştır.? 

“Kölelik Aleyhinde” başlığı ile Guaze'de yayımlanan son makale ise yedinci sayıdadır; okurlarına yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kalmadığı hakkında bilgi verilip, köleliğin yasaklanması konusunda atılmış adımlara değinilir. Makalede 9 Ocak 1909 
tarihli tezkire ile 388 haneli Aziziye'de bulunan 1.407 köle ve cariye ile ilgili konu ele alınmış; köle ve cariyelerin yaşamlarını kurmak için onlara 911.800 kuruşun gönderildiği belirtilmiştir.2' 1909'da Aziziye'de ve ona bağlı 70 civarındaki Çerkes köyünde 1.407 köle ve cariyenin yaşadığı tespit edilmiştir ki, bu dönemin nüfus verilerine göre yüksek bir rakamdır. Onların azat edilip edilmediği konusunda bir bilgi olmamakla birlikte, hükümetin onların daha iyi bir yaşam sürmesi için para gönderdiği ifade edilmiştir. 

19. yüzyılda Osmanlılar arasında köle sahipliğinin çoğunlukla bir kent olgusu olduğu ve kölelerin çoğunlukla Rumeli, Anadolu ve Doğu Akdeniz'in büyük kentlerinde yaşadığı?? yönünde tezler olsa da kırsalda da en az şehirlerdeki kadar Beyaz Köle vardı ve şehirdekilerin tersine sahiplerinin büyük bir kısmı Çerkes beyleriydi. Aziziye bölgesinin?” Osmanlı toprakla- 


19 Aziziye Kasabası; günümüzde Kayseri'ye bağlı olan Pınarbaşı ilçesidir ve 
Uzunyayla olarak bilinen Sivas-Kayseri arasındaki bölgeyi kapsamaktadır. 


20 Guaze, “Kölelik Aleyhinde 2”, sayı 2, 10 Nisan 1911, s. 6. 

21 Elmas Zeynep Arslan, a.g.e., s. 59. 

22 Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 12. 

23 “Aziziye, bugünkü Uzunyayla bölgesiydi. 1950'lerin Uzunyayla'sında Bey sůlalesi denen; Pşı © 2 ve Work 96 20-25, Hür köylü denen Fekholler; 96 50-55 ve Kölelerin de % 20 civarında olduklarını söyleyebilirim.” İstanbul, Hikmet Albayrak ile yapılan görüşme, 2020. 
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rına iskân edilmiş Çerkeslerin yoğun olarak bir arada yaşadığı bölge olması ve feodalitenin de daha güçlü olduğu boyların burada iskân edilmesi bu yüksek rakamın bir açıklayıcısı olabilir.2 

Köleliğin kaldırılması için Guaze'de yayımlanmış bir diğer makale 9. sayının 4. sayfasında “Kölelik Hakkında” başlığıyla okurlarla buluşmuştur. Makalede yine Sivas'ın Aziziye kazası- na bağlı Kazancık köyünde köleler ve beyler arasında meydana gelen bir kanlı çatışmada kölelerden birinin öldüğü, altısı- nın yaralandığı,, sahiplerden ise beş kişinin yaralandığı bilgisi veriliyordu: 


Adetâ askerliğe can attılar. Ve umur-u tabi'iyyeden olduğu üzere Mevlâlarına da artık itâ'atten istinkâf ve hatta onlara râst geldikçe tahkir ve istihfâf yoluna döndüler. 

Hükümetin kendilerinden 'asker alması memlük olmadıklarını zımnen tasdik etmesi demek idi. Mevlâlarına bu yolda cevâb verdiler. Bunun üzerine 'Aziziyenin Kazancık kariyesinde tarafeyn beyninde kanlı bir münâza'a vukü'a geldi. Vaka' kölelerden bir maktul altı mecrüh, beylerden beş mecrüh ile neticelendi. Bu gibi vukü'âtın tevâlisi melhüzdur. Hükümet katli henüz zâhire ihrâç edememiş (!) bu da emsiâli misillü gizli, kapaklı kalacaksa “aşk olsun o hükümete!?” 


Bu makalenin yazarı Ayn Lahşok, kölelik meselesini çözmeyen hükümete yönelik eleştirilerin dozunu artırmış, makalede sadece hükümet değil “Aziziye'de vefat eden bir cariyenin cenaze namazının kılınmasına itiraz eden hocalar!” da yazardan nasibini almıştır.29 


24 Kayseri, Erkek, 55, eski Hür sınıfından, 2020. 


25 “Fakat; bildiğim bir şey vardır ki o da hükümetin bu mes'eleyi layık olduğu 
mertebe-yi ehemmiyette telakki etmemekde olmasıdır. Eğer hükümet bunu bertaraf etmek, köleliği yok eylemek için az bir himmette buluna idi bidâyet- i meşrütiyetten beri kalb-i bu cerihalar açılmaz, ta yarım ‘asır evvel Rusya hükümetinin yapdığı gibi köleliği sızıltıya meydân vermeksizin lağv ider idi. İşte bu kanlar dökülmez idi. Yapmadı. Mürâca'atlar tevâli etti. Yine ehemmiyet verilmedi.” Guaze, “Kölelik Hakkında”, sayı 9, 1 Haziran 1911, s. 4. 


26 Guaze, “Kölelik Hakkında”, sayı 9, 1 Haziran 1911, s. 4. 
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Kölelik konusunda bir Osmanlı kadın yazarı tarafından yazılmış ilk ve muhtemel son makale Hayriye Melek Hunç tarafından “Derdlerimizden: Beylik-Kölelik” başlığıyla 15 Haziran 1911'de Guaze'nin 10. sayısında yer almıştır.2” İnsanlık tarihinden başlayarak köleliğin geçtiği mertebeleri anlatan Hunç, Romalılardan ve derebeylik sisteminden de bahsettikten sonra, kölelik ve cariyelik konusundaki düşüncelerini özet bir şekilde açıklar: “Köle satılmadığı zaman alınmaz, alınmadığı zaman da satılmaz! ”28 

Bu ifadeyle kölelik meselesinde sorunun kaynağı olarak tespit ettiği köle arzını ve ticaretini yapan Çerkes feodallere işaret eden Hayriye Melek, feodallerin hışmına uğramamak için ilerleyen bölümlerde kendisinin de bir beyin kızı olduğunu açıklamak zorunda kalır. Çerkes soylularının birini itibarsızlaştırmak için sıklıkla kullandığı “köle işte!” ithamına maruz kalmak istemeyen Hayriye Melek Hunç'un bu açıklaması devrin şartları gereğidir. 

Çerkeslerin ilerlemesinin önündeki en büyük sorunlarından birinin toplumun beyler ve köleler olarak iki gruba ayrılmış olması olduğunu ifade eden yazar, bu durum devam ettikçe Çerkeslerin medeni bir topluluk olamayacağını da belirtir. Yazar, beylik-kölelik ayrımının ortadan kaldırılarak sınıfsız tek bir millet olarak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizer. Soylu sınıfından Hunca'ların kızı olan Hayriye Melek, beylik-kölelik anlayışının silinmesi için ona atalarından miras kalan her türlü haktan vazgeçtiğini açıklayarak makalesine son verir: 


Ben bir bey kızıyım. Eğer ecdâdımdan bana mevrüs bir hak, bir şey varsa onu milletimin —bilâ istisnâ— bütün efrâdıyla paylaşmağa, eğer bendeki hak başkalarını tezlil ediyorsa o hakkı fedâ etmeğe hazırım ve bununla iftihâr eylerim: çünkü inkırâza yaklaşmış bir milleti kurtarmak için tekmil-i ihirâsâtı ayak altında ezecek kadar yükselmek lazımdır ve Çerkeslik bugün bütün efrâdından bunu bekliyor.?” 


27 Guaze, “Derdlerimizden: Beylik-Kölelik”, sayı 10, 8 Haziran 1911, s. 2. 
28 Age,,s.2. 
29 Guaze, “Derdlerimizden: Beylik-Kölelik”, sayı 10, 8 Haziran 1911, s. 2. 
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Makalenin devamında üzerinde durdukları noktaları tekrar vurgulamış ve devleti mükatabe sistemini uygulamaya çağırmıştır. Köleler ile sahipleri arasında yaşanan sorun ve tartışmaların ancak bu yolla çözüleceği belirtilmiş ve ıslahat programlarını tekrar yayımlamışlardır. Guaze'de kölelik hakkında yayımlanmış son makale, derginin 39. sayısında yer almış, 15 Haziran 
1912 tarihli yazının başlığı “Çerkes Köle ve Cariyelerin Mükâtebeye Rabtı” şeklindedir. Bu makalede 1911'de Beyaz Köle ticaretinin Osmanlı Devleti'nde resmen yasaklanmış olmasına rağmen mevcut köle ve cariyelerin durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı konusundaki şikâyetler yenilenmiştir. 

Kölelik ve cariyeliğin yasaklanması için var gücü ile çalışan Cemiyet kısmen de olsa başarılı olmuş, 5 Mayıs 1911 tarihli Takvim-i Vekayi'de “Çerkes ve sair köle ve cariyelerin de üserayı zenciye gibi men-i bey'ü şirası hakkında” irade-i seniyye yayımlanmış ve Çerkes köle ticareti yasaklanmıştır.” Ancak gerek Takvim-i Vekâyi'de gerekse aynı emrin Düstur nüshasındaki tarihlere baktığımızda, hükümetin konuyla ilgili kararı daha önceden almış olduğunu ancak resmiyete geçirmediği görülmektedir. Bahsedilen faaliyetlerin öncesinde cemiyet tarafından kamuoyu oluşturmak için hazırlanan kitapçık bir bütün olarak 1910'da yayınlanmış olsa da kitapçıkta yer alan bazı dilekçeler 1908 ve 1909'da yayınlanmıştı. Konu ilk olarak II. 
Abdülhamid'in sarayındaki cariyeleri serbest bırakma hareketi olarak başlamış, neticede kadınlar serbest kalmıştı. 

Cemiyet hem kırsaldaki kölelerle hem de büyük şehirlerdekiler ile uğraşmak zorundaydı. Kırsalda kalanların çoğunluğu etnik olarak Çerkes iken şehirlerdekilerin en az yarısı Çerkes etiketiyle satılmış Beyaz Kölelerdi. 


Beyaz Köleler Çerkes etiketiyle daha konforlu bir hayat sürmeye çalışsalar da Çerkeslikleri aynı hanelerde bulunan Doğu Afrika'dan getirilmiş ve tek kelime Arapça bilmeyen ama “Arap Bacı” denen kölelerin Arap olması kadardı! Arap olmayan Si- 


30 Zafer Gölen, “İkinci Meşrutiyet'in İlanından Sonra Çerkes Teavün Cemiyetinin Çalışmaları: Çerkes Köleliğini Önlemeye Yönelik Faaliyetler”, Toplumsal Tarih, sayı 57, Eylül 1998, s. 57. 
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yahi köleler ve Çerkes olmayan Beyaz Köleler bir büyük sahtekârlığın parçası olarak onlara biçilen rolü oynayıp kendileri de bu yalana inanarak hayatlarımızdan geçtiler.” 


II. Meşrutiyet'e gelindiğinde de Çerkesler kölelerini ihtiyaç halinde satmaya devam etmiş, beylerin sattıkları köleleri aracılığıyla hanedan ile bir akrabalık bağı kurarak pozitif ayrımcılık elde ettikleri de iddia edilmiştir. Köle ya da hür fark etmeksizin Sultan Abdülaziz, Abdülmecid, 11. Abdülhamid gibi, Sultan Vahideddin'in de nikâhlandığı 5 eşinden 4'ünün Çerkes ve Abazalardan olması tesadüf değildir.” 

II. Abdülhamid reformcu olarak tanınan Mithat Paşa ile olan bir görüşmesinde, şehzadelerin doğrudan bir eğitim almadıklarını, haremde cariyeler arasında alelade bir ortamda yetiştiklerini, Mithat Paşa'nın ise devlet memurluğundan başlayarak adım adım ilerlemiş deneyimli bir devlet adamı olduğunu vurgulayarak onu onore etmeye çalışmıştı.” 


11. Abdülhamid, Mithat Paşa'ya son derece saygılı davrandı; hatta “bizler gibi Çerkes cariyeler elinde büyümüş kişiler yanında sizler...” gibi şişirmelerle Paşa'nın zayıf damarlarını hemen keşfetti.” 


Çerkes Cemiyeti saraydaki 213 cariyenin çıkarılması olayını bir başarı olarak değerlendirip, ikinci adım olarak Meclis'e Çerkes köleliğinin yasaklanması ve cariyeliğin sonlandırılması talebinde bulundu. Çerkes köleliğinin birkaç imparatorluk kararnamesi ve sultan fermanları ile hemen ortadan kalkması beklenmiyordu. Beyaz Köleleri içinde yaşatan bir yapı olarak Çerkes köleliği zamanla satılacak köle kalmamasından dolayı 


31 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2018. 

32 Leyla Açba, Bir Çerkes Prensesinin Harem Hatıraları, s. 378-390. 

33 “Midhat Paşa, kölelik kurumundan hoşlanmadığını ifade etse de köleler hediye etmiş ve hediye almıştır. 1876'da cesur bir çıkış yaparak Sultan Abdülhamid'e saraydaki köleleri azat ederek ulusal bir örnek teşkil etmesi için baskı yapması ilginçtir. Midhat Paşa'nın asıl Jefferson'cı damarı ikinci eşi olarak bir cariye satın almasına yansımıştır.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorlugu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 269. 


34 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, s. 316. 
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ticari yönüyle son bulsa da sosyal bir yara halinde belli bölgelerde varlığını sürdürüyordu. Başkentte göz önünde olan hanedan haremlerindeki cariyelerin bir kısmı emekli edilip ailelerinin yanına gönderilirken, gözden ırak binlerce üst sınıf hanede yaşayan köle ve cariyeler sessizce hayatlarına devam etti.” Bu kararnamelerden sonra kölelerin ne kadarının serbest bırakıldığını ise hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. 


28 Ocak 1910 dilekçesi? 


Cemiyet 28 Ocak 1910'da bu dilekçeyi hem Meclis-i Mebusan'a hem de Meclis-i Ayan'a göndererek köleliğin anayasanın prensiplerine aykırı bir şekilde İstanbul'un merkezinde devam ettiğine vurgu yapmış, uzun zaman öncesinde zaten Siyahi köle ticaretinin yasaklandığı ve yeni anayasal dönemin hayvanlara bile haklar getirmesine rağmen Beyaz Kölelerin neden hâlâ temel insan haklarına sahip olamadıkları sorgulanmıştı.”” Cemiyet bu dilekçe ile Meclis'ten çeşitli taleplerde bulundu: Osmanlı hükümeti tarafından köleliğin kaldırılmasına dair resmi açıklama yapılması, Rusya'da olduğu gibi yeni modern okullar kurulması, köleler için devlet tarafından mali yardımların yapılması, kölelerin korunması için özel himaye komisyonu ku- 


35 “1922'de Marşan Emine Nazikeda Kadınefendi, yirmi yaşından küçük olanları kat'i şekilde çerağ ettirmeye karar verdi. Zaten küçük kalfa olarak Feriye Sarayı'nda hizmet eden on beş tane kız vardı. Altmış kişiden iki ay zarfında geriye yalnızca otuz kişi kalmıştık.” Leyla Açba, Bir Çerkes Prensesinin Harem Hatıraları, s. 452-453. 


36 “Cemiyet tarafından esaretin lağvı hakkında makam-ı sami-i sadaret penahi- 
ye, Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan riyaset-i celilelerine takdim kılınan dilekçe. 15 Kanunısani 1325. M. Tevfik ve Gotuk Halid, Köle ve Cariyeliğin Refi Hakkında Mebusan-ı Kirama, Yeni Osmanlı Matbaası, İstanbul, 1326, s 10-13. 
Bu belgenin Osmanlıcadan günümüz Türkçesine olan çevirisi Fatih Gide tarafından yapılmıştır, katkılarından dolayı teşekkür ederim. 

37 “Sudan bölgesinden gelen Afrikalıların 'anayurtlarından ayrı düştüklerinde” 
hastalıklara açık hale geldikleri uyarısı tekrarlanmıştır. Bu esirlerin bünyeleri- nin zayıf olduğu, ve yeni ortamlarında uzun süre yaşayamadıkları da belirtilmiştir. Leyla Saz'ın 19. yüzyıl sonlarında babasının kendisine ve kız kardeşine hediye ettiği Afrikalı iki köle kızın kısa hayatlarına dair hatıraları en iyi koşullarda bile esirlerin hayatlarının pamuk ipliğine bağlı olduğunu doğrular.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'na Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 141. 
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rulması, köleler için devlet tarafından ev, arazi ve hayvan temini ve tüm bu giderlerin 1911 tarihli mali bütçeyle karşılanması ve köleleri yeni göçmenler olarak kabul edip muhacirlere sağlanan muafiyetlerden onların da yararlanması gerektiği hükümete sunulan önerilerdendi.?8 


21 Mart 1910'da Sada-yı Millet gazetesine 
gönderilen makale? 


21 Mart 1910'da Cemiyet tarafından Sada-yı Millet gazetesinde yayımlanan bir makale de Dahiliye Nezareti'ne dilekçe olarak gönderildi. Makalede parlamenter sistem ve anayasal döneme geri dönüldüğünü ancak başkentte, Sivas, Canik, Konya ve Suriye vilayetlerinde köleliğin hâlâ çok yaygın olduğu ifade ediliyordu. Makalenin yazarları yalnızca köle ticaretinin değil, tüm kölelik sisteminin de ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirmişlerdi. 

Bu dilekçede ilk kez harem ve konaklardan kaçan kölelere karşı polisin tavrından bahsediliyordu. Yazarlar, polisin eskiden köle kaçaklarını yakalayan avcılar gibi köleleri evlerinin dışında yakalayıp efendilerine teslim ettiğinden şikâyetçiydi.” 
Öte yandan, köle ticaretine dahil olmak zorunda kalan yoksul Türk çiftçilerinin konumu ile Bitlis ve Mutki bölgelerinde çocuklarını silah ve hayvan karşılığında takas ederek köle ticaretine bulaşan Ermeni ailelerden de bahsediliyordu.“ 


38 Zafer Gölen, “İkinci Meşrutiyet'in İlanından Sonra Çerkes Teavün Cemiyeti'nin Çalışmaları: Çerkes Köleliğini Önlemeye Yönelik Faaliyetler”, Toplumsal Tarih, sayı 57, Eylül 1998, s. 55; “Köle ve Cariyeliğin Refi Hakkında Mebusan-ı Kirama”, s. 10-13. 

39 “Esir-i Ticaret-Sadayı Milletten”, M. Tevfik ve Gotuk Halid, Köle ve Cariyeligin Refi Hakkında Mebusan-ı Kirama, Yeni Osmanlı Matbaası, İstanbul, 1326, s. 17-22. 


40 “Bir kölenin kaçması durumunda, tellallar ve kaçak köle avcıları kaçan 'malı' 
bulup sahiplerine teslim ediyorlardı. Kaçak köleler ve onlara yataklık yapanlar köle sahibinin mülkiyet hakkına karşı özel bir suç işlemekten dolayı suçluydular.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 38. 

41 “1847'de Bedirhan Bey'in yönettiği Kürt ayaklanması sırasında, Nasturi, Yakubi, Yezidi kadın ve çocukları tutsak alınıp Diyarbakır-Musul bölgesinde 
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6 Nisan 1910'da Dahiliye Nezareti'ne"? 
gönderilen dilekçe 


Çerkes Cemiyeti 6 Nisan 1910'da köleliğin kaldırılması için bir dilekçe daha hazırlayarak Dahiliye Nezareti'ne gönderdi. Bu dilekçenin önemi, Cemiyet üyelerinin ilk kez hükümetten İstanbul'da yaşayan köle ve cariyelerin sayımını istemesi ve cariyelerin kalıtsal köle, yani Beyaz Köle olduklarını ve özgür doğmuş Çerkesler olmadıklarını gösteren resmi kölelik belgelerini sormalarıdır. Bu soruşturmanın amacı kölelerin hür doğmuş Çerkesler gibi yasadışı yollardan köleleştirilmiş olup olmadıklarını ya da birileri tarafından kaçırılıp köle hükmünde satıldıklarını öğrenmekti.*”* Cemiyet İstanbul'da yaşayan köle ve cariyelerin çoğunun aslında Şeriat kanununa göre köle olması yasak hür Müslümanlar olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. 

Dilekçede Bursa vilayetindeki bazı Türk ve Arnavut kızların kaçırılıp Çerkes olduğu iddiasıyla üst sınıf hanelere satıldığını bildiren ifadelere yer verilir. Cemiyet bu iddialara delil olarak da Harem'den ayrılan bazı kadınlar hakkında detaylı bilgi verip aslında Çerkes olmadıklarını, Türk ve Arnavut olduklarını belirtiyordu. Bu konuda emekli Harem kadınlarının itirafları- nın yanı sıra, Divan toplantılarında daha önce tartışılan ve kayda alınan bazı vakalar daha vardı.“ Öte yandan, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti” başkanı olan Hayriye Melek Hunç'un 


köle olarak satılmıştır.” Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s.13. 


42 Dahiliye Nezareti: Günümüzde İçişleri Bakanlığı. 


43 “19. yüzyılda hatalı köleleştirme, kadın kaçırma vakalarının belirgin bir biçimde artması kismen Kafkasya'dan kadın akışının içerdiği belirsizlikle açıklanır. 19. yüzyılda cariye olarak köleleştirilen Çerkes kadınlarının büyük bir çoğunluğu doğuştan Müslümandı. İstanbul'daki bu gibi birçok kölenin özgür Müslüman kimliğine sahip olması herkes tarafından bilinen bir sırdı.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 248. 

44 Cevdet Türkay, “Esircilerle İlgili Bir Belge”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. 
11, s. 60. 

45 “Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti'nin Osmanlı Müslüman azınlıklarına 
mensup kadınların kendilerini diğer Müslüman etnik gruplardan soyutlayarak, kendi etnik ve cinsel kimliklerini vurgulayan bir örgütlenmeye gittikleri yegâne örnek, olarak Mütareke İstanbul'unda kurulmuştu. Mustafa Kemal'in 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yazdığı ve Guaze'de yayımlanan “Kölelik Aleyhinde” adlı makalede bu soruna dikkat çekiliyor, “sanki Çerkesmiş gibi birçok milletten kadının Harem'i terk ettiği*© türünden ifadelere yer veriliyordu. 

Son dönem Osmanlı hareminin bir üyesi olan Leyla Saz Hanım da kitabında Çerkes etiketiyle satılan diğer halklardan kaçırılmış kişiler hakkında şu ifadeleri kullanıyordu: 


Evimizde, Çerkes olduğunu ileri süren bir başka esir daha vardı. Daha sonra, kız evlendirilirken köyden gelen ailesinden, onun Sivas'dan ve Türkmen olduğunu öğrendik. Bu da gösteriyor ki, esir ticaretinin yasal olduğu dönemlerde, Kürt ya da Türk çocuklarını da, oradan buradan çalıp kaçırıp Çerkes diye satanlar vardı.“ 


Harem'e girmenin ve Harem'de yükselebilmenin yolu Çerkes olmaktı ve bu yüzden farklı milletlerden olan kızların çoğu Çerkes olduklarını iddia ediyordu. * 


Çerkes etiketiyle başka halklardan kadın ve erkeklerin köleleştirilip satılmış olmasının ne kadar yaygın bir durum olduğu konusunda rakamlar bulunmamakta. Fakat o dönem kölelik ve cariyeliğin bir çeşit kariyer olduğu da düşünülürse daha iyi bir hayat kurmak isteyen diğer halklardan düşkünler için Çerkes etiketiyle satılmanın dönemin zor şartlarında hayatta kalabilmek için iyi bir fırsat sunduğu da bir gerçek. Tam bu noktada kimin köleleştirilmiş Çerkes, kimin başka halklardan edinilmiş Beyaz Köle olduğuna dair tartışmalar konuyu daha da karmaşık bir hale sokmakta.“ 


Bandırma vapuruyla Samsun'a doğru yol almakta olduğu 18 Mayıs 1919 günü, Çerkes kadınları da kendi etnik ve cinsel kimlikleri etrafında örgütlenmeye girmişlerdir.” Yavuz Selim Karakışla, “Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti 1919”, Toplumsal Tarih, Nisan 2001, s. 39-43. 

46 Hayriye Melek Hunç, “Kölelik Aleyhinde 1”, Guaze, 2 Nisan 1911, İstanbul, s. 
2-3. Bu belgeyi Osmanlıcadan günümüz Türkçesine çeviren Selim Ahmetoğlu'na teşekkür ederim. 

47 Leyla Saz, Şair Leyla Saz Hanım Anılar 19. Yüzyılda Saray Haremi, s. 61-62. 

48 A.g.e. s. 51-63. 

49 “Kölelerin Çerkes olmadıklarını söylüyorlar. Mesela sen köleysen, Çerkes degilsindir.” Ulaş Sunata, Hafızam Çerkesçe Çerkesler Çerkesliği Anlatı yor, s. 268. 
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Başka halklardan insanların köleleştirilip Çerkes etiketiyle satılması yaygın bir uygulamaydı. 1857'de hür doğmuş yedi Türk çocuğu aileleri tarafından İstanbul'a gönderilmiş, köleciler bu çocuklara yanaşarak onlardan “Çerkes köle numarası yapmalarını” istemişlerdir. Çocuklara dediklerine göre, Mısırda Çerkes köle olarak satılmak hayatta ilerlemek için bir şanstı. Teklifi reddederlerse onları askere almakla tehdit etmiş, çocuklar ikna olunca İskenderiye'ye götürülüp yüksek fiyatlara Mısır Valisi Said Paşa'nın hanesine satılmıştır.” 


Vilayetlerden payitahta gelen genç oğlanları köleleştirmenin hayatta iyileştirme ve yukarı doğru sosyal hareketlilik getireceği konusunda ikna etmek 1850'lerde hâlâ mümkündü. Bu kul/harem köleliği için kesinlikle doğruydu ve seçkin hanelerinde bağımlı olarak hizmet etmek için işe alınan genç adamlar gerçekten idare içinde mevki sahibi olmak üzere yükselebilirdi ama bu yükselme sadece beyaz ve çoğunlukla Çerkes erkekler için açıktı.» 


Bununla birlikte, köle karşıtı hareket içinde öne çıkan isimlerden olan Hayriye Melek Hunç'un kardeşi Yemen komutanı Ali Sait Paşa, İstanbul'a yanında eşinin çeyizi olarak getirdiği 40'tan fazla Habeş kölesiyle gelmiş, bu köleler daha sonra Manyas'taki Çerkes köylerine dağıtılmıştı.” 1911'lerde bile kölelik ve köle karşıtlığı aynı aile içinde bir arada yürüyebiliyor, köle kullanımı Osmanlı toplumunun geneli tarafından da yadırganmıyordu. 


50 Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 113-114. 


51 A.g.e., s. 113-114. 


52 “Hayriye Melek Hanım'ın kardeşlerden Yemen Cephesi komutanı olan Ali Sait Paşa, Yemen İsyanları'nın sona erdirilmesi için Sultan 11. Abdülhamid'in emri ile politik bir evlilik yapmak zorunda bırakılmış, Yemen Sultan'ı Yah- ya'nın kızı olan bir Prenses ile evlendirilmiş, Prenses İstanbul'a babası tarafından çeyiz olarak verilen kırktan fazla Habeş köle ile beraber dönmüştü. Manyas Mürüvetler Köyü ve çevresinde bulunan siyahi insanlar, bu şekilde Osmanlı topraklarına yerleşmişlerdir.” Elmas Zeynep Arslan, “Circassian Organization in the Ottoman Empire (1908-1923)”, yüksek lisans tezi, Boğaziçi University, Department of History, s. 5-6. 
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16 Nisan 1910'da Yeni Gazete'ye gönderilen makale”? 


“20. Asrı Medeniyette Esaret” adlıyla yayımlanan makale 16 
Nisan 1910'da Yeni Gazete'de yine Haytuk Tevfik Talat ve Gotuk Halid tarafından yazıldı. Makalede kölelik medeniyete ve Kânün-ı Esâsi'ye aykırıdır, hâlâ ülkemizde insanlar para karşılığı alınıp satılmaktadır, milletvekilleri Çerkesler dahil tüm Osmanlı vatandaşlarının haklarını korumakla yükümlüdür, Çerkes köleliği Şeriat'ın müsaade ettiği bir kölelik sistemi değildir, diğer hür Osmanlı vatandaşları da Çerkes oldukları iddiasıyla alınıp evlere köle olarak satılmıştır, bu hür Müslümanların köleleştirilmesi durumundan dolayı Şeriat'ın müsaade ettiği köleler olarak kabul göremezler ve son olarak da “cariye” adı altında yaşayan Beyaz Kölelerin bu statüsünün sorunlu olduğu, evli olmayan bu cariye'lerden doğan çocukların da Şeriat'a göre gayrimeşru olacakları” türünden ifadelere yer verilmiş ve ayrıca onlara vazifeleri de hatırlatılmıştı: 


Ey milletin kaderini eline almış mebuslar, sizlere hitab ediyoruz. Esaretin kötülüğü ortadadır. Buna rağmen kendi hayvani emelleri için hukuku, insanlığı ayaklar altına alanlar memleketimizdeler. Bu insanlarla kanun gücüyle mücadele etmedikçe bu durum devam edecektir. Sizler bütün insanların haklarını korumakla görevlisiniz. Medeni âlemin sizden istediği ilk görev de buydu.” 


Öte yandan, makalede birçok İslâmi terim ve dini ayrıntı da vardır; muhtemelen yazarlar Osmanlı toplumunu etkileyebilecek dini duyguları kullanarak kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlardı. 


53 Tevfik Talat ve Halit, “20. asr-ı medeniyette esaret”, Yeni Gazete, 16 Nisan 
1910. 

54 M. Tevfik ve Halid, Köle ve Cariyeliğin Refi Hakkında Mebusan-ı Kirama, Yeni 
Osmanlı Matbaası, İstanbul, 1326, s. 23-28. 

55 Zafer Gölen, “İkinci Meşrutiyet'in İlanından Sonra Çerkes Teavün Cemiyeti'nin Çalışmaları: Çerkes Köleliğini Önlemeye Yönelik Faaliyetler”, Toplumsal Tarih, sayı 57, Eylül 1998, s. 56. 
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3 Mart 1913'te kölelere Ziraat Bankası tarafından 
kredi verilmesi talebi" 


3 Mart 1913 tarihinde Dahiliye Nezareti tarafından hazırlanan 
bir belgede artık hürriyetin hâkim olduğu Osmanlı topraklarında hâlâ Çerkeslerin köleleri ile sahipleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların arttığı ve devletin müdahale ederek bu duruma bir çözüm bulmasının zaruri hale geldiğinden bahsedilmektedir. 

Çerkeslerin zamanında Muhacirin Nizamnamesi'ne göre yurdun çeşitli yerlerine iskân edilip onlara toprak verildiği, köleler ve cariyeler ile sahipleri arasındaki problemi çözmek için boş hazine arazilerini mukatebe yöntemiyle kölelerin hürlük bedeli karşılığında beylere dağıtmak ve ayrıca kölelere de yaşamlarını sürdürebilmeleri için yine bahsedilen arazilerden pay vermek gerektiği ifade edilmiştir. 

Bunun yanı sıra, bu belgede kölelerin, kendilerine tahsis edilen bu arazileri işleyip çalıştırabilmeleri ve özgürlüklerini devam ettirebilmeleri için bu kişilere Ziraat Bankası tarafından 10 
veya 15 yıl vadeli borç verilmesinin yerinde bir uygulama olacağı vurgulanmaktadır. Belgenin sonunda İslâm hukukunda ve Osmanlı topraklarında köleliğin yasak olduğu ve bu problemin yukarıda bahsedilen şekilde çözümü ile toplumsal barışın korunabileceği de aktarılmaktadır. 


Mehmet Fetgerey Şöenu'nun kölelik karşıtı faaliyetleri 


Mehmet Fetgerey Şöenu II. Meşrutiyet dönemi Çerkes Cemiyeti'nin önde gelen yazar ve aydınlarından biridir. 1890'da Sapanca'nın Yanık köyünde doğmuş, küçük yaşta babasının ölümü üzerine annesi ve iki kız kardeşiyle İstanbul'a yerleşmiştir. 
Hayat-ı İçtimaiye ve Yaşamanın Felsefesi adlı kitaplarını yazmış, 


56 BOA.DH.HNŞŞ.,D:10,G: 62, 1331-3-24. Bu belgenin Osmanlıcadan günümüz Türkçesine olan çevirisi Selim Ahmetoğlu tarafından yapılmıştır, katkılarından dolayı teşekkür ederim. 
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1914 yılında Celal Nuri İleri'nin kitaplarında Çerkes kadınları ile ilgili yaptığı imalar karşısında duyduğu üzüntü nedeniyle Çerkes Kadınları Osmanlı Alem-i İçtimaisinde adlı kitabını yayımlamıştı. ” 

1914'te bastırdığı eserinde Fetgerey, artık büyük şehirlerde esir pazarları ve alenen gezinen esircilerin olmamasına rağmen gizli olarak Beyaz Köle satışının devam ettiğini belirtmekteydi." Eserinde bizzat kendi ailesinin de bu konudan mustarip olduğunu, “Çerkescilik ve Kız Satmak” başlığı altındaki makalesinde şu şekilde ifade etmekteydi: 


Ben bunu tattım. Bu acıyı duydum. Hasret çeken annem bana şöyle dedi: “Oğlum çalış. Milletin hayatı, milletin kadınlığı muhteris ve edepsiz bir sürü insanın zevklerini tatmin arzularına yöneltiliyor. Feryad et. Büyüdüğün zaman sen bunları gidermeye ve tamamen kaldırmaya çalış.” Bu ulusumuz için bir üzüntü nedenidir. Bu yalnız bizde değil. Köyümüzü gez, gör, karalar bağlamış kaç ana görecek, kahrından alnı buruşmamış, saçı ağarmamış kaç kadın bulacaksın.” 


Fetgerey 1914'te yazdığı eserinde köleliğin bir parçası olarak ifade ettiği kız satışı konusunu irdelemeye çalışmış ve “Çerkes kızlarının çalınması, satılması ve başkalarına sunulması resmi olmadan, ancak yarı gizli bir şekilde devam ediyor,”©9 ifadelerini açıkça kullanmıştı. Fetgerey eserinde artık bir âdet haline dönüşmüş olduğunu iddia ettiği kız satma meselesinin kökenini araştırdığında, karşısına sosyal tabakalaşma ve kölelik kurumunun çıktığını belirtir: 


Köleliğin kurumsallaşmasını onlar da kabul etmişlerdi. Pek yakın zamanlara kadar resmen, şimdilerde ise gayriresmi bir biçimde yürürlükte olan toplumsal tabakalaşma başlıca iki kı- 


57 Elmas Zeynep Arslan, “Circassian Organization in the Ottoman Empire 
(1908-1923)”, yüksek lisans tezi, Boğaziçi University, Department of History, s. 30-31. 


58 Mehmet Fetgeri Şoenü, Tüm Eserleriyle Mehmet Fetgeri Şoenü, s. 19. 
59 A.g.e., s. 19-20. 
60 Mehmet Fetgeri Şoenü, Tüm Eserleriyle Mehmet Fetgeri Şoenü, s. 22. 


166 


sımdan oluşmaktadır. Zamanımızda, Kafkasya'da bu tabakalaşmanın etkileri azalmış ve sönmek üzeredir. Rus istilasından sonra köle sınıfı kaldırılmış kanun nazarında herkes eşit sayılmıştır. Abdülhamid devrinden sonra Osmanlı toplumunda da Meşrutiyet'in sunduğu bir yaşam hakkı, bir özgürlük ve kardeşlik hakkı, bir eşitlik hakkı Osmanlı Çerkesleri arasında güya yayıldı. Ancak bu görünüşte idi. Gerçekte tabakalaşma ve sınıflaşma halen yürürlüktedir. Esasen Osmanlı Çerkeslerinde kız satmak gibi çirkin bir âdetin kaldırılmaması da bundan kaynaklanmıştır.” 


Fetgerey, Çarlık Rusya'nın tüm Kafkasya'yı işgal etme sürecinin köle satışlarına sebep olduğunu şu şekilde ifade etmekteydi: 


Çerkesler önceleri kölelerini satmazlar, satmayı da âdeta bir ayıp, çirkin bir davranış sayarlardı. Asıl insan satışı son istilaların oluşumuyla başlamıştır. Dış tecavüzler anında içerdeki köle sınıfı da özgürlüğünü istemiştir. Bunun üzerine karışıklığı önlemek maksadıyla başlayan köle satışı, sonradan kendi kızlarını satmak gibi vicdansız facialara kadar ilerlemiş, bu durum ortaya çıkmıştır. 2 


Fetgerey yine satılan çocukların öncelikle köle çocukları ile başladığını, göçlerin doğurduğu sefalet ve yoksulluklar neticesinde ise kimi hür doğmuş Çerkeslerin de satılmasının önünü açtığını öne sürer. 

“Cariyesiz yaşanmaz!” yönündeki Osmanlı üst sınıfındaki bir algının halen yaşadığını ifade eden Fetgerey, bu hayat tarzının da satışları tetiklediğini vurgular. Emperyal aile modelinin halk içindeki temsilcileri olan üst sınıf haneleri konak hayatının olmazsa olmazı olarak Beyaz Köleleri görüyor, Sultanlar Saray hizmetkârı olarak köleleri, çocuklarının anaları olarak da köle kadınları tercih ettiği için onlar da Beyaz Köleleri tercih ediyor, Beyaz Köle sahipliği bir seçkinlik timsali olarak üretilmeye de- 


6l Age.,s.24. 
62 Age,s.25. 
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vam ediyordu.“? Hükümeti de el altından devam eden köleliğe göz yumduğu için eleştiren Fetgerey, makalesini hür-köle fark etmeksizin tüm Çerkeslere yönelik şu ifadelerle bitirir: 


Çerkesler, Çerkesliklerini bu şekilde heba ediyorlar. Kendilerinden ayrılan, ocaklarından çıkan her kızla, Çerkes toplumsal yaşayışı bir kişiyi değil, geleceğe uzanan aileler zincirini kaybetmiş oluyor.” 


Istanbul, Kahire, Selanik, İzmir, Bursa ve Samsun başta gelmek üzere büyük şehirlerdeki üst sınıf hanelerde yaşayan Beyaz Köleler daha göz önündeydi ve onlardan başlanarak bu meselenin üzerine gidilmişti. Oysa iskân sonrası kölelerin büyük bir kısmı kırsalda gözden ırak zor bir hayata tutunmaya çalışıyordu. 19. yüzyılın başından 191 1'lere gelene kadar Osmanlı'da kölelik gittikçe kadınlaşıyor, erkek köleler büyük şehirlerden çekilirken; toplumsal asayiş ve ahlâk söz konusu olduğunda devlet bu ticareti kontrol altına almaya çalışıyordu. 

İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin 1911'de Beyaz Köle ticaretini bitiren kanunların çıkmasını sağlamaları daha sonra yürürlüğe girecek olan 1917 Aile Hukuku Kanunu için de önemli bir aşama olarak görüldü.“ 


63 “Elit aileler birçok nedenle köle sahibi oluyorlardı. Köleler, olası kullanım 
alanları çok geniş olan mülklerdi. Miras ya da hediye yoluyla şans eseri köle sahibi olmanın dışında köle sahipleri, tıpkı yüksek mevkilere özgü diğer mallar açısından olduğu gibi toplumsal ve kültürel bir getiri beklentisiyle de köle satın alıyorlardı. Köle sahipliği geçmişte ya da o dönemde iktidarı denetleyenlerle kurulan ortaklıklarla da ilişkiliydi. Sultanlar Saray hizmetkârı olarak köleleri, çocuklarının anaları olarak da köle kökenli kadınları tercih ettiği sürece emperyal aile modeli aslında hafızaya da kazınıyordu. Hanedan meşruiyetini koruduğu sürece de köle sahipliği bir seçkinlik havası yansıtmaya devam ediyordu.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 266. 

64 Mehmet Fetgeri Şoenü, Tüm Eserleriyle Mehmet Fetgeri Şoenü, s. 28. 


65 “Osmanlı'da kölelik, kadın kölelik temeline dayanıyordu. Erkek askeri köleler, tarımsal köleler, hadımlar, her türden uşak gelip geçmişti. Hatta birçok yerde tamamen ortadan kaybolmuşlardı. Ama hizmetçi ve cariye olarak kadın köleler için aynı durum söz konusu değildi, imparatorluk son buluncaya kadar da söz konusu olmamıştı.” Madeline C. Zilfi, a.g.e., s. 276. 

66 M.Akif Aydın, “Hukuk-ı Aile Kararnamesi”, İslâm Ansiklopedisi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, cilt 18, s. 314-318. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 


Beyaz Köle kadınlar tarafından kendi örf-âdetleri ve nezaket kurallarına göre yetiştirilmiş onbinlerce şehirli ve okumuş bir nesil, Batılılaşma hareketinin şimdiye kadar görünmeyen önemli bir aktörüne işaret etmekteydi. Yerli Müslüman kadınlara göre daha liberal sayılacak İslâm algısından, haremlik-selamlık uygulamalarını yumuşatan kendi sosyalleşme pratiklerine kadar, çarşaf yerine giydikleri dış elbiselerinden esinlenerek sonunda ferace modasına dönüşecek kıyafetleriyle, güzel görünmek için takılan korseleri ve peçe takmayarak tesettürü hafifle- 


ten yorumlarıyla bu kadınlar bir döneme damgasını vuracaktı... 


Köle kaynakları kururken 


Osmanlı köle alım haritası imparatorluğun askeri akınları ve fetihlerinin tarihsel rotasını izleyerek 14. yüzyılda Güney Slavları ve Yunanlardan 16. ve 17. yüzyıllarda Avusturyalı, Macar, Ukraynalı, Polonyalı, Rus, İranlı ve Sahra-altı Afrikalılarına uzanırken, 18. ve 19. yüzyıllarda güzergâh Abaza, Gürcü, Çerkes ve diğer Kafkasyalı halklara kaymıştır.' 

Ortadoğu ve Akdeniz dünyasındaki toplumsal algılara göre kuzeyden gelen beyaz ırka mensup halklar Sahra-altı Afrika'dan gelenlere göre daha çok tercih ediliyordu, bu algı 19. 
yüzyılda da değişmemişti. Sadece İstanbul ve Anadolu'daki bü- 


l Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 124. 
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yük şehirlerde değil, İskenderiye, Selanik, Cidde, Tripoli, Tunus ve hatta Cezayir limanlarındaki emperyal aile geleneğinin temsilcisi olan üst sınıfa mensup hanelerde de erkek ve kadın fark etmeksizin Beyaz Köleye olan talep yüksekti. 

19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, köleliğin yasaklanması konusunda en sert direniş köle ticareti yapan kimi Kafkasyalı feodallerden ve Cidde'deki ulema sınıfından gelmişti, biri bunun köklü bir âdetleri ve geçim kaynakları olduğunu ileri sürerken, diğeri bunun dinen caiz olmadığını iddia ediyordu. 
1855'te köle ticaretinin yasak olduğuna dair emrin halka okunmasından sonra Cidde'de oluşan kargaşada yabancıların evleri yağmalanmış, Mekke uleması konsoloslar dahil tüm yabancıların Cidde'den çıkarılmasını talep etmişti.? 

Sadece köle tüccarları ve ulema sınıfı değil, asırlar içinde kökleşen emperyal aile geleneği içinde yetişmiş seçkin sınıf için de Beyaz Köle sahibi olmak 19. yüzyılda modaydı, özellikle cariyelik gibi mahrem alanlar için bazı halklar tercih ediliyordu. 
Devrin modası bazı halkları popüler kılsa da Şeriat hukuku hiçbir ırk ya da etnisiteyi köle olma ihtimalinin dışında tutmuyordu, azat edilme ve toplumsal bakımdan başarılı olma fırsatları da hiçbir ırk ya da etnisiteden esirgenmiyordu.? Milliyetçiliği kökten reddeden ve üstünlüğü Allah'a iyi kul olma üzerine inşa eden İslâm'a göre, ırkların birbirine karışması Şeriat'a uygun ve yaygındı. Örf, siyahi erkeklerin beyaz kadınlarla evlenmesi noktasında temkinli yaklaşsa da beyaz erkeklerin siyah kadınlarla evlenmesi daha çok tercih ediliyordu. 

Osmanlı kölelik sistemini savunanların bir kısmı Beyaz Kölelerin gönüllü olarak köleliğe dahil olduklarını, hatta bunun o halklara ait bir âdet olduğunu ve kalıtsal olarak getirdikleri köle geçmişlerinin gereğini yaptıklarını iddia ederek gönüllü köleler üzerinden köleliği ve köle ticaretini aklamaya çalışıyordu. 
Nitekim Hariciye Nazırı Ali Paşa 1857'de Beyaz Köle ticaretine 
2 “Bir tarafta Hicaz eşrafı, ricali ve köle sahipleri diğer tarafta ise Avrupalı konsoloslar ve Bâbıâli arasındaki gerilimler devam etti ve bu durum 1858'de Cid- 


de'de konsolosların katliamına yol açtı.” Candan Badem, Kırım Savaşı ve Osmanlılar, s. 340-341. 


3 Madeline C. Zilfi, a.g.e., s. 126. 
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son verilmesi için Britanyalılar tarafından sıkıştırıldığında “çogu İstanbul'a kendi istekleriyle geldikleri için güya köle denenler köle degildir!” cevabını vermişti. 

Onların tezine göre bu köleler gönüllü olarak Osmanlı topraklarına kendi rızalarıyla “hop hop hoplayarak!” gelmişti; bu hanelere verilmeselerdi ülkelerindeki savaş ve sefalet sebebiyle zaten ölecekleri iddia edilmekteydi. Kölelik ve cariyelik güzellemesinde kimse Fatma Aliye'nin üzerine yazmamış olabilir. Osmanlıda Kadın kitabında bahsettiği Fransız Madamlar gibi kitabı bugün okuyanlar bile “köle ve cariye” olmaya heves edebilirler: 


Çerkesler de güzel kız çocuklarını; “İstanbul'a gidersin! Paşa hanımı olursun! Buradaki yakınlarını unutma, yardım et” ninnileriyle uyuturlar. Çocuk konuşmaları anlayacak yaşa geldikten sonra artık halasının, teyzesinin İstanbul'daki saadet ve ikbalinin övgüleriyle kulakları dolar. Çocukta heves o kadar büyür ki; “Ben ne zaman gideceğim?” diye hop hop hoplama- ya başlar.” 


Çerkeslerin sözlü kültüründe, ninni ve masallarında da bu şekilde ifadelere ne Kaf kasya'da ne de diasporada yaşayan Çerkesler arasında rastlanmaz. “Paşa hanımı olursun! İstanbul'daki saadet... Ben ne zaman gideceğim...” ifadeleri bir Beyaz Köle tarafından söylenmiş dahi olsa tüm Çerkesleri töhmet altında bırakmak hatalıdır. “Burada esirim,” itirafını yaparak Kafkasya'da köle olduğunu belirten ve ailesini de yanına getirmek istediğini söyleyen bir Beyaz Köle şu sözleri dile getirir: 


Ben burada esirim. Orada ise mutlaka hanım olacağım. Bana güzel elbiseler giydirecekler, paralar verecekler ve ben bunları annem ve babama göndereceğim, eğer gerçekten çok param olursa onları da kurtaracak ve denizi geçirip yanıma getirteceğim.” 


4 Candan Badem, Kırım Savaşı ve Osmanlılar, s. 339. 
5 Fatma Aliye, Osmanlıda Kadın Cariyelik Çokeşlilik Moda, s. 21. 
6 Nikolay F. Dubrovin, Çerkesler, s. 80. 
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Osmanlı köle sitemini ve onu yaşatan emperyal aile geleneğini savunanlar, cariye ve köle çocukların yaşam alanı bulduğu haneleri babacanlıkla çevrilmiş, toplumsal huzur ve düzeni sağlayan emniyetli mahrem alanlar olarak kabul ediyor, güzelliyor ve adeta kutsuyordu. Sistemin savunucuları, köle olmaktan başka bir seçeneği olmayan sahipsiz onbinlerce kadın ve çocuğun sokakta kalmaktan ve “kötü yola düşmektense” hayata tutundukları bu “güvenli” köle mekânlarını korumak için elinden geleni yapıyordu. Bu hanelerin köleler için ne kadar emniyetli oldukları ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte, devrin yöneticileri için bu mahremiyetin merkezinde olan Beyaz Köleler ister anne, ister nikâhlı eş, ister cariye ya da evlatlık olsun aile içi bireyler olarak algılanıp her tür dış müdahaleden uzak tutuluyordu. 

Toplumsal pratikler vasıtasıyla inşa edilen mekân onları niteleyen iktidar ilişkilerinin izlerini taşır; karşılığında mekân da toplumu yeniden üreterek ve onu düzenleyen iktidar ilişkilerini teyit ederek toplumsal pratikleri biçimlendirir.” Emperyal aile geleneğinin toplum içindeki temsilcileri olan üst sınıf haneler ve o hanelerin olmazsa olmazı Beyaz Köleler de birbiriyle var olan ve yok olacak bir yapı olarak kölelik pratiklerini 1940'lara kadar taşıyacaktı. 

19. yüzyılda Osmanlı köle edinim haritasında kalan son iki coğrafya; Kafkasya ve Sahra-altı Afrika'sının emperyal merkezin bitmek bilmeyen köle talebi yüzünden özellikle istikrarsız kılınmış olabileceği iddiası, Osmanlı köle sistemini ve onun koruyucu babacan yanını savunanlar için bir karşı tez niteliğindedir. Bu bölgelerdeki savaş, istikrarsızlık ve yoksulluğun ana sebebi olmasa da sebeplerinden birinin emperyal merkez tarafından körüklenen köle ticareti olduğu iddia edilebilir. 

İmparatorluğun bitmeyen Beyaz Köle talebi Kafkasya'daki çatışmaları, merkezsizliği ve yoksullaşmayı yaratmasa da güçlendirmişti. Osmanlı köle sistemini savunan devlet adamlarına göre yangın yerine dönmüş bu çevre bölgelerin varlığı köle kullanımını daha da savunulur hale getiriyordu. Mısır Valisi 


7  İrvin Cemil Schick, Bedeni Toplumu Kâinatı Yazmak, İslâm Cinsiyet ve Kültür 
Üzerine, s. 171. 
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Mehmed Ali Paşa, 1840'ta köleliğin kaldırılmasını savunan İngiliz yetkiliye, “Kendi ülkelerinde neredeyse hiçbir şeyleri yok. 
Aralarında barış yok!”8 demiş, adeta babacan bir hayırseverlikle kölelik sistemini savunarak, konuyu “biz kucak açmasak zaten ölüp gidecekler,” düzlemine getirmişti. 

Fransız filozof Quentin Meillassoux, köle alınan bölgeler ile köle kullanan emperyal merkezler arasındaki çirkin dengesizliği “yağmalayan ve yağmalanan nüfusların” ayrı siyasi evrenlere ait olduğu “daimi bir şantaj ilişkisi” olarak tarif eder.? Roma, Bizans, İtalyan şehir devletleri, Memlükler ve nihayet Osmanlı imparatorluğu tarafından asırlar boyu köle edinmek üzere yağmalanan iki coğrafya; Kafkasya ve Sahra-altı Afrika 19. yüzyılın sonuna kadar bu özelliğini korudu.'9 Hem Kafkasya'da hem de Afrika'da bu ticaretin yürütülmesi, kendi halklarının kurban edilmesi pahasına, yerli kabile reisleri ve onların silahlı birliklerini oluşturan seçkin sınıflar tarafından yürütülüyordu. Beyaz Köle ticaretinin bu kadar uzun süre ayakta kalması, hem yağmalanan hem de yağmalayan bölgelerin üst sınıfları arasındaki toplumsal bağlantılar ile doğrudan ilişkiliydi. 

Çerkes, Gürcü ve Abaza feodallerin İstanbul ve hatta Kahire'de bu ticareti birlikte yürüttüğü yerli ve üst sınıftan çok sayıda iş ortağı bulunuyor, devrin şartlarında bu ilişkiler ağı adeta çağımızın insan kaynakları firmaları gibi çalışıyordu. Bununla birlikte, Kafkasya'daki kast sisteminde toplumun bir kısmının kalıtsal kölelerden oluşması, köle ticaretinin kimi Çerkes beyleri için kârlı bir iş olması ve bu ticaret sayesinde hem servetlerini hem de toplumdaki statülerini güvence altına almaları köleliğin ve ticaretin devamını sağlıyordu." 

Kafkasya'daki feodallerin bu ticarete devam edebilmesi için bölgelerinden köle ediniminin sekteye uğramaması gerekiyor- 


8 Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 
148. 


9 Age.,s.150. 


10 “Memlükler, örneğin Mısır'ı her yıl binlerce köle ithal ederek yüzyıllarca yönetmişlerdi — ta ki 1516-1517'de Osmanlılar tarafından devrilinceye kadar.” 
Donald Ouataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, s. 87. 


11 Candan Badem, Kırım Savaşı ve Osmanlılar, s. 333. 
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du, bu uğurda kimi zaman kendi halkına veya komşu halklara baskınlar düzenlenleyerek mağdurları köleleştirmek suretiyle köle akışı devam ettiriliyordu. Feodallerin el altında tuttuğu askeri birliklerle kendi bölgelerine hâkim olma becerileri bölgesel istikrar getirse de, aralarındaki çatışmalar ülke genelinde anarşiye sebep oluyor, hür köylüler bir gece baskınında zorla köleleştirilmemek; çocuk, kadın ve kölelerinden de olmamak için sürekli teyakkuzda bir hayat sürdürüyorlardı. ? 

Osmanlı pazarının beyaz ve güzel köle talebi, esmerlerin ve fiziksel olarak makbul olmayanların da köleleşmesini engelliyordu. Kökleşen bu talep zamanla halk arasında güzellik algısını da pazarın standartlarındaki beyaz tenli, renkli gözlü, hokka burunlu, sarışın-kumral, uzun boylu, ince belli, uzun parmaklı, az konuşan, temiz ve de sahibine sadık efsanevi bir “Çerkes güzeli” tipine dönüştürmüştü.'? 

Oysa Çerkesler arasında farklı fiziksel özelliklere sahip çokça insan bulunmasına rağmen yukarıda sayılan özelliklerde “güzel” çocuk, kadın ve erkeklerin seçilip Ortadoğu'ya gönderilmesi zamanla o bölgelerde “Çerkesler güzel olur,” şeklinde sorunlu bir algının oluşmasına sebep olmuştu. Çerkesler arasından seçilerek köleleştirilen yakışıklıların Rus ve Kozaklar arasından seçilen güzeller ile eşleştirilmesiyle ortaya çıkan çocuklar tasvir edilen masalsı tipe ne kadar benziyorsa o kadar yüksek bedellere alıcı buluyordu. Sadece “güzel” olanların seçilip köle pazarlarına getirilmiş olması ihtimali bile kimseyi ikna etmiyor, kökleri yüzlerce yıl öncesine uzanan “Çerkesler güzel olur,”"* algı- 


12 “1860'ların başında, Çerkes Beyi Hüseyin Varna'da yaşayan kız kardeşi Arslan Koz Hanım'a beş kişiden oluşan köleleri hediye etmesi alışılmadık bir şey değildi. Bunlar da hür doğmuş olduklarını, zorla köleleştirildiklerini iddia ederek Muhacirin Komisyonu'na başvurdular.” Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 116. 

13 “Bir hizmetçiye çekmecemizi, sandığımızı emniyet edemeyiz. Lakin cariyemize hepsinin anahtarlarını teslim ederiz. Çünkü hıyanet etmez. Efendisiyle kendisinde o kadar büyük bir münasebet ve bağ bulur ki efendisine hıyaneti kendisine yapılmış sayar.” Fatma Aliye, Osmanlıda Kadın Cariyelik Çokeşlilik Moda, s. 20. 

14 “Benhiçde güzel biri değilim, ismimden dolayı kimliğimi açıklamam gerektiğinde, ʻa Çerkes kızları güzel olur zaten... diyorlar! Ama ben hakikaten güzel değilim, olsun fark etmez, Çerkesim dediğim zaman bir şey oluyor insansı bugüne kadar satılarak ve satın alınarak gelmeyi başarıyordu. 

Yıllardır diasporada yaşayan Çerkesler genelde açık tenli ve uzun boylu bir halk olarak algılanmalarıyla gurur duyuyor, kimileri bu farklılığı soylu Çerkeslerin Kafkasya'dan ayrılması ve çoğunlukla fakir ve kölelerin orada kalmasıyla açıklıyordu. '* Oysa güzellik üzerine yapılan sohbetlerde kölelerin hem güzel oldukları için seçilmiş olmaları hem de farklı ırkların karışımı olmaları sebebiyle daha güzel ve çekici olduğunu ifade eden çok sayıda görüşmeci olmuştu. Anlaşılan soylu olduğu iddiasındaki feodallerin torunları güzelliği karışmamak ve temiz kandaki asalet üzerinden tanımlarken, diğerleri tam tersini iddia ediyor, her iki taraf kendi içindeki güzelleri örnek göstererek tezlerini desteklemeye çalışıyordu. 

Beyaz Köle ticaretinin son temsilcileri Osmanlı köle piyasasını yorumlama becerileri olan feodaller olarak Osmanlı üst sınıfı ile de sıkı bağları olan, zamanla kendini dinsel ve kültürel olarak da onlarla özdeşleştirmiş kişilerden oluşuyordu. Çerkesya, Gürcistan ve Abhazya kıyı şeridinde yaşayan ve bu ticaret sayesinde İstanbul ile sıkı ilişkiler kuran, çok dilli olan bu sınıf; akrabalarının bir kısmını İstanbul'a yerleştirmiş, zamanla islâm dinini kabul ederek de ticari ve sosyal ilişki içinde oldukları Osmanlı üst sınıfına daha çok benzemişti. Yağmalanan ve yağmalayan halkın hâkim sınıfları arasındaki farklılıkların törpülenmesi, her iki tarafta da üst sınıfın yönetici konumunu pekiştirdiği düşünülüyordu." 

Rus işgaline giren köy ve kasabalardan zorla toplanarak askere alınan Kafkasyalı gençler, kendi halkına ateş açıp kardeş katili olmaktansa ülkeden çıkmayı yeğliyordu. Rus işgaline henüz girmemiş Çerkesya ve Gürcistan'da yerel feodaller tarafından kontrol edilen küçük iktidar merkezlerinin oluşması, başına buyruk yüzlerce “bey”in arasında sıkışıp kalan halka ülkede 


lara! Ben de vazgeçtim artık, ‘evet güzel oluruz! deyip gülüp geçiyorum...” İstanbul, Kadın, 32, eski Hür sınıfından, 2009. 


15 Seteney Shami, Disjuncture in Ethnicity: Negotiating Circassian Identity in Jordan, Turkey and Caucasus, s. 89. 


16 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesi, 2019. 
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çatışmaların ortasında kalıp öldürülmek ya da ülkeyi terk etmek dışında bir seçenek bırakmamıştı. 

Hem kabileler arası çatışmalar hem de Rus Çarlığı'nın gerçekleştirdiği soykırımlarla adeta yangın yerine dönmüş olan Kafkasya'daki genç kızların hayatlarında olabilecek değişiklikler en iyi ihtimalle sönüktü; özellikle de yoksul ailelerden gelen genç kızlar, onlardan sorumlu olan akrabalar, İstanbul'un cazibesine kapılmaya yatkındılar.'7 Sadece sefalet içinde kalmış, akrabalarını yitirmiş genç kızlar değil, genç erkekler için de İstanbul, Kahire ve İskenderiye gibi büyük şehirler onlara sundukları daha iyi yaşam fırsatlarıyla ülkelerinden kopuşu teşvik ediyordu.'8 

Beyaz Köleler anlatısında çok önemli bir yeri olan Mısır, 18. 
yüzyılın sonlarında Kafkasyalı kölelerden oluşan Memlük beylerinin ve askerlerinin birbirine rakip çetelerinin yarattığı anarşi içindeydi. Napolyon, Mısır'ı işgalinin nedenlerinden biri olarak bu Memlüklerin yarattığı anarşiye son vermek isteğini ileri sürmüştü. * Eski Beyaz Kölelerin Memlük beyleri olarak yüzyıllardır hüküm sürdüğü Mısır'da köleler güç zehirlenmesi yaşamış, Mehmet Ali Paşa'nın iktidara gelmesine kadar da hâkimiyetlerini korumuşlardı. 

Mısır'da Mehmet Ali Paşa'nın en büyük başarısı birçoğu Beyaz Kölelerden oluşan Çerkes askeri elitinin iktidarını bir ziyafette kanlı bir şekilde tasfiye ederek modern orduyu kurmayı başarmasıydı. Kölelikten gelen askeri güç Mısır'da kırıldığı halde, İstanbul'da saray ve Osmanlı ordusunda kölelerin nüfuzu devam etti ve kurulmasına girişilen yeni ordu da çok geçmeden bunların hükmü altına girdi.?9 Mısır'da özellikle askeriye içindeki köle iktidarı büyük ölçüde kırılmış olsa da Beyaz Köleler ve 


17 Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, 
s. 50. 

18 “1830'larda Julia Pardoe İstanbul'a gelmiş, birkaç yıl burada yaşamıştı. Osmanlı köle sistemi ile Çerkes toplumu arasında tabandan gelen bir bütünleşme olduğunu görüp hayrete düşen, İstanbul'daki birçok misafirden biriydi. 
Pardoe'ye göre 'Çerkesya'da her iki cinsten de gençlerin neredeyse hepsi ebeveynlerine kendilerini, paye kazanıp yükselme yolunun açık olduğu İstanbul'a göndermeleri için ısrar ediyordu.” A.g.e., s. 149. 

19 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, s. 189. 

20 A.g.e., s. 190. 
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onların çocukları Cemal Abdülnasır'ın 1952'deki askeri darbesine kadar toplumdaki ayrıcalıklı yerlerini korumayı başardılar. 


Osmanlı oryantalizminin sınırlarında 
Beyaz Köle izleri 


Osmanlı yöneticileri Tanzimat sürecinde kendilerini modernleşme ve medenileştirme görevi içinde konumladılar ve kendi kolonyalizm türlerini geliştirdiler, Ussama Makdisi bunun “Osmanlı oryantalizmi”?! olduğunu öne sürer. Yöneticilerin toplumdaki ötekileri dışladığı cinsiyet, etnik kimlik, mezhep ve sınıf temelinde ayrımlar yaptıkları bir oryantalizm Tanzimat reformları ile süslenerek sunulmuştu. Ötekiler içinde yer alan Çerkesler de kendi topraklarındayken “medenileşmemiş” olarak görülüyor ve zorla Osmanlı'ya sürüldüklerinde de kendilerini âdetlerinden kıyafetlerine ve kadın-erkek ilişkilerine kadar birçok konuda marjinalleşmiş ve dışlanmış hissediyorlardı. 
Çerkesler böyle algılanırken, onların köleleri hükmünde gelen yüzbinlerce Beyaz Kölenin nasıl bir ötekileştirmeye maruz kaldıkları ortadaydı. Yöneticiler öteki olarak gördükleri toplumları medenileştirme çabalarına girişti: bu süreç Afrikalı siyahi kölelerin İslâm'a ihtida ettirilmesiyle gerçekleşirken; Çerkesler, Abazalar ve Gürcülerde de onları İslâm'ın daha Ortodoks şekilleriyle sosyalleştirmeyi içeriyordu. 

Osmanlı vatandaşları olmuş Çerkesler ve onların kültürüne dair Tanzimat dönemi Osmanlı belgelerinde vahşi, yabani, kötü ve medenileşmemiş gibi ifadeler yer alıyordu. Ahmed Cevdet Paşa medeni dünyanın bildiği adaba ve kurallara Çerkesler arasında rastlanmadığını iddia edip “beynlerinde adab ve rüsüm- ı medeniyye yoktur,” ifadesini kullanıyordu. Ötekileştirilmiş, vahşi ve medenileşmemiş olduğu iddia edilen bir halkın kadın, erkek, hür ve köle fark etmeksizin bireylerinin aynı dönemler- 


21 EhudR. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Baglan, s. 214. 


22 A.ge.,5. 214-215. 
23 Age.,s.213. 
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de Sarayı, hanedanın ailesini ve Osmanlı askeriyesini neredeyse zapt etmiş olması ise büyük bir çelişki oluşturuyordu: 


Yüksek kademelere Çerkes, Gürcü ve Abazaların kölelikten ya da eşkıyalıktan geldiğini görürüz. Yüksek mevkiler için Balkanlı devşirmelerle Kafkasyalı köleler arasında şiddetli bir yarışma başlamış, bu dönemden sonra Balkanlı devşirmeler ve dönmeler siyasi alandan hemen hemen silindiği halde padişahın despotik güçlerini sürdürme isteği yüzünden kökeni çok kez Kafkas köleliği olan devlet adamlarına yeni bir alan açılmış oluyordu. Tanzimat, hatta 11. Abdülhamid dönemlerine kadar kölelikten gelme kişilerin yüksek devlet makamlarında yer al- 


dıklarını göreceğiz.?* 


Çerkesler sadece örf âdetleri ve anlaşılmayan dilleri ile değil, kanun yerine kendi Khabze'lerine tabi olmaları, idari memurlar yerine Thamade denen kanaat önderlerini dinlemeleri ve feodal beylerine Sultan otoritesinin de üstünde derinden bağlı olmaları nedeniyle de Osmanlı yöneticileri tarafından potansiyel bir tehlike olarak görülüyordu. Dağlı, vahşi, savaşkan oldukları iddiasıyla ötekileştirilenler sadece Çerkesler değildi, Arnavut ve Kürtlere de aynı gözle bakılıyordu.” 

Sonuç olarak hükümet, Çerkes kafilelerini farklı bölgelere iskân edip beylerini de başka yerlere yerleştirerek bu kabileleri dağıtma kararı aldı. Birçok kabile liderine orduda makam verildi, varlıklı ailelerin kentlere yerleşmelerine izin verilerek, Çerkeslerin bazen yaptıkları gibi silahlı gruplar kurarak yerel halklara saldırmaları önlendi.?29 Çerkes oldukları iddiasıyla satın alınan, hatta kimilerine göre kariyer basamaklarını daha hızla çıkan Beyaz Köleler de bu ötekileştirmeye maruz kalıyordu. Bu 


24 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, s. 163. 

25 “Kürtler de Arnavutlar gibi, Abdülhamid ve Jön Türkler tarafından 'dağlı, 
vahşi, savaşkan' görülen ve bu özellikleri nedeniyle bir yandan asimile edilmesi gereken ama öte yandan da bölgedeki Hıristiyanlara karşı Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumak için güvenilen bir Osmanlı unsuruydu.” Barış Ünlü, Türklük Sözleşmesi, s. 115. 

26 Kemal Karpat, Avrupalı Egemenliğinde Müslümanların Konumu Çerkeslerin 
Sürgünü ve Suriye'deki İskânı, Çerkeslerin Sürgünü 21 Mayıs 1864, s. 96. 
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insanların Osmanlı oryantalizminin sınırlarında yaşadığı deneyimler hiç de iç açıcı değildi. 

Afrikalı siyahi kölelerin tersine, Osmanlılar kaçak Çerkes cariyelerine herhangi bir dış gücün müdahale etmesine izin vermiyordu. İngiltere Büyükelçisi bile “Bizim tarafımızdan bu konuda yapılacak herhangi bir doğrudan müdahale bütün Türk halkının duyarlılığını harekete geçirecektir,”? şeklinde görüş belirtiyordu. Osmanlı idaresi de kaçak kölelerin takip edilmesi ve yakalanırsa sahiplerine iade edilmesinden yana tavır alıyordu.?8 

Kölelerin sahiplerinden kaçma eylemi tüm Osmanlı tarihi boyunca yaşanmışsa da 19. yüzyılın son çeyreğinde artmıştı, bunun sebebi İngiliz hükümetinin kaçak kölelerin kendi konsölosluklarına ve gemilerine sığınmasına izin vermiş olmasıydı.2? Kaçmayı isteyen köleler arasında zamanında zorla koparıldığı ülkesine dönmeyi hedefleyenlerin olduğu da biliniyordu, anlaşılan üst sınıf hanelerde yaşıyor olmak bile bazı kölelerin içindeki vatana geri dönme isteğini kıramamıştı.** 1878'de beyleriyle Osmanlı'ya sürülen bir grup Çerkes kölesi, vatanları- na dönmek için izin istemişti. Köleler beyleri olmaksızın seyahat etmek, Kafkasya'ya hür insanlar olarak dönmek ve sahiplerinden kurtulmak istiyorlardı.” 


27 Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağlan, s. 63. 

28 “Sadece ciddi fiziki suistimali içeren ve mahkemede kanıtlanmayı gerektiren 
kötü muamele, kölenin sahibinin iradesi aranmaksızın mahkemece azat edilmesini sağlayabilirdi.” A.g.e., s. 56. 

29 “Ekim 1879'da, İstanbul Britanya Konsolosluğu'nda kölelikle ilgili işlere bakan Hugo Marinitch'in Londra'ya yazdığı raporda, üç Çerkes cariyenin kaçarak Selanik'teki İngiliz konsolosluğuna sığındıkları yazmaktaydı. Kadınlar o vilayetteki kıdemli bir memur olan İskender Paşa'nın hareminden geliyorlardı.” A.ge,, s. 95-56. 

30 “Sultan'ın haremine yaptığım ziyaretlerde çok mutsuz olduğuna tanık oldugum ve kendi rızası dışında orada tutulan biriyle karşılaştım. Öğrenebildiğim kadarıyla geçmişi de hüzünlü anılarla dolu ve vahşice koparıldığı evine, Çerkezistan'a döneceği günün özlemini çekiyor.” Maturin Murray Ballou, Sultan'ın Gözdesi Çerkes Köle İstanbul'dan Kafkaslara, s. 91. 

31 EhudR. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 122. 
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Beyaz Kölelerin yaşadığı bir diğer mesele de yeni isim edinme âdetiydi. Kölelere yeni “ad” vermek, eski aidiyetini silmek amacıyla köleleştirilmiş kişinin yeniden kimliklendirilmesiydi. 
Kölelerin eski isimleri gayrimedeni, dinsel açıdan kabul edilemez ve genellikle de ilkel olarak görülürdü. Ad verme geleneği sadakat için bir ön koşul olarak köleleri ait oldukları vatanlarından ayırmayı ve kendi dil ve inançlarından çok farklı olan yeni bir dünyaya bağlamayı hedefleyen ikili bir hareketti; böylece aile bağları ve sadakatleri yeni edindikleri kimliklerle kurulmaya çalışılmaktaydı. “ 

Henüz yeni edindikleri isimlerine alışamadan kendilerini orduda asker olarak bulan erkek köleler de az değildi. Erkek kölelerin sahiplerinden alınıp azat edildikten sonra orduya asker olarak alınması yaygındı.?* Beyaz erkek köleler hürleşmeden eski sahiplerinin yanında köle olarak ölmek ya da hürleşip Osmanlı ordusunda asker olup kendilerine ait olmayan bir savaşta ölmek arasında seçim yapmak zorundaydı. İki ölüm arasında seçim yapmak zorunda kalan erkek köleler kısa bir süreliğine de olsa hür olabilme aşkıyla kendilerini asker ocağında buluyorlardı. Ne var ki, erkek köleler zamanla bir üçüncü yolun var olduğunu keşfettiler: Gerek sahiplerinden kaçanlar gerekse azat edilip orduya alınanlar asker kaçağı olarak dağa çıkıp eşkıyalık yapmaya başladı. 1862'de Eskişehirli Hoca Mehmet Efendi'ye ait bir grup Çerkes köle cezalandırmayı gerektirecek davranışlar yapıp cinayet, hırsızlık gibi suçlara karışmıştı.” 
1863'te de üç Çerkes köle kendi de bir Çerkes olan efendilerini öldürmüş, eşyalarını çalıp Köstence kasabasına yerleşmişti.” 

Bunca şiddete maruz kalanların fırsatını bulduklarında etrafa şiddet saçması çok yadırganmamakla beraber Beyaz Köleler konu şiddet olduğunda genelde madun durumdaydılar. Her daim sahiplerine itaat etmesi beklenen ve süreçte cinsel sömürüye 


32 Age,,s. 29. 

33 Ferhunde Özbay, Kadın Emeği Seçme Yazılar, s. 257-258. 
34 EhudR. Toledano, a.g.e., s. 56. 

35 A.g.e., s. 183. 

36 A.g.e.,s. 174-175. 
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maruz kalan şehir ve kırsalda yaşayan Beyaz Köleler, özellikle de erkekler fırsatını buldukça kaçmaya meyilliydi, bu yüzden halk arasında onlar için “belalı mülk”? tabiri kullanılıyordu. Sahipleriyle kalmak ya da askere gitmek yerine dağdaki eşkıyalara katılan erkek kölelerin ne kadarının bu yolla hürleştiği bilinmese de kaçma eylemine cesaret edenlerin sayısı da gittikçe artmıştı. 

Yeniçerilik ve Bektaşilik sebebiyle halk arasında askerliğe karşı olumsuz bir tutum olduğu gibi, ancak kullara ve kölelere güvenen devlet nezdinde de halktan yetiştirilecek subaylara karşı güven yoktu.3 Halkın askerliğe soğuk bakması, devletin de halkına olan güvensizliği bir araya gelince Beyaz Kölelerin Osmanlı askeriyesi ve sonrasında da Teşkilat-ı Mahsusa içindeki istihdamının önü açılmıştı. Sadece Beyaz Köleler değil, siyahi erkek köleler için de Osmanlı ordusu Afrikalı azatlı erkeklere daha fazla bağlılık öneriyor, yiyecek, barınak, eğitim ve yeni bir kimlik veriyordu.” 

Yeni bir kimlik, Osmanlı oryantalizminin sınırlarında yaşayan onbinlerce erkek köleye kendilerini gösterme fırsatı veriyor, köleler onları hürleştiren devlete olan minnettarlıklarını gösterecekleri ilk savaş ya da isyanı bekliyordu: 


Kendisi de kölelikten gelme olan Abaza Hüsrev Paşa Mısır'daki rakibi Mehmet Ali Paşa'nın tuttuğu yolun tersine, kölelerden komutan yetiştirme yolunu tuttu. Halktan subay yetiştirme hem çok vakit alacak bir işti, hem de Osmanlı kafasına göre onlara güvenilmezdi. Kölelerin devlete sadık kişiler olduğuna inanılıyordu.” 


1880'lere gelindiğinde Tanzimat devleti azat edilmiş Beyaz Köleleri Osmanlı ordusuna almaya başladı; köle oldukları dönemde dinen sahiplerine ait kabul edildikleri için askere alınamıyorlardı. Bu durum Çerkes feodallerin tepkisini çekmiş, 
37 Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, 
s. 175. 
38 NiyaziBerkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, s. 192. 


39 EhudR. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 133. 


40 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, s. 190-191. 
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1883'te hepsi köle sahibi olan on bir bey, dokuz Work sınıfından soylu ve dört ulema, padişaha bir dilekçe gönderip “köleleştirilmiş yanaşmalarının askere alınmasını şiddetle protesto ederek tazminat talebinde bulundular.” 

“Köleleştirilmiş yanaşma” olarak tanımladıkları Beyaz Kölelerin sahiplerinin yanında nasıl bir muameleye maruz kaldıklarını hayal etmek zor olmamalı. Kırsaldaki Beyaz Kölelerin beylerinin mülkiyet haklarını sorgulamaktan kaçındığı, belki de buna cesaret edemediği, pratikte köleliği kabullendiği durumlarda devlet uyuyan yılanın kuyruğuna basmıyorsa da feodallerin kırsaldaki gücünü kırma noktasında azat mekanizmasını da sessizce işletiyordu. 

Osmanlı oryantalizmi bir yandan onların âdetlerini, kıyafetlerini ve isimlerini gayrimedeni bulup ötekileştirirken, bir yandan da onları üst sınıf hanelerde ve askeriyede istihdam ederek mahrem alanları onlara emanet etmişti. Bu alanlar hem geleneksel Osmanlı ailesi ve sosyal yapısında oluşmuş sorunlara hem de askeriyede bitmek bilmeyen alaylı-mektepli çatışmalarına sahne olacaktı. 


Şiddet ve merhamet arasında bir puslu mekân 


Beyaz Kölelere dair az bilinen konulardan biri de bu insanların köleleştirildikten sonra Osmanlı köle pazarına gelene kadar nasıl bir süreçten geçtikleriydi. Hangi ortamlarda ve şartlarda yaşamaya zorlandıkları, nasıl bir şiddete maruz kalarak kaçmamaları için korkutuldukları ve tabii uzun yolculuk sırasında kadın ve erkek fark etmeksizin hangi cinsel istismarları ve tecavüzleri yaşadıkları hakkında çok az bilgi var. Bilinen bir gerçekse köleleştirme eyleminin bizzat kendisinin kaba kuvvet ve şiddet içermesiydi. 
Beyaz Köleler Afrika'dan Amerika'ya köle taşıyan gemilerde- ki yarı çıplak, zincirlenmiş ve balık istifi edilmiş şekilde olmasalar da zorlu bir gemi yolculuğu yaparak Karadeniz'i aşıyordu. 
Beyaz Köleler her tür cinsel taciz ve saldırıya açık halde, dillerini hiç bilmedikleri köle tüccarları ve gemicilerle bazen aylar sü- 


41 EhudR. Toledano, a.g.e., s. 124. 
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recek yolculuklar sonunda İstanbul, İzmir, iskenderiye ve hatta Cidde ve Tunus gibi uzak limanlara taşınıyordu. Yeterli gıda ve temiz su kaynaklarından uzak, kötü kıyafetler içinde pislik ve hastalıkla mücadele ederek ve her an öldürülme korkusu yaşayarak karaya ayak basıyorlardı.” 

Ölümü gösterip sıtmaya razı edilen erkek, kadın ve çocuk köleler ulaştıkları limanlardaki köle tüccarları tarafından alınıp müşterilere sunulana kadar bir süre daha bu zor şartlardan kurtulamıyordu. Kimi yabancı seyyahlar, Beyaz Kölelerin “köle pazarında olmaktan çok da rahatsız olmadıklarını,” ifade ediyorlardı. Ailelerinden çok uzak şehirlerde, ülkelerine bir daha geri dönme ümidini tamamen kaybetmiş bir psikoloji içinde bir esaretten kurtulabilmek ve yeni bir hayata başlayabilmek için böyle görünüyor olmaları muhtemeldir. Bununla birlikte, esir tüccarları da ellerindeki köleleri müşterilerin ilgisini çekip bir an önce satılmaları için neşeli görünmeye zorluyorlardı.” 

1866 Kasım'ında, Çerkes cariyeler kereste gemisiyle İstanbul'a gönderilirken içlerinden Tuti adlı bir köle; kaptanla tartışması sonucunda dövülmüş, sonunda kendini sulara atmıştı. 
Gemidekiler onu kurtarmayı başarsa da Tuti mahkemeye çıkmış, sonunda esirci suçlanmış, kaptan aklanmış ve mahkeme Tuti'yi serbest bırakmıştı.” Tuti kötü muameleyi kabul etmemiş, ambara inmeyi reddetmiş, kaptana ittiatsizlik ederek sonunda hürlüğünü kazanmıştı, ama onun kadar şanslı olmayan binlerce kadın, erkek ve çocuk kölenin Karadeniz'in sularında boğulduğu tahmin edilmektedir." 


42 Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, 
s. 139. 

43 “Birçok seyyah, köle pazarında satın alınmayı bekleyen Çerkes kızların içinde bulunduğu tasasız ve neşeli ortamdan bahsetmiştir. Pazardaki köleler olası alıcıları, özellikle de oturmuş zengin aileleri temsil eden alıcıları cezbetmeyi umarlardı. Ataerkilliğin hâkim olduğu bir aileye girmek, pazarda hayvanat bahçesini andıran kapatılmışlığa yeğlenen bir şey olarak görülüyordu. Satıcılar da satış yapmak istediklerinden, ellerindeki köleleri surat asıp homurdanmaktan vazgeçirmeye teşvik ediyorlardı.” A.ge,, s. 151. 

44  EhudR. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bagları, s. 176. 


45 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2020. 
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Beyaz Kölelerin hem dil hem de örf âdet ve geldikleri ülkenin hukukunu bilmedikleri için her tür istismar ve kötü kullanıma daha açık halde olduklarını belirtmek gerek. Köleler zamanla Osmanlı kölelik sistemi içindeki haklarını öğrenseler ve hukuki çarelere başvursalar da dil problemleri ve akraba korumasından uzak olmaları netice alınmasını zorlaştırıyordu: 


Hayatları boyunca üzerlerine sinen ürkekliği de hiç atamadılar. Hep bir tedirginlik içinde, hep korkuyla yaşadılar. Özellikle dedem, sanki birileri yine onu kafese kapatacakmış gibi, köşe bucak kaçtı insanlardan. Hamamda hiç yıkanmadığını söyledi teyzemler. Damgasının görülmesini istemiyordu çünkü. O damgadan utanıyordu. Çünkü o damgadan bir kendinde vardı, bir Tete'de, bir de hayvanlarda...“ 


Satıldıkları hanelerde ister cariye, ister dadı, aşçı, temizlikçi ya da isterse tezgâhlarda dokumacı olsunlar, kölelerin yeni hayatlarına boyun eğmesi şiddet kullanılarak sağlanıyordu. 
Kölelerine karşı korumacı babacan tavırlarla yaklaşan Osmanlı emperyal aile geleneğinin temsilcileri bile etraflarında yaşanan şiddet hikâyelerinden beslenip korkuyu diri tutuyor ve böylece köleleri üzerindeki hâkimiyetlerini pekiştiriyorlardı.”” Böyle bir şiddete maruz kalmadıkları için kölelerin sahiplerine çok daha itaatkâr olması ve onlara daha iyi hizmet etmeleri gerektiği algısı kölelere işleniyordu. 

1923'te imparatorluk yıkılmışsa da emperyal aile geleneği içinde muhafaza ettiğini iddia ettiği tarihi, kültürel motiflerden güç alarak yaşamaya devam ediyordu. Tanzimat edebiyatı yazarları gibi erken Cumhuriyet dönemi kimi yazarları da miras aldıkları “güzellik” meselesini o puslu zamanların aktörleri olan cariyeler üzerinden eserlerine taşımaya devam ediyordu: 


Erken Cumhuriyet dönemi yazarlarından Nezihe Muhiddin, Osmanlı döneminde kadınlara yönelik şiddeti geleneğe bağlarken, yeni zamanlardaki şiddeti hızlı toplumsal değişimin yol 


46 Mustafa Olpak, Kenya-Girit-İstanbul Köle Kıyısından İnsan Biyografileri, s. 177. 


47 Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, 
s. 179. 
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açtığı sarsıntılarla açıklar gibidir. Nüket Sirman'ın dikkat çektiği gibi, cinselliği yaşamın içinde doğallaştırmasıyla, usta edebilerden ayrılır. Romanlarında güzellik “meselesiyle” cebelleşmesi ilginçtir. Benliğim Benimdir'de, köle olarak paşa konağına satılan alımlı Çerkes kızı, “Ben bir kahpeyim... çünkü güzelim,” diye yerinir; mükâfatı elmaslı ipekli bir esaret altındaki sahte saadet olacaksa çok çirkin olmayı tercih ediyordur.“ 


Güzel ya da değil köleler şiddet ve merhamet arasında bir puslu mekânda sahiplerinin isteklerine artık hayır deyip hürleşecekleri güne kadar bıçak sırtında bir hayat sürüyordu. Hürleşmek kimi zaman ölümle sonuçlansa da denemeye değerdi... 


Cinsel alacakaranlık kuşağında Beyaz Köleler 


Cinsel alacakaranlık kuşağında kölelerin izini sürerken ilk karşılaşacağımız, suskunluğun içindeki o çok dilli sesler; kadın, erkek ve dahi çocuklara ait o sesleri duyabilmek için Rusça, Çerkesçe, Gürcüce bilmesek de vicdanlı bir hayal gücüne ihtiyacımız var. 

Beyaz Köleliğin Avrupa'da saklandığı son coğrafyalardan olan Kafkasya'da 19. yüzyılın başında da örf ve âdetlere karşı gelenler için toplumdan dışlanma cezası verilirken, zina gibi ağır suçlar köleleştirme ve ülke dışına sürgün edilmeye varan şekillerde cezalandırılırdı.* Bakire çıkmayan gelinin ailesine geri gönderilmesi onun öz babası tarafından köle olarak yabancılara satılmasıyla sonuçlanıyordu.” 


48 “Kadının güzelliğinin bir getirisi olan cinselliğiyle değil aklı ve çalışmasıyla kendini kanıtlaması gerektiğine dair ısrar, dönemin feminizmiyle Kemalist kadın hakları söyleminin müşterek noktasıdır.” Tanıl Bora, Cereyanlar Türkiye'de Siyasi İdeolojiler, s. 756-757. 

49 Zeynel Abidin Besleney, Türkiye'de Çerkes Diasporasının Siyasi Tarihi, s. 48. 

50 “Damat bu durumda kızı bir eşya gibi babasına iade edince, bu evlilik nedeniyle verilmiş olan başlık ve hediyelerin geri alınmasını ister, kız ailesi de bunu kabul eder. Genç kızın o toplumda haysiyet ve şerefiyle yaşaması artık mümkün olmadığı için, kız babasının bu şekilde bakire çıkmayan kızını köle olarak yabancılara satma yetkisi vardır. Yabancı olmak üzere hazır olup bu durumu kabul eden bir kimseye verilerek, kız bölgeden ve toplumdan uzaklaştırılır.” Rahmi Tuna, Adige Xabze Adige Etiği ve Etiketi, s. 197 


185 


Cinsel alacakaranlık kuşağı daha onlar köleliğe ilk adım attıklarında Beyaz Kölelerin etrafını sarmaya başlamış; masalsı beyazlıkları, renkli gözleri, uzun boyları, sahiplerine olan sadakatleri ve cinsel becerileri üzerinden yayılan şehir efsaneleri onları Akdeniz ve Ortadoğu'nun gözdeleri yapmıştı. 

Istanbul köle pazarı elli dört odalı büyük bir ticari handan oluşmaktaydı, bu odalar ya esirciler tarafından kiralanır ya da kendilerine ait olur, akşam olduğunda herkes pazarı terk eder, sabah getirmek üzere kölelerini de kendileriyle evlerine götürürlerdi.”! Evlerine götürme eylemi hiçbir yetkili tarafından kontrol edilemeyen puslu bir alandı, tüccarlar gerek kendi cinsel ihtiyaçları için gerekse köle almaya gücü yetmeyenler için gecelik olarak onlardan faydalanabiliyordu. 

Kadın kölelerin bekâretini kaybetme ve gebe kalma riski onların cinsel yönden kullanılmadığı anlamına gelmiyor, farklı şekillerde de olsa cinsel sömürünün parçası olabiliyorlardı. 
Genç ve hatta çocuk yaşlardaki Beyaz Erkek kölelerse çok daha büyük bir riskle karşı karşıya kalıyor, cinsel olarak sömürülmeye daha müsait korunaksız alanlarda satılana kadar kullanılabiliyorlardı. İmparatorlukta eşcinsellik yasaklanmasına karşın mülkiyetten kaynaklanan hak nosyonu köleleştirilmiş erkeklere doğru cinsel erişimi sessizce genişletmişti:”? 


Osmanlı Devleti'nde yönetici adaylarının bazıları hizmetçi ya da dalkavuk olarak devşirilmişti. Çoğu güzel Gürcü ve Çerkes oğlanları, yakışıklı Türk oğlanları ve din değiştirmiş Rum oğlanları köle olarak satın alınmıştı. Bunların hepsi sahiplerinin “ahlâksız isteklerine hizmet etmek zorunda” bırakılmıştı. Ardından sahipleri sayesinde önemli mevkilere getirilmişlerdi.” 


Köle tüccarları kölelerle fazla bir zaman geçirmez, onlara duygusal anlamda bağlanmaz, müşteriler köleleri muayene 


51 EhudR. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 157-158. 
52 A.g.e., s. 153. 


53 Ahmet Dönmez, Osmanlı Modernleşmesi: Reform Çağında Çözüm Arayışları, 
s. 247 


186 


edip onlara dokunduklarında da rahatsız olmazlardı.”* Tüccarların köleler ile duygusal bağ kurmamaları onları cinsel olarak kullanmadıkları anlamına gelmiyordu, yalnızca kadınlar değil, genç köle erkeklerin de bu açıdan kullanıldığı biliniyordu. Köle ticareti öyle bir sisle kaplıydı ki insan satışı, cinsellik ve fahişelik arasındaki bu alacakaranlık kuşağında mağdurların sesleri duyulmuyordu. 

19. yüzyıl ortalarında Kahire'de Şemsigül adlı Çerkes cariyenin tecavüze uğraması ve istenmeyen hamileliği duyulan seslerden biridir. Şemsigül'ü Mısır'a getiren esirci haftalar süren yolculuk sırasında ona defalarca tecavüz edip kızı hamile bırakmış, bu durumu gizlenerek satılan kızın hamile olduğu ortaya çıkınca da kız esircinin evine geri gönderilmişti. Tecavüz eden esircinin eşi de ona zorla düşük yaptırtmaya çalışmış, onu darp etmiş, Şemsigül bir komşusu tarafından kurtarılmış, orada da çocuğunu doğurmuştu.” 

Köle ticaretinin üzerine çökmüş olan alacakaranlık kuşağı- nın sağladığı görece konfor bundan istifade etmek isteyen farklı milletlerden serseri, eşkıya, hırsız, sapık, kadın satıcısı ve pedofiliyi de kendine çekiyor; bunlar güçsüzleri tuzağa düşürüp her tür cinsel hizmet için aracılık etmenin ve para kazanmanın yollarını arıyorlardı.” Mina Urgan, Çerkes olduğunu sandığı dadısını anlatırken o dönemin susturulmuş bir sesini de bizimle tanıştırıyordu: 


...Oniki yaşına gelince, o da âdet görmüş. Fransız soylusu onu da koynuna almış. Gülistan Hanım öyle korkmuş ki, ilk gece adamın yatağına çiş etmiş. “Beni aldı, besledi, büyüttü,” dedi. 
“Öteki erkekler beklemezdi. Ama o âdet görmemi bekledi! O benim efendimdi,” dedi.” 


İlginç olan bu fırsatçılar içinde yerli kadınların da faaliyet gösteriyor olmasıydı. Osmanlı köleliğinde kadınların resmi 


54 EhudR. Toledano, a.g.e., s. 157. 
55 Age,s.77. 
56 A.ge,,s. 156. 


57 Mina Urgan, Bir Dinozorun Anıları, s. 23-24; Hasan Yüksel, “Osmanlı Saray 
Düğünleri ve Şenlikler”, Toplumsal Tarih, Nisan 2001, s. 60. 
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esirciler olmasına izin verilmese de çeşitli kadınların esirci gibi dolaştığı, bazı köle kadınları evlerine aldıkları, erkek alıcıları da oralara çekip aslında cinsel hizmetler sağlayıp bu köle kadınları fahişe olarak müşterilerine sunduğu esirciler loncası tarafından ifade ediliyordu. 

Beyaz Köleler köleleştirilmelerinden başlayarak, pazara getirilişi, satılışı, ev içi kullanımı ve nihayet azat edildiklerinde bile cinsellik duvarının tehlikeli uçlarında dolaşmaya devam ediyordu. Azat edilen ama uygun bir yere bağlanmaksızın gitmelerine izin verilen birçok köle de kendilerini yeniden satılmak üzere esircilere teslim edip satış parasının yarısını alıyor, süreçte başkaları da fahişeliğe yönelebiliyordu.”* 

Kölelerin ülkelerinden getirdikleri davranış şekilleri ve satıldıkları ülkeler arasındaki kültürel arayüz cinsel davranış kalıplarını da kapsayacak şekilde çatışmalar yaratıyor, bu cinsel alacakaranlık kuşağı zayıfın güçlü tarafından her türlü şekilde istismar edilmesinin de önünü açıyordu. Oysa Beyaz Köleler Osmanlı üst sınıf hanelerinin en mahrem ilişkilerinin emanet edildiği yabancılardı ve toplumsal cinsiyet onlar sayesinde güvence altında tutuluyordu. Bu hanelerdeki erkeklerin ergenliğe girmeleriyle birlikte nikâhlı bir eş olmaksızın cariye edinebilmeleri onlara cinsel hayatın kapılarını açıyordu. Hane halkına mensup diğer erkeklerin de çeşitli cinsel ihtiyaçlarının giderilebildiği her tür tacize açık alacakaranlık kuşağında bulunan köle kadınları, bazen de genç erkek köleler, bu mahrem sırları kolayca ifşa edebilecek yerli bir fahişeye göre çok daha güvenilir kabul ediliyordu. 

Hür olmamaları, Türkçeyi ya hiç bilmemeleri ya da çok az bilmeleri, akraba ve aile korumasının dışına yalnızca sahiplerinin merhametiyle hayata tutunuyor olmaları gibi sebepler onları üst 


58 EhudR.Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 158-159. 


59 “Kölelikleilgili konularla ilgilenmek üzere görevlendirilen İstanbul'daki Zaptiye Nezareti azatlı kişiler için bir misafirhane kurmuştu. Bu onlar için uygun bir işbulununcaya kadar bu tür insanların geçici olarak kalabilecekleri bir ara konaklama yeriydi. Aynı zamanda sahiplerinden kaçan köleleri barındırmak için de kullanılıyordu.” A.g.e., s. 129-130. 

60 EhudR. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 153. 
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sınıf hanelerin mahrem hayatının hem bir numaralı oyuncuları hem de suskun tanıkları yapıyordu.5' Başka halklarda olduğu gibi Osmanlı'da da toplumsal cinsiyetin inşasında cinselliğin araçsallaştırılması önemli bir rol oynuyor, bu da kadını toplumun namusu olarak görüp, onu kontrol altına almaya yönelik toplumsal ve yasal tedbirleri beraberinde getiriyordu.® Osmanlı kadınlarının toplumsal cinsiyetin inşasındaki rolü köle ve cariyelerden ayrı değerlendirilemez, bunlar çoğu zaman aynı haneleri birlikte paylaşarak toplumsal cinsiyeti de birlikte inşa ediyordu. 

1900'lerin başında Galata ve civarında 100 kadar umumhane faaliyet gösteriyordu.” Buralarda çalıştırılan kadınların etnik kökenleri hakkında çeşitli veriler bulunmakla beraber, içlerinde ne kadarının köle kökenli olduğu bilinmemektedir. 1917 
Bolşevik Devrimi'nden sonra sayısı 40 ila 200 bin arasında olduğu tahmin edilen Ruslar da İstanbul'a yerleşmiş; açılan barlar, kabareler, pavyonlar ve restoranlarda Ruslar, hem garson, hem şarkıcı, hem konsomatris, hem de dansöz olarak çalışmıştu.“ İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde sayıları artan umumhane, bar ve pavyonlar Osmanlı üst sınıf hanelerini ve oradaki kölelerin hayatlarını etkilemiş, köleler eski cazibesini gün geçtikçe kaybetmişti. 


Emperyal aile geleneği, konaklar ve mahalle arasında Beyaz Köle mirası 


Beyaz Köle sahibi olmak 19. yüzyıl Osmanlı üst sınıfına mensup erkekler için ulaşılmaz bir hedef olmayıp doğup büyüdük- 


6l “Ziba adında Çerkes bir köle kadın, önce bir başka devlet görevlisinin 'müstefreşesi' odalığı olduktan sonra, önde gelen bir alimle evlenince Ziba Hanım olarak tanınmıştır. Ziba Hanım, 1819'da Mekkizade'nin görev süresinin bitiminden sonra Şeyhülislam olarak onun yerini alan kocası Çerkes Halil Efendi'nin hayatında önemli rol oynamıştır.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 195. 

62 İrvin Cemil Schick, Bedeni Toplumu Kâinatı Yazmak, İslâm Cinsiyet ve Kültür 
Üzerine, s. 208. 

63 Ayşe Hür, Osmanlı'nın Öteki Tarihi, s. 151. 

64 A.ge.,s. 148. 


65 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2020. 
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leri evlerden miras aldıkları bir emperyal gelenekle bağlantılıydı. Dedeleri ve babalarının çok uluslu, çok dilli mahrem hayatlarına tanıklık eden yeni yetme gençler, ergenlik hayatlarının başlamasıyla birlikte en az onlarınki kadar renkli bir gelecek tasavvur ediyordu. 

Emperyal aileler olarak adlandırdığımız Osmanlı üst sınıfı asırlardır birçok nedenle köle ve cariye satın alıyordu. 19. yüzyılda bile toplumsal algılar ve din anlayışı henüz yerli hür kadınların kendi evleri dışındaki yabancı hanelerde çalışmalarına iyi gözle bakmıyordu, hür kadınların kendi aileleri haricin- de erkeklere hizmet etmesi düşünülemezdi. Ev içinde temizlikçilik, çamaşırcılık, aşçılık, çocuk ve yaşlı bakımı gibi konularda hür kadınların istihdamı ya hiç yok ya da çok az iken, odalık ve cariyelik gibi alanlarda hür kadınların olması hayal bile edilemezdi. 

Emperyal aile geleneği köleleştirilmek suretiyle köklerinden koparılmış yabancıları, onlara istediği şekli kolayca verebileceği inancıyla tercih ediyordu. Bu geleneğin temsilcileri hür Osmanlı vatandaşlarını köklerinden, aile ve akrabalarından, toprağından, dilinden ve dininden koparıp Osmanlı-Sünni tedrisatına uygun hale getiremediği için de kölelere yöneliyordu. 

Gelenek ev içi istihdamdan, devletin ve askeriyenin en mahrem birimlerine kadar bu kölelere yerli vatandaşlar aleyhinde alan açıyordu. Üst sınıf haneler bu Beyaz Köle ihtiyacını kendi güvenilir eski köleleri üzerinden gidermeye çalışıyor, evdeki eski köleler de kendi etnisitesinden yeni köleler bularak bu ihtiyacı gideriyorlardı. Haneye ilk alınan Beyaz Köle Gürcü ise ondan sonra gelecek olanların da Gürcü olma ihtimali yüksekti, şanslı köleler şehirdeki diğer hanelerde yaşayan kölelerle ve haliyle onlar üzerinden de ülkeleriyle ilişki halindeydi. 

Geniş mekânlara yayılmış çok odalı ve çok katlı konak hayatı, kalabalık ev halkı, yatılı akraba ve misafir akışı da hesaba katıldığında bu yoğunlukla evin kadınlarının baş etmesi mümkün değildi. Konak büyük ev anlamına gelse de büyükanne ve büyükbabayı, torunları, gelinleri, damatları ve belli bir sayıda hizmetçiyi de içeren, geniş ailenin oluşturduğu bir toplumsal 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sistemi niteliyor, küçük bir konağın on odası olabilirken, büyük bir konakta bu sayı kırktan fazla olabiliyordu.” 

Hanedana mensup haremleri bir kenara bırakırsak Beyaz Kölelerin esas istihdam olduğu yer bu üst sınıfa mensup hanelerdi, konak hayatı olarak da ifade edilen bu alan aynı zamanda emperyal aile geleneğinin halk içindeki temsilcilerinden oluşuyordu. Osmanoğlu hanedanı ve haremi Beyaz Köle edinmeye devam ettikçe üst sınıf haneler de onlar gibi köle istihdamı- na devam etti. O zaman saray adı verilen bu konaklarda sahibinin zenginliğine göre altmış, yetmiş, bazen yüz cariye ve köle ve bir o kadar da kapı halkı besleniyordu.“7 

19. yüzyılda erkek kölelerin azalmasıyla gittikçe kadınlaşan bu üst sınıf hanelerde, vasıfsız köleler ağır işlerle uğraşırken gözde köleler hane içinde kalabalık hane halkına hizmet ediyorlardı, gözde kölelerin sayıca fazla olması efendilerinin statüsünü ifade ediyordu.“ Sadece gözde kölelerin sayısı değil, hanedeki kölelerin etnik kökeni de bir böbürlenme kaynağıydı; sıralamada Çerkesler önde yer alırken onları Gürcü ve Abaza olduğu iddiasıyla satılan köleler izliyordu. Geç Osmanlı döneminde üst sınıfa mensup ailelerin kışları şehirdeki konaklarında, yazları ise Boğaziçi'nde, deniz kenarındaki yalılarında geçirmeleri âdettendi. Bu mevsimlik taşınmalar, konak ve yalıların kışa ve yaza hazırlanması, temizlenmesi, bakımı, düğün, sünnet gibi merasimler ve bayram ağırlamaları da köle emeği ile gerçekleştiriliyordu. 

Üst sınıf hanelerdeki bu ihtiyaçların giderilmesi için gereken köleler doğrudan satın alınabildiği gibi, miras ya da hediye edilme yoluyla da kişiler köle sahibi olabiliyordu. Köle hediye edilmesi emperyal aile geleneğinin merkezi olan saray ve hane- 


66 Carel Bertram, Türk Evini Hayal Etmek Eve Dair Kolektif Düşler, s. 57. 

67 “Bu sultan sarayları, konaklar, zengin evleri Divanyolu'ndan Sultanahmed 
ve Akbıyık'a ve bugünkü Sirkeci'ye, Kumkapı ve Kadırga'ya, Süleymaniye ve Şehzadebaşı'na, oradan Fatih ve Edirnekapı'ya, Aksaray kolunda Kocamustafapaşa ve Yedikule'ye kadar iniyordu.” A.g.e., s. 80. 

68 Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, 
s. 173. 

69 Carel Bertram, Türk Evini Hayal Etmek Eve Dair Kolektif Düşler, s. 165. 
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dan ailesinin tercih ettiği bir ödüllendirme ve kendine bağlama yöntemiydi.” Köle sahipliği ve köle hediye etme geleneği iktidarı elinde tutan hanedan ailesi, yönetici sınıf ile onun çeperin- de ve ondan beslenerek büyüyen üst sınıf haneler arasında kurulan ortaklıklarla da ilişkiliydi. 

Osmanlı hanedanı neredeyse kuruluşundan beri saray hizmetkârı olarak farklı etnik kökenlerden olmak üzere köleleri; şehzadelerin anneleri olarak da “beyaz” yabancı cariyeleri tercih etmişti. Bu emperyal aile modeli de saray ve hanedan haremlerinden taşıp, yönetici sınıf ve zengin konaklar üzerinden tüm şehre ve dahi imparatorluğun diğer şehirlerine yayılıyor, devrin modası olarak içselleştirilip tüm halkın hafızasına kazınıyordu, haremde bulunan Müslüman beyaz kadınlar ise genellikle Çerkeslerden oluşuyordu. ”' 

Devrin modası, köle kullanımının yaygınlığı ve köleliğin içselleştirilmesi öyle bir noktadaydı ki reformcu olarak adlandırılan Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi üst düzey yöneticilerin birçoğu resmi nikâhlı eşlerinin yanında ya da onların yerine cariye kullanmaktan vazgeçmiş değildi.”? Emperyal aile geleneğinin baş temsilcisi Osmanlı hanedanı iktidarda kaldığı sürece de harem sahibi olmak, çok eşlilik ve tabii ki de köle ve cariye sahipliği bir üst sınıfa mensup olmanın göstergesi olarak varlığını sürdürmeye devam ediyordu. 


70 “Saray tarafından hediye edilen kadınlar ise cariyelerdi. Weiner'in 'verirken 
tutma paradoksu' dediği şeyin örnekleriydi. Cariyeler, hanedan mensubu evlenilebilir kız kardeşlerin ve kızların eksikliğini kapatıyordu. III. Selim, Il. 
Mahmud ve 1.Abdülmecid kendilerinden öncekiler ve sonrakiler gibi, evlilikler yoluyla bağlar kurarak kayınbiraderler, yeğenler ve veya dağmatları monarşist gelenek ve ağlara dahil etmişlerdi.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 266. 

71 Batı edebiyatında, Türk haremleriyle ilgili hikâyelerde betimlenen kadınlar nadiren Türktü. Bu kadınlar genellikle Hıristiyandı (mesela İtalyan, Fransız, Gürcü ya da Yunanlı), Müslüman oldukları ender durumlarda ise genellikle Çerkestiler. Çerkesler Şarkiyatçı yazın ve resimde saplantılı bir şekilde son derece açık tenli olarak resmedilmiştir.” İrvin Cemil Schick, Bedeni Toplumu Kâinatı Yazmak, İslâm Cinsiyet ve Kültür Üzerine, s. 288. 


72 “Tanzimat döneminde görev yapmış ve Gülhane Hattı Hümayunu'nu kaleme almış Mustafa Reşid Paşa'nın yasal eşinin yanı sıra birkaç cariyesi vardı.” 
A.ge.,s. 270. 
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Osmanlı üst sınıf hanelerindeki köleler, geleceğe dönük kârlı bir yatırım aracı olarak gerek şahsi kullanım için gerekse ileride bir üst düzey memura hediye edilmek üzere ediniliyordu. 
Aile ne kadar önemliyse, onlardan bir çıkar elde etmek isteyenler tarafından aileye köle hediye edilmesi de o kadar olasıydı.”? 
Miras, hediye ve çeyiz olarak da kölelerin satın alınıp bu denli yaygın bir şekilde kullanılmaları neticesinde büyük şehirlerdeki Osmanlı üst sınıf hanelerinde Beyaz Köle kanının karışmadığı bir ailenin kalmadığı iddia edilebilir.”* 

Beyaz veya siyah tenli olduğuna bakılmaksızın, köle sahipliği üst sınıftan olmanın neredeyse en görünür öğelerinin başında geliyordu ve içinde yaşadığı konak hayatıyla doğrudan ilişkili olup o hayatı yeniden üretiyordu. Bu öteki mekânlarında bir yandan köle sahibi olma üzerinden Osmanlı seçkin kimligi inşa edilirken; yerli ve hür olanın dışlanmasıyla Beyaz Köleler iktidarı güçlendi. Beyaz Köleliğin hayat bulduğu bu ötekilik mekânları sadece “ötekilerin” toplandığı yerlere dönüşmekle kalmayıp, ötekiliğin temel göstergelerinden biri haline geliyordu.” 

19. yüzyılda İstanbul ev içi köle emeğini en fazla istihdam eden en önemli merkez ve azat edilenleri kaynaştıran başlıca pota olma özelliğini korumuştu. ”* istanbul'dan sonra en fazla Beyaz Köle istihdamı, köle mirasının güçlü olduğu Memlük başkenti Kahire'ydi. Kölelerin en fazla istihdam oldukları şehirler aynı zamanda en çok azatlı hür Osmanlı vatandaşının da yaşadığı şehirlerdi ve köleleştirilmek kadar azat edilmek de halk tarafından yadırganmıyordu:” 


73 Age.,s. 185. 

74 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2020. 

75 İrvin Cemil Schick, Bedeni Toplumu Kâinatı Yazmak, İslâm Cinsiyet ve Kültür 
Üzerine, s. 275. 

76 Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 
154. 

77 “Dindarlığıyla tanınan zengin bir hanım olan Hacı Zeynep, 1743'te azat ettiği birkaç kölesine cömertçe armağanlar vermişti. 'Allahüteala'nın emriyle öldüğümde azat edilen kölem Abaza Emine'ye elli gümüş kuruş, üç minder, altı yastık, iki yorgan, bir şilte, dört kapaklı tencere, bir yer sofrası, bir kızartma tavası, on bakır sini, bir leğen ve ibrik, bir şamdan verilsin.” A.g.e., s. 146. 
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Bir adam bilerek bir gün orucunu yese ona bir kul azat etmek farz olur. Kudreti yok ise 61 gün oruç tutar. İşte Müslümanları köle azat etmeye zorlayan böyle birtakım dini sebepler ile milli gelenek ve görenekler vardır. Bir cariyenin hoşnut olmadığı bir evden gitmesi için “Beni Satınız,” demesi yeterlidir.78 


Azatlık meselesi sıradan köleler için olduğu gibi mevki sahibi olan üst sınıf köleler arasında da köleliğin karanlık günlerinin üzerini örtmekte iyi bir işlev görüyordu. Birçok eski köle açısından unutulmak istenen köle geçmişi ve tramvatik anılarla dolu süreç toplumun babacan ataerkilliği ve çabucak azat edilme vaatleri gibi incelikli davranış kurallarıyla kontrol altında tutuluyordu:”? 


Ah evladım dert ettiğin şeye bak, hür olsan da hepimiz padişah z780 


efendimizin köleleri değil miyi 

Bu anlayış hür vatandaşların da kendilerini bir çeşit köle olarak gördüğüne dair bir inanç ya da kölelerin durumunu hafifletmek için öne sürülen bir sav olarak hafızaya kazınmıştı. Azat meselesinde İslâm'da boşanma sözü olan “boş ol” ifadesi kullanılıyordu ve bu söz ağızlarından çıktığında pişman olan kocalar vardı; benzer şekilde köle sahiplerinin ağızlarından çıkan sözlerin de hukuki bir gücü vardı ve sarhoşken, kızgınlıkla veya şaka niyetine bir azat sözünü ağzından çıkaran efendiler, 
sözlerini bir daha geri alamıyordu 3 

Osmanlı kölelik kültürü, bir açıdan yerli hür kadınların ev içindeki baş kadın olma konumunu tehdit etse de nikâhlı kadınlar evdeki cariye sahibinden çocuk doğurup hürleşene kadar toplumsal ve hukuki olarak da onlardan üstün oluyor ve cariyelere sahibelik yapmaya devam ediyorlardı. Eve cariye almakla tehdit edilen nikâhlı yerli eşler, kadınlık ve annelik becerilerini geliştirmiş midir bilinmez ama komşularının başı- 
78 Fatma Aliye, Osmanlıda Kadın Cariyelik Çokeşlilik Moda, s. 19. 
79 Madeline C. Zilfi, A.g.e., s. 177. 
80 İstanbul, Kadın, 81, eski Bey sınıfından, 2001. 
81 Madeline C. Zilfi, A.g.e., s. 135. 
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na gelen sonla karşılaşmamak için mücadele ettikleri Tanzimat romanlarında da sıkça konu edilmekteydi.? 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde, şehirli yerli üst sınıf kadınlar önce evde cinsel haz aracı olarak da kullanılan cariyelere savaş açmış, cariyeler zamanla yok olurken fahişelik de meşrulaşıp yaygınlaşmıştı.8 

Istanbul, Kahire, Selanik ve İzmir gibi büyük şehirlerin emperyal aile geleneğiyle yoğrulmuş konaklarıyla iç içe geçmiş mahalle ortamlarında, kadın-erkek ilişkilerinin merakla izlenmesi, köle sahiplerinin cariyelerinden olma çocuklarını reddetmelerini zorlaştırıyordu. Mahalleler genelde sınıfsal değil, etnik gruplara göre bölünmüş güçlü bir topluluk ve bölgesellik duygusunun olduğu küçük yerleşim birimleriydi; tıpkı hane ve aile gibi, mahallenin de korunması gereken bir namusu vardı.” 

Gelenek, mahallenin denetimini oranın sakinlerinin sorumluluğuna vermişti, mahalleli komşularının hareketleriyle ilgileniyorsa bunun yeterince nedeni vardı. Mahalle hayatının denetimi en az ülke topraklarının denetimi kadar önemliydi ama ülke yönetiminin tersine mahallenin idaresinde farklı statü ve yaş gruplarından olmakla birlikte kadınlar ön plandaydı. 
Mahallenin kadınları ne kadar eve bağlanmış olursa olsunlar, komşularının ne yapıp ettiğini öğrenmeyi iş edinmişlerdi ve kimi mahrem konularda mahalle içi iletişim için bohçacı kadınlar cinsler arasında arabuluculuk etme görevi yüklenmişti.89 
Osmanlı'da mahalleler sınıfa göre ayrılmadıklarından, zenginlerin konakları da mahallenin karışık sosyal dokusu içerisin- 


82 “Zehra hastalık derecesinde kıskançtır. Nitekim bu uyuyan özellik ilk vesileyle uyanır. Bu vesile Münire Hanım'ın eve çok güzel Çerkes bir cariye getirmesidir. Cariyenin adı Sırncemal'dir. Bundan sonra Suphi Bey'in huzurlu ve sevgi dolu evi Zehra ile Sırrcemal arasında bir savaş alanına dönüşür.” Jale Parla, Babalar ve Oğullar Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, s. 96. 

83 Ferhunde Özbay, Kadın Emeği Seçme Yazılar, s. 283. 

84 Deniz Kandiyoti, Cariyeler Bacılar Yurttaşlar Kimlikleri ve Toplumsal Dönüşümleri, s. 212. 

85 Madeline C. Zilfi, Geçinemiyoruz 18. Yüzyılda Kadınlar ve Hul, Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, s. 265. 


86 Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, s. 228. 
195 


de konumlanıyor, büyük konak ile küçük evler hem mahalleyi, hem de simgesel bir evreni paylaşıyordu.37 

Köleler satıldıkları haneye girdiklerinde, özel bir durumdan ötürü oda hapsinde tutulmuyorlarsa, evdeki diğer kölelerle, aile mensuplarıyla ve özellikle de komşularla ilişki içine girip mahallenin bir parçası haline geliyorlardı. İslâmi kültürde, halkların mekân kullanımı ve mekâna yükledikleri anlamları tanımlayan düzenleyici ilkenin varlığı işleri kolaylaştırıyordu.88 Mekâna yüklenen anlamda evin babasının veya büyük kadınının rolü, tıpkı sultanın sorumluluğunun imparatorluğun iç mekânında düzeni sağlamak olması gibi, hem ruhun hem de evin içinin düzenli bir biçimde ve sükünetle yönetilmesinden ibaretti. * 

“Baş yarılır fes içinde, kol kırılır yen içinde kalır,” atasözü nahoş olayların ifşa edilmeden saklı kalması gerektiği fikrini vurgular: duygusal halleri dışavurmak, tıpkı aileyi komşular ve mahalleden koruduğu gibi içerideki insanı da dışarıya karşı kollayan bir mahremiyet kuralınca caydırır.” Buna rağmen aile ve akraba korumasından mahrum kalmış köle kadınlar arası dayanışma komşu haneler arası ziyaretler, mevlit, kına ve bayram oturmaları sayesinde pekiştiriliyor; her tür taciz, suistimal ve şiddete karşı da onlara bir nevi koruma sağlıyordu. 


87 “Konak ailesinin evini mahalle halkına açması, mahallenin sorunlarının çözülmesine yardımcı olması yahut mahallenin oğulları için iş bulması beklenen bir şeydi.” Carel Bertram, Türk Evini Hayal Etmek Eve Dair Kolektif Düşler, s. 175. 

88 Dina Rizk Khoury, Terlikler Kapıda Mı, Kapalı Kapılar Ardında Mı: Ev İçinde 
ve Kamusal Mekânda Musullu Kadınlar, Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, s. 101. 

89 “Erkan-ı erbaaya göre, Osmanlılar “dünyayı bir bahçe, bahçenin duvarlarını 
da devlet” olarak görmekteydi; bu da ilahi olana bağlı olan hükümetin güvenli ve düzenli bir iç mekân sağlaması anlamına geliyordu.” Carel Bertram, Türk Evini Hayal Etmek Eve Dair Kolektif Düşler, s. 166-167. 

90 A.ge.,s. 158-160. 

91 “Toledano'nun bulduğu, Kahire polisine ait bir rapor kötü muamele görmüş 
Şemsigül isimli Çerkes cariyenin, bir nebze olsun rahat edebilmek için komşular ve kadınların kendi aralarındaki ilişkiler aracılığıyla nasıl ses çıkarabil- 


diklerini gözler önüne serer.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 177. 
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Aileleriyle birlikte kırsalda toprak sahibinin mülkü üzerinde yaşayan serfleştirilmiş Çerkesler dışındaki tüm köle türleri köleleştirmeyle birlikte akrabalık bağlarını yitirirlerdi.*? Bu yüzden şehirlerde yaşayan kölelerin civar hanelerdeki diğer kölelerle dayanışma içinde oldukları, komşuluk ilişkilerini ve cemaat baskısını da kullanarak seslerini mahkemelere kadar duyurup haklarını aradıkları bilinir.” 

Cariyelerin hür olma yolunda bir çeşit hayat sigortaları olan hamilelik süreçleri de mahalledeki komşu kadınlar tarafından gözlenip korunuyordu. “Komşular ne der! Laf olur... Mahalleninin yüzüne nasıl bakarız!” gibi algılar köle sahipleri üzerinde bir çeşit toplumsal baskı oluşturuyordu. Osmanlı toplumunun aile ve üremeye verdiği değer, kölelerden doğmuş çocukların gayrimeşru olarak algılanmaması, köle sahiplerinin babalığı reddetme ihtimalini tekeşli ya da köle sahipliğinin olmadığı toplumlara nazaran azaltıyordu.** Osmanlı'da doğan çocuğun yasal olarak anneye ait olabilmesi için çocuğun zina sonucu doğmuş olması ve babanın da onu reddetmiş olması gerekiyordu.” 

Hz. Muhammed'in “çocuğu o kadını hür kılmıştır,” hadisi- ne göre, bebek bekleyen köle-anne satılıp, sahibinden ve çocugundan ayrılamayacak ve sahibinin ölmesiyle de hür kalacaktı, tabii efendisi onu daha önce azat etmezse.” 

Istanbul'dan uzakta olmasına rağmen Kahire ve Cidde gibi emperyal aile geleneğinin korunduğu şehirlerden biri olan Tunus'ta, 1846'da Tunus Beyi Ahmed'in ulemanın da desteğini alarak köleliği tek taraflı olarak kaldırması, köleliği bitirmeye yetmemişti. Largueche'ye göre, Tunus'ta köleliğin devam etmesi onun her şeyden önce hâkim sınıf sosyal grupların hayat tar- 


92 EhudR. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağlanı, s. 28. 


93 Madeline C. Zilfi, a.g.e., s. 128. 
94 A.g.e.,s. 132. 


95 Colin Imber, Kadınlar Evlilik ve Mülkiyet: Yenişehirli Abdullah'ın Behcetü’l-Fetva'sında Mehr, Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, s. 79. 

96 “Köle sahibi babalığı kabul ederse, köle anne ve sahibinden olan çocuk statüsünü babadan alıyor ve hür oluyordu; eğer baba köle annenin sahibinden başka biriyse doğan çocuk statüsünü köle annesinden alıyor, hem anne hem de çocuğu azat edilene kadar köle olarak kalıyordu.” Madeline C. Zilfi, a.g.e., s. 131-132. 
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zının bir birleşeni olma işlevinden kaynaklanıyordu.” Bu yönüyle İstanbul ve Kahire'ye çok benzeyen Tunus'ta hâkim yönetici sınıflar ve onların etrafında kümelenmiş üst sınıf hanelerinde uzun yıllardır varlığını sürdüren Beyaz Kölelerin bir anda ortadan kaybolması da beklenmiyordu. Çeşitli ihtiyaçlar için bu hanelerde hizmet eden Beyaz Kölelerin yaptığı işlerin; başta cariyelik olmak üzere, hizmetçilik, çocuk ve yaşlı bakımı da dahil başka birileri tarafından yapılıyor olana kadar da bu hanelerdeki varlıkları devam etti. 

Beyaz Köleler Osmanlı coğrafyasının farklı birçok şehir ve kasabasının çok dilli, çok kültürlü kalabalık aileleri içinde onlara verilen çiçek isimlerine alışamadan,” takılıp düştükleri süslü kıyafetleri içinde, sahiplerini güldüren kırık Türkçeleriyle ve namaz kılarken mırıldandıkları bozuk Arapçalarlıyla her geçen gün Osmanlılaşırken, ellerinde büyüttükleri bir nesli de sessizce kendilerine benzetiyorlardı.*9 

Baktıkları hür Osmanlı çocuklarından, hizmet ettikleri hanımlarına ve koyunlarına girdikleri sahiplerine varana kadar, tesir ettikleri cemaatlerini bu korunaklı alanlardan şehrin diğer hanelerine taşıyan ve sonunda moda haline getirdikleri; haremlik-selamlık uygulamasına riayet etmeyen kadın-erkek birlikte oturmaları, tesettürü hafifleten kıyafetleri, tek eşliliği esas alan evlilik âdetleri, kendilerine özgün dansları ve sofra kültürleriyle!” bir büyük Beyaz Köle mirası emperyal aile geleneğinin tam merkezinde ve onu zayıflatarak gelişiyordu.'9 


97 A.g.e., s. 259. 


98 “Çiçek adları yaygındır. Gülfidan, Karanfil, Gülendam gibi. Müslülanlaştırılan kölelerin anne ve baba adları da kayıtlarda Abdullah ve Havva olarak degiştirilir. Böylece geçmişleri ile ilgili bağlar bütünüyle kopar.” Ferhunde Özbay, Kadın Emeği Seçme Yazılar, s. 280. 

99 “Haremde cariyelere dini eğitim veriliyor, Kur'an-ı Kerim okumak, abdest, 
namaz, oruç gibi ibadetler öğretilirdi. Namazlar vakti gelince birlikte kılınırdı. Sultan Mehmed Reşat: ‘Namaz kılmayanlara, oruç tutmayanlara verdiğim tuz ve ekmeği haram ediyorum' ifadesini kullanmıştı.” Civan Çelik, Osmanlı Devletinde Kölelik, s. 126. 

100 “Elle yemek gözden düşmüş, yerini çocukluğu Çırağan Hareminde geçen 
Leyla Hanım'a göre sarayda 1860'larda kullanılmaya başlanan çatal almıştı.” 
Ebru Boyar-Kate Fleet, Osmanlı İstanbulu'nun Toplumsal Tarihi, s. 321. 


101 “1880 sonrasında, toplum içinde edep sınırları dışında sayılan kıyafetler giyen 
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Devrin modası ve değişen hayat tarzı karşısında son Beyaz Köleler 


Sultan 11. Mahmud'dan başlayarak Abdülmecid döneminde ağırlığı hissedilen ve Abdülaziz döneminde artan sayıda Beyaz Köle ve hür Çerkesin saraya verilmesi neticesinde Beyaz Köleler 19. yüzyılda tüm dünya üzerinden silinirken imparatorlugun kalbinde en güçlü iktidarını sürmeye başladı: 


Osmanlı Devleti'nin sonlarına doğru ekseriya Çerkes, Abaza, Gürcü ve saire kızlarla evlenmek de âdet olmuştur. Bunlardan doğan erkek ve kız çocuklar şehzade ve sultan olarak kabul edilmiş. Sultanlar ise, padişah tarafından çeyiz yapılarak Türk, Çerkes, Arnavut zatlar ile evlendirildi ve damatlara paşalık, beylik rütbeleri verilirdi.'92 


Saraya satılan Beyaz Köleler veya hanedanla akrabalık ilişkisi kurmak için verilen hür Çerkes kızlarının hızlı yükselişi harem içerisinde de yıkılması güç bir Çerkes kadınları iktidarının kurulmasıyla neticelendi. Her iki grubun da ailelerinden koparılmak suretiyle köksüzleştirilmiş olması, etnik olarak Çerkes veya değil bu kadınları birbirine yaklaştırdı. 

Beyaz Köle kadınlar tarafından kendi örf âdetleri ve nezaket kurallarına göre yetiştirilmiş onbinlerce şehirli ve okumuş bir nesil, Batılılaşma hareketinin şimdiye kadar görünmeyen önemli bir aktörüne işaret ediyordu.” Yerli Müslüman kadın- 


kadınlar devlet tarafından hâlâ cezalandırılmaktaydı.” Donald Ouataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, s. 112; “Nabizade Nazım'ın Zehra adlı romanı, Batılılaşmış seçkinlerin zevklerinin 1890'lara gelindiğinde süzülerek orta sınıfa ulaştığını gösterir. Romanın başkahramanı Zehra piyano ve santur çalar ve kadınlar ve erkekler müzikli akşamlarda ve diğer sosyal ortamlarda bir araya gelir.” Carel Bertram, Türk Evini Hayal Etmek Eve Dair Kolektif Düşler, s. 97. 

102 Osman Selaheddin Osmanoğlu, Ali Vasıb Efendi Bir Şehzadenin Hatıratı, s. 19. 


103 “19. yüzyılda köle eşler, tercihen Çerkes ve Gürcü cariyeler sayesinde sağlanan toplumsal üreme, yöneticiler ile yönetilenler arasındaki toplumsal mesafeyi artırmıştı. En azından yönetici sınıfın bazı kesimlerinde bu mesafe sadece egemen erkeklerin çok sayıda kadına erişimiyle değil, eş seçimlerinde etnik seçicilikle de vurgulanıyordu. Eş seçimi stratejileri etnik bir renk gösterse de göstermese de, kadın köleler yönetici unsurlara kendilerini çoğaltabilelara göre daha liberal sayılacak İslâm algısından, haremlik-selamlık uygulamalarını yumuşatan kendi sosyalleşme pratiklerine kadar, çarşaf yerine giydikleri dış elbiselerinden esinlenerek sonunda ferace modasına dönüşecek kıyafetleriyle, güzel görünmek için takılan korseleri!“ ve peçe takmayarak tesettürü hafifleten yorumlarıyla bu kadınlar bir döneme damgasını vuracaktı.!©© 

Osmanlı İmparatorluğu'nun en mahrem alanı olan haremi adeta zapteden Çerkes, Gürcü ve Abaza olduğu iddia edilen kadınların bu hâkimiyeti, zamanla Saray'dan taşıp İstanbul'un zengin hanelerinde de uzun süre etkisini gösterecek bir Beyaz Köleler iktidarına dönüşmüştü.” 

Bu köle iktidarları 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başına gelindiğinde kölelerin kendi ellerinde yetiştirdikleri seçkin yenilikçi Batılı bir nesil tarafından tehdit edilmekteydi. Emperyal aile geleneği ve onun sembolü olarak görülen köleler ve cariyeler devri Osmanlı hanedanı gibi hızlı bir çöküş dönemine girmişti. 

Bu sessiz değişim Beyaz Köle mekânları olan harem ve konaklardan başlayarak İstanbul'un seçkin sınıfını etkisi altına 


cekleri bir toplumsal tür sunuyordu.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 276. 

104 “1791'de yayımlanan bir fermanda, önceden de bu konuda yasaklama getirildiği ancak kadınların bu yasağı çiğnedikleri belirtiliyor; hem kadınların ince kumaştan ferace giymeleri, hem de terzilerin bu tür feraceler dikmeleri yasaklanıyordu.” Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, s. 247; “1792'de kadınların üstlerine aldıkları feracelerin neredeyse şeffaf denecek kadar ince olduğu söyleniyor ve bunların giyilmesi yasaklanıyordu.” Donald Ouataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, s. 218. 

105 “Bütün Çerkes kabilelerinin kızları beş altı yaşına geldiklerinde bağır yeleği 
gibi meşin ve sahtiyandan imal edilen korseyi bellerine takarlar, bir erkekle evlenmedikleri sürece onu çıkarmazlardı. Güzellik ve endamlarına zarar gelmesinden çekindikleri için az yemek yerlerdi.” Kesbi Haşim Mehmet Efendi, Ahval-i Anapa ve Çerkes, Anapa ve Çerkesya Hatıraları, s. 44. 

106 https://m.bianet.org/bianet/yasam/224417-yeni-baslayanlar-icin-1864-cer- 
kes-soykirimi 

107 “Cariye ya da eş olan köle kadınların Osmanlı yüksek kültürüne, özgür olarak 
doğmuş kadınlara kanıtlaması gereken bir şey oluyordu, kanıtlar esasen, eğitime açık olmakta ve hürmet etmekte yatıyordu. Yaşlı kölelerin genç köleleri eğitmesi, “kölenin kölesi' olgusunun kadın versiyonu, eğitilmiş kölelerin toplumsal değerinin yanı sıra bağlılık bağlarını da güçlendiriyordu.” Madeline C. 
Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 200. 
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aldı. Fransız modasından etkilenen Ermeni ve Rum terziler!98 
furyasından bir yüzyıl önce Beyaz Köleler kendi Avrupai kıyafetlerini şehrin seçkin hanelerine sokup, oradan da tüm imparatorluğa yaymıştı.'99 Bir dönem Osmanlı üst sınıfında Avrupai havalar estiren Beyaz Köleler şimdi zamanın gerisinde kalmış olarak algılanıyor ve eski emperyal ailenin acı bir hatırası olarak görülüp tercih edilmiyorlardı. 

Beyaz Köleler tarafından büyütülen bir seçkin nesille döneme damgasını vuracak Batılılaşma süreci, Osmanlı modernliği- nin ortaya çıkışındaki toplumsal kırılmalar sonunda dönüp o köle kadınlar iktidarını vuracak ve devrin değişen modası karşısında şehirlerdeki köle kadınlar iktidarı da bir bir yıkılacaktı. 

Tanzimat döneminde başlayan, I. Meşrutiyet süresinde yayılan ve 11. Meşrutiyet'in ilanı sonrasında hızlanan Batılılaşma hareketleri öncelikle İstanbul'daki üst sınıf hanelerde Batılı yaşam tarzının yayılmasını sağladı. Henüz Doğululuktan Batılılıga evrilmemiş olan Osmanlı kültürü bir boşluk içindeydi; mutlakiyetçi kültür, mutlak bir hükümdardan yoksun olarak yaşamını sürdürmeye çalışıyordu."'9 

Değişim hızla yayılıyor, Osmanlı üst sınıfına mensup erkekler artık yaşlı kadın akrabaları tarafından ayarlanan görü- 


108 “Paris ve Londra'dan esen moda rüzgârları, şehrin özellikle Pera civarındaki Avrupai bölgesine yerleşmiş olan yabancı asıllı terziler ve Avrupa ile güçlü bağlantıları olan Osmanlı azınlıklarına mensup terziler kanalıyla İstanbul'a ulaştığından, Osmanlı hanımları da bu ‘ecnebi’ terzileri tercih etmekteydi. 20. 
yüzyıla girilirken, İstanbul'da çalışan kadın terzilerin tamamı Hıristiyan veya Musevi kökenli bu 'Frenk terzileri'nden oluşmaktaydı.” Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı Hanımları ve Kadın Terzileri 1869-1923, s. 14-15. 

109 “19. yüzyıl ilerledikçe, kentli seçkin kadınlar evde yeni moda giysiler giymeye başladılar, kabarık etekler giydiler, ince belli görünmek için korseler taktılar ve saçlarını topuzlarla topladılar. Sonra bu yeni giysileri, bedenlerinin her yerini örten uzun etekli çarşafın altına gizlemeye özen göstererek kamusal alanda giydiler. Zamanla bu uzun etekli çarşaf, Avrupalı kadınların paltoları- na benzer bir şeye dönüştü ve peçe giderek şeffaflaştı.” Donald Ouataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, s. 223-224. 

110 A.ge.,s. 138; “Batılılaşma programını belirli kısıtlamalarla yönlendirmeye çalışan Osmanlı aydınları kaygan ve korumasız bir zemindeydiler. Artık mutlakçı ve ataerkil bir sultanın otoritesine eskisi gibi yaslanmayan mutlakçı bir kültür, simgesel babasını arıyordu.” Jale Parla, Babalar ve Oğullar Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, s. 15. 
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cü usulü evlilik istemiyor;'!! dede ve babalarının evlilik hayatını beğenmeyen bu yeni nesil, romantik ilişki ve aşk özlemiyle kendileri gibi eğitilmiş eşler arıyordu. Eskiyi beğenmeyen ve değişimi savunan reformcu erkeklerin çoğu aynı zamanda Hâkim-i Mutlak olan Sultan'ın kulları da olmak istemiyor, kulluk yerine anayasal bir rejim altında yurttaş olmayı talep ediyordu.'!2 

Yüzyılın başında modernleşme taraftarlarınca başta emperyal aile geleneği olmak üzere, geleneksel aileye yöneltilen saldırı, söz konusu ataerkil ailenin pek çok toplumsal problemin kaynağı olarak görülmesinden kaynaklanıyordu ve aile reformu, devlet ve toplumun kendini yenileyebilmesi için zorunlu görülmekteydi.''? Emperyal aile düzeni ve onun en göze batan aktörleri olan köle ve cariyeler artık günah keçisi olarak görülüyor, Salahaddin Asım gibi Türkçü teze yakın kimi yazarlar cariyelik kurumuna sövüp sayarak, çokeşli aileyi “yalnız bir müşterili hususi bir kârhane,”!!4 olarak nitelendirerek, bunları toplumun ahlâkını bozan meseleler olarak ele alıyordu. 

Osmanlı İmparatorluğu'nda aile hukukuna dair yapılan ilk doğrudan müdahale 1917 Aile Kanunu'ydu ve bu kanun geleneksel Osmanlıailesinin yerine, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin milliyetçi ve yenilikçi idealleriyle oluşacak çekirdek milli aileyi koymayı amaçlıyordu."!? Milli ve yerli aile projesi kökleri Il. 
Meşrutiyet'e kadar uzanan bir damardı ve merkezinde yer alan kadın şimdi de İttihatçılar tarafından yeni bir şekle sokulmaya zorlanıyordu. İttihatçılar “şiraze-i nisviyet”ten söz ediyorlardı: “kadınlar, kadınlık ölçülerine göre terakki etmeliydiler.”1!6 


111 “Paşa efendilerin eşleri, kendilerine kafa tutabilecek nazlı gelinler istemediklerinden, mahdum beylere ‘Ne görürse bizde görsün!” diye daha çok mütevazı aile kızları alınırdı.” Nahid Sımı Örik, Bilinmeyen Yaşamlarıyla Saraylılar, s. 14. 


112 Deniz Kandiyoti, Cariyeler Bacılar Yurttaşlar Kimlikleri ve Toplumsal Dönüşümleri, s. 174. 


113 Deniz Kandiyoti, End of Empire, s. 24. 
114 Salahaddin Asım, Türk Kadınlığının Tereddisi, s 51-66, 89-92, 132-142. 


115 Zafer Toprak, The Family, Feminism and the State during thr Young Turk Period, 1908-1918. 


116 Tanıl Bora, Cereyanlar Türkiye'de Siyasi İdeolojiler, s. 743. 
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20. yüzyılın başında yeni nesil artık müşterek hayatın merkezi olan konak yerine özel hayatı esas alan apartmanlara, çok eşlilik ve cariyelik yerine de aşk ve arkadaşlık üzerine kurulmuş tek eşliliğe dayanan çekirdek aileye yönelmişti. Çoğu Beyaz Köleler tarafından yetiştirilmiş seçkin ailelere mensup kadın ve erkeklerin haremlik-selamlık âdetini değiştirmeye yönelik ilk denemeler bu üst sınıf hanelerde yapıldı ve eski âdetler önce buralarda yıkıldı, çiftler yakın arkadaşlarına birlikte gitmeye ve aynı mekânlarda oturmaya başladılar. Devrin yenilikçi seçkinleri, geleneksel Osmanlı hayatının baskıcı kurallarından kurtulmak, özgür olmak derdindeydiler."!? 

Evdeki yaşlı kadınların yüzlerce yıldır erkek cinselliğini kontrol altında tutma yolunda başvurduğu cariyeliğin, reformcu genç erkekler tarafından reddedilmesi, aynı zamanda şark cinselliğinin simgesi olarak görülen köleliğe de bir başkaldırıydı. Konaklarda yaşayan aile reisleri Batılı yaşam kurma arzusundaki yeni nesil tarafından sorgulanmaya başlamış; bu sorgulama kısmen tek aile için uygun olan apartmanların ve Batılı eğlence tarzlarının tercih edilmesinde kendini ortaya koymuştu.!!8 

Eski aktörlerin yerinden edilmesi aynı zamanda onların üretildiği mekânlardan da kopuşu sağladı, bu hem konaklardan apartmanlara doğru bir kaçışı hem de eski İstanbul mesire yerlerinden ve boğaz sefalarından, Pera ve Beyoğlu'na doğru bir geçişi de beraberinde getirdi. Sonunda kendini fesheden kültürel gelenekten yorgun düşmüş olan Osmanlı gençleri, Beyoğlu'nun tiyatro ve pastanelerinde 19. yüzyılda Paris'in temsil ettiği coşkunun yansımasını bulabildiler; şehrin yıldızı parlayan yeni mekânları şeytani, günahkâr ve büyüleyiciydi.''9 

Beyaz Köleliğe karşı yükselen muhalefet, Batılı hayat tarzına meyilli alafranga hanelerde daha hızlı bir değişime sebep olurken; daha muhafazakâr alaturka hanelerde halk, köleliğin kaldırıldığını ve modasının geçtiğini bir süre daha kabullenmek 


117 Donald Çuataert, Osmanlı İmpartorluğu 1700-1922, s. 174-224. 
118 Deniz Kandiyoti, a.g.e., s. 211. 
119 RobertP. Finn, The Early Turkish Novel 1872-1900, s. 169. 
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istemedi.'” 1885'te Üsküdar'da köleler ev hizmetlilerinin % 65'ini oluşturuyordu, Üsküdar diğer semtlere göre en yüksek köle kullanım oranıyla göze çarpıyordu, bunun o zamanlar Üsküdar'a muhafazakâr Osmanlıların yoğunlukla yerleşmiş olmalarıyla ilgili olabileceği düşünülüyor, daha Batılılaşmış ailelerin yaşadığı Eminönü'nde haneler köle kullanımından hizmetçi kullanımına yönelmişti. 2! Getirilen yasak karşısında köle alım satımının eve besleme alma ya da evlatlık edinme adı altında hayırlı bir davranış olduğuna dair bir inançla devam ettirilmesi II. Meşrutiyet'in ilan edildiği döneme denk düşmekteydi.'2 
Şehirli üst sınıf hanelerde yaşayan son Beyaz Kölelere diğer yerlerdeki kölelerden daha iyi davranılıyordu, köle tabakasının alt basamaklarına inildikçe ve merkezden uzaklaşıp düşük nüfus yoğunluklu çevrelere gidildikçe kölelerin kötü muameleye uğrama olasılığı da artıyordu.'? Kötü muameleye uğrayanlar sahipleri olan beyler tarafından Anadolu kırsalındaki köy ve kasabalara satılmak suretiyle aile ve akrabalarından uzaklaşan köleler için daha çok geçerliydi. Anadolu kırsalı büyük şehirlerden izole, kapalı bir sosyal hayat sürüyordu ve Beyaz Kölelerin en yüksek risk altında yaşadıkları yerler bu kırsaldaki hanelerdi. 
Kırsal bölgelerde ama Çerkes köyleri içinde kalanların durumu farklıydı, bu köleler tarafından kurulan aileler dışarıdan olabilecek müdahaleye karşı daha az incinebilir durumda olup köleleştirenlere karşı makul bir otonomi geliştirebildi.'2* Kır- 


120 “Kiralık Konak'ta Polonyalı bir mürebbiye vardır, evin torunu Seniha, Polonyalı mürebbiyesinden Batı hikâyeleri dinlemekte, Fransızca romanlar okumakta ve şöhretli, servetli bir hayatı arzulamaktadır.” Carel Bertram, Türk Evini Hayal Etmek Eve Dair Kolektif Düşler, s. 164. 

121 Ferhunde Özbay, Kadın Emeği Seçme Yazılar, s. 296-297. 

122 “Osmanlı'da yoksul çocuklar küçük yaştan itibaren başka ailelere ‘besleme’ 
olarak veriliyordu. Bu çocuklar, özellikle besleme kızlar kötü muamele görüyorlardı; bu tutum karşısında başvuracakları hiçbir kurum ve onları koruyan bir yasa yoktu.” Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, s. 312-313; Ömer Şen, Osmanlı'da Köle Olmak, s. 187. 

123 EhudR. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 14. 

124 “Tekfurdağı'ndaki Şumaf sülalesine ait kölelerin sergilediği güçlü direnç, geniş köle ailelerindeki bağların gücünü ve üyelerin birbirine olan bağlılığını gösteriyor.” A.ge., s. 93. 
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saldaki kölelerin çoğu, şehirdekilerin aksine kendileri gibi köle sınıfından kadın ve erkeklerle evlenerek Beyaz Köle mirasını bugünlere kadar taşıyabildi. Şehirlerdeki Beyaz Köleler çoğunlukla hür Osmanlı vatandaşları ile evlenmek suretiyle hürleşip hızla Türkleşirken,'” kırsaldaki Çerkes köylerinde kalanlar toplum içinden evlilikler yaparak Çerkes toplumuna karıştılar. 
Zaten etnik olarak da Çerkes olup zamanında köleleştirilmiş ciddi bir nüfus da bu köylerde kalabalık aileler halinde yaşıyordu, Beyaz Köleler de onlara karışarak tamamen Çerkesleştiler. 

Şehirlerdeki son Beyaz Kölelerin konaklar ve mahalle arasında kalmış sesini duyabilmek için, o alanda köleler tarafından büyütülen çocukların hayatlarına bakmak gerekir. Bu dar alanlar sadece kölelere ait değil, onların en yakınları olan sahiplerinin çocuklarına da mahsus mekânlardı. Özellikle konaklarda cariyelerin kucağında büyüyen erkek çocuklar, kadın cinselliği ile erken yaşta tanıştıklarından erkekliğe geçiş döneminde sorunlar yaşıyor, bu yüzden de Osmanlı'daki kadın sorunu erkek sorununu da peşinden sürüklüyordu. '? 

Üst sınıf hanelerde yaşayan buluğ çağına ermiş gerek kız, gerekse erkek çocuklar tensel iştah uyandırıcı olabilir, dolayısıyla da erişkin erkekler tarafından arzulanabilir durumdaydı. Fakat erkeğin cinsel açıdan arzu edilebilir olması toplumsal değerlerle bağdaşmıyor ve buluğ çağından erişkinliğe geçiş sancılı olabiliyordu. Erkek erişkinliğinin toplumsal ve cinsel açıdan oluşması, erişkin erkeğin arzu edilen değil, arzu eden olmasını gerektiriyordu.'?” 

Erkeklerde çocukluğun bitişiyle evlilik arasındaki tehlikeli dönem, özellikle baba figürünün zayıf olduğu hanelerde her 


125 “Cumhuriyet'in ilanından sonra kadın, Türk kadını idi artık. Kadın hakları 
savunucuları, feministler de, hep ‘Türk kadını” diyorlardı. Kadından söz etmenin, kadına değer atfetmenin meşruiyet çerçevesi, çok uzun süre, milliyetçilikle çatılacaktı.” Tanıl Bora, Cereyanlar, s. 750. 

126 “Delikanlı bir penisin sahibi olarak kadınlar arasında oldukça güvenli bir konumdayken, eril dünyaya adım attığı noktada, gelişmemiş bedeniyle kendini kadınlaştırılmış hissedebilir.” Deniz Kandiyoti, Cariyeler Bacılar Yurttaşlar Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümleri, s. 190. 

127 Leslie P. Peirce, Ekberiyet, Cinsellik ve Toplum Düzeni: Toplumsal Cinsi yetle İlgili 
Osmanlı Söz Dağarcığı, Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, s. 166-167. 


205 


zaman kolay atlatılmıyordu."? Etkin erkeğin gizli avcı olduğu durumlarda hanedeki kadınları ve dahi erkek çocukları korumak için toplumsal müdahale gerekmekteydi. Hanedeki çocuk Beyaz Köleler en yüksek riskli grubu oluşturuyordu, sadece sahibinin değil, kimi durumlarda evdeki diğer yetişkin erkeklerin de gözü üzerlerindeydi. Toplumsal düzeni korumaya çalışan emperyal aile düzenini de tehdit eden genç adamın cinsel saldırı gerçekleştirebilme tehdidi karşısında bu erkeklerin aile çevresinden uzak tutulması amacıyla özel bekâr odaları ya da mahalleleri kurulmuştu. 29 Kimi haneler bu tehdidi görmezden gelircesine kadın ve çocuk Beyaz Köleleri buluğ çağına giren evin gençleri için el altında tutuyordu. 

19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın başına kadar birbiri ardı- na patlayan savaşların en büyük yıkımı cephe gerisindeki Osmanlı toplumsal yapısını çökertmesi oldu. Cepheye giden erkeklerin dönmemesi evin yükünü tamamen kadının sırtına bindirdi. II. Meşrutiyet'in sokağa çıkardığı kadın, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte sokağa düşme riskiyle karşı karşıyaydı, İstanbul gibi kentlerde fuhuş artıp Müslüman “sermaye” sayısı gayrimüslim “sermaye”leri aşmıştı:!39 


Kadınların aşırı serbestleşmesinin, doğrudan doğruya onları orospulaştıracağına dair güçlü bir kabul vardı. “Aşırı” modernliğin yozlaştırıcı sonuçlarıyla ilgili kaygılar, en açık seçik haliyle, kadınların “düşeceğine” dair korku fantezilerinde billurlaşır. Kadınlara da sirayet eden bir kaygıdır bu. Göçmen Rus kadınların hudut dışı edilmelerini isteyen bir “Hanımlar istidası” örneğin, “şimal döküntüleri” diye andığı Rus kadınların ahlâk bozucu etkisinden yakınır. "?' 


128 “Tanzimat romanında hanenin çöküşünün simgesel anlamı yalnızca bireysel 
düzeyi değil, toplumsal düzeyi de içine alır. Baba-oğul-ev üçgeninde, babanın yokluğunda rehbersiz kalarak baştan çıkan oğul, günahlarıyla haneyi de yıkar.” Jale Parla, Babalar ve Oğullar Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, s. 95. 

129 A.ge.,s. 172. 


130 Zafer Toprak, “Cumhuriyet Erkeğinin Kadın İmgesi”, Toplumsal Tarih, Mart 
2002, s. 15-19. 


131 Tanıl Bora, Cereyanlar Türkiye'de Si yasi İdeolojiler, s. 752. 
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İstanbul'un işgali durumu daha da kötüleştirdi, yabancı askerlerin ihtiyacını karşılayacak umumhaneler, yeni eğlence mekânları, şatafatlı yaşam değişim sürecindeki Osmanlı kadın kimliğini çok fazla etkiledi. Dansingler'?? artık Müslüman kadının da müdavim olduğu mekânlara dönüşmüş, Cumhuriyet öncesi kadının en büyük kazanımı sokak olmuştu. İşgal İstanbul'unda erkek kıskançtı, kadını elden gidiyordu, mazbut kadın da kıskançtı; Rus dilberleri erkeğini baştan çıkartmıştı." 

Beyaz Kölelere duyulan talep 19. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak düşmeye başladı, bunun birçok sebebi olmakla beraber esas mesele Osmanlı üst sınıf hanelerindeki sosyal yapının değişmesiydi. Cariyelerin evin erkeğinin cinsel ihtiyaçları- na hizmet etmesi için istihdam edilmesine gerek bırakmayacak yeni aktörler sosyal hayatta popüler olmaya başlamıştı; zengin erkekler artık Rus metreslerin ve yerli fahişelerin peşinde bu ihtiyaçlarını karşılayabilmekteydi. 

Bununla birlikte, toplum içindeki mahremiyet kavramı da degişmeye başlamış, eskiden yerli hür Müslüman bir hizmetçi yabancı erkeklere hizmet etmezken zamanla bu normlar değişip, ekonomik olarak da eve gelen hizmetçiler cazip olmaya başlayınca kölelik yerini gündelik hizmetçilere bırakmaya başladı. 

20. yüzyılın başlarında kaçmak suretiyle özgürlüğünü kazanmayı beceren kölelerin sayısının gittikçe artması, köle sahipliğini her açıdan cazip olmaktan çıkardı. Bu durumda köle sahipleri kölelerini kaybetmeyi göze alacaklarına yerli özgür gündelikçi emeği tercih etmeye başladılar. Fakat ev köleliğinde değişim kolay olmadı, yüzyıllardır ev köleliği ile ayakta du- 


132 Dansedilen eğlence yeri: “Caddelerde, umümi bahçelerde, otellerde, dansinglerde aşk avcıları için ne kolay bir iş sâhası mevcut olduğu hakkında aşağı yukarı bir fikir edinilebilir.” Ahmet Hâşim. 

133 Zafer Toprak, “Cumhuriyet Erkeğinin Kadın İmgesi”, Toplumsal Tarih, Mart 
2002, s. 15-19. 


134 “Özgür bir ev hizmetçisine tüm giderleri ile birlikte yılda 930 kuruş ödendiği 
bir dönemde siyahi bir köle 2.000 kuruşa satın alınıyorsa da bu yatırım 6 yıl 
3 ay sonra kâr getirmeye başlıyordu. Birçok kölenin Osmanlı sisteminde ortalama hizmet süresinin 7 yıl olduğu bir ortamda bu hesap evlerde özgür yerli hizmetçilerin istihdamını kolaylaştırıyordu.” Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 66. 
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ran üst sınıf hanesi onsuz yapamayacağını biliyordu. Hemen hemen aynı dönemde yerli Türk aileler de fakirlik ve savaşların tesiriyle ortada kalan çocuklarını ve genç kızlarını onların ihtiyaçlarını karşılamak, eğitimini sağlamak, hizmet ettikten sonra da yaşı gelince evlendirmek sözünü veren zengin ailelere besleme olarak vermeye başladı. Eskiden zenginler köleye para verip onun hizmetinden faydalanırken, şimdi karın tokluğuna ve bedavaya yoksullar kızlarını ve çocuklarını vermeye başlamıştı. 

1876 Osmanlı-Rus savaşlarıyla başlayıp 1919 Kurtuluş Savaşı'na kadar geçen yaklaşık elli yıllık süreçte bitmeyen savaşlar ve sürgün neticesinde Anadolu'da sefalet ve kıtlık öyle bir noktaya geldi ki sokakta kalmasın diye çocuk ve genç kızlar bu üst sınıf hanelere bedavaya veriliyordu. Böylece hamilik ilişkisi de yasal köleliğin bağı olmaksızın korunmuş oluyordu. "5 Bedavaya bu kadın ve çocukların getirilip üst sınıf hanelere bırakılması Saray'a da yansıyacak, bir dönem satılan Beyaz Köleler 11. Meşrutiyet'ten sonra ücret alınmadan “yeter ki saraya girsin! ”13€ denilerek Saray'a bırakılacaktı: 


Sarayda ayrıca hizmetimize kalfalarının emri altında yetişen Çerkes kızları memur ettiler. Bu kızlar Sultan Abdülhamid'in devrinde köylerinde esirci tesmiye olunan kimseler tarafından ailelerinden toplanır ve muhtelif para mukabilinde saraya getirilirlerdi. Meşrutiyet'ten sonra bu kızlar aileleri tarafından gönül rızası ile getirilir, fakat satılmazdı.!?7 


Geçiş döneminden 1940'lara kadar bu üst sınıf haneler, şimdi de yoksul yerli ailelerin çocuklarını evlatlık edinmiş, besleme olarak evlerine alıp eğitmiş ama aynı zamanda kimi hanelerde hizmetçi olarak da kullanmışlardı. Evlatlık ve beslemeler bir önceki dönemin köleleri gibi evin sahipleriyle aynı mekânlarda kalıyor, aileden biri olmadıkları halde zamanla ailenin parçası oluyordu. Evler eskisi kadar olmasa da yine kalabalıktı ve dışarıdan hizmetçilere ihtiyaç vardı. Az sayıda da olsa yer- 


135 A.ge.,s. 65. 
136 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2019. 
137 Osman Selaheddin Osmanoğlu, Ali Vasıb Efendi Bir Şehzadenin Hatıratı, s. 54. 
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li hür kadınlar başka evlerde hizmetçilik yapmaya başlamışlardı ama bunların hizmetçilik yapma kültürüne sahip olmaması büyük sorun olmuştu. 

Mehmed Nureddin Bey gibi aydınlar, kendi döneminin hizmetçilerini eğitimsiz, ilgisiz ve yetersiz bulmakta, “bizdeki hizmetçiler hiçbir şeyden haberdar değildirler. Bir sofra tertibini, yatak düzeltmesini, toz silmesini bile bilmezler,” " diye dert yanmaktaydı. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da açılan uşak ve hizmetçi bulma büroları da bu sorunun üstesinden gelmeyi başaramamıştı. Beyaz Kölelerin eskisi gibi kolay bulunamaması, ekonomik olmamaları ve modaları- nın da geçiyor olması kocalarını onlara kaptırmaktan korkan ev hanımlarını kısa bir süreliğine rahatlatmış, bu rahatlık eve alınan besleme ve yerli hizmetçilerin evin beyine göz koyması ile de sona ermişti: 


Hizmetçiler evlerimize vazife için değil, bey efendinin gözlerine şirin gözükmek, onların gönüllerini çelmeye muvaffak olmak arzusunu taşıyorlar. Kahve getirdikleri vakit boy kırarak, göz süzerek bey efendinin önlerinde arz-ı endam ediyorlar. 
Evlerimize getirdiğimiz hizmetçiler adeta ev sahibelerine ortak 
olmak, saadet-i aileyi yıkmak hevesiyle geliyorlar. 139 


Asırlardır evdeki yerli kadınların kâbusu olmuş ve aile saadetini yıktığı ileri sürülmüş olan Beyaz Köleler sahneden çekilirken şimdi de yerli gündelikçi hizmetçiler bu role soyunmuştu. Bu sefer çatışma çok daha çetindi; yerli hizmetçiler ev halkı ile aynı dili konuşuyor, aynı kültürü paylaşıyor, Beyaz Kölelerin aksine aile ve akrabalarından da güç alarak evin hanımına daha çok direnç gösteriyordu. Hizmetçilerden dert yananlar sadece ev hanımları değildi, dönemin Osmanlı kadın aydınları da çıkardıkları dergilerde bu konuyu işliyor, dergilerinin okurları olan hanımlara ilginç tavsiyelerde bulunuyorlardı: 


138 Yavuz Selim Karakışla, “Osmanlı Hanımları ve Hizmetçi Kadınlar”, Toplumsal 
Tarih, Mart 1999, sayı 63, cilt 11, s. 19. 


139 A.ge.,s. 19. 
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Hizmetçiler de insan oldukları için “onlar”ın da, tıpkı “biz”ler gibi, arzuları ve ihtiyaçları vardır. Kedi sahiplerinin yılın belirli dönemlerinde kedilerini bahçeye saldıkları gibi, “onlar”ın bu tür ihtiyaçlarını evin dışında giderebilmeleri için kendilerine izin vermeniz gereklidir. Yoksa, ortalığı boş bulunca, sizin yerinize soyunmaya (!) bile kalkışabilirler...!** 


Osmanlı kadınının konumu, modernleşmeye paralel olarak değişmeye başlamış, kadın toplumsal yaşamda farklı bir statü kazanmak amacıyla taleplerde bulunmuş, bu konuda basın en etkin rolü oynamıştı. Cumhuriyet'ten önce kırk kadar kadın dergisi yayımlanmış, Hanımlara Mahsus Gazete'de kadınların sorunları, aile, toplum ve iş yaşamları, eğitim, sağlık, moda ve giyim konuları ağırlıkla işlenmişti." Ama Osmanlı kadın aydınları da suskun ve yokmuşçasına kölelik ve cariyelik meselesine yeterince değinmemişti. 

Hanımlara Mahsus Gazete'nin yazı kadrosundaki kadınlar, dönemin aydın-bürokrat kesiminin kızları ya da eşleri olan entelektüellerdi. Fatma Aliye ve Emine Semiye tarihçi Cevdet Paşa'nın kızları, şair Leyla Saz; Hekim İsmail Paşa'nın kızı, Hami- de de Abdülhak Hamid'in kızıydı.'*? Fatma Aliye'ye satılmış on üç yaşında Çerkes Abzakh kabilesinden köle cinsinden bir cariyenin senedi Yakup Öztürk tarafından paylaşıldı." Köle tüccarı, cariye satış sonrasında hür doğmuş olduğunu ve zorla köleleştirildiğini iddia ederse aldığı 80 lirayı iade edeceği teminatıyla satışı yapmıştı. Fatma Aliye gibi cariye satın almış başka Osmanlı kadın aydınları da olmuştur, zira çoğu Beyaz Köleler ile aynı ortak mekânları ve hayatı paylaşmıştı. 

Üst sınıflara mensup kadınlar da kendi ticaretlerini yapıyor, özellikle Çerkes etiketiyle satılan küçük yaşlardaki kızları bu zengin hane kadınları alıp büyütüyor, saray görgü kuralları ile yetiştiriyor ve sonra da büyük haremlere satıyorlardı:'* 


140 A.ge.,s. 22-23. 

141 Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, s. 23-73. 

142 A.ge.,s. 72. 

143 Fatma Aliye Arşivi, “Atatürk Kitaplığı”, 12/17. 

144 Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 49-50. 


210 


Geç Osmanlı kadın hareketinin öncüleri, hanımdılar. Paşa kızlarıydılar, özel konak eğitimiyle yetişmiş seçkin kadınlardılar. 
Fatma Kılıç Denman onların hanım narsizminden söz eder. 
Kendilerini seçkin-kadınlar olarak beğeniyor, aydınlanmamış, vasıfsız hemcinslerinden ayrı tutuyorlardır. Saygın uğraşılara vakit ayırabilmek için, bazı işleri “aşçılara terzilere” hizmetçilere bırakmak, kadın yazarların çoğuna kaçınılmaz görünür. 
Müşkül işlerin hizmetçileri tarafından görülmesini, “kibar ha- 


nımların” doğal hakkı sayarlar." 


Dönemin bir diğer Osmanlı kadın aydını olan Ulviye Mevlan Civelek de köle ve cariyelerle çevrilmiş bir dünyada yaşadı. Civelek 1893'te Gönen'de doğmuş bir Çerkesti ve ailesi tarafından 6 yaşında Yıldız'a getirtilmişti. Saray adı olarak Ulviye ismi verilip, saray âdeti olarak da 11. Abdülhamid'in kardeşi Hulusi Bey'le evlendirildi. Kocasının mal varlığını da kullanarak Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti'ni kurup 1913'te de Kadınlar Dünyası dergisini çıkararak kadın modernleşmesi- ne katkıda bulunmuştu. "46 

Üst sınıfa mensup Osmanlı Müslüman kadınları evlerinde cariye, halayık, odalık, besleme, evlatlık, ahretlik, sütanne ve dadı gibi pek çok farklı isimler altında kadınları çalıştırıyorlardı. Özellikle köleliğin kaldırılmasından sonra ekonomik ve toplumsal gelişmeler neticesinde tasfiye olma sürecine girmiş olan bu Doğulu kurumlar Batı usulü maaşlı çalışanlara geçişte yerlerini “hizmetçi”lere, “temizlikçi” ve ”çamaşırcı kadın”lara bırakmıştı. !47 

Yeni moda hayat tarzı hızla üst sınıfa mensup hanelerdeki sosyal yaşantıyı, aile ve evlilik ilişkilerini de değiştirmeye başlamıştı." Köleler yerlerini, evlere gündüz gelip akşam ay- 


145 Tanıl Bora, Cereyanlar Türkiye'de Si yasi İdeolojiler, s. 743. 

146 Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, s. 139-140. 

147 Yavuz Selim Karakışla, “Osmanlı Hanımları ve Hizmetçi Kadınlar”, Toplumsal 
Tarih, Mart 1999, sayı 63, cilt 11, s. 16. 

148 “Bir cariye edinebilme becerisi, efendinin başka yasal eş almaksızın cinsel rahatlık sahibi olmasını mümkün kılıyordu. Kölelik kültürü, özgür kadınların konumunu sekteye uğratsa da, eşler medeni hallerinin rahatını sürebiliyorlardı. Yasal eş olarak kaldıkları sürece toplumsal ve hukuki olarak herhangi bir 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rılan yatılı olmayan yerli hizmetçilere;'** cariyeler de Fransız 


madamlara,'”9 Alman mürebbiyelere, Rus hayat kadınlarına ve yerli fahişelere bırakacak, bu yeni moda hayat tarzı da büyük şehirlerdeki Beyaz Köleler iktidarının sonunu getirecekti." 
Zamanın değişen hayat tarzı tarafından yerlerinden edilen şehirli son Beyaz Kölelerin kimi köyüne geri dönerek, kimi bulunduğu hanelerden ayrılmadan orada yaşlanarak, kimi evlendirilmek suretiyle gittiği yeni evlerde kendine köle geçmişinden uzakta “Saraylı Kadın” veya “Çerkes Hanım” olarak makbul hayatlar kurarak, kimi gençler de evlatlık ve besleme adı altında varlıklarını sürdürüp zamanla tarih sahnesinden çekilecekti. 


cariyeden üstün oluyorlardı...” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 202. 

149 Yavuz Selim Karakışla, a.g.e., s. 82-83. 

150 “Garbiye için tutulan madam'ın olası, belki de kaçınılmaz kötü etkilerinden 
çocukları korumak olmalıdır. Çünkü Ahmet Mithat Efendi'nin yabancı mürebbiyelerle terbiye sistemine ilişkin ciddi kuşkuları vardır. Ahmet Mithat'a göre ideal eğitim, babanın vesayetinde, İslâmi ilkelere göre yürütülen ve Batı kültürünün denetlenerek dahil edildiği bir eğitimdir.” Jale Parla, Babalar ve Oğullar Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, s. 32. 

151 yabancıların Müslüman çocuklarını eğitmelerine karşı çıkanlar da vardı. 
Abdülhamid 1901'de yayımladığı hususi iradede bu konudaki hoşnutsuzlugunu dile getirmişti. İradede, Avrupalı kadınların İslâm hanelerinde işe alındığı belirtiliyordu. Sonra Müslüman çocukların terbiyesi bunlara teslim ediliyordu. Bu yüzden kendi kültür ve dinlerini unutuyorlardı.” Ebru Boyar-Kate Fleet, Osmanlı İstanbul'unun Toplumsal Tarihi, s. 325. 
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ALTINCI BÖLÜM 


190 Aziziye'sinde Sultan Fermanı hızla yayıldığında, artık hürlüğe temas kaçınılmazdı. Bazılarımız kaçtı, başardı; kimi öldü ama hepimiz onun tadına baktık... 


Hafıza ve mekân anlatılarında köle sesleri 


1911'de Beyaz Köle ticaretinin resmen yasaklanması sonrasında hem şehirlerde hem de Anadolu kırsalında kalan kölelerin yaşantıları, hayatta kalma deneyimleri ve hürleşme yolundaki mücadeleleri bu kitabın ilgili bölümünde sözlü tarih anlatıları üzerinden ele alınmıştır. 

Tarih disiplini uzun süre iktidarı paylaşan “Batılı, beyaz, soylu, burjuva” erkeklerin oluşturduğu grubun çıkarları içinde biçimlendi. Tüm altta kalanlar; kadınlar, köleler, köylüler, siyahlar, işçiler tarihin dışına itildiler ve tarihin çok nadir olarak öznesi olabildiler.'! işte bu kitabın öznesi altta kalanların da en altındaki köleler; madun suskunluğunun yükünü çekmiş kayıp seslerin sahibi Beyaz Köleler. Onlar imparatorluğun çökürşü ile birlikte tarih sahnesinden yavaşça çekilirken ardında bir büyük köle mirası da bıraktılar. Köle mirasını ortaya çıkarabilmek için onların izini sadece arşivlerden sürmek yeterli olmayabilir, artık onların hatıralarına odaklanıp kayıp seslerine kulak vermek, satıldıkları hanelerde bıraktıkları izleri takip edip 


l1 Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, s. 30. 
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onların elinde yetişmiş bir genç neslin başkaldırısında o köleleri görebilmek, köle hayatlarına dokunup o kıymetli deneyimlerini okuyabilmek için kısa bir yolculuğa çıkmak gerekir. Kölelerin sesleri derken: 


Ses kavramını sadece konuşmalar, sözlü ifadeler ve ağızdan çıkanların ötesine genişletmek durumundayız. Köle Osmanlıların birinci elden anlatımlarının ne kadar az olduğu düşünülürse eylemden ses çıkarmaya çalışacağız. “Eylem sözcüklerden daha yüksek sesle konuşur”, çalışma alanımızın temel ilkesi, kavramı bu olacak. Kölelerin söyledikleriyle ilgili kanıtlarımız azdır ama değişik durumlarda nasıl hareket ettikleri ve ne yaptıkları hakkında bol kanıt vardır.? 


Beyaz Kölelere ait anlatıları okurken gözlerimizi kapayıp konu edindiğimiz erkek, kadın ve çocukların hayatlarına doğru bir yolculuğa çıkabilmemiz için onların ruhuna girip bedeni- ne bürünerek, aslında onlardan biri olarak o hayatları tahayyül etmek durumundayız. Beyaz Köleyi yeniden hayatımıza getirmek, bıraktığı mirası anlayabilmek, onu unutulmuş hatıraları üzerinden yeniden inşa etmek için bu yolculuğa çıkmak zorundayız. Hele bu köleler, bugünkü dünyamızdan sadece zaman ve mekân açısından değil, etnik kimlik, kültür, dil, sınıf ve cinsiyet bakımından da uzaklaşmışsa, bu yolculuğun kazanımları çok daha kıymetli olacak. Bu yolculukta zorlanabilir, sinirlenebilir, hüzünlenebiliriz de ama sonunda empati kurarak kölelerin çevresinde yükselttikleri duvarları aşarak onlara ulaşabiliriz. Yeter ki kısa bir süreliğine de olsa o kölelerden biri olmak isteyelim. 

Kölelerin yalnızlıklarını, güçsüzlüklerini ve içine zalimce itildikleri hayatı çözmek için nasıl harekete geçtiklerini, maruz kaldıkları şiddet ve suistimale karşı koymak için ne gibi yollara başvurduklarını, karanlığın içindeki seslerine kulak vererek bulmaya çabalayacağız. Bu yolculukta onların bıraktıkları izlerin peşinden gidip o karanlıkta kaybolmaya ve sonunda görün- 


2 o EhudR. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 32. 
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mezlik duvarıyla çevrilmiş köle hayatlarını görünür kılıp onlara tarihte hak ettikleri yeri vermeye çalışacağız. 

Kölelerin deneyimlerini tarihsel anlatıya katmada bir yöntem olan sözlü tarih bu yolculukta bize eşlik edecek, böylece kişilerin belleğine başvurarak Beyaz Köleler hakkında yeni bir kaynak yaratabileceğiz. Ön yargılarımızdan sıyrılıp ama eleştirel bakış açımızı da kaybetmeden okuduğumuz anlatıların içine girebilirsek, yüzyıl önceki köle seslerini daha net duyabileceğiz. 

Beyaz Kölelerin birbirinden uzak mekânlarda bırakıp gittikleri o küçük hikâyeleri üzerinden farklı bakış açıları geliştirmeyi öneren bir tarihçilik ve edebi kurmaca pratiği de bize yardımcı olabilir. Köle anlatıları edebi kurmacayla beslendiğinde anlamakta zorlandığımız arşiv belgelerini daha sağlıklı tartışabiliriz. O farklı seslere kendi içtenlikleriyle ve yer yer kendi özgün dilleriyle kulak vermesini öğrenen tarihçiliğimizin onlara münasip bir anlatının ve tarihyazımının mümkün olabileceğini keşfetmesi önemlidir.? 

Toplumsal hafızanın bu silinmiş kısmını köleler lehine kazımak, geçmişte kölelere ait bir bellek yaratmak, köle deneyimlerini görünür kılmak aynı zamanda geç Osmanlı ve erken Türkiye tarihinin de karanlıkta kalmış aile hayatı hakkında daha sağlıklı bilgi sahibi olmamızı sağlayacak. Geçmişle bağı doğru kurmak, ama fakat demeden Beyaz Kölelerle yüzleşip onların mirasıyla da barışmak gerekiyor. 

Bir kitabın ya da bir filmin hiç beklenmedik yerinde karşımıza çıkan köleleri ve onlara dair olguları tarihsel anlatının o ara bölgesinden çıkartmak için sadece onlarla empati kurmamız artık yeterli değil. Edebi kurmacanın yamaçlarında hayal gücümüzün sınırlarını zorlayarak kısa bir süreliğine de olsa tüm kimliklerimizden soyunup bir köle olup satılıp o köle hayatını deneyimlememiz gerekiyor: 


Yazar ve okuyucu olarak 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı toplumlarında kölecilerin ve kölelerin zihinlerine girmeye çalışırken 


3 Oktay Özel, O Hikâyeler O Sesler O Tarihçiler, Tarihçilerden Başka Bir Hikâye, 
s. 20-28. 
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kendime arada sırada küçük bir miktar edebi izin vereceğim. 
Tarihçiler, tahayyülü kullandıklarını kabul etmede daha az istekli olmuş olabilirler ama bu, tahayyül etmenin onların eserleri için daha az geçerli olması demek değildir. Bu, özellikle de insan deneyimlerini geri kazanma söz konusu olduğunda, zaman, mekân ve sosyal kategori kısıtlarının ötesine geçerek empati yapma yeteneği gerektirdiğinde böyledir. Biz de kendimizi başkasının sıkıntısına uğramış olarak tahayyül etmek ihtiyacındayız ve bu onların yaşama koşullarını, kişisel ilişkilerini, acılarını, neşelerini ve arzularını tahayyül etmeyi içeriyor. 
Tarihçinin yazar sesini bastırmak yerine onu burada tanıyor, meşrulaştırıyor ve varlığına hoş geldin diyoruz.” 


Sözlü tarih metodolojisi, hafıza ve hatırlamama! 


Bu bölümde “kölelik” üzerine 1996 ve 2020 arasındaki yirmidört yıllık dönemde belli aralıklar ile ve farklı bölgelerde gerçekleştirdiğim görüşmeler çeşitli başlıklar altında ele alınarak incelenmiştir. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, Beyaz Köleler üzerine yapılmış sözlü tarih çalışmalarının beslendiği temel kaynakları oluşturmuştur. Sözlü tarih teriminden kasıt, değişen toplumsal süreci dikkate alarak, farklı toplum ve kültürlerden insanların hafızasındaki “kölelik” hatıralarını dinleyerek, onların deneyimlerini kaydederek yorumlanmasıdır.” 

“Hatırlamama!” da bir veriydi ve kölelik konusunda hatırlanmayanlar hatırlananlardan çokça fazlaydı. “Hatırlamıyorum” kibarca “konuşmak istemiyorum” anlamı da taşıyordu. 
“Niçin seçerek unuturuz?” sorusunu soran Neşe Özgen, neyi, nasıl ve neden hatırlarız soruları ile hafıza ile sorumluluk alanlarımız arasındaki ilişkiye vurgu yapar. 


4 o EhudR. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağlan, s. 35. 

5 Paul Thompson, “21. Yüzyılda Sözlü Tarih İçin Potansiyeller ve Meydan Okumalar, Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar, Türkiye'de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı”, 2006, s. 23. 


6 © Havva Neşe Özgen, “Seçici Unutmanın Tanıklıkları, Kuşaklar, Deneyimler, 
Tanıklıklar, Türkiye'de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı”, s. 182. 
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Hatıraların birini üzecek olması endişesi, birini utandıracak olma ihtimali ve görüşme yapılan kişinin sorumluluk hissetmesi yapılan görüşmeleri etkiliyordu. Tam da bu noktada, “seçerek unutma eylemi” kimi zaman hatıraların gizlenmesi noktasında, görüşmecilerin sığındıkları bir liman gibi karşımıza çıkmaktaydı. “Kim konuşuyor?”7 sorusuna da değinen Neşe Özgen, konuya tanıklık eden görüşmecilerin sadece bir tanık mı yoksa olaydan zarar görmüş bir taraf mı ya da olayın müsebbibi olan diğer taraftan mı geldiğinin önemine değinmekteydi. 

Kölelik anlatılarında da görüşmecinin eski köle sülalelerine mensup bir birey olarak zarar görmüş, ezilmiş, ötekileştirilmiş olan bir taraf olması önemli detaylardı. Bizim yaptığımız çalışmada anlatıcının geldiği sosyal sınıf ve ait olduğu etnik köken onun hangi şehirden olduğundan daha önemli bir veriydi. 
“Kim konuşuyor?” sorusu tüm görüşmelerde görüşmeciye dair aldığımız ilk bilgi olarak kayıtlara geçmişti. 

Hatırlamak ve aidiyet ilişkisi kurmak, sözlü tarih görüşmelerinde hatıralarını paylaşan kişinin yaşanmışlıklarını anlama noktasında önemli bir adımdı, bu bireylerin yaşanmışlıklarını merkeze alan bir yaklaşımı benimsemeye götürdü.? Kölelik anlatılarında da mülakat yapılan kişinin kendini hâlâ içinde doğup büyüdüğü Çerkes toplumunun bir parçası olarak görüp görmediği, mülakatın ilerleyen dakikalarında ortaya çıkıyordu. 

Kafkasysa ile bir aidiyet ilişkisi kalmamış olan, kendini Anadolulu bir Türk olarak kabul eden kişilerin anlatılarının daha eleştirel olduğu tespit edilmişti. Kendini milliyetçi, muhafazakâr, ulusalcı, sosyalist ya da Beyaz Türk olmakla özdeşleştiren, geldiği toplum ile aidiyet ilişkisini neredeyse kopartmış görüşmeciler kölelik konusunda daha kolay konuşabiliyordu. 
Zira artık kölelik, onun mensubu olmadığı bir milletin acı bir hatırasından başka bir şey değildi. 


7 Azge.,s. 197. 


8 Esen Egemen Özbek, “Yunus Doğan Telliel, 68'li Olmak: Hatırlamak ve Aidiyet, Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar, Türkiye'de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı”, s. 245. 
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Sözlü tarih sürecinde benimle görüşme yapmayı kabul edenlerin büyük bir kesiminin elli yaş üstü kadınlardan oluşması da önemliydi. Aynı yaş grubundaki erkeklerin birçoğu görüşme yapmayı kabul etmediği gibi, tehlikeli bir konuyu “deştiğimi” ifade edip kızanlar da “her konuda gel konuşalım ama kölelik için gelme! "şeklinde tepki verenler de az değildi. 

Kimi görüşmeciler bu mahrem konunun geçmişte kaldığını, çok kişinin canının yandığını ve acı hatıraları diriltmenin onları daha çok yaralayacağını ifade ediyordu. Oysa Maria Sturken “geçmiş, sabit bir şekilde keşfedilmeyi beklemez; geçmiş, bugün ve bugünün amaçları doğrultusunda sürekli olarak yeniden üretilmektedir,”'9 diyerek araştırmalara devam etme noktasında önümü açıyordu. 

Kölelik de geçmişte yaşanıp bittiği şekliyle değil, hatırlandığı günkü şekliyle bize yeniden çiziliyordu. Bizim peşinde oldugumuz ise bunca yaşanmışlık arasında ancak geçmişe dönüp unutmayı hatırlamak olabilirdi. 

2005'ten sonra İstanbul ve Ankara'da yaptığım görüşmelerin birçoğu, 60 ve 70'li yıllarda şehre göç etmiş köy kökenli ailelerin çocuklarıydı ve şehirde farklı milletler ile birlikte yaşama tecrübesi edinmişlerdi. Farklı topluluklar ile birlikte yaşamak onlara kendileri ve ötekiler arasındaki benzerlikler ve farklılıkları da irdelemelerine sebep olmuştu. Köy kökenli ama şehirleşmiş bu hanelerde kölelik konusu sorgulanıyor, kimileri kendince sebepler üreterek geçmişi aklamaya çalışıyordu. “Kendimi kölelerin yerine koyuyorum da,”"' şeklinde ifadeler kullananlara bu dönemden sonra daha sık rastlar olmuştum. 

“Onlar olmak” aynı zamanda köleliğin de sorgulanmasını beraberinde getiriyordu, bu sorgulama aile içinde çeşitli tartışmalar yaratıyordu. Konu hakkında fikir yürütenler, “kölelik köklü bir âdetti,” deyip savunan, “Kölelik de neymiş?” deyip eleştiren ve “o zamanın şartlarında kölelik bi nevi hizmetçilikti,” '? 


9 Ankara, Erkek, 77, eski Bey sınıfından, 1998. 

10 Leyla Neyzi, Ben Kimim? Türkiye'de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik, s. 21. 
11 Eskişehir, Kadın, 44, eski Hür sınıfından, 2001. 

12 Sakarya, Kadın, 57, eski Bey sınıfından, 2001. 
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deyip orta yolu bulmaya çalışanlar olarak kabaca üç grupta toplanıyordu. 

Geçmiş dönemi aklama çabaları karşıt bir grubun ortaya çıkmasına da sebep olmuştu. Ağırlıklı olarak üniversite mezunu olan bu kesim ise “yüzleşme”den yana tavır almıştı. Geçmişi her haliyle sorgulamak ve anlamaya çalışmak gerektiğini savunan bu kişilerin birçoğu hür köylü sınıfına mensup olmakla birlikte, içlerinde bey ve hatta eski köle sınıfından gelen bireylerle de karşılaşmıştım. 

2006'dan 2012'ye kadar geçen sürede Türkiye dışındaki Çerkes diasporasından kişiler ile görüşmeler yapmış, Suriye, Ürdün ve İsrail'i ziyaret etme fırsatı bulmuştum. Altı sene süren bu dönem sonunda ortaya çıkan tablo; Türkiye'nin aksine Ortadoğu'da yaşayan Çerkeslerde köle sınıfının ve kölelik uygulamalarının çok önceden yok olup gitmiş olmasıydı. Daha çok yaşlıların hatırladığı ama artık toplumda karşılığı olmayan, sona ermiş bir tarihi vakaydı. Türkiye'dekilerin aksine ne evlilikler söz konusu olduğunda ailelerin köle geçmişleri ortaya konuyor, ne de küfür yerine geçecek köleliğe dair aşağılayıcı kelimeler kullanılıyordu. Yaptığım görüşmecilerden biri durumu şu şekilde özetlemişti: 


Osmanlı buralardan çekildikten sonra zaten az sayıda Çerkes bir arada kalmıştık, biz de aramıza kölelik-beylik meselesini sokup Araplarla evleneceğimize, kölelerden kız aldık, onlara kız verdik, Çerkes olarak hayatta kalmayı başardık...'? 


Paul Thompson'un “sözlü kanıtlar araştırılan şeyi ‘nesne’ konumundan çıkartıp 'özne' haline getirerek yalnızca daha zengin değil, daha kesin ve daha acı, fakat daha gerçek bir tarihin oluşmasını sağlar,"* ifadesi bizi tam da dünya üzerinde bulunan son Beyaz Kölelerin coğraf yamızda sonlanan tarihinin gerçekliklerine getirmişti. 


13 Şam, Erkek, 75, eski Hür sınıfından, 2007. 


14 Paul Thompson, “21. Yüzyılda Sözlü Tarih İçin Potansiyeller ve Meydan Okumalar, Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar, Türkiye'de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı”, 2006, s. 88. 


219 


Kölelik konusu 1911'de ticaretinin yasaklanmasından tam 
85 sene sonra kapsamlı bir sözlü tarih çalışması için gündeme 
gelmişti. Kölelik üzerine yazılan eserlerin çoğunluğu, arşiv belgelerinin gün yüzüne çıkarılması sayesinde ulaşılan belgelerin yorumlanmasıydı. Bense Türkiye, Suriye, Ürdün ve İsrail'i de kapsayan bu alan çalışmasıyla 1911'den sonra Beyaz Kölelere ne olduğu sorusuna bir cevap bulmaya çalışıyordum. 


1910 ve 1940 arasında Çerkes köylerinde değişim çok azdı, dışa kapalı hayatlarına ve eski âdetleriyle yaşamaya devam ettiler. Bu arada köleler de ya satılmak suretiyle köyden ayrıldı ya kaçan kaçtı izini kaybettirdi, kalanlar da diğer köle hanelerine dahil olup hepsi de Çerkesleştiler! Bunların zaten çoğu da Çerkesti, ha bi kısmı da değildi, neyse karışık bir konu bu...” 


Başta “evlilik” konusu gündeme geldiğinde, ailelerin köle geçmişleri onlara hatırlatılmak üzere birçok kişinin bilinç altında hazır olarak bekletiliyordu. Kimse köy ve kasabadaki köle ailelerini bir yere kayıt etmemişti ama bu değerli bilgi onların hafızasında nesiller boyu aktarılarak bugünlere kadar gelmişti. 
Bu hafıza evlilik konusu gündeme gelince tazeleniyor, ailelerin köle geçmişleri fısıltı halinde seslendirilerek, ya da ısrar edildiğinde daha yüksek tonla “bunlar köle sülalesi, olmaz!” denilerek çoğu yerde evliliklere mani olunuyordu. 


Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kuşaklar boyu kölelik 


Çerkeslere ait kölelerin de siyahi köleler gibi alınıp satılmasını yasaklayan kanun 25 Mayıs 1911'de yürürlüğe girmiş ve dünya üzerinde var olan son Beyaz Kölelerin ticareti nihayet yasaklanmıştı.!9 Çıkarılan kanun ile etnik olarak Çerkes ya da değil 


15 İstanbul, Erkek, 65, eski Bey sınıfından, 2001. 

16 “Gerek Takvim-i Vekâyi'de ve gerekse aynı emrin Düstur 18 nüshasındaki tarihlere bakacak olursak, hükümet konuyla ilgili kararı daha önce almış, ancak resmiyete geçirmemiştir. Zira 27 Ekim 1909 tarihli Sadrazam Hüseyin Hilmi adıyla yayımlanan tezkerede ve Meclis-i Mahsüs ve Vükelâ mazbatasında Çerkes köle ticaretinin yasaklandığını görmekteyiz. Gerekli irade ise üç gün sonra 30 Ekim 1909'da çıkmıştır.” Zafer Gölen, Toplumsal Tarih, Eylül 1998. Be-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Beyaz Köle ticareti tamamen yasaklanıyordu fakat bu ticaretin tarafı olan Çerkes ve Osmanlı köleliğine dokunulmamış, ülkede kölelik yasaklanmamıştı. 

1911'den sonra Aziziye” gibi Çerkeslerin toplu olarak yerleştirildikleri bazı bölgelerde bu kanuna dayanarak bazı köleler özgürlüklerini talep etmiş, süreçte kan akmış ve çeşitli adli vakalar yaşanmıştı." En son 1922'de Saltanat kaldırıldığında Vahdettin'in hareminde bulunan cariyeler de saraydan çıkarılıp ailelerine teslim edilmiş, ailesi olmayanlar da şehirdeki eski saraylıların konaklarına ve emekli olmuş saray görevlilerinin yanlarına yerleşmişti. Böylece İstanbul'un kalbinde fazlasıyla görünür halde bulunan cariye ve köleler Beşiktaş, Fatih ve Üsküdar başta olmak üzere şehrin mahallelerinde izlerini kaybettirmişti. 

Oysa 1922'de artık bittiği varsayılan göz önünde bulunan, hanedana ait haremde yaşanan kölelik ve cariyelikti. Buna rağmen şehirlerdeki konaklarda, Anadolu kırsalında ve Çerkes köylerinde Beyaz Köleler var olduğu gibi, Çerkes köleliği de sosyal bir yapı olarak varlığını sürdürmeye devam ediyordu. 

Osmanlı köleliğinin ve emperyal aile geleneğinin temsilcisi olan konakların köle ve cariye talebi el altından olmak kaydıyla sürmüş; beylerin bu hanelere olan köle arzı da her yıl azalmakla birlikte 1940'lara kadar devam etmişti. Bugün Türkiye'de başta İstanbul ve liman şehirleri olmak üzere yaklaşık 1 
milyon kişinin Beyaz Kölelerin çocuk ve torunları olduğu tahmin edilmektedir. "° 

Kölelik anlatılarında kuşaklar arası aktarım da belirgin bir şekilde ifade ediliyor, “dedem böyle anlatırdı, babannem şöyle söylerdi, halamdan bu şekilde duymuştum,” şeklinde ifadeler sıklıkla tekrar ediliyordu. 20. yüzyılın ilk çeyreğine ilişkin anlatıların çoğu dede ya da babaannelere ait kölelerin hayatlarına 

yaz Köle ticaretinin yasaklanması hakkında: Elmas Zeynep Aksoy, “Çerkes 


Teavün Cemiyeti ve Faaliyetleri 1908-1923”, Toplumsal Tarih, sayı 112, Eylül 2003, s. 11. 


17 Bugünkü adıyla Pınarbaşı/Kayseri. 
18 Guaze, “Kölelik Hakkında”, sayı 9, 1 Haziran 1911, s. 4. 
19 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2020. 
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dair birincil tanıklıklarla doluydu. 1900-1910 arası dönemde doğmuş en yaşlı görüşmeciler, bu dönemi aydınlatacak verileri ilk elden tanıklıkları ile birlikte aktarıyordu. Bunların bir kısmı, dedesinin Kafkasya doğumlu olduğunu ve sürgün öncesine dair, onlardan duyduğu hatıraları da dile getiriyordu. Kafkasya doğumlu dedelerin, Anadolu'da doğmuş çocukları ve onların 
20. yüzyılın ilk çeyreğinde doğmuş üçüncü kuşak torunları köleliğin çok diri olduğu, kimi yerlerde alınıp satılmaya devam ettiği dönemin tanıkları olarak karşımızdaydı. Üç kuşak arasında birbirine benzeyen ama gittikçe zayıflayan ve azalan kölelik hatıraları 1940'larda son köle satışlarına şahit olmuş kişilerin anlatıları ile bir dönemin kapandığını ifade ediyordu. 

Hiçbir görüşmeci 1940 sonrasında köle satışı olduğunu duymamıştı. Anlaşılan Anadolu kırsalında yaşayan son köleler 1940'lara kadar satılarak, evlendirilerek ya da kaçarak izlerini kaybettirmişti. Bu süreci atlatıp da hâlâ köylerde kalabilenler artık kaldıkları köylerde edindikleri yeni soyisimleriyle köyün bir parçası olarak, kendi arazilerini işleyerek, zenginleşerek, muhtar adayı dahi olarak ama gereken yerde köle geçmişleri onlara hatırlatılarak yaşamaya devam edecekti. Kimi zaman Çerkes olup olmadıkları, taşkınlıkları, sessizlikleri, ahlâksızlıkları, erdemleri, güzellikleri ve dahi çirkinlikleri, kimi zaman tembellik ya da çalışkanlıkları sorgulandığında kısık bir sesle onların köle geçmişleri konuşulsa da evlilikler söz konusu olduğunda daha yüksek bir sesle bu geçmiş hatırlanıyor ve hatırlatılıyordu.?? Bazen hiç olmadık bir yerde, önümüze konan bir tabak çorba bizi geçmiş kölelerin hatırasına götürme- ye yetiyordu: 


Çorba istesek evdekiler bize kızardı! Çorba kölelerin yemegiydi ve çorba mideyi genişletir, formu bozar diye de bize vermezlerdi.2 


1864 öncesinde, Kafkasya'da doğmuş kuşağın en yaşlı temsilcilerinin 1960'larda öldüğü birçok görüşmede ifade edilmiş- 


20 Ulaş Sunata, Hafızam Çerkesçe Çerkesler Çerkesliği Anlatıyor, s. 172-173. 
21 İstanbul, Hikmet Albayrak ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2020. 
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ti. Bu kuşağın ortadan kalkması aynı zamanda köyden kente göçün başladığı kırılma dönemine denk geliyordu. Kuşaklar arası aktarım da artık Anadolu'da doğmuş ikinci ve üçüncü kuşakların tanıklıkları ile devam edecekti. 


Sınıflar ve kölelik anlatısı 


Kölelik üzeri örtülmüş, unutulmak istenen bir konuydu ve aileler hangi sınıftan gelirse gelsin köle meselesiyle yüzleşmek istemiyordu. Yaptığım görüşmeleri üç ayrı sınıfa mensup ailelerle yapmaya çalıştım zira Çerkes toplumu genel olarak bu üç sınıftan oluşuyordu; Prens sülaleleri (Pşı) ve Prensin soylu adamları (Work) ki biz bu iki grubu, genel kullanıma uygun haliyle Bey sülaleleri adı altında değerlendireceğiz, ikinci olarak hür köylü sülaleleri (Tfekotl) ve son olarak köle sülaleleri (Pştlı ve Wuneut). 

Bu gruplar içinde en rahat görüşme yaptıklarım hür köylü sülalelerinden gelen bireylerdi. Onlara göre kölelik bey ve köle sülaleleri arasında yaşanmıştı ve hür köylü aileler bu duruma sadece tanıklık etmişti. Bey sülaleleri ise genel itibarıyla “bizim dedelerimizin de köleleri varmış ama onlara çok iyi bakmışlar,” cümleleri ile konuya giriyordu. “İyi bakmak” bir anlamda “daha az eziyet ettiler,” demekti, zira bu konuda güzellenecek bir anlatı bulmakta herkes zorlanıyordu. 

Bazı bey sülalesine mensup bireyler ise, “hür köylü sülaleleri içinde zengin olanların da kendilerine ait köleleri vardı, sadece bizimkilerin değil!” diyerek, emeğin kullanımı, ataerkil aile geleneği ve onun merkezindeki köleliğin aslında ekonomik durumla paralel işlediğini de hatırlatmaktaydılar.2 

Kölelik konusunu en zor açtığım görüşmeler ise köle sülalelerinden gelen bireylerle yaptıklarımdı. Bazılarında görüşmeci beni tersleyip mülakatı yarıda kesiyor, kimi de “sana yanlış bil- 
22 “Elimizdeki veriler büyük toprak sahipliğinin 'geniş aileyi desteklediğini ve 

ataerkil düzeni devam ettirdiğini doğrulamakta. Ücretli emek kullanma imkânlarının olmasına rağmen kadınlarını üretimden çeken de yine aynı aile- 


ler.” Deniz Kandiyoti, Cariyeler Bacılar Yurttaşlar Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, s. 57. 
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gi vermişler, bizimkiler köle değildi!” deyip konuyu kapatıyordu. “Bizim sülale ismimiz var, nasıl köle olsunlar!” diyerek kölelerin sülale isminin olmadığı, oysa onların bir ismi olduğu için de köle olmadıkları çıkarımında bulunanlar da vardı. Bazı sülale isimleri ise 1864 sonrasında edinilmiş lakaplardan oluşuyordu, böylece köle kökenli kimi aileler dedelerinin lakabını bir sülale ismi gibi kullanarak köle geçmişinden de kurtulabiliyordu. 

Anadolu'daki bazı köyler 2000 sonrası süreçte internet sitesi kurup köylerini tanıtmaya başlayınca köyde bulunan sülaleleri sayfalarında yazarken kölelik konusu yeniden gündeme gelmişti.” Siteyi hazırlayan gençler muhtar ve köyün önde gelenleri ile konuyu tartışmış, sonunda bu lakapların sülale isimleri olarak kullanılmasına karar verilmişti. Gençlerin bu konudaki ısrarı neticesinde o sülaleler rencide edilmeden, köyde bulunan sülaleler kısmına dahil edilerek, problem olabilecek bir büyük sorun da çözülmüştü. Köyden yıllar önce çıkmış, şehirde yaşayan eski köle sülalesine mensup bireyler de daha sonra bu sülale isimlerini benimseyip hayatlarında kullanarak köle geçmişlerinden kurtulmayı tercih etmişti. 

Görüşmeler sırasında “evet benim dedelerim aslında şunların kölesiymiş,” diyenler de, az sayıda olmakla birlikte vardı. Bu yüzleşmeyi yapan bireylerin çoğu köylerini önceden terk etmiş, çoğu şehirde doğup büyümüş, topluma mesafeli durup kendini “Türk” olarak gören, iyi bir eğitim almış ve ekonomik olarak iyi konumda olduklarından kendilerini daha rahat ifade eden bir azınlıktı. Bu kişiler “ama bak şimdi bizim durumumuza, bir de beylerin düştüğü fakirliğe,”29 diye cümleler kurarak kölelik ve ekonomi arasındaki ilişkiler ağını yeniden yorumluyordu. 


Cinsiyet ve kölelik anlatısı 


Erkeklere nazaran kadınlar daha kolay bir şekilde kölelik hakkında konuşuyordu. Yaşlı kadınların anlatılarında ise “ah aldılar, çok çektirdiler, lanetlendiler, beyler de sonunda belaları- 


23 Kayseri, Erkek, 51, eski Hür sınıfından, 2019. 
24 İstanbul, Erkek, 59, eski Köle sınıfından, 2002. 
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nı buldular!” şeklinde kölelerin acılarına ortak olma ifadele- 


ri vardı. Hür sınıfa mensup bu yaşlı kadınların bir kısmı gençliğinde köleler konusunda daha farklı düşündüklerini de ifade ettiler. 

Öte yandan, “âdet böyle ne yaparsın! Hem büyük halamlar- dan böyle görmüştük,” şeklinde bir kabullenmişlik ve suçu bir üst kuşağa atma eğiliminde olanlar da az değildi. Yaşlandıkça değiştiklerini, şimdi durup geçmişe bakınca kölelere çok acıdıklarını, onların çok çektiğini itiraf eden kadınlardan “Allah bizi de affetsin,”?” deyip daha fazla konuşmayanlar da vardı. 

Bazı yaşlı erkeklerde ise “köleler şimdinin ortakçı çiftçileriydi, çalışıp kellelerini satın aldılar,” anlatısı hâkimdi. Köle sahibi kimi yaşlıların anlatılarında ise “bizim de kölelerimiz vardı ama biz onlara iyi baktık, aç bırakmadık, ezmedik,”? ifadeleri birbiriardına geliyordu. Bazılarının anlatısında ise, ilginç bir şekilde köle kızların güzelliğine vurgu yapılıyordu. 


Başka bir köydeki düğün halkasında duran kızlara bakınca kimin köle olduğunu hemen anlardım, zira onlar daha bir güzel, daha bir mahcup ve alımlı olurlardı... Allah'ın adaleti bu olsa! 
Köle kızları daha bir güzel olurdu, bey kızları da kendini begene beğene ve kimseyi de beğenmeyerek sonunda kız kurusu olup evde kalırdı!?* 


Beyaz Kölelerin kimliklenme sorunu 


Çoğunluğu farklı halklardan olmak üzere köleleştirilen bu insanların, geri dönüşü olmayan bu yola girdiklerinde, kendilerine biçilen Çerkes rolünü oynayarak hayatlarının kalan kısmını müreffeh bir şekilde geçirmeyi hedefledikleri düşünülebilir. Beyaz Kölelerin Kafkasya'da kaldıkları süre içinde edindikleri örf, âdet ve dili de kullanarak satıldıkları üst sınıf haneleri- 


25 Eskişehir, Kadın, 55, eski Hür sınıfından, 2001. 
26 Çanakkale, Kadın, 64, eski Bey sınıfından, 2009. 
27 Tokat, Kadın, 69, eski Bey sınıfından, 2002. 

28 Sivas, Erkek, 59, eski Bey sınıfından, 2001. 

29 Ankara, Erkek, 72, eski Hür sınıfından, 2004. 
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ne kendilerini birer Çerkes olarak benimsetmiş olmaları da ihtimal dahilindedir.” 

Kafkasya'dayken esir edilen Beyaz Kölelerin daha önceden köleştirilmiş hanelere katılarak yeni bir kimliklenme süreci yaşadığından söz edebiliriz. Beyaz Kölelik söz konusu olduğunda, ortaya çıkan “sahte kimlikler”?! meselesinde ilk aşama bu yabancı esirlerin “Çerkesleşme” süreciydi: 


kölelerden güzel bir kızmış, Ruslara benziyormuş, İstanbul'dan bir aileye satmışlar. İnanır mısın bu kadının torunu başbakan oldu! Bizimkiler de onu ziyarete gidince, “Anneannemin köylüleri, Çerkes dayılarım gelmiş...” diye onları karşılamış, bizimkilere ikramda bulunmuş. Rus köle olabilir zamanla Çerkesleşmiş, İstanbul'da da Türkleşti karıştı gitti işte... 2 


Bununla birlikte, evlerinde dört, beş nesildir Beyaz Köle istihdam eden İstanbul ve Kahire'nin üst sınıf hanelerinin etnik olarak Çerkes olmayan Beyaz Köleleri satın almak istemeyip, kölenin hakikaten Çerkes olup olmadığını araştırdıkları biliniyordu.” Bu üst sınıf haneler ve yönetici sınıf imparatorlugun başlıca köle sahipleriydi ve köle almaya devam ederek ticareti de canlı tutuyordu, bu hane halklarının bir kısmının da zamanında köle olarak imparatorluğa gelmiş oldukları da unutulmamalı.* 

Mısır'daki Beyaz Köleler de belli bir süre hizmet ettikten sonra hürleşip kendi hanesini kurarken o da satın aldığı kölelerle hayatına devam ederdi.” Kölelerin köleliği ürettiği bir sistem 


30 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2019. 

31 “Bir Acem kızının da Gürcü diye satılması”, Cevdet Türkay, “Esircilerle İlgili 
Bir Belge”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı 11, s. 60. 

32 İstanbul, Erkek, 69, eski Bey sınıfından, 2020. 

33 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2020. 

34 “18. ve 19. yüzyıllarda olduğu gibi, yasaları uygulayan ve kendi amaçları doğrultusunda eğip büken yönetici unsurlar ülkenin başlıca köle sahipleriydi.” 
Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 119. 

35 “Osmanlı döneminde valiler veya kumandanlar bu esiri bölgesel veya yerel 
esir pazarlarından satın alır, gulam ya da çırak olarak hane halkının içine ka- 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içinde hemşehricilik de önemliydi, eski köleler hürleştiklerin- de kendi etnisitelerinden köleler edinmeye özen gösteriyordu.” 

1864'ten sonra Osmanlı topraklarına yerleşen Çerkesler ve onların kölelerinin bir bölümünün de yeni hayat şartları karşısında Türk toplumuna karışarak asimile olduklarına dair bulgular mevcuttur. Çerkes kölelerinin aslında Çerkeslikle olan bağlarının zayıf olduğu ve bu yüzden satıldıkları hanenin dil ve kültürünü benimsemekte daha gönüllü olduklarına dair anlatılar yapılan sözlü tarih çalışmalarında sıklıkla dile getiriliyordu.” Zira bu grup köleler için Çerkeslik, ihtimaldir ki onların köle geçmişinin merkezinde yer alıyordu ve unutmak istedikleri karanlık bir geçmişin ta kendisiydi: 


Babaannem 1987'de vefat ettiğinde doksan yaşlarında bile güzel bir kadındı. Beyaz tenli, uzun boylu bir kadındı, İstanbul yerlisiymiş, Çerkesim derdi... Akrabası olduğunu bilmiyorum, komşuları dışında kimsesi yoktu. İş yerinden arkadaşım gelip onunla Çerkesçe konuşunca “kızım ben dilimi unuttum!” deyip, kestirip atmıştı. İnsan anadilini unutur mu? Peki, Çerkes değilse neydi??? 


tar, idari ve askeri sanatlarda yetiştirirdi. Bu yetiştirme sürecinin bir noktasında azat edilen Memlük, efendisine hizmet etmeye devam eder, yerel itibar kazanır, sonunda da kendi hanesini kurar, hane halkını satın aldığı kölelerle oluşturur, böylelikle sistemi devam ettirirdi.” Donald Ouataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, s. 87. 

36 “Köle toplumunda hemşerilerin varlığı, görünüşte köleleştirilmiş olanın can 
damarıyken, yoldaş himayesi ve karşılıklı yardıma kıyasla karanlık bir yönü vardı. Genellikle akıncılar, köle avcıları ve alım satımla uğraşanlar kâr ve mevki için özgürlüklerini çaldıkları kişilerden fiziksel ve etnik olarak pek farklı değildiler. Daha da ironik bir durumsa eski kölelerin özgürlüklerini garanti altına aldıktan sonra esir statüsünden esir alan statüsüne kolayca geçmeleriydi. En büyük esir sahipleri, hanedanın dışında, vezirlerin oluşturduğu elit kesimin mesupları, askeri-idari yönetim mercilerinin en üst mevkilerinde yer alanlardı. Eski köleler, imparatorluğun en büyük köle sahipleriydi.” Madeline C. Zilfi, a.g.e., s. 168. 

37 İstanbul, Kadın, 54, eski Bey sınıfından, 2004. 

38 “Şemsigül geçmişiyle tüm bağlarını koparmıştı ve köle olarak doğuracağı çocuklar da büyük ihtimalle kendisinin Çerkes kimliğiyle bağ kurmayacaktı.” Seteney Shami, Prehistories of Globalization: Circassian Identity in Motion, s. 202. 


39 İstanbul, Kadın, 59, İstanbul yerlisi, 2001. 
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Beyaz Köleler satıldıkları yeni hanelere alıştıkça, dil ve kültür bakımından da kendi geçmişlerinden hızla uzaklaşıyordu. 
Bu köleler Osmanlılaşmak, Türkleşmek, Araplaşmak ve Kürtleşmek” gibi yeni kimlikler ediniyordu: 


Köleyi sattıklarında kız tek kelime Türkçe bilmediği gibi bir tek dua da bilmezmiş. 7 sene geçtikten sonra kız vefat eden babasının cenazesine geldiğinde onu kimse tanıyamamış, kadın başında koca bir örtü ile gelmiş, bir de Yasin okuyup babasına dua yapmış.” 


Hükümetin bir taraftan Çerkes beylerin ellerindeki köleleri satmaya devam etmesine göz yumarak güçlerinin azalmasına gayret ederken bu süreçte satılan kölelerin Osmanlılaştıkça daha korunaklı alanlarda yaşadığı iddia edilmekteydi.” 

Yeni sahibinin dilini ve dinini öğrenen Beyaz Köleler, ailelerinden de kopartıldıkları için edindikleri yeni kimlikler sayesinde köle geçmişlerinden de uzak kalmaya özen gösteriyorlardı. 
Görüşmeci, Dobruca vilayetine iskân edilen Çerkeslerin bölgedeki ayaklanmaları bastırdıkları günlerde küçük bir Bulgar kızını kurtarıp köylerine getirdiğini ve kızın köle hanesinde hayata tutunduğunu ifade etmişti. Zamanla Bulgar kimliğini unutarak bir Çerkes olarak yetişen kızın daha sonra Çerkes köle diye İstanbul'da Cemile Sultan'ın sarayına satıldığı aktarılmıştır: 


Çerkesler de sürgünden sonra hür doğmuş Müslüman çocuklarını, Bulgaristan'da Bulgar, Rum ve Tatar kızlarını kaçırmakla suçlanmaktaydılar. Osmanlı kanunu 1858'de çocuk kaçıranlar için bir yıllık hapis cezası getirdi..* 


40 Giuseppe Campanile, Storia della regione del Kurdistan e delle sette di religione 
ivi esistenti, Napoli, 1818. 
41 İstanbul, Kadın, 64, eski Hür sınıfından, 2001. 


42 “Bir köle Osmanlı ve İslâm kimliğine ne kadar asimile olmuşsa o kadar fazla 
korunuyor, iftiralardan ya da apaçık ayrımcılıktan o kadar kurtulmuş oluyordu.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700- 1840, s. 160. 


43 Istanbul, Kadın, 71, eski Hür sınıfından, 2005. 
44 Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 15. 
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Çerkeslerin, 1864-1878 arası Rumeli'deki iskânlarının Bulgar isyanlarına denk gelmesi ve ayaklanmalarda öldürülmeyip esir edilen kimi Bulgar kadın ve çocukların köle hanelerine katılarak Çerkesleştirilmesi hafızada yer tutmaktaydı. 


Çerkesler savaşta dahi olsa kadın ve çocukları suçlu olarak görmez ve onları asla öldürmezlerdi! En kötü ihtimalle esir olarak getirip, köydeki köle hanelerine katar ama yaşatırdı!* 


Bu anlatı birbirini tanımayan ve farklı şehirlerde yaşayan kişiler tarafından da dile getiriliyordu. Savaş esirlerini öldürmeyip, köle haneleri içinde yaşatma durumu da haliyle köle üretim mekanizmasını besliyordu. Anlaşılan bazı Çerkes çeteleri Bulgar ayaklanmalarını bahane ederek belli miktarda Bulgarın köleleşmesine sebep olmuş, süreçte Çerkes kafilelere gönüllü katılanlar da olmuştu: 


Çerkesler Suriye limanlarına ulaştığında, pek çok şayia çıkarıldı. Çerkeslerin beraberinde kaçırdığı Bulgar kadınları getirdigi söylendi, fakat yapılan soruşturmada kaçırılan kadının 1 kişi olduğu ve onun da Ismail isimli bir Çerkesle gönüllü olarak geldiği saptanmıştır. © 


Bir başka görüşmeci, anneannesinin de Çerkeslerle birlikte Bulgaristan'dan geldiğini, büyük ihtimalle Bulgar olduğunu ama bunu kendisinin de bilmediğini belirtti. Çerkes beyinin, anneannesine kendi kızı gibi baktığını aktaran anlatıcı, anneannesinin 15-16 yaşlarında Odunpazarlı bir adamla evlendirildiğini ama kesinlikle satılmadığını ifade etti. Anneannesinin 1948'de vefat ettiğini, 1965'te ise kendisinin Bursa'dan bir Abaza ile evlenmesi söz konusu olduğunda köle soylu olduğunun gündeme geldiğini ifade eden anlatıcı, seneler geçmesine rağmen gündeme getirilen bu konuya tepki gösteriyordu.” 

Anneannesinin köle geçmişinin onun yapacağı evliliği etki- 


45 Samsun, Erkek, 77, eski Bey sınıfından, 2001. 


46 Kemal Karpat, Avrupalı Egemenliğinde Müslümanların Konumu Çerkeslerin 
Sürgünü ve Suriye'deki İskânı, Çerkeslerin Sürgünü 21 Mayıs 1864, s. 104. 


47 Eskişehir, Kadın, 62, Muhacir, 2001. 
229 


leyecek kadar bir sorun yaratmış olması ve bunun 1965'te yaşanmış olması önemlidir. Kölelik nasıl bir “lekeyi” de beraberinde getiriyorsa aileler bir türlü bu lekeden kurtulamıyordu. 

Siyahi köleler üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Mustafa Olpak'ın da kitabında belirttiği ifadeyle “Benim dedem köleydi. Birinci kuşak yaşar, ikinci kuşak reddeder, üçüncü kuşak araştırır.” Oysa Beyaz Kölelerin torunlarının böyle bir yüzleşmeye hazır olmadıklarını ifade etmek gerekir. Yüzleşmek yerine birçoğu bu geçmişi unutmak ve bir daha hatırlamamak üzere elinden geleni yapıyordu. Hatırlamama ve unutma isteği bizim erkek ve kadın köleler, hadımlar, cariyeler gibi kimlikler hakkında çok az bilgi sahibi olmamıza sebep oluyor. Avrupalı ziyaretçilerin sınırlı kalan tanıklıkları dışında büyük ölçüde konuşulmamış ve yazılmamış kimlikler olarak üzerlerinde- ki sis kalkmıyordu.* 

Çerkeslerin sürgün sonrasında yaşadıkları sefalete Osmanlı yönetiminin duyarsız kaldığı ve süreçte sahipsiz kalan kimilerinin satıldığı iddia edilmişti: 


O kadar sefil bir halde gelmişler ki sorma, hükümetin umurunda mı! Adamlar da açlıktan komşu köylerin hayvanlarını çalmışlar. Açlık herşeyi yaptırır! Bir de yetim kalan çocuklarına bakamayan kadınlar var, mecbur onları satmışlar. Satmayıp ne yapsın, birini satıp dördünü yaşatmış yoksa hepsi ölecek!” 


Satılan kölelerin topluma karışarak Türkleştiği, nüfusu azalan Çerkes köylerine başka halkların yerleşmesiyle de köylerin dokusunun bozulduğu belirtiliyor: 


Dedem anlatırdı rahmetli... Bizim köydeki beyler geldiklerinde yanlarında kırk kadar köleyle gelmiş, buralarda baya bir esip 


48 “Ninem, annemlerin yanında kendisine bu tür sorular sorulmasına çok kızardı. Sadece o değil, annemler de. Aslında kızmıyorlardı belki de. Çekiniyor, utanıyor, üzülüyorlardı. Kendilerince haklılardı elbette. Ne desinler bize: Dedeniz-nineniz Girit'te köleydi, siz de köle torunlarısınız mı?” Mustafa Olpak, Kenya-Girit-İstanbul Köle Kıyısından İnsan Biyografileri, s. 7-14. 

49 Sibel Bozdoğan - Reşat Kasaba, Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, s. 101. 


50 Samsun, Kadın, 58, eski Hür sınıfından, 2001. 
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tozmuş. Sonra durumları kötüleşince bey bu köleleri satmış. 
Kadını kocasından bile ayırıp satmış, zamanla köleler de Türk olmuş! Para da haram tabii, Bey'e de yaramamış sefil bi halde ölmüş. “Kölelerin ahı tuttu!” derdi dedem.” 


Bey, ihtiyacı olunca kölelerini ....'taki zenginlere satıyormuş. 
Sonra köydeki hür kızlar da onlara imrenmeye başlamış, kölelerin peşinden kasabaya gelin gitmiş. Bizim adamlar da komşu köylerden Türk kızı almış, bekâr ölecek değiller ya!”? 


1940'ların başında köyünü sık sık ziyaret eden bir jandarma komutanının, bir at parasına satın aldığı köle kızın Türkleşme süreci görüşmeci tarafından aktarılmaktadır. Jandarma komutanının genç kıza yeni bir isim verip nüfus kâğıdı çıkararak onu nikâhına aldığı ve sonra İzmir'e yerleştiği ifade edilmiştir. Anlatıcı, genç kızın köle geçmişinden kimseye bahsetmediğini, hiç Türkçe bilmediğini ama zamanla Çerkesçeyi de unuttuğunu, Çerkeslerden ve köle geçmişinden uzak bir hayat sürdürdüğünü aktarmıştır.” 

1940'ların başında gerçekleşmiş olan bu satış, köyden satılan son köleye aitti. Çocukluğu bu köleler arasında geçmiş olan anatıcı eski şarkı, şiir ve hikâyelerinin birçoğunu evdeki bu kölelerden öğrendiğini ifade etmişti. Başka toplumlarda kadınların hem kültür hem de dil olarak kolay erimeyen, alt-kültürel özelliklerin koruyucusu olarak kabul edildikleri gibi" kölelerin de kültür taşıyıcılarından biri olduğu ifade edilmişti. Anlatıcıya göre, “köleler, kadim kültürü taşıyan ve aktaran sanata yatkın özel insanlardı.”59 Ona göre kölelerin satılışı ile birlikte Çerkesler, sadece bir birey kaybetmemiş, kültür taşıyıcılarından da mahrum olmuştu. Satılan kölelerden sonra bazı köylerde Pşıne” çalacak kişi bulunamadığı görüşmeci tarafından dile getirilmişti. 
51 İstanbul, Kadın, 47, eski Hür sınıfından, 2006. 
52 Tokat, Kadın, 66, eski Hür sınıfından, 2003. 


53 Çorum, Erkek, 68, eski Hür sınıfından, 2001. 


54 Deniz Kandiyoti, Cariyeler Bacılar Yurttaşlar Kimlikleri ve Toplumsal Dönüşümleri, s. 158. 


55 Çorum, Afeşıj Emin ile yapılan görüşmeden, 2007. 
56 Çerkes mızıkası. 
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Şarkılar, halk deyişleri, musiki, dans ve hikâye anlatıcılığı gibi konularda bildiklerinin hepsini onu yetiştiren Çerkesya dogumlu köle kadından öğrendiğini ifade eden görüşmeci, “o olmasaydı ben bugün bu kültürel birikime sahip olmazdım.” tespitini de yapmıştı. Bugün Türkiye'deki önde gelen Çerkes kanaat önderlerinden biri olan görüşmeci, günümüzde çok hareketli dans edenlerin aslında o kölelerden kalan bir geleneği bilmeden devam ettirdiklerini düşündüğünü de ifade etmişti: 


Düğünde akrobasi yapar gibi zıplayıp, hoplayarak Şeşen oynamak aslında eskiden kalma kölelerin beyleri eğlendirdiği orta- 


çağdaki şato-soytarıları benzeri gösterilerden kalma...” 


Kosova Çerkeslerinin 1950'lerde Yugoslavya'dan tekrar bir göç başladığında İstanbul'a geldiğini ama gelenlerden kölelerin sülale isimleri olmadığı için diğer Çerkeslerin arasına pek karışmadıkları ifade edilmiştir.” Bunların içlerinden zengin olanların dahi eski köle geçmişleri yüzlerine vurulur endişesiyle şehirdeki cemiyetlerinden uzak kalmayı tercih ettikleri ve genelde dış evlilikler yaptıklarına değinilmektedir: 


Bizim köydeki adamlar, Kosovalı Çerkes patronuma “senin sülale ismin nedir?” diye ısrarla sorunca patronum da mahcup bir tavırla “bilmiyorum,” demişti. Bizimkiler hemen onun köle sülalesinden olduğu kanısına varıp ona yüz vermediler. Düşünsene, köle dedikleri adamın 1977'de büyük bir fabrikası vardı, Merter'de iki yüz kişiye ekmek veriyor ama bizim köydekilere göre o beş para etmez bir köle! Ben de rezil oldum tabii, adam bir daha bizim köye adımını atmadığı gibi, fabrikada da benimle yüz yüze gelmemeye çalışıyordu...” 


Bir diğer görüşmeci, 1960'lara gelindiğinde Çerkes toplumunda etkisini koruyan sınıf aynını nedeniyle büyük şehirlere yapılan göçlerin arttığı, bu göçler ile köleliğin ortadan kalktığı ifade edilmiştir. Anlatıcı başta köle ailelerinin göç ettiğini, 


57 Çorum, Afeşıj Emin ile yapılan görüşmeden, 2010. 
58 Çanakkale, Erkek, 55, eski Hür sınıfından, 2011. 
59 Çanakkale, Erkek, 55, eski Hür sınıfından, 2011. 
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peşinden diğer kölelerin de gittiğini, zamanla köyde iş yaptıracak kimsenin kalmadığını aktarmaktadır. Köydeki beyler sanayileşme ve kentleşmenin kırsalda kalan son Beyaz Kölelerin de sonunu getirdiğini ifade etmiştir. 


Ne sultan fermanları ne Cumhuriyet kanunları hiçbiri İstanbul'un gâvur makineleri kadar bize zarar vermedi!* 


Mahalleli arasında “Çerkes Teyze”, köyünde ise “Köle Necibe” olarak adlandırılan Necibe adındaki bir kadının köyüne, köle geçmişinden uzak kalmak için, dört-beş senede bir kez ancak bir yakını vefat edince gittiği anlatılmaktadır. Sarı saçları ve mavi gözlerine vurgu yapılarak onun Rus esirlerin soyundan geldiği iddia edilen ama mahallede herkesin Çerkes Teyze diye bildiği ve bir saraylı gibi saygı gösterdiği bu kadının 1972'de vefat ettiği ifade edilmiştir.9' Köylerinde en hafif tabiriyle ikinci sınıf insan konumunda olan bu bireyler, satıldıkları yeni hanelerde “Saraylı Hanım, Çerkes ana, Beyaz Güzel, Çerkes Babaanne” gibi isimlerle evin başkadını olarak daha saygın ve makbul bir hayat sürüyorlardı. 


Annem 1978'de rahmetli oldu. Babam ilk karısı ölünce 4 çocukla kalmış, Adana'daki arkadaşı da “sana bir Çerkes kızı alalım o bakar çocuklarına,” demiş, atlayıp ...'a gitmişler. Annemi beyinden alıp 16 yaşında getirmişler buraya. Türkçesi bozuktu, halamlar onu konuşturup gülerlerdi, anam susardı hep. 
Öldüğünde 41 yaşındaydı, bana yeşil gözlerini, ablama sarı 
saçlarını bırakıp gitti... 52 


Belli hanelerde eşleri, kaynanaları ya da görümceleri tarafından köle geçmişleri yüzlerine vurularak ya da gerektiğinde hatırlatılarak bu köleler bir hayat sürdürmeye çalışıyorlardı: 


“Beşi bi yerde parasına aldık biz seni!” diye babaannem sinirlenince ulu orta söylenirdi. Zavallı anam ne yaptıysa da evdeki 


60 İstanbul, Erkek, 73, eski Bey sınıfından, 2009. 
6l İstanbul, Kadın, 62, eski Hür sınıfından, 2003. 
62 Adana, Erkek, 41, Adana yerlisi, 2010. 
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kimseye yaranamadı... Ama yatalak olunca da “köle dölü” dediği annem baktı beş sene ona!“3 


Beyaz Kölelerin her ne pahasına olursa olsun doğduğu köyden uzaklaşma isteği, aslında köle geçmişinden kopup hürleşebilmenin farklı bir ifadesiydi. Bu köleler satıldıktan sonra da mecbur kalmadıkça doğdukları köylere gitmiyor, ait olmaya çalıştıkları yeni ailenin içinde yeni kimlikleriyle var olmaya çalışıyorlardı. Şehirlerde durum daha karmaşıktı. Halide Edip gibi bazı yazarlar Çerkes cariyelerin bir türlü Türkleşemedikleri, hatta Müslümanlaşamadıklarını eserlerinde işliyorlardır. Sinekli Bakkal romanında bir yaşlı Çerkes cariye şöyle tasvir edilmiştir: 


İhtiyar Çerkes din kelimesinin manasını bilmez, peygamberin ismini doğru söyleyemez, hatta namaz surelerini bile ezberleyecek kadar hafızası yoktur. Elli beş senedir İstanbul'da hâlâ Türkçeye dili adamakıllı dönmeyecek kadar çetrefil kalmıştı.“ 


Osmanlı topraklarına sürüldüklerinde yanlarında 150.000 
Beyaz Köle getirdikleri" ifade edilen Çerkes feodallerin 1864'ten 1940'lara gelene kadar bu köleleri etnik olarak Çerkes olmayanlarından başlayarak büyük oranda satarak, onların Türkleşmesine sebep oldukları düşünülmektedir. Çerkes köylerinin yoğun olarak iskân edilmediği Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Antep, Nevşehir ve Kahire gibi şehirlerde karşılaşabileceğimiz Beyaz Köle torunları bu satışlar sebebiyle geniş bir coğraf yaya dağılmışlardır. “Annemi bizimkilere satmışlar!” , “Çerkesçe konuştuğunu hatırlamıyorum!”, “Akrabaları hiç gelip gitmezdi!”, “Sadece Çerkes olduğunu söylerdi!” gibi ifadeler Beyaz Kölelerin ardında bıraktıkları işaretler olarak çocukları ve torunları tarafından dile getiriliyordu. 


63 Sivas, Kadın, 59, Sivas yerlisi, 2002. 

64 İrvin Cemil Schick, Çerkes Güzeli Bir Şarki yatçı İmgenin Serüveni, s. 139. 

65 BOA, İrade-Meclis-i Mahsus, 1409; Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına İslâm Ortadoğusu'nda Kölelik Bağları, s. 86. 
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1911 sonrası üst sınıf hanelerde Beyaz Köleler 


Görüşmeci, sürgünden sonra bey'in ailesinin ....'a yerleştiğini, ablasının da saraydaki akrabası vesilesiyle saray hizmetine girdiğini anlatmaktadır. Saraya hizmetli olarak girmeyi başaran ve bunu kendisi için önemli bir kariyer adımı olarak gören hür bir Çerkes kadınının, zamanla ağabeyi ile birlikte küçük çapta da olsa köle ticaretine bulaştıkları ifade edilmiştir. Önceleri saray için köle edinen bu ikilinin zamanla müşteri portföyünü genişleterek İstanbul'un üst sınıf hanelerine de Beyaz Köle tedarik etmeye başladığı görülmektedir: 


Şimdi akrabalarına sorsan kesinlikle kabul etmez, oysa büyük teyzeleri ve dayıları köle satarak mülk edindiler! Kaldı ki ortada ayıplanacak bir faaliyet yok! Düşkün kızları götürüp Harem'e, olmazsa da zengin konaklara veriyorlardı, kızlar köyde sefil olacağına orada rahat edip köydeki ailelerine de İstanbul'un kapısını açıyordu. Bu kızlar sayesinde İstanbul'a kapak atan asker ve memur olan bayâ adam vardı.“ 


Haremdeki kadınların nüfuzları nedeniyle, ailelerini sarayda memur etmeleri oldukça sık rastlanan anlatılardan biriydi. “Saraya verilen...” diye başlayan cümleler sonunda kızın bir bey kızı ya da hür bir köylünün kızı olduğu ifade edilerek bitirilirken, “Saraya satılan,” türü cümlelerse bu kızların köle kızları olduğu imasıyla bitirilirdi. Anlaşılan saraya “verilen” ya da “satılan” bu kızlar köle ya da hür sınıfına mensup ailelerden olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı.9” Köle ya da hür saraydaki kadınlar vasıtasıyla kurulan ilişkiler bu kızların akrabalarının sarayda ve yüksek memurluklarda vazifelendiği anlatısıyla beraber aktarılıyordu: 


66 İstanbul, Kadın, 51, eski Bey sınıfından, 2011. 

67 «“...Atike Naciye Hanım, Adapazarı taraflarında yerleşmiş bir Çerkes ailesinden olup Kabasakal Mehmed Paşa, saray hizmeti için cariye toplamak üzere o bölgeyi ziyaret etmiş. Köyüne uğramış ve Naciye Hanım Yıldız'a götürülmeyi bizzat ve ısrarla istediğinden hali vakti yerinde olan babası izin vermek zorunda kalmışmış. 11. Abdülhamid'in son iki çocuğunun annesidir.” Nahid Sırn Örik, Bilinmeyen Yaşamları yla Saraylılar, s. 145. 
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Mesela hünkâr kalfalarından Cavide Hanım'ın babası Çerkes Hacı Mahmud Efendi, teşrifat-ı hümayun müdürü olmuştu.“ 


Bu ve benzeri örnekleri anlatıp, köleler ve hatta hür kızlar üzerinden Saray ile akrabalık ilişkisi kurmayı o devrin yaygın bir âdeti ve kariyer yapma aracı olarak anlatan ve durumu yadırgamayanlar da oldukça fazlaydı.” Kölelik üzerinden bir taraftan hanedan ile akrabalık ilişkileri kurulmaya çalışılırken, süreçte bu kişilerin kendi toplumlarından kopuşunun önünün açıldığı ifade edilmektedir. Görüşmeci, tanıklıklarına dayanarak dışarıya verilen/satılan bu kızların bir müddet sonra kendi anadillerini dahi konuşamayacak derecede asimile olduklarını ifade ediyordu: 


İster Harem ister İstanbul'un konaklarına verilmiş olsun, bu kızlar belli bir süre sonra Çerkesçeyi konuşamayan birer İstanbul hanımefendisi olarak köylerine geliyordu. Annem İstanbul'a evlendirilen kız arkadaşının on beş sene sonra köye geldiğinde iki üç cümle dışında ana dilinde konuşamadığını üzülerek ifade etmişti ki kız verildiğinde tek kelime Türkçe bilmiyormuş!” 


Köle kızların Osmanlı hanedanıyla kurduğu ilişkilerin önemini fark eden kimi beylerin, bir süre sonra kendi kızlarını da saraya vererek/göndererek bu kızlar sayesinde nüfuz elde etmeye çalıştıkları iddia edilmiştir. Saraya verilen tüm çocukların köle olmadığını, kölelik için de verilmediğini burada belirtmek gerekir. Birçoğu saraydaki akrabasının yanına gidiyor ve orada iş öğrenip akrabaları sayesinde de çalışmaya başlıyordu, “saraya kapağı atmak” olarak adlandırılan bu süreci kölelik ile karıştırmamak gerekiyor: 


68 Nemika D. Marşanoğlu, Haremden Sür güne Bir Osmanlı Prensesi, s. 36. 

69 “Hanedan, ittifaklar kurma ve otoritesini sürdürme amacıyla kızlarını yüksek 
mevkilerdeki devlet görevlileriyle evlendirmeye devam etti. Dolayısıyla devlet makamlarına atananların çoğu, artık çok gerekli hale gelen mali ve idari eğitimi sağlayan vezir ve paşa hanelerinden çıkıyor, bu haneler genellikle Osmanlı sultan kızlarının yaptıkları evlilklerle saraya bağlanıyordu.” Donald Quataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, s. 81. 


70 Sakarya, Kadın, 55, eski Hür sınıfından, 2000. 
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Dedem, Abdülhamid'e “Çerkes Sultan” derdi. Nasıl demesin! Anası, babaannesi, dadıları ve hanımları Çerkes. Anlattıgına göre sadece bizim köyden 2 kız saraya verilmiş, civarda- ki köylerden de var tabii, anlıyacağın Abdülhamid'in sarayını Çerkesler zapt etmiş ve bunu da makbul görmedikleri köleleri ile yapmışlar!” 


Hanedan ile ilgili bir diğer anlatıda, Osmanlı İmparatorluğunun son padişahı Vahdettin'in ilk eşi ve aynı zamanda imparatorluğunun son first lady'si olan Emine Marşan Nazikeda'nın Prens sülalesinden bir Abaza kızı olduğu ifade edilmişti. Prens sülalesine mensup bu küçük kız 93 Harbi sırasında Abhazya'daki Rus hâkimiyetine karşı yapılan isyan öncesinde getirilip Cemile Sultan sarayındaki akrabalarına teslim edilmişti. Sultan Vahdettin'in ve ablası Ulviye Sultan'ın saraylarında yer alan çok sayıdaki Çerkes ve Abazanın aslında Prens ya da bey sülalelerinin kızları oldukları ve Rus işgali karşısında Osmanlı hanedanına emanet edildiklerine dair de yaygın bir anlatı da vardır.”? 

Anlatı, bey sülalesine ait kadın ve çocukların da “savaştan korunmak” adı altında saraydaki akrabalarının yanına bırakılması örneklerini destekliyordu. Bu olay, kölelik olarak adlandırılamayacağı gibi bu şekilde saraya emanet bırakılmış feodallere ait çocuk ve kadınların varlığı da bir gerçekti. Saray kökenli her Çerkes, Abaza ve Gürcünün de kölelikle ilişkilendirilmemesi gerekir: 


Saray'da vazife yapmış ya da yaşamış herkesi köle sanmak çok hatalı! Her Beyaz Köleyi Çerkes sanmak kadar hatalı! Büyük halalarım da çocukken Beylerbeyi sarayında bir akrabalarının 


yanında kalmışlar, ama biz soylu bir aileyiz...”? 


7l İstanbul, Kadın, 58, eski Hür sınıfından, 2003. 

72 “18. yüzyıl sonlarından itibaren Müslüman mülteciler muazzam kalabalıklar 
halinde Osmanlı dünyasına akmaya başladılar. 1783-1913 arasında en az 3.8 
milyonu Rusya uyruklu olan, tahminen 5 veya 7 milyon mülteci küçülen Osmanlı Devleti'ne geldi.” Donald Ouataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, s. 179. 


73 İstanbul, Kadın, 65, eski Bey sınıfından, 2001. 
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Gençliğinde sarayda hizmet etmiş ve ayrılmış bazı Çerkes ve Abaza hanımları ile tanıştığını belirten görüşmeci, onlar arasındaki farkı şöyle ifade etmekteydi: 


Ne zaman bir Saraylı Abaza ile karşılaşsam o mutlaka bir Abaza prensinin ya da soylusunun kızı çıkardı. Zira Abazalarda çok eskilerden beri krallık ve prenslikler olduğu için, onlar da Osmanlı Sarayı ile kızları üzerinden bir akrabalık tesis ederlerdi. Zamanında bunu Bizans ve Cenevizliler ile de yapmışlar tabii... Buna karşın sarayda bir Çerkes kızı varsa bil ki bu büyük ihtimalle Çerkeslerin kölelerinden ya da yetim kalmış fakir bir köylünün kızıydı.” 


1911'de ticaretin yasaklanmasının kimi Çerkes beyleri tarafından tepkiyle karşılandığını aktaran görüşmeci, fermanın yayımlanmasının kimi yerlerde köleler arasında büyük bir sevinç yarattığı ve onların özgürlüklerini yasal olarak sağlamak amaayla da kadıya başvurduklarını ifade etmiştir.” Ancak, fermanın sadece kölelerin ticaretini yasakladığı ve aslında köleliğin kaldırılmadığı anlaşılınca bu kölelerin sevinçlerinin kursağın- da kaldığı da dile getirilmiştir.”* 

Bahsi geçen beylerin 1911 kanununa karşı çıkışlarını köklü bir geleneğin ve kadim sosyal düzenin ortadan kaldırılması temeline oturtmaları da dikkat çekicidir. Uğrayacakları gelir kaybının yanı sıra, âdetlerin bozulup toplumsal çatışmaların artacağı endişesiyle kanunu eleştiren beylerin, bir tepki olarak kölelik âdet ve uygulamalarına daha da sarıldığı ifade edilmiştir.”? 
Sivas'ta, 1911 fermanı duyulduktan sonra, üç hane kölesi olan bir beyin Cuma günü cami çıkışında “O ... Sultanın fermanı bu köyde geçmez! Kölelik âdetimiz, senelerce bunları besledik, şimdi köleliği kimse yasaklayamaz!””8 şeklinde Sultana sövdügü, diğer beylerin de onu desteklediği ifade edilmiştir. 


74 İstanbul, Kadın, 65, eski Hür sınıfından, 2009. 
75 Ankara, Erkek, 78, eski Köle sınıfından, 2004. 
76 Ankara, Erkek, 78, eski Köle sınıfından, 2004. 
77 Sivas, Erkek, 47, eski Hürsınıfından, 2005. 
78 Sivas, Erkek, 6l, eski Hür sınıfından, 2001. 
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Süreçte kölelerin çoğunun korkudan seslerini çıkartamadığı, bireysel olarak kaçanlar ya da beyleriyle çatışanlar olmuşsa da toplu halde bir köle ayaklanmasının olmadığından da bahsedilmektedir:”* 


Köleler sessiz kalacaklardı tabii! Eskiden bırak kölenin beyin karşısına geçip de konuşmasını hür köylüler bile binbir desturla, sanki köleymiş gibi, hicap ederek beylerin karşısına çıkardı! Nerde kölenin kalkıp da beyine diklenmesi, vururlardı alnından! Beyler kölelerine isimleriyle bile hitap etmez “mır”, yani “bu” derdi. Eski devir kötüydü, Allah yüzümüze baktı da beyleri de beyliği de yerle yeksan etti...“ 


Kaçarak özgürlüğünü elde etmeye çalışan belli sayıda köle olmasına rağmen bu durum genele yayılmamıştır. Bununla birlikte, ferman sonrasında kölelerin Aziziye'de bir evde toplandığı ve tartışmalarla geçen iki gün boyunca nasıl davranacakları- na karar vermeye çalıştıkları bir gergin dönemin yaşandığı ifade edilmişti.8' İsyan edip özgürleşmek için gerekirse şiddete başvurmak ya da beylerin alacağı kararı beklemek ve ona göre hareket etmek arasında köleler taraflara ayrılmıştır. 

Köleliğin daha sert yaşandığı köylerden gelenler şiddete daha eğilimli iken nispeten daha hafif yaşandığı köylerden gelenlerse uzlaşmak ve beyler ile anlaşmaktan yana tavır almıştır. 
Aynı günlerde Aziziye belediye başkanı da olan Loğ Mahmut Efendi'nin konağında toplanan önde gelen beylerin de konuyu tartıştığı ve ticaretin resmen yasaklanmasının bölgedeki etkilerini azaltmak için önlemler almaya çalıştıkları ifade edilmişti. Sonunda Sultan'a mektup yazan beyler bu fermanla bölgede asayişin bozulacağını ve doğacak karışıklıklardan sorumlu olmayacaklarını tehditvari bir şekilde açıkça ifade etmiş, devlet yetkililerine bu meselenin ortak yol bulunarak çözülmesi gerektiği çağrısı da yapılmıştı. Nihayetinde iki hane arasında gi- 


79 Samsun, Kadın, 49, eski Hür sınıfından, 2014. 
80 Sivas, Erkek, 67, eski Köle sınıfından, 1999. 

81 Kayseri, Erkek, 54, eski Bey sınıfından, 2019. 
82 Kayseri, Erkek, 54, eski Bey sınıfından, 2019. 
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dip gelen aracılar vasıtasıyla kölelerin özgürleşmek için şiddete başvurmalarının önüne geçilmiş olsa da kölelik hiçbir zaman resmen kaldırılmamıştır. 


Ben 1922 doğumluyum, 1955'e kadar da köyde kaldım. 
1960'lara kadar bizim köylerde kanun beylerdi. Bizim büyükler bile onlara öyle saygı gösterirdi ki ben çocukken bizim de o beylerin kölesi olduğumuzu sanırdım! Vallahi abartmıyorum, ancak büyüdüğümde anladım köle olmadığımızı. Bizde böyle, Düzce'de ahbaplarım var, adamlarda neredeyse hiç kölelikbeylik mevzuları olmamış, ben anlatıyorum şaşırmış halde beni dinliyorlar... Köy içinde bildiğin askeri bir düzen vardı, uymayanı da fena cezalandırırlardı. Bir namus meselesinden köyde adamı öldürüp sonra da jandarmayı çağırdılar, “tüfekle oynarken kendini vurdu!” dediler, olay da orada kapandı... Kölenin kalkıp da bu düzene karşı durması imkânsız. Hür ses çıkartamıyordu ki köleler ne yapsın! O yüzden köleler bir yolunu bulup kaçıp izini kaybettiriyordu...3? 


Kırsalda durum böyleyken, 1911'den sonra İstanbul'daki hanelerde bulunan Beyaz Kölelerin bir kısmının önceki hayatlarına nazaran daha iyi bir hayat sürdükleri ve “özgürlük” pahasına da olsa bu hayatı kaybetmek istemedikleri anlaşılmaktadır. İstanbul Beyaz Köleler için hürleşme yolunda sunduğu imkânlarla cazip gelirken, İstanbul'daki siyahi kölelerin bir kısmı şehir onlara köleliği hatırlattığı için İstanbul'dan ayrılmayı tercih ediyordu.” 

Şehirlerde yaşayan Beyaz Kölelerden ne kadarının özgür kalıp eski köyüne dönmeyi arzu ettiği, ne kadarının ise hâlihazır- daki hayatını sürdürme gayretinde olduğunu belirlemek güç olmakla birlikte, çoğu görüşmeci Beyaz Kölelerin kırsala geri dönmesinin çok zor olduğunu ifade ediyordu: 


Muhtemelen kırsalda yaşayan köleler 1911 fermanını büyük bir memnuniyetle karşılamışken, İstanbul gibi şehirlerde yaşa- 


83 Çorum, Erkek, 58, eski Hür sınıfından, 1996. 


84 “Hiçbiri İstanbul'da kalmak istemiyordu. İstanbul onlara köleliği hatırlatıyordu. İzmir'de karar kıldılar.” Mustafa Olpak, Kenya-Girit-İstanbul Köle Kıyısından İnsan Biyografileri, s. 48. 
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yan köleler mevcut hayatlarını kaybedeceklerini düşündükleri için memnun olmamıştır. Bahsettiğim şey konak hayatı degil ha, insanlığını kaybedecek o! Hele kapıya konup da köylerine geri dönmek zorunda kaldıklarını düşünsene! Kâbus! O yüzden şehir ve kırsalda yaşanan köleliği birbirine karıştırmamak gerek!8” 


1911 sonrasında köyünden kaçan kölelerin artması, devletin 
de azat edilmeleri yönündeki teşvikleriyle Beyaz Köleler hürleşme yolunda bir basamağı daha atlamıştı. Şehirde ise durum farklıydı, görüşmeci İstanbul'daki havayı saraylı babaannesinin hatıraları üzerinden şu şekilde aktarmaktaydı: 


Babaannem Sultan Reşat döneminde iki buçuk sene saray hizmeti yapmış, sonra nasıl oldu bilmem genç yaşında emekli etmişler, zavallı kadın ortada kalınca dedem de onu nikâhına almış. Tabii babannem zarif, süt gibi beyaz, ince ve uzun boylu bir kadın, Gene Tierey'e çok benziyordu... Biz bu Saraylı Çerkes hanımın torunlarıyız... Babannem anlatırdı “hükümet cariyeliği kaldırdı, saraydaki kızlar ağlayıp vah etti, şimdi biz ne iş yaparız, nerelere gideriz, sokağa mı düşeceğiz!” diye. Herhalde bu kızlar ailelerini hiç hatırlamıyordu, babaannem de sadece Çerkesim derdi ama gidip akrabalarını ziyaret ettiğini hiç 


hatırlamam... 8© 


Mina Urgan Bir Dinozorun Anıları adlı kitabında “Çerkes olduğunu sanan!” güzel dadısından bahsederken o dönem Beyaz Kölelerin kimliklenme sorunlarına, hane içi taciz ve tecavüze uğrama hallerine ve köle-sahip ilişkisine?” dair tartışmalara da giriyordu: 


Dadım, doksan yaşında bile güzel kalmış bir Çerkesti. Daha doğrusu soyunu sopunu bilmediğinden, Çerkes olduğunu sa- 


85 İstanbul, Erkek, 74, eski Hür sınıfından, 2002. 
86 İstanbul, Kadın, 59, İstanbul yerlisi, 1996. 


87 “Efendileri onların hayatlarıydı. Hep de öyle oldu. Özgür kaldıktan sonra bile, 
eski sahiplerine dua edip durdular. Hiçbir zaman efendileri hakkında olumsuz bir cümle sarfetmediler.” Mustafa Olpak, Kenya-Girit-İstanbul Köle Kıyısından İnsan Biyografileri, s. 177. 
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nıyordu. Küçücük bir bebekken, onu satmışlar. Satın alan, din değiştirip Müslüman olan bir Fransız kontuymuş. Çok zenginmiş; kocaman bir konakta otururmuş. Bir Türk kadınıyla nikâhlı ve çoluk çocukluymuş. Ama Müslümanlığından yararlanıp, şuradan buradan güzel bebekler satın alırmış. Öteki küçük kızların başına gelenleri duyan benim Gülistan Hanım, âdet görmemek için sirkeler içer, üstüne soğuk sular döküp mermerlere yatarmış. Ama tabii hiçbir işe yaramamış bunlar. 
On iki yaşına gelince, o da âdet görmüş. Fransız soylusu onu da koynuna almış. Gülistan Hanım öyle korkmuş ki, ilk gece adamın yatağına çiş etmiş. 

Dadım ben ancak otuz yaşlarındayken öyküsünü bana anlattı. Şok geçirdim, “o herif bir canavarmış,” diye bağırdım. 
Gülistan Hanım, “efendime saygısızlık etmeye hakkın yok! 
Bunu bana nasıl söylersin, terbiyesiz,” diyerek üstüme yürüdü. Koskoca bir kadın olmasam, beni dövecekti mutlaka. “Beni aldı, besledi, büyüttü,” dedi. “Öteki erkekler beklemezdi. 
Ama o âdet görmemi bekledi! O benim efendimdi,” dedi. Sustum, söyleyecek bir şey yoktu.39 


Beyaz Kölelik anlatısında cinsel sömürü 


Beyaz Köleler öncelikle yabancı oldukları, dil bilmedikleri, ülkelerinden uzakta oldukları ve akraba korumasından da mahrum oldukları için toplumun sömürülmeye açık en zayıf halkasını oluşturuyorlardı. Özellikle kadın ve çocukların cinsel sömürüye daha fazla maruz kaldıkları yapılan görüşmelerde dile getirilmişti, Ferhunde Özbay kitabında konu hakkında şu ifadelere yer verir: 


Aileye alınmışlardır, satın alınmışlardır; acınıp alınmışlardır; beğenilip alınmışlardır. Bu konumları yaşamları boyunca sürmeyebilir; sürmeyeceği üzerine kurulmuştur zaten sistem. Gelinler ana olacak, köleler, evlatlıklar çırak edilip evlendirile- 


88 Mina Urgan, Bir Dinozorun Anıları, s. 23-24; Hasan Yüksel, “Osmanlı Saray 
Düğünleri ve Şenlikler”, Toplumsal Tarih, Nisan 2001, s. 60. 
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ceklerdir... ve bir zaman sonra bu kez onlar ailenin esas kadınları olacaklardır. Böylece hemen bütün kadınlar, yaşamlarının kısa veya uzun bir döneminde, az veya çok, bedenleri ve/veya emeklerinin ailenin hem erkek hem kadın diğer üyelerinin tasarrufu altında bulunduğu bir süreçten geçeceklerdir. Cinsellikleri ve emekleri evlerde el kızı olmaları nedeni ile diğerlerinden biraz daha fazla sömürülecektir.?* 


Araştırmalarımız sırasında Ferhunde Özbay'ın tespitlerini destekleyen veriler elde edilmiş, Beyaz Kölelerin her şeyden önce cinsel bir obje olarak algılandığı, şehir efsanesine dönüşmüş cinsel beceri hikâyeleriyle süslenmiş hayatlarıyla satıldıkları, kimi hanelerde cinsel sömürü kurbanı olduğuna dair anlatılara rastlanmıştır.” 

1930'ların başında ( 'ta bir beyin kölesi olan aileye mensup genç kızı Osmaniye'den gelen bir adama “Bu kızı kendime nikâhlayacağım,” beyanı üzerine sattığı ifade edilmiştir. 


Ne nikâhı! Hem kendi hem abisi kızdan faydalanmış! Kız hamile kalınca da birbirlerine girmiş deyyuslar, gebe halde onu Antepli bir adama satmışlar. “Gebe Köle” diye tanınan kadın 1974'te Kilis'te vefat etmiş... E şimdi kim soracak Gebe Köle'nin hakkını!?" 


Büyük şehirlerde bulunan hanelerin aksine, Anadolu kırsalında köle edinen haneler hafızada iyi hatırlanmamaktaydı. 
Anlaşılan köleler gözden ırak ve mahalle denetiminden uzak mekânlarda cinsel sömürüye daha açık haldeydiler.” Büyük 


89 Ferhunde Özbay, “Evlerde El Kızları: Cariyeler, Evlatlıklar, Gelinler”, Feminist Tarih Yazımında Sınıf ve Cinsiyet, (der.) Leonore Davidoff, s. 18. 


90 “Cinsel cazibe, kadın kölelerin sahip olduğu birkaç güçlü bireysel silahtan biriydi. Osmanlı toplumunda, efendiler ile kadın köleleri arasında cinsel ilişkiler ve bu ilişkilerden çocukların doğması sık karşılaşılan bir durumdu. İslâm hukuku onların cinsel yararlanma hakkını destekliyordu.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğunda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 130. 

91 İstanbul, Erkek, 72, eski Hür sınıfından, 2001. 


92 “Dahaaz insanın yaşadığı bölgelerde ya da ıssız bir mahallede, köleler daha 
fazla tacize uğrayabilir ya da öldürülebilir, yetkili makamların bundan haberi olmayabilirdi.” Madeline C. Zilfi, a.g.e., s. 217. 
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şehirlerde birbirlerine komşu ve kalabalık köle grupları halinde yaşayan köleler arasında dayanışmanın da olduğu hanelerin aksine; Anadolu'da birbirinden uzak şehir ve kasabalarda tek başına yaşamak zorunda kalan Beyaz Köleler daha zayıf ve korumasız bir durumdaydı. Bu durum da onları özellikle cinsel sömürüye daha açık hale getiriyor, köle kadın ve çocuklarının başından bela eksik olmuyordu. 

Bir diğer görüşmeci; Cumhuriyet'in ilk yıllarında, ...'da yaşayan bir beyin sahibi olduğu köle kızı, Adanalı asker arkadaşının babasına sattığını aktarmıştı. 


Satın aldıktan sonra “Köle kısmına nikâh gerekmez!” deyip baba ve oğul köle kız yüzünden birbirine girmiş, kız gebe kalınca da, “bi köle yüzünden Adana'ya rezil olduk!” diyen aile büyüğü köleyi o halde geri köyüne götürmüş... Köyde kızın halini bir düşünsene, satan mezarında ters dönsün emi!” 

“Köle kısmına nikâh gerekmez!” anlatısı farklı iki yerde daha görüşmeciler tarafından dile getirilmiştir. Anlaşılan Cumhuriyet kurulduktan sonra da “cariye” hükmünde bu köleler alınıp satılmış ve eskiden olduğu gibi onlara nikâh da kıyılmamıştı. * Fakat bu cariyelerin sahiplerinden çocuk sahibi olduklarında hürleştiklerine dair dini hüküm artık dikkate alınmamaya başlanmıştı. Erken Cumhuriyet döneminde Anadolu taşrasında kimi köle sahiplerinin köleliğin işine gelen taraflarını yaşatıp, işine gelmeyen taraflarını da unutarak, köleliği eskiden olduğundan daha zor bir şekilde sürdürmeye çalıştığını ifade edebiliriz: 


Özgür kadınlar cinsel saflık ve ailenin namusu adına erkeklerden ayrı tutuluyorlardı. Aileleri ve namus hakları olmayan köle kadınlar ise esasen dışarlıklıydılar. Bedelini ödeyebilen herhangi bir erkeğe satılabiliyorlardı. Erkek köle sahiplerinin hepsi de köle kadınlardan “müstefreşe” yatak arkadaşı olarak yararlanmıyordu elbette, bazıları bundan kaçınıyordu.” 


93 İstanbul, Erkek, 57, eski Köle sınıfından, 2001. 
94 İstanbul, Erkek, 57, eski Köle sınıfından, 2001. 


95 Madeline C.Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 
216. 
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Hür kadın cinselliği üzerindeki kontrol kadının namusu ile aile ya da sülalenin şerefi arasında kurulan ilişkiyle alakalıydı. Hür kadınların iffetine dokunulduğunda onun aile ve akrabalarına da utanç getirme tehlikesi her daim vardı. Bu nedenle eve kapatılmalarından, haremlik-selamlık uygulamalarıyla sınırlandırılmalarına, örtünerek kamusal alana girişlerine kadar varan katı dışsal baskılar altında yaşıyorlardı.” Bu kısıtlamalar öncelikli olarak hür kadınlar için geçerliydi, köle kadınlar örtünmelerine çok da dikkat etmeden, gerektiğinde erkek mekânlarına girip hizmet ederek daha az baskı altında tutuluyorlardı, bu nisbi rahatlık aynı zamanda onların daha kolay taciz edilmelerinin de önünü açıyordu. 

Bu süreçte devlet otoritesi dışında alınıp satılarak illegal bir işin de parçası haline gelmiş olan, her tür taciz ve tecavüze maruz kalan Beyaz Köleler eskiye göre daha savunmasız bir konumdaydılar. 

'tan köle sülalesine mensup bir kızın aynı köyden, Ankarada memurluk yapan köylüsü aracılığıyla varlıklı Ankaralı bir adama satıldığı/verildiği ifade edilmiştir. 1933'te Ankara'da memurluk yapan aracının, “Köyde bu kız sefil olur, siz kölesiniz bu kızı köyden kimse almaz hem Ankara'da rahat eder,” deyip, kızın babasını ikna etmesi üzerine, babasının kızın götürülmesini kabul ettiği ifade edilmektedir. Anlatıcı, kızdan 20 yaş büyük olan adamın ona resmi nikâh yapmadığını ve adamın hastalanması üzerine, “köle kadın mirastan pay ister!” korkusuyla adamın oğullarının kızı alıp Ankara Subayevler'de bir geneleve sattığı iddia edilmiştir. Görüşmeci, bu evliliğe aracılık eden memurun durumdan haberdar olunca utancından bir daha köye gidemediğini, fakat kızın da satıldığı yerde kaldığını aktarmışur.” Fahişeliğin bu puslu alandan insan devşirmesi yeni değildi, geçmişte de kimi kölelerin fahişelik yapmaya zorlandığın- dan bahsediliyordu. 


96 Deniz Kandiyoti, Cariyeler Bacılar Yurttaşlar Kimlikleri ve Toplumsal Dönüşümleri, s. 74. 
97 Ankara, Erkek, 68, eski Köle sınıfından, 2013. 
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Kadın kölelerin tellallar ve sıradan alıcılar tarafından fuhuşta kullanılması, Akdeniz'in her yerindeki liman kentlerinde yaygın bir durumdu. Osmanlı fermanları hem izinli hem izinsiz esir tellallarını yasadışı amaçlarla kadın ticareti yapan kişiler olarak zikreder.” 


Osmanlı köle sistemindeki sahip-köle ilişkisinin benzerinin kırsaldaki kimi köle sahiplerinde de olduğu, bunların en alt sınıftaki savaş esirlerinden edinilen köleleriyle isterse birlikte olabilme hakkı olduğundan bahsedilmekteydi. Bu birlikteliklerden kimi köle kadınların çocuk sahibi olabildiği ifade edilmekle birlikte; Osmanlı köle sistemindeki uygulamanın tam tersi olarak, köle anneden doğan çocuk da köle kabul ediliyordu ve köle kadın sahibine çocuk vermekle hürleşmiyordu. 

Köle sülalelerinin bu şekilde “lekelenmiş, kirlenmiş” olma ihtimali köle sülaleleri ile evlilik ilişkileri kurulmasını engelleyen bir gerekçe olarak sürekli hatırlanıyordu. Aileler köle sülaleleri ile evlilik yapmak isteyen çocuklarını vazgeçirmeye çalışıyor, hatta başka halklardan evlilikler yapmalarını teşvik edip, köle kökenliler ile evlenmelerini istemiyorlardı.” 

Hayatımda Beyaz Köleler ile ilk karşılaşmam da benzer bir konu üzerinden gerçekleşmiş, üzerinden 34 yıl geçmiş olsa da o gün hafızamdan silinmemişti: 


1987'de Samsun şehir merkezinde yaşıyorduk ve teyzemi istemeye gelmişlerdi; oysa evde tam bir yas havası vardı. Anneanneme neden bu kadar üzgünsün diye sorduğumda; “Daha ne olsun gelenler köle, köle!” diye söylenmiş, misafirlerin yanlarına dahi çıkmamıştı. İlk kez bir köle görecek olmamın heyecanıyla salona koşmuş, merakla kapıyı araladığımda salonda oturan kadınların, TRT'de yayınlanan Köle İsaura dizisindeki Afrikalı kadınlara hiç benzemeyen beyaz tenli, uzun boylu ve renkli gözlü kadınlar olduğunu görünce de çok şaşırmıştım. O gün Beyaz Köleler ile ilk kez karşılaştığımın farkında değildim... 1% 


98 Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, 235. 
99 Çorum, Kadın, 63, eski Hür sınıfından, 2008. 
100 Samsun, “Kölelere dair hatırladığım en eski hatıra”, 1987. 
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Köle geçmişleri o kadınların yüzüne vurulmamıştı elbette ama herkes meselenin aslında ne olduğunun farkındaydı. 


Feminist bir öğretmen olan annem, sosyalist dayılarım, tarikat ehli dindar anneannem, asker emeklisi dedem ve talip oldukları güzeller güzeli teyzem de hep bir ağızdan “olacak iş mi 


bu!” diyordu, olmadı da...'9' 


Bir başka görüşmeci “köle sülalesinden birine kaçacağım- dan korkan ailem beni hiç tanımadıkları kasabadan bir aileye gelin etti,”'92 diye dış evlilik yapmak zorunda kaldığını aktarmıştı. Kadın-erkek fark etmeksizin sırf köle kökenliler ile evlilik yapmasınlar diye haneleri yabancı gelin ve damatlarla dolmuştu: 


Beylik-kölelik, sülalecilik ve kabilecilik Çerkeslerin bir millet olmasını engelledi! Tren kaçtı... Zamanında bu işi tarihe gömeceklerdi, “artık beylik de kölelik de ayaklarımızın altında!” 
diyeceklerdi, diyemediler...'9 


Babamlar, beni köle sülalesinden kız aldım diye reddettiler, tam 12 sene evime adım atmadılar, “Ne idüğü belirsizden gelin olmaz!” deyip durdu annem! Öyle bir yüz ifadesi vardı ki annemde... Neyse çok çektik, sen de kötü konuşturma beni!19 


Bir beyin sahibi olduğu Wuneut sınıfından köle kadınlar üzerinde tasarruf hakkına sahip olması, onları ihtiyaç halinde satabildiği kendine ait bir mülk olarak görmesi, kölelerin cinsel olarak da kullanılmış olma ihtimalini beraberinde getiriyordu. 
Kölelerin “iffetsizliğinin” sebebi sahipleri olan beyleri olsa da toplumsal algı köleyi tukakalama ve ötekileştirme üzerine inşa edilmişti. Görüşmelerde sadece kadınların değil aynı zamanda köle sülalesine mensup çocukların da cinsel sömürüye maruz kaldıklarına dair bazı iddialara rastlanmıştır. 


101 Samsun, “Kölelere dair hatırladığım en eski hatıra”, 1987. 
102 Ankara, Kadın, 49, eski Hür sınıfından, 1999. 

103 İstanbul, Erkek, 61, eski Hür sınıfından, 2002. 

104 Ankara, Erkek, 63, eski Hür sınıfından, 1999. 
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Genç oğlan köleler de ahlâk için tehdit olarak görülmüşler, fakat onların baştan çıkarıcılığı ya da cinsel cazibesiyle ilgili ted- 


birler, çoğunlukla hukuki ve ahlâki uyarılarla sınırlıydı. 


Köle sülalesinden geldiğini ifade eden görüşmeci kendi köylerinde yaşanmış bir olayı şu şekilde ifade etmişti: 


93 Harbi'nden sonra, Bulgar'dan göçertilen Çerkeslerin bir kısmı yanlarındaki köleleriyle iskân edilmiş. Bizimkilerin köyüne at satın almak için Malatya'dan gelen birkaç kişi, atların yanı sıra beyler ile pazarlık yapıp iki de köle kızı almış. O sıra bir de sarı oğlan görmüşler, onu da almak istemişler. 10 yaşlarındaki köleyi bey satmak istememiş, adamlar kızlara verdikleri 
paradan çok teklif edince de kabul etmiş! 196 


Beyin annesinin erkek çocuğun satışından dolayı oğluna çok kızdığını, ona tepki gösterdiğini ve bir anlamda kadının bir ahlâksızlığa işaret ettiği anlatıcı tarafından vurgulanmıştı. Hatasını anlayan beyin, çocuğu geri getirtmek için her tarafa adam yolladığı ancak çocuğun bir daha bulunamadığı ifade edilmişti. 

Hür köylü sınıfından bir öğretmen ile yapılan görüşmede ise anlatıcı 1930'larda ...'da bir ekin tüccarının civar köydeki köle sülalesinden bir babayı “Senin oğlun da senin gibi bu köyde sefil olacak. Cumhuriyet kuruldu, siz burada hâlâ beylere kölelik yapıyorsunuz! Ver bana, ben onu İstanbul'da askeri okula sokarım,” diyerek kandırdığı ve babanın da buna güvenerek, oğlunu gizlice adama teslim ettiğinden bahseder. Ekin tüccarının, onu bir müddet yanında tuttuktan sonra, askeri okul yerine Ankara'ya götürüp bir hamama sattığı görüşmede ifade edilmektedir. Seneler sonra köylülerin olayı öğrendiği ama “çocuğun hamamdan çıkacak halinin kalmaması” nedeniyle çocugun peşini bıraktıkları anlatılmıştır. 

Bu hatıralar çocuk kölelerin köyde kalarak beylerin insafında bir yaşam sürmek ya da kaçtıkları zaman dışarıda her tür taciz 


105 Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, 
s. 216. 


106 İstanbul, Erkek, 67, eski Köle sınıfından, 2009. 
107 İstanbul, Erkek, 57, eski Hür sınıfından, 2001. 
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ve sömürüye açık bir ortamda yaşam mücadelesi vermek arasında bir yerde, ama her iki durumda da köle kadınlardan daha karanlık bir alanda bulunduklarını gösteriyordu. 

1900'lerin başında yetim kalmış bir erkek çocuğun, köyde sefil olmasın diye amcası tarafından esirciye satıldığı ve o zaman 5-6 yaşlarında olan çocuğu, esircinin İstanbul'a götürerek orada Mısırlı bir paşanın haremine sattığından bahsedilmektedir.' Bu kölenin 1928'de paşa Kahire'ye dönünceye kadar orada yaşadığı, sonra konak dağılınca İstanbul'daki diğer kölelerin evlerine sığınıp farklı işlerde çalışıp sonunda .... geri döndüğü ifade edilmiştir: 


1940'ta dönmüş, 45'e kadar kaldı diyorlardı. Adam tam bir Saraylı Beyefendi, giyim kuşam yerindeymiş. Saraylı Hoca diye nam yapmış, zenginlerin çocuklarına ders veriyormuş. Ağır bir zatürree olunca hastaneye yatırıyorlar bunu, bi de bakmışlar ki hoca “hadım!” ya... Sen düşün neler etmişler çocukken ona! Hoca da utancından hastaneden çıkar çıkmaz şehirden ayrılmış...'99 


Beyaz Köleler, kadın ve çocuklar başta gelmek üzere aile ve akrabaların koruma kalkanından muaf bir şekilde, ya tekil ya da çekirdek aileler halinde farklı köy ve hanelerde bulunduklarından zayıf ve korunmaya muhtaç haldeydiler. Bu sebeplerden ötürü başta köle tacirleri olmak üzere, devlet memurları ve köle sahibinin yakınları da dahil art niyetli kişilerin cinsel sömürüsüne maruz kalabiliyorlardı.'!9 1911 öncesinde kölelerin 


108 “Hadım etme İslâm'da caiz değildir, ama tarih boyunca çok sayıda köle, özellikle de harem ağası gibi görevlere getirilenler, bu uygulamaya maruz bırakılmışlardır. Genellikle bu köleler İslâm topraklarına sokulmadan önce hadım edilmiş, böylelikle yasak atlatılmıştır.” İrvin Cemil Schick, Bedeni Toplumu Kâinatı Yazmak, İslâm Cinsiyet ve Kültür Üzerine, s. 113; “1903'te Hanedan'ın sahip olduğu hepsinin siyahi olduğu 194 hadım deftere kayıtlıydı.” Ehud R. 
Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, s. 56; “Gürcü, Ermeni ve Çerkeslerden hadım olanlar temin edilmeye başlandı, sarayda bunlara 'Ak Hadım Ağalar' adı verilmekteydi.” Civan Çelik, Osmanlı'da Kölelik, s. 136; “Firuz El Jarkasi, Mısır'ın en bilinen hadımlarındandı ve Çerkesti.” Jane Hathaway, Beshir Aga Chief Eunuch of the Ottoman Imperial Harem, s. 10. 

109 İstanbul, Erkek, 68, eski Hür sınıfından, 1999. 


110 “Herhangi bir köle kadın, efendisinin düzenli ya da düzensiz cinsel eşi haline 
gelebiliyordu, ya da efendisinin gösterdiği kişinin cinsel eşi olmak üzere hedimağduriyetlerini şikâyet edecekleri kurumlar varken artık oradan oraya alınıp satılan birer “hayalete” dönüşmüşlerdi. 


Beyaz Köleler ve çocuk satışı 


Büyük savaşların, soykırımların, fakirlik ve sefaletin yaşandığı toplumlarda çocuk satışının da yaygın olduğu görülmektedir."!! Beyaz Köle çocukların satışı, sürgünde yaşanan felaketler nedeniyle kimi yerlerde sahipsiz kalmış hür çocukların da satılmasına sebep olmuştur: 


Çocuklarsa, yaşları küçük olduğu için en tercih edilen gruptur. Çünkü onlar, yetişkinlere oranla daha itaatkârdır. Dolayısıyla eğitilmeleri daha doğrusu yola getirilmeleri kolaydır. ""? 


Soykırıma uğramış bir toplumdan kalan parçalanmış aileler, kaybolmuş akrabalar, dul kadınlar ve yetim çocuklar ile birlikte ana vatanlarından sürülen 1,2 milyona yakın muhacir, büyük bir sefalet ve kıtlık çekerek, birçoğu hastalıklı halde Osmanlı topraklarına giriş yapmıştır.!!? Bu süreçte ailelerin bir kısmı “ölüm” ya da “kölelik” arasında bir karar vermek durumunda kalmıştı. 

Görüşmeci, kocası Ruslar tarafından öldürülmüş bir kadının dört çocuğu ile baba evine döndüğünü, ailesinin de savaş şart- 


ye edilebiliyordu. Kadın köleler ister yaşlı, ister genç veya az alımlı olsunlar, onları satın alan erkekler sorumlulukları altındaki esir kadınları cinsel olarak kullanma hakkına sahiplerdi. Leyla Saz, babasının evlerinde çalışan genç köle kızlara gösterdiği, hiç de babacan olmayan ilgiyi tartışırken, bu kızları muhtemelen cinsel cazibeleri yüzünden satin aldığını kabul eder.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 234. 

111 “Bu tipinsan ticareti hâlâ Samsun'un Bafra ilçesinde devam etmektedir. Sinop'un dağlık kesimindeki aileler erkek çocuklarını özellikle yaz aylarında çalışmak üzere, belirli bir ücret karşılığında toprak sahiplerine kiralamaktadırlar.” 
Cevdet Yılmaz, “Bafra'da Çocuk İşçiler”, Akademik Açı, sayı 4, s. 103-127. 

112 Mustafa Olpak, Kenya-Girit-İstanbul Köle Kıyısından İnsan Biyografileri, s. 17. 

113 “Justin McCarthy'nin ayrıntılı olarak anlattığı üzere, Ruslar Kafkasya'daki 
yerli Çerkes topluluklarını mülksüzleştirip zorla yerlerinden ederek, Osmanlıları 1.2 milyonu aşkın Çerkes'i büyük insani ve idari maliyetler pahasına kabul etmeye zorladı.” Dawn Chatty, Modem Ortadoğu'da Zorunlu Göç ve Mülksüzleştirme, s. 61/77. 
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ları, yokluk ve sefaletten ölme noktasına geldiği belirtilmektedir. Kadının akrabasının, “Dört çocuğa biz bakamayız, birini yanına al diğerlerini kıyıya götüreceğim,”""4 sözlerine karşı bir süre direnen kadının sonunda en ufak olanı seçmek zorunda kaldığı ve diğer 3 çocuğun Anapa'daki esirciye satıldığı aktarılmaktadır." Anlatı, çocuklarının hasretine dayanamayan kadının kısa bir süre sonra vefat ettiği ve tek kalan çocuğun dayıları ile birlikte Sinop'a sürüldüğü bilgisine yer vermektedir. Vefat ettiği 1930'lu yıllara kadar Sinop'ta yaşayan bu kişinin, öle- ne dek kardeşlerini her yerde aradığı da aktarılmıştır.''© 

“Kıyıya, sahile götürülmek,” hafızada köle olarak satılmak ve bir daha Kafkasya'ya geri dönememek anlamında kullanılıyor ve bu deyim bir hafıza mekân olarak bazı yerlerde hatırlanıiyordu. Görüşmeci, dedesinin onun yaramazlıklarına kızdığı zaman Çerkesçe “Yaramazlık yaparsan seni kıyıya götürürüm ha!”!7 diye seslendiğini ifade etmekteydi. İç Anadolu'da doğup büyümüş kişinin zihninde “kıyı, sahil” ibaresi ürkütücü bir hafıza mekânına dönüşmüş, 25 yaşında Mersin'e gittiğinde ilk defa sahil görünce rahatlamıştı. Anlaşılan köleliğin izleri kimi zaman bir kıyı, bir sahil ya da bir deniz görüldüğünde yeniden hatırlanabiliyordu. 

Osmanlı'ya gelenlerin dışında Rusların Çerkesya'yı işgal sırasında soykırımdan kalan kılıç artığı onbinlerce çocuk da esir hükmünde Rus ve Kozak ailelere dağıtılmış, süreçte bu çocuklar Ruslaştırılmış ve Hıristiyanlaştırılmıştı. 


Annem iki Çerkes yetimini kabul etti, Kafe kız ve Bjiz erkek çocuğu. Her ikisini de vaftiz etti. Kafe güzel bir kız oldu ve No- 


114 Samsun, Kadın, 58, eski Hür sınıfından, 1999. 

115 “Genç kadınlar ile gençlerin kendi kendilerini köleleştirmeleri, Çerkes çocukların ebeveynleri tarafından köleleştirilmeleri, Çerkes kölelere yalnızca gayet iyi belgelenmiş 19. yüzyılda değil, daha önceki yüzyıllarda da gönüllülük özelliği kazandırmıştır. 17. yüzyıl sonlarında Çerkes ebeveynlerin çocuklarını satması hakkında yazan Evliya Çelebi, bu pratiğin büyük bölümünü tuhaf bir vaka’ başlığı altında ele almıştır.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorlugu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 249. 

116 Samsun, Kadın, 49, eski Hür sınıfından, 1999. 

117 Adana, Erkek, 58, eski Hür sınıfından, 2002. 
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vorossiysk'te yaşayan bir askerle evlendi. Fakat Bjiz, vaftiz töreninden verilen ismi Alexei gibi imkânsız bir kişiliğe dönüştü, öfkeliydi ve onu açlıktan kurtaran insanlara hiçbir minnettarlık hissetmiyordu!!!8 


Buna rağmen Çerkes yaşlılar görüşmelerde soykırımı, katliama uğramayı ve yenilmeyi hatırlamak istemedikleri gibi anlatmak da istemiyorlardı. “Savaş bitince Ruslar sürmüş,”!!? gibi anlatılar görüşmelerde dile getiriliyordu. Yenilmek ve vatanını yitirmek gururlarına dokunuyor, bu büyük acı karşısında susmak ve unutmak bir panzehir gibi görülüyordu. Rus ordularına karşı direnirken, “Yokluk ve kıtlık sebebiyle çocuklarını satmak zorunda kalanlar da olmuş,” itirafı ise, uzun süren sohbetlerin sonunda az da olsa bazı görüşmeciler tarafından dile getiriliyordu: 


Diyorlar ya Çerkesler çocuklarını sattı! Doğru sattılar ama o Rus askerleri tarafından tecavüze uğrayan kadınların doğurduğu çocukları sattılar! Satmayıp da öldürseler miydi! Kimse anlatmaz bu kadınların acısını, sanki bizim ayıbımız gibi susarlar!!?! 


1921 doğumluyum ben, 1950'lere kadar Kafkasya doğumlu binlerce insan yaşadı köylerde. Bizim evde bir Naşko ka- 


dın vardı, yaşlanınca dili çözüldü de o çocuğunu sayıkladı durdu...!'22 


118 “...aksine aileme düşmanca davranıyordu, bizi soydu, hapse girdi ve ufkumuz- 
dan kayboldu, ona ne olduğunu kimse bilmiyordu...” Lev Aleksandrovich Tihomirov, Geçmişin Gölgeleri, Moskova, 2000. 

119 İstanbul, Kadın, 39, eski Hür sınıfından, 2000. 

120 Sakarya, Kadın, 44, eski Bey sınıfından, 2002. 

121 “Tecavüze uğradıkları için daha önce toplum içine çıkmaktan utanan, travma yaşayan binlerce kadın vardı. Ancak bu kadınlar derneğimiz sayesinde artık suçluları adalete teslim etmek için çaba gösteriyor. Çünkü utanması gereken bizler değil, hâla hiçbir şey olmamış gibi rahat bir şekilde gezme cesareti gösteren tecavüzcülerimizdir!” Tecavüze Uğramış Savaş Mağduru Kadınlar Derneği Başkanı, Bakira Haseçiç, https://Wwww.cumhuriyet.com.tr/haber/bos- na-savasinin-tecavuz-magduru-kadinlari-136654 

122 Ankara, Erkek, 73, eski Hür sınıfından, 1999. 
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1995'te Bosna Savaşı'nda etnik temizlik ve soykırımın olmazsa olmazı “tecavüz” ve sonucunda doğan binlerce savaş mağduru çocuk ve 20 binden fazla kadının hak mücadelesi hâlâ devam etmekte.'2 1990'larda modern dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu tecavüzlerin bir istisna olmadığını, İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'da yaşananlar ve 1915 sürecinde de binlerce kadının tecavüze uğradığını artık biliyoruz. Onlarca TV kanalının canlı yayın yaptığı Bosna Savaşı'nda 20 binden fazla kadın ve çocuk tecavüz ve cinsel suçlardan mağdur halde hak ararken; 1860'ların Kafkasya'sında kaç bin kadın ve çocugun tecavüze uğradığını hiçbir zaman kesin olarak öğrenemeyeceğiz. 


Rus savaş tarzının genel karakteristiği olan ahlâki açıdan savunulamaz fakat Doğulu halklarla mücadelede şüphe götürmeyen avantajlar sağlayan yöntemler —erkeklerin kılıçtan geçirilmesi ve kadınların ırzına geçilmesi— onlara çok iyi anladıkları 


ve kesinlikle unutulmayacak bir ders veriyordu. '2* 


Kölelik hakkında konuşmayı kabul edenlerin bir kısmı satılan çocuk ve kadınlardan bahsetmekle birlikte, sonunda mutlaka satan kişinin “acısından kahrolup vefat ettiği,” bilgisini veriyordu. Bu ya gerçekten böyleydi ya da anlatan kişi çocuklarını satan akrabaların kahırlarından ölmesi gerektiğine inanmış, bir müddet sonra da inandığını bir gerçek olarak anlatmaya başlamıştı, bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz... 

Tüm ailesi Rus askerleri tarafından katledilmiş ve üç çocuguyla bir başına kalmış olan bir genç kadın, çocuklarını da yanına alarak diğer Çerkes kafileleriyle birlikte önce Trabzon'a sonra da Samsun'a ulaşmayı başarmıştı. Bu bir başarıydı çünkü herkes tek başına kalmış bu kadın kadar şanslı olamıyordu, bir kısım ailenin çocukları daha Çerkesya sahillerindeyken Rus ve Kozaklar tarafından yolda bulunarak, ormanlardan toplanarak, ailelerinden zorla alınarak ya da kaçırılmak suretiyle sa- 


123 https//Wwww.amnesty.org.tr/icerik/bosna-hersek-savas-yillarinda-cinsel-sid- 
detten-sag-kalan-20-binden-fazla-kisiye-adalet-saglanmasi-icin-son-sans 
124 John F. Baddeley, Russian Conguest of the Caucasus, s. 96-97. 
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hipleniliyor, vaftiz ettirilen çocuklar yeni Rus isimleriyle Ruslaştırılmak üzere Krasnodar ve Novorossiysk'teki hanelere dagıtılıyordu: 


Kozaklar tüm sertliklerine rağmen sefil haldeki yetim Çerkes çocukların acınası kaderinden etkilendi ve onları ailelerine kabul ettiler. Vaftiz edilip Sergei adı alan Çerkes çocuk Kırım'da şarapçılık eğitimi aldıktan sonra vaftiz babasının üzüm bağın- da çalıştı, büyüdü, samimi bir Hıristiyan olarak kaldı...'2” 


Görüşmeciler, “kadın çocuklarıyla birlikte açlıktan ölmektense köle olmayı kabul etti,” ile başlayan cümleler kuruyor, “köle olarak satılmayı kabul etmek zorunda kaldı,” ifadesi ise farklı yerlerde anlatılıyordu. Samsun'da esircilerin eline düşen kadın, Bafra'dan bir adama satılırken çocukları da başka ailelere satılmıştı. Görüşmeci, uzun yıllar çocuklarını arayan ama bulamayan ve etrafta Çerkes Ana diye anılan kadının çocuklarına kavuşamadan “kahrından öldüğünü” bildirmişti. 29 Fırsatçılar tarafından yağmalanan bu mağdur insan topluluğundan arta kalan yetim Çerkes çocukları da hükümet İstanbul'daki hanelere dağıtmıştı; süreçte kaç bin çocuğun bu hanelere dağıtıldığını ise hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz: 


islâmiyet'i kabul etmiş olan delikanlılar istedikleri takdirde askerlik hizmetine alınabilirlerdi. Henüz sünnet olmamış olan ve eve gitmek isteyen delikanlılar evlerine gönderilmeliydiler. İslâmiyet'i kabul etmiş olan uygun yaştaki kızlar evlendirilebilirdi.'2? 


1864 sonrasında üst sınıf hanelere alınan, dağıtılan bu yetim ve öksüz çocukların hür ya da köle fark etmeksizin bir kısmının bu hanelere daha önceden alınan Beyaz Kölelerce büyütülmesi de önemlidir.'? Daha önceden hane halkına dahil olan kölelerin yeni gelen çocuk ve kadınların dilini konuşması, örf 


125 Lev Aleksandrovich Tihomirov, Geçmişin Gölgeleri, Moskova, 2000. 
126 Samsun, Kadın, 67, eski Hür sınıfından, 2006. 

127 Candan Badem, Kırım Savaşı ve Osmanlılar, s. 337 

128 İstanbul, Kadın, 56, eski Hür sınıfından, 2005. 
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ve âdetlerini biliyor olması yeni gelenlerin haneye uyumunu kolaylaştırmış olmalıydı. 

Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da Çerkeslerin iskânına izin vermeyip sadece yetim ve dulların İstanbul'daki hanelere dağıtılmasına müsaade etmesini apaçık bir asimilasyon olarak ifade eden görüşmeciler de vardı. “Tek tek hanelere dağıtılan bu çocuk ve kadınların önce Osmanlılaşması, ardından da Türkleşmesi kaçınılmaz bir sondu,”!? ifadesi birçok kişi tarafından da dillendirilmişti: 


Çerkes Sürgünü ile Osmanlı ordusu sadık askerler, istihbaratı gözü kara fedailer; zengin haneleri de yetim çocuklar, nikâh- 


lanmayı bekleyen beyaz kadınlar ve cariyelerle dolmuştu... 13 


Bu ifadeleri kullanan tarihçi, “her aklı başında devlet kendi çıkarları için böyle bir halkın topraklarına göçünü teşvik ederdi, Osmanlıda en az onlar kadar teşvik etmişti,” diyerek, eski bir tartışmaya kapı aralamıştı. 

Cumhuriyet döneminde de çocuk satışının yasal olmayan yollardan devam ettiği, 1940'larda bile kimi yerlerde Beyaz Kölelerden olma çocukların satışının olduğuna dair anlatılar mevcuttu. 1942'de çocuk sahibi olamayan Ankara'da yaşayan bir Türk aile bu özlemini, bir aracı vasıtasıyla ulaştıkları köle sülalesinden fakir bir ailenin üç yaşındaki çocuğunu satın alarak karşılamaya çalışmıştı"! Başka bir ailenin de çocuklarına arkadaşlık etmesi amacıyla besleme almaya karar vermelerinin ardından, aile büyüklerinin “Eve her milletten çocuk alınmaz! 
Alacaksanız Çerkes bulun!” ?? diyerek, tavsiyede bulunması da dikkat çekiciydi. 

Satılan çocukların aslında 1864 öncesi onlara sığınan asker kaçağı bir Rusun soyundan mı, 1876 isyanlarında edinilmiş bir Bulgarın soyundan mı yoksa 1915'te kurtarılan bir Ermeninin soyundan mı geldiği; ya da Çerkes mi olduğunun pek de 


129 İstanbul, Erkek, 61, eski Bey sınıfından, 2010. 

130 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan görüşme, 2017. 
131 Ankara, Kadın, 66, eski Hür sınıfından, 1999. 

132 İstanbul, Kadın, 61, eski Hür sınıfından, 2000. 
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net olmadığına dair imalar, anlatılarda fazlasıyla karşımıza çıkıyordu.'3 


Anadolu'da “beyaz” olmak 


Nezaket, dert etme kızım, siz köle olamayacak kadar çirkin- 
. 1134 
siniz! 


Köleliğe adım atmaları da aslında diğerlerinden daha güzel oldukları için başlarına gelmişti, “güzelden kastım beyaz tenli, sarışın-kumral, renkli gözlü, kalkık burunlu, uzun boylu yani buralarda az bulunan cinsten ve tabii canlı-kanlı, sağlıklı!”!35 
olmalarıydı, bunlar köle pazarında daha yüksek fiyatlara satıldığı için öncelikli olarak tercih ediliyordu: 


Gece bir eve yağmaya giren eşkıya yatan çocuklar içinde bu özelliklere sahip olanını saniyeler içinde seçip kucağına alıp atını da topukluyordu. Sadece 1 çocuk ya da kadın kaçırabilirdi onu da bu güzel olanlardan seçiyordu ki iyi paraya 


satabilsin... 36 


Kölelerin genellikle beyaz tenli olanlardan seçilmesi, kölenin güzellik derecesine göre de fiyatının artması Türklerin, Arapların ve Kürtlerin bu kölelere daha rağbet ettiğine dair anlatılar görüşmeciler tarafından dile getirilmekteydi. 

Anlatılarda kölelerin sarışın ve renkli gözlü olduğu vurgusu sıklıkla yapılmakla birlikte, kölelik bağları olmaksızın çok sayıda sarışın ve renkli gözlü Çerkesin varlığı da bir gerçektir. Bununla birlikte, siyah saçlı, kahverengi gözlü ve esmer tenli çok sayıda köle olduğu da bilinmektedir. Sadece fiziksel özellikler üzerinden kölelik okuması yapmak yanlış sonuçlar doğurur. 


133 Ankara, Erkek, 68, eski Hür sınıfından, 2007. 
134 “Sülale ismini bilmediği ya da olmadığı için sürekli biz köle miyiz, bizde kölelik olabilir mi? diye soran ve bunu bir takıntıya dönüştüren kadın'a, yaşlı 


bir Nenej tarafından verilen cevap,” İstanbul, Kadın, 72, eski Köle sınıfından, 
2002. 


135 Ankara, Erkek, 45, eski Köle sınıfından, 1998. 
136 Ankara, Erkek, 63, eski Köle sınıfından, 1998. 
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Bazı bölgelerde beyaz tenli ve güzelliğiyle dikkat çeken biri için kısık sesle “köle gibi beyaz, köle gibi güzel,”!*7 şeklinde ifadelerin kullanıldığı anlatılmıştır. “Beyaz” bu köleleri tasvir için kullanılan neredeyse ilk kelimeydi ve ten renginin ötesinde Avrupai ve Slavik bir köken hikâyesine de atıfta bulunuluyordu. 


İkinci çocuğum doğduğunda esmerdi, annem oğlumu 3 hafta kucağına alamadı! “Bu niye böyle esmer oldu!” diye söylenip durdu. Tabii torunlarının hepsi kendi gibi kar beyazı, kumral güzellerdi.!?8 


Siyahi köleler hakkında yazan Mustafa Olpak'ın Anadolu'da ötekinin de ötekisi sayılabilecek siyahi köleler ve ten rengi üzerine yaptığı tespiti önemliydi: 


Bizler onların özgür çocukları olarak doğduk. Onlar kadar acı çekmedik. Ama ten rengimizden dolayı onlar kadar olmasa da bize de kuşkuyla, şüpheyle bakıldı uzun süre... Eşim benim gibi zenci değil. Bir beyaz. Büyük kızım Özgür'e hamileyken, komşuları dayanamayıp sordular “ya kayınvalidene benzerse! 
Hiç korkmuyor musun?” "3? 


1910'larda dedesinin köyden çıkıp, aylar sonra yanında 1-2 tane köle ile köye geri geldiğini aktaran görüşmeci, dedesinin “beyaz” olanları tercih ettiğini, getirdiklerinden kimilerini evlilik çağı gelmiş diğer kölelerle evlendirip, kimilerini de ihtiyaç halinde başkasına sattığına değinmiştir: 


Zannetme ki her bey bu işi becerebiliyordu ama dedem özenle binbir emekle kölelerine bakar, özellikle beyaz olanlarını alıp eğitir, yaşı gelenleri de aralarında evlendirirdi...!*9 


137 İstanbul, Kadın, 57, eski Köle sınıfından, 1999. 

138 Balıkesir, Kadın, 44, eski Hür sınıfından, 2006. 

139 “Kemale ise koyu bir ten rengine sahipti. Okuldaki çocuklar onunla “Arap kızv diye dalga geçiyorlardı. Kemale, kendisini Arap diye çağıranlara çok kızıyordu.” Mustafa Olpak, Kenya-Girit-İstanbul Köle Kıyısından İnsan Biyografileri, s. 41-178. 


140 Amasya, Erkek, 84, eski Bey sınıfından, 1996. 
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Kafkasyalıların zaten beyaz tenli olduğu bilindiği halde, halk arasında “köle gibi beyaz” deyimi ile kastedilenin Rus, Kozak ve Ukraynalı savaş esirlerinden edinilmiş köleler olabileceğine dair yorumlar yapılmıştı: 


Yaşlı kadınların sarışın ve renkli gözlü bir çocuk gördüklerinde “köle gibi beyaz,” dediklerine şahidim. Ama zaten bizim köylerde öyle çok sarışın olmazdı; genelde beyaz tenli ama siyah, kahve ya da kestane saçlarda; gözler de siyah, kahve ya da bal rengi olurdu... Teyzemin böyle Rus gibi sarışın biri için “bu çocuğu kırk sene önce görselerdi köle diye kaçırıp saraya satarlardı,” deyip güldüğünü görmüş, espri yapıyor diye düşünmüştüm. a 

Yaşlı kadınlar için “Beyaz olmak” neredeyse bir takıntıydı, bir çocuğu severken “Çeseyım fed / Jacambım dsp” pamuk gibi, “Fıjıbza ves / Dbnkbi633 yac” kar beyazı ve “Daxeme daxe, Kabzeme Kabze, Fıjıma fıjı / JaxəMə jax3 Kba633M3 Kba639 ®bpkbbimə hbbbxbbi”!*2 güzel mi güzel, temiz mi temiz, beyaz mı beyaz, şeklindeki ifadeler Türkiye ve Suriye'deki Çerkesler arasında da kullanılıyordu. 


Beyaz makbuldü, rağbet edilen, kıymetli olan da beyaz kölelerdi, esmerleri köleleştirmez, yanlarında çoban diye tutarlarmış. Beyazlık takıntısı buradan kalmış olabilir, yoksa zaten beyaz olan bir halk neden çocuğunu “beyaz mı beyaz” diye sevsin! 13 


Beyazlık konusu, kölelik dışı konularda yapılan mülakatlar- da da karşımıza çıkıyordu. Hür ya da köle kızın da erkeğin de beyaz olanı makbuldü! 


Annem Mersin'e gelince, onunla denize giderdik. Ama o güneşe asla çıkmaz, şemsiyenin altında yanmamak için dikkatlice otururdu. Bana da kızarak, “çocukları da yakıp esmer et- 


141 Ankara, Kadın, 42, eski Hür sınıfından, 2003. 
142 Ouneitra-Suriye, Kadın, 59, eski Hür sınıfından, 2006. 
143 Şam-Suriye, Kadın, 56, eski Hür sınıfından, 2009. 
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tin, akılsız kızım!” derdi. Anneme göre güzellik saf bir beyazlık'tan ibaretti. '“* 


Beyazlık ve güzellik arasında kurulan ilişkinin, sadece yaşlı Çerkes kadınlarının bir takıntısı olmadığını, Schick eserinde şöyle ifade ediyordu: 


Alexander William Kinglake, 19. yüzyıl seyahatname edebiyaunın meşhur bir ürünü olan Eothen'da, 1844, “artık Osmanlı ırkının özelliği olan düzgün ve yakışıklı yüz hatlarına sahip bir adam”dan söz eder, bir de dipnotu ekler: “Bu insanların hep seçme Gürcü ve Çerkes güzelleriyle evlenmesi, Tatar ataların- 


dan aktarılan çirkinlikleri bastırmıştır.” 145 


Schick 19. yüzyıl şarkiyatçılarının, Çerkeslerin beyazlığını vurguladıkları metinleri Kafkasya'da ve Ortadoğu'da yaşayanlar için yazılmış olanlar olarak ayırmaktaydı. Şarkiyatçıların onları Ortadoğu'daki halklarla kıyaslandığında daha beyaz olarak algılandıklarını, onların gözlemleri üzerinden değerlendiriyordu: 


Ortadoğu'ya, evlerde çalıştırılmak üzere gönderilen köle Çerkes kızları, satılacakları pazarların estetik ölçülerine uymaları için dikkatle seçilirlerdi, beyaz ten de bu bakımdan kuşkusuz değerli bir özellikti. Bu bakımdan, Kafkasya'ya giden şarkiyatçıların, Osmanlı topraklarında gözlem yapanlardan daha çeşitli ten renklerinden söz etmesi tesadüfi değildir. Hem köle tüccarlarının beyaz tenlileri seçişi hem de Çerkesler ile yanlarında köle olarak çalıştıkları halklar (özellikle Araplar ve Acemler ama Türkler de) arasındaki görüntü zıtlığı, doğal olarak Çerkeslerin fazla beyaz olarak algılanmasına yol açmıştır. Gerçekten de, köle satın alanlar beyaz tene değer verdiği- ne, sık sık da köleler sahipleriyle evlendiğine göre, muhtemelen İstanbul, Şam ve Kahire'deki zengin evlerinde beyaz tenli Çerkes sayısı çoktu ve gezginler bu yüzden üst sınıftan Çerkeslerin alt sınıftan Çerkeslerden daha açık tenli olduğu dü- 


144 Adana, Kadın, 54, eski Hür sınıfından, 2012. 
145 İrvin Cemil Schick, Çerkes Güzeli Bir Şarki yatçı İmgenin Serüveni, s. 77. 
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şüncesine kapılmışlardı. Üstelik 19. yüzyılda Çerkes ev kölelerinin sayısı arttığından, bu dönemde bu algılama güçlen- 


miş olabilir. "46 


Beyazlık ve güzellik konusundaki anlatılar, farklı kaynaklardaki farklı yazarlar tarafından birbirine yakın tanımlamalarla veriliyordu. Şarkiyatçıların tariflerinin ötesinde Çerkeslerin kendi aralarında güzelliği ve güzeli nasıl tanımladıkları da önemliydi. Bu hususta Jabaghi Baj: 


Çerkesler: “Csöz pkıjer Tlepk ghekvued” derler. Yani, çelimsiz kadın sülaleyi bozar. Bundan dolayı çelimsiz, kabiliyetsiz bir kızı ne kadar asil ve zengin aileye mensup olursa olsun almazlar. Kızda çehre güzelliğinden ziyade kuvvetli bir vücut, solmayacak güzel bir endam ararlar. Şişman kızları tembel olur diye pek beğenmezler.'*” 


Bu durum onları uzun boylu gösteren takunyalar, başa takılan büyük kepler, Çerkes korseleri ile sarılan ince vücut ve şişmanlıktan uzak durulan bir çeşit diyetle korunan masalsı bir güzellikti.'“© Görüşme yaptığım kişiler de yabancıların günlük kıyafetlerdeki kalpak, kadınların taktığı başlık, topuklu kadın ayakkabısı, ki bu uzun etek altında gözükmediğinden Çerkesleri olduklarından daha uzun algılamasına sebep olabileceği ifade edilmişti. Kadınlar bele sarılan korse ve kemerler ile de vücudun dik formunu korurken, yabancılar da onları ince belli ve zayıf olarak tasvir etmeye devam ediyordu. 

Bunun yanında, “Totes les femmes: Etudes, 1902” ansiklopedisi, Çerkes tipini tanımlamak için şu ifadeleri kullanmıştı: 


Hiçbir Kafkas ırkı güzellikte Çerkesler'i geçemez. Erkekleri de en azından kadınları kadar güzeldir. Uzun boylu, sırım gibi- 


146 A.ge., s. 86-88. 

147 Jabaghi Baj, Çerkesyada Sosyal Yaşayış Âdetler, s. 40. 

148 “Kızlar beş altı yaşına geldiklerinde korse takar. Güzellik ve endamlarına zarar gelmesinden çekindikleri için az yemek yerlerdi. Yanlarına yaklaşan kimselerin kendilerini uzun boylu zannetmeleri için natırlar gibi ayaklarına takunya giyerler, şive ve naz ile dolaşırlardı.” Kesbi Haşim Mehmet Efendi, Ahval-i Anapa ve Çerkes, Anapa ve Çerkesya Hatıraları, s. 44. 
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dirler, uçuk tenli, uzunca boyunlu, beyaz yüzlüdürler, gür saçları çoğu zaman kara, bazen de kızıl-kahve ya da sarı olur...“ 


Ayrıca Çerkesya ve Gürcistan'dan “seçilmiş” en güzel ve en yakışıklıların daha iyi para edeceklerine olan inançla köleleştirilip satılması, özellikle de cinsel çekiciliği olan kızların ve hatta beyaz tenli tüysüz oğlanların tercih edilmesi, köle pazarına giden yabancıların tüm Çerkesler ve Gürcüleri de böyle güzel ve yakışıklı olarak algılamasına yol açmış olması da kuvvetli bir ihtimaldir. "° 

Oysa güzel olma takıntısı sadece kölelerle alakalı bir konu değildi, erken Cumhuriyet dönemi yöneticileri için de bu bir “milli” meseleydi. Güzellik yarışmaları halka medenileşmenin ve çağdaşlaşmanın bir göstergesi olarak sunulmuş, katılmaları teşvik edilmişti. 

Gazeteler fotoğrafları yayımlamaya başlayınca gayrimüslimlerin yarışmaya daha fazla ilgi gösterdikleri anlaşılmıştı. Cumhuriyet gazetesi Avrupa basınından “Kafkasya'nın Çerkes güzelliğiyle Türk güzelliğinin tesalübünden husule gelen İstanbul güzelliğini” öven örneklere yer vermiş, Keriman Halis 1932'de dünya güzeli seçildiğinde başarısı “Türk ırkının necip güzelliğine, Türk kadınının faziletine ve yüksek kabiliyetine” bağlanmıştı; böylece Madagaskar gibi “zenci” memleketlere bile Türklerin “beyaz ırktan” olduğu gösterilecekti."”! Keriman Halis'in soylu bir Çerkes olduğu Mısır seyahati ile ortaya çıkınca “milli güzel projesi” patlamış, kendisi de apar topar Ankara'ya çağrılmıştı."52 


149 İrvin Cemil Schick, Çerkes Güzeli Bir Şarki yatçı İmgenin Serüveni, s. 72. 

150 “Hem erkek hem de kadın kölelerin değeri görünümlerine ve zindelikleri- 
ne bağlıydı. Kadınların değeri hamile değillerse artıyordu, evlenme çağındaki genç kızlar çok daha değerliydi. Yine de cinsel bakımdan hor kullanılmak kadın köleliğin kaçınılmaz bir gerçeğiydi. Olası yorumların tersine köle kadınların hafif ev işleri ve istifraş yapan köleler (cariyeler ve odalıklar) ile ağır ve mahrem olmayan işlere bakan sıradan ve yaşlı köle kadınlar (halayık, mola- da) olarak ayrılması, cinsel kaderi değil, pazardaki fiyatlandırmayı yansıtır.” 
Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 234. 

151 Pınar Öztamur, “Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Güzellik Yarışmaları ve Feminen Kadın Kimliğinin Kuruluşu”, Toplumsal Tarih, Mart 2002, s. 46-53. 


152 Elbruz Aksoy, Benim Adım 1864, s. 155-166. 
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İmparatorluk yıkılırken Beyaz Köleler, 
Ermeniler ve Rumlar'™ 


18. yüzyıldan itibaren Rus orduları içinde Ermeni askeri birliklerinin olması, Çerkes hafızasında oldukça olumsuz bir Ermeni imgesinin oluşmasına sebep olmuş, Çerkesler ve Çeçenler Ermeniler ile Osmanlı topraklarına sürülmeden önce Kafkasya'nın Çarlık Rusya tarafından işgali sürecinde karşılaşmış ve onlarla savaşmıştı.'”* 1864'ten sonra Çerkes ve diğer Kafkasyalı muhacirler Ermeni nüfusun yoğun olduğu bölgelere iskân edilmeye başlanmış, 93 Harbi ile Rumeli'den gelenlerle de bu iskânlara devam edilmişti." 


Çerkeslerin birçoğu, ekseriyetle imparatorluğa duyulan sadakatin zayıf addedildiği bölgelere payanda vurmak suretiyle yerel demografik kalıpları değiştirmek maksadıyla, marjinal topraklara yerleştirildi. %6 


1906'da Kafkasya'dan imparatorluk topraklarına akın eden Müslüman muhacirlerin pek çoğu da, o sıralarda devrimci faaliyetlerin önemli bir merkezi olmasından ötürü otoritelerin Ermenileri söküp atma telaşında olduğu Muş'a yönlendirilmişti. 97 Birinci Dünya Savaşı döneminde bir kısım azınlıkların isyan ve çetecilik faaliyetlerini, Osmanlı İmparatorluğu top- 


153 Çerkeslerle Osmanlı azınlıklarının ilişkileri için ayrıca bkz. Ceyda Karamürsel, s. 155; Fuat Dündar, İttihat ve Terakkinin Müslülamları İskân Politikası (1913-1918). 

154 “Değişim 19. yüzyılın ilk çeyreğinde, Kafkasya'nın Ruslar tarafından ele geçirilmesiyle başladı. O bölgede bir Ermeni kilisesi kuruldu ve tanındı, ayrıca Ermeni idareciler tarafından yönetilen bölgeler ve Ermeni generaller tarafından komuta edilen ordular ortaya çıktı.” Bernard Lewis, Modern Türki ye'nin Doğuşu, s. 482. 


155 “Çeçen, Çerkes ve Tatar gibi etnik gruplar, kesinlikle bir rastlantı olmayacak 
şekilde Ermenilerin memleketlerine veya yoğun yaşadıkları yerlere yerleştirilirler.” Ferhat Berber, “19. Yüzyılda Kafkasyadan Anadoluya Göçler”, Karadeniz Araştırmaları, 2011, sayı 31, s. 17-49. 

156 Benjamin C. Fortna, Kuşçubaşı Eşref, Efsane Teşkilat-ı Mahsusa Subayının Hayatı, s. 37. 

157 Janet Klein, Hamidiye Alayları İmparatorluğun Sınır Boyları ve Kürt Aşiretleri, 
s. 265. 
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yekün cezalandırma yolunu seçmiş, Anadolu'da yaşanan olaylar nedeniyle Ermenilerin Suriye'ye tehcir edilmelerine karar verilmiştir. Bu sancılı süreçte, sürülen Ermenilere yönelik pek çok saldırılar ve katliamlar yaşanmış, bazı kadın ve çocuklar ise Kürtler ve Araplara satılmıştır:!58 


Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altındaki ulusların kurtuluş mücadelelerinin bastırılması işinde Çerkes muhacirlerin etkin olarak kullanılması, tüm zulümlerin sorumluluğunun savaşkan Çerkesler ve Kürtler hesabına yazılmasına im- 


kân vermiştir. "5? 


Sözlü tarih çalışması sırasında kimi bölgelerdeki Çerkes ve Çeçen çetelerinin de bu saldırı ve yağmalara katıldığına dair anlatılara rastlamıştım. Bununla birlikte, anlatıcıların bir kısmı aslında Çerkeslerin Ermenilerle bir sorun yaşamadıklarını, aralarında bir husumet olmadığını, bu çetelerin de İstanbul tarafından “jandarma gibi”! bu işle vazifelendirildiğini özellikle ifade ediyordu: 


Rus İmparatorluğu'ndan Ermeni düşmanlığıyla bilenerek göç eden Çerkeslerin aslında katliam amaçlı Ermeni yerleşkeleri çevresine yerleştirildiği kolay anlaşılacaktır. İttihat ve Terakki döneminde aynı politika sürdürülerek, Laz ve Çerkeslerden çeteciliğe elverişli kişilerin tedariki devletin resmi politikası haline getirilmiştir. ©" 


Çerkes soykırımında Rus ordusu içinde vazifeli Ermeni askeri birliklerin aktif rol almış olması, Çerkeslerin ve Çeçenlerin Osmanlı topraklarına Ermeni düşmanlığıyla bilenerek gelmiş olmasında bir etken olduğu düşünülmektedir: 


Sabah uyandığımızda bütün kamp Çeçenler tarafından sarılmıştı. Bunlar Kafkasya kökenli orada Ermenilerce acı çektiril- 


158 Raymond Kevorkian, Soykırımın İkinci Safhası, s. 217. 


159 Arsen Avagyan, Osmanlı İmparatorluğu ve Kemalist Türkiye'nin Devlet-İktidar 
Sisteminde Çerkesler, s. 7. 


160 Yozgat, Erkek, 67, eski Hür sınıfından, 1999. 


161 Fuat Dündar, İttihat ve Terakki'nin Müslümanların İskân Politikası 1913-1918, 
s. 130-134. 
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miş olduğu söylenen ve buraya göç etmiş Çerkez Müslüman bir halktı. İşte bunun içindir ki bize karşı intikam arzusuyla 


dolmuşlardı. 192 


Devletin bu hassas duruma rağmen iskânlarda Çerkesleri ve Çeçenleri Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yerleştirmesi olayları daha da tetiklemiş olmalıydı. 

Özellikle 1912'den sonra Osmanlı sınırları içinde kalan bölgelerde devlet Müslüman milliyetçiliğini güçlendirmeye çalışmıştı.!© Teşkilat-ı Mahsusa tam da bu zorlu dönemde istihbarat toplama, savaş, propaganda, siyasi suikastlar, gizli operasyonlar gerçekleştirme ve Müslüman olmayan halkların baskı 
altında tutulması gibi faaliyetler için de kullanılmaktaydı. 164 
Son savaşların ardından, Anadolu'nun Müslüman nüfusunun en azından dörtte birini, Hıristiyan devletlerin fethettiği; Rumeli'deki, Karadeniz çevresindeki ya da Kafkasya'daki bölgelerden gelen muhacirler yada muhacir çocuklarından oluşuyor olması, etnik gerginliklere öfke ve hınç da katmıştı.'© Vatanlarını kaybetmiş olmanın acısına, ailelerini de kaybetmiş olmaları eklenen bu muhacirlerden, iskân edildikleri bölgelerde özellikle de Hıristiyan azınlıklarla çatışmaya hazır bir psikoloji ile geldikleri düşünülmektedir. Zaten yerli Müslüman halk ile sorunlar yaşayan bu azınlıklar anlaşılan esas sıkıntıyı yeni gelen örf, âdet ve dillerini hiç bilmedikleri Rumeli ve Kafkasya kökenli muhacirlerle yaşayacaklardı: 


Osmanlı'nın yıkıntılarından geriye kimi Müslüman ailelerin himayelerine aldıkları yetim Rum ve Ermeni kız ve oğlan çocuklar kalmıştır. Türk ve Müslüman olup, Müslüman isimleri ile “yeni aileleri”nin bir ferdi olarak yaşamış, evlenmiş, çoluk 


162 “Yetkililer Ermenileri tamamen onların ellerinin içine koymuşlardı ve onlar 
da hükümetin arzularını gerçekleştirdiler.” Raymond Kevorkian, Soykırımın İkinci Safhası, s. 216. 

163 Caner Yelbaşı, Türkiye Çerkesleri Osmanlı'dan Türkiye'ye Savaş Şiddet Milliyetçilik, s. 23. 

164 Benjamin C. Fortna, The Circassian: A life of Eşref Bey, Late Ottoman Insurgent 
and Special Agent, s. 5. 

165 Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türki ye'nin Tarihi, s. 179. 
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çocuğa karışmış ve “Müslüman” olarak ölmüşlerdir. Bu aşamada bölgenin Gürcü aileleri arasında da bu çocukları ve genç kızları himayesine alanlar ya da besleme olarak yetiştirip, ken- 


di soyadlarıyla evlendirenler de olacaktır.'9© 


1915 sürecinde katliamlardan arta kalan yetimlerin, Anadolu'daki Beyaz Köleliği besleyen bir yönü olduğu hususunda Ceyda Karamürsel, dönemin Çerkes aydınlarından Mehmet Fetgeri Şoenü'nün görüşlerini şu şekilde aktarır: 


Çerkes yazar ve aydın Mehmet Fetgeri Şoenü, 1914'te Çerkes köle alım satımının ısrarla devam ettiğini bildirdiğinde, bunu zengin erkeklerin köle kadınlardan hoşlanmalarına ve onlarsız yaşayamayacaklarına olan inançlarına bağladı. Şoenü “tıpkı eski günlerin köleleri gibi!” diye iddia etti, “Köleliği mesleği olarak gören birçok kasap ve canavar, bundan kâr elde etmeye devam ediyor!” Şoenü'nün iddiasından bir sene sonra, Ermeni soykırımı ile birlikte kolaylıkla köle olarak el konulan yeni bir yoksul, yetim ve sahipliği devredilebilir kız kaynağı or- 


taya çıktı.!97 


Bir diğer görüşmeci özellikle 1915 sonrasında Yozgat, Tokat ve Sivas kırsalında yetim Ermeni çocukların “kurda kuşa yem olmasın diye!”, bazı Çerkes, Çeçen ve Türk çeteleri tarafından “askerden satın alınarak, askerden kaçırılarak, yolda bulunarak” ya da bizzat “aileleri tarafından onlara emanet bırakılmak suretiyle” kurtarıldığından bahsedilmektedir.!98 Her ne şekilde olursa olsun bu kişilerin ölüm yolundan döndürülmesi, birçok anlatıcı tarafından da “kurtarılmak” şeklinde, biraz da gu- 


166 Oktay Özel, Muhacirler Yerliler ve Gayrimüslimler; Osmanlı'nın Son Devrin- 


167 
168 


de Orta Karadeniz'de Toplumsal Uyumun Sınırları Üzerine Bazı Gözlemler, İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, s. 121. 

Ceyda Karamürsel. 2016, s. 155. 


“Kamp boyunca yürürken anneler (bize) çocuklarını teklif ediyor ve birini almamız için yalvarıyorlardı. Gerçekten de Türkler seçtikleri bu çocuk ve kızları köle veya daha kötü (amaçlar için) almaktaydılar. Hatta en iyi kızları seçebilmek için yanlarında doktor getirenler bile vardı.” Dicle Akar, Matthias Bjormlung, Taner Akçam, Soykırımdan Kurtulanlar Halep Kurtarma Evi Yetimleri, s. 101. 
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rur duyularak ifade edilmiştir, buna karşın çetelerin faaliyetleri hakkında karşı tezler de fazlasıyla mevcuttur.'99 1919'da Havran delegesi olarak görev yapan Çerkes Hasan Amç'a hatıralarında üst düzey devlet görevlilerinin de Ermeni yetimleri alıp, “kurtarıp” yanlarında götürdüklerinden bahsediyordu. "° 

Ermeni çocuk ve kadınların ortada bırakılmaları halinde zaten ölecekleri ya da öldürülecekleri anlatısı farklı bölgelerdeki görüşmeciler tarafından sıklıkla dile getiriliyordu. O dönem Çerkes köylerinin kale gibi korunaklı olduğu, jandarmanın bile Çerkeslere güvendikleri için köylere girmeye gerek görmediği mekânlar olması, bu köylerin Ermeni dul ve yetimler için hayatta kalabilecekleri güvenli yerlerden biri olduğu şeklinde aktarılıyordu. 

Bu köylerde Türkçe ya da Ermenice bilen olmadığı için Ermeniler kısa sürede dil öğrenip Çerkes örf ve âdetleriyle büyüyordu. Çetelerin köylere getirdiği bu mağdurları, beylerin kimi yerlerde köle hanelerine dağıttıkları ve orada bir Çerkes gibi yetişen Ermenilerin de bir süre sonra kölelerinden biri haline geldiği ifade edilmekteydi. Anlatılar, Beyaz Kölelerin sonuna benzer şekilde devam ediyor ve bu yeni köleleştirilmiş Ermenilerden bazıları ihtiyaç duydulduğunda “Çerkes Köle” denilerek civar kasaba ve şehirlerdeki zengin hanelere satılıyordu.'”! Satılmayan Ermenilerin ise köylerdeki diğer köleler ile evlenerek onlara karıştığı ve çatışmalardan uzakta yeni edindikleri kimlikleri ile yaşadıkları aktarılmıştı.” "7? 


Anneanesinin hikâyesini anlatan Fethiye Çetin de aynı soruları soruyordu, henüz 9 yaşında olan Heranus Hüseyin onbaşı ile karşılaşmasaydı diğerleri gibi ölecek miydi? Jandarma Hüseyin onu annesinden zorla koparıp alsa da, Hüseyin artık He- 


169 Raymond Kevorkian, Ermeni Soykırımı, s. 724. 


170 “Trenin gidiş saati yaklaştığında, hoca bana Allaha ısmarladık demeye gelmişti. Bana beraberinde hizmetkâr olarak üç erkeği ve iki kızı götürmekte oldugunu bildirmişti. Havran'ın eski delegesi bunda hiçbir engelin olmadığını dùşünüyordu. Ermeni çocukları değiller miydi, annesiz, sahipsiz?” A.g.e., s. 410. 

171 Amasya, Erkek, 64, eski Bey sınıfından, 1998. 

172 Çorum, Erkek, 76, eski Bey sınıfından, 1999. 
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ranus için bir “kurtarıcı” mıydı? Ölüme yolculuk denen o sefaletten Heranuş'un anneannesi ve halasının çocukları Müslümanlara verme konusundaki ısrarı da, kafiledekilerin ölüme gittikleri, bu yolculuktan sağ çıkamayacaklarına inandıkları- nın bir işaretiydi. 7? 


1915 sürecinde ne kadar Ermeni dul ve yetimin bu köylere 
alındığı, ne kadarının Beyaz Köle hükmünde satılıp ne kadarının da köylerde kalıp Çerkeslere karışarak hayatına devam ettiğine dair bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kurtarılan Ermenilerden “Çerkes köle” denilerek, Türk, Kürt ve Araplara satılanlar bir bakıma şanslı olanlardı; kalan hayatlarını bir Çerkesi oynayarak daha güvenli ve konforlu bir şekilde yaşayacaklardı: 


Kıyımdan sonra küçük kızların ve küçük erkek çocukların satışına başlandı. Mohamed Salih'in yanında çok güzel bir küçük bir kız vardı, onun için bir koyun ve yirmi kuruş teklif ettiler, fakat o onu bırakmayı kabul etmedi. Diğerleri çok daha aza satılıyordu. Bu satış noktası Avrat Pazarı olarak adlandırılmıştı. Ben kendim de şahsen bu Mohamed Salih'in erkek evlatlığıydım.'7* 


Tehcir sırasında Ermenilere karşı girişilen saldırılarda, bölgeye yönlendirilen kimi Çerkes ve Çeçen çetelerinin de yer aldığı ifade edilse de bu süreçte kölelik uygulamaları sayesinde binlerce çocuk ve kadın hayatta kalmayı başarmıştır. “Bizimkiler almasaydı zaten öleceklerdi!”!” anlatısı, farklı birçok yerde karşımıza çıkıyordu. Aileleri sürülen ya da katledilen, özellikle Ermeni çocukların ve daha az olmakla birlikte Rum yetimlerin; “kadın ve çocuklar askerler tarafından götürülürken,” "ő Çerkesler tarafından kurtarılıp, alınıp ya da kaçırılarak hayata tutunduruldukları ifade edilmekteydi. 


173 Fethiye Çetin, Heranuş'tan Seher'e Bir Kurtuluş Öyküsü, İmparatorluğun Çöküş 
Döneminde Osmanlı Ermenileri Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, s. 
302-306. 


174 Raymond Kevorkian, Soykırımın İkinci Safhası, s. 377. 
175 Ankara, Erkek, 71, eski Bey sınıfından, 1998. 
176 Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917, s. 169. 
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“Bu yetim ve dullara baktılar da suç mu işlediler!” diye sinirlenen görüşmeciler de yok değildi. Onlara göre ortada kalan, muhtemelen de öldürülecek bu çocuk ve kadınların hayatta kalması esas meseleydi. Bu mağdurlardan eve alınanlar dışında bir kısmının da “köle hanelerine katılarak yaşatıldığı,” bazı yerlerde ifade ediliyordu. “Köle ya da değil ne fark eder, askerler bunları kuytu köşede hal-ederken dedemler ellerinden alıp çoban etmiş, yaşatmış,”!7? diyen bir görüşmeci, o çobanın daha sonra köle sülalesinden bir kızla evlendirilip köyde kaldığını belirtmişti. Ulaş Sunata da sözlü tarih çalışmaları sırasında Çerkeslere bırakılan ve yollarda bulunan bu Ermeni çocuklara dair anlatılara rastlamıştı: 


Ermeniler göçe zorlanırken çocuklarını bırakmışlar bu civarlarda. Çerkesler alıp büyütmüş çocukları. M... köyünde M... 


isimli Müslümanlaştırılmış bir Ermeni vardı... 78 


“Müslümanlaştırılmış Ermeni” anlatısı bazı görüşmelerde “zamanla onlar da Çerkesleştiler,” şeklinde son buluyordu. 
“Kanştırma onlar artık Çerkes! Çocukken köye getirilmiş, aramızda Çerkesleşmişler,”"? diyen anlatıcılar da vardı. Söz konusu Ermeni ve az da olsa Rum dul ve yetimlerin genelde köye bırakılmış, yolda bulunmuş olduğu ifade edilmekle birlikte, askerden alınmış ya da askerden kaçırılmış diyenler de vardı. Bu dul ve yetimlerin köye getirilme hikâyesi, onların bir kısmının köle hanelerine katıldıkları anlatısıyla devam etse de, “dedem yetimi evine almış onu babamlarla bir büyütmüş,” diyenler de az değildi. Bu mağdurların bir kısmının daha sonra Çerkes kölesi diye dışarıya satılıp Türkleştiği, Kürtleştiği ya da köyde kalıp onlara karışarak Çerkesleştiklerine dair anlatılar vardı: 


Elbruz sizin dedeniz Hacıbeç karakolda görevliydi. Nasılsa Köprübaşı'nın ormanlarında iki Ermeni çocuk bulup getirmiş! 


177 Maraş, Erkek, 59, eski Bey sınıfından, 1998. 


178 Ulaş Sunata, Sosyokültürel Yönleriyle Çerkes Toplumu, Diasporanın Sosyokültürel Hafızası Olarak Çerkes Köyü, s. 38. 


179 Ankara, Erkek, 55, eski Bey sınıfından, 1999. 
180 Çorum, Kadın, 63, eski Hür sınıfından, 2001. 
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Sonra Havza'daki dedeme haber yollamış, bakabilirsen sana verelim deyip Memduhiye'ye bize yollamış. ablam ve Emmim ikisi de Vezirköprülü Ermeni çocuklardı, ablam büyüdükten sonra bir Türkle evlendi, Ankara'ya gitti haber alamadık ama Emmim hep bizimle kaldı, bizi O büyüttü, vallahi babamdan çok onun emeği vardır üzerimizde, çok güzel Çerkesçe konuşurdu. Hiç evlenmedi, bizim yanımızda yaşlandı göçtü gitti, Allah rahmet eylesin... 8! 


1915 sonbaharında Samsun'da sadece Müslümanlaştırılan 
on bir aile, iki doktorun aileleri ve önce Rum ailelerin yanında kalan sonra yetkililer tarafından alınıp Türk ailelerine verilen üç ila altı yaşlarındaki yaklaşık yüz Ermeni çocuk kalmışt1.'82 1915 Ermeni-Çerkes ilişkileri kitaplarda genelde çatışmalar, yağma ve katliamlara dair anlatılarla iç içe veriliyordu. Osmanlı topraklarının farklı birçok bölgesindeki anlatılar bu tarz benzerliklerle doluydu: 


Ermenilerden oluşan kafile, üç günde Zile'ye ve sonrasındaki 2 
günde de Şarkışla'ya varmıştır. Burada erkekler kafileden ayrılmıştır, akıbetleri hakkında bilgi yok. Sonrasında kafileye Çerkesler saldırmış 5 veya 6 kızı kaçırmışlar, fakat kafilenin muhafızları olan jandarmalar Çerkeslerle çatışmışlardır. 83 


Kafileler tehcir yolunda ilerlerken, Çerkes çeteleri jandarmaya saldırmakla suçlayan, askerlerin de kafileleri bu saldırılardan korumaya çalıştığını ifade eden tezler de yok değildi. '% Çerkes çetelerin bu kadın ve çocukları kaçırması onların kurtarılması anlamına mı geliyordu; kafileyi koruyan jandarmalar da bu ölüm yolunda onları yaşatmak için mi çetelerle çatışıyordu? Ermenilerin yola devam etmesi mi yoksa Çerkes çeteler tarafından kaçırılmış olması mı daha iyiydi? 

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı öncesinde yaşanan Bulgar-Çerkes çatışmalarında olduğu gibi, 1915'i de Çerkesler ve Ermeni- 


181 Samsun, Kadın, 70, eski Hür sınıfından, 2018. 

182 Raymond Kevorkian, Ermeni Soykırımı, s. 697. 

183 Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917, s. 107. 
184 A.ge.,s. 121-122. 
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ler arasındaki etnik ve dinsel bir çatışma olarak sunmayı tercih eden Osmanlı hükümeti yetkilileri de az değildi. Oysa bizzat jandarmalar fırsatını buldukça kafilelerden genç kız ve erkekleri alıyor ya da kaçırıyordu: 


Çukurova'dan gönderilen bir mektupta, “Ermeni kadın ve kızlar tanesi 60 kuruştan satılıyor,” denir. Konvoylara eşlik eden jandarmaların en önemli gelir kaynaklarından birisi de bu satışlardı.'8 


Jandarma bu kızı seçti ve “bana bunu veriniz ve geçiniz,” dedi. 
Oğlunu zaten feda etmiş olan kızın babası, karşı koydu. Aynı gece başka bir jandarma Akbes kökenli bir kadını kaçırdı. Bize daha sonra iade edilen kadının ve genç kızın gün sökene kadar aralıksız ırzına geçtiler. "86 


Görüşme yaptığım bazı Çerkeslerde ise, “Dedelerimiz bu dağları Ermeni eşkıyalardan temizlemiş,”!87 şeklinde bir söylem hâkimdi. Temizlikten arta kalan, dul ve yetimlerin, yerli Müslüman köylerinde, Kürt, Alevi köylerinde ya da Çerkeslerin köle hanelerinde yaşatılması bu siyasetin bir parçası olmalıydı. Bu temizleme meselesi ise kökleri İttihatçılığa varan derin bir sürecin sonucuydu: 


Talat ve Enver Paşalar çeşitli vesilelerle Anadolu'nun “temizlenmesini” desteklemişlerdir. Talat Paşa'ya göre, elimizde kalanla yaşamımızı sürdürmek istiyorsak, bu yabancı halklardan kurtulunmalıdır. Bu anlayışın Ermeni kıyımı, Rumların sürülmesi ve Türkleştirme politikaları gibi çeşitli sonuçları olduğu ileri sürülebilir. '88 


Osmanlı iskân siyasetinin bir parçası olarak, birçok Çerkes köyü bizatihi eski Ermeni ve Rum köylerine ya da komşu yer- 


185 Dicle Akar, Matthias Bjomlung, Taner Akçam, So ykırımdan Kurtulanlar Halep 
Kurtarma Evi Yetimleri, s. 100. 


186 Raymond Kevorkian, Soykırımın İkinci Safhası, s. 248-249. 

187 Maraş, Erkek, 67, eski Bey sınıfından, 2002. 

188 Nazan Maksudyan, Türklüğü Ölçmek Bilimkurgusal Antropoloji ve Türk Milliyetçiliğinin Irkçı Çehresi 1925-1939, s. 50-51. 
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lere kurdurulmuştu. Ulaş Sunata'nın da çalışmasında belirttiği gibi: 
Bazı köyler Çerkeslerle birlikte kurulmuşsa da şimdi Çerkes köyü olarak andığımız köyler ağırlıklı olarak kuzey ana eksen eski Rum, orta ana eksen Uzunyayla eski Ermeni ve Avşar, güney ana eksen eski Ermeni ve Alevi köylerdir. Güney ve Dogu Marmara bölgelerinde ise Yörük ve Rum köyleri oluşu dikkat çekicidir. İç Anadolu'da ise yine eski Ermeni köylerine yerleşilmiştir.'89 
“Dedemler aslında jandarma değil ama jandarmadan çok buralarda asayişi onlar sağlarmış,”'* gibi ifadeler farklı bölgelerdeki görüşmelerde de aktarılmaktaydı. Bahsedildiği gibi dağları temizlenen, artıkları sürülen, dul ve yetimleri köylülerce paylaşılan ya da “köleleştirilen” ve nihayet asayişin sağlandığı topraklarda yeni bir devlet kurulabilirdi. Türkiye'de, İttihat ve Terakki döneminde başlayan Türkçü siyaset, 1923 sonrası tek-parti döneminde ırkçı bir retorikle yeniden kullanıma sokulmuştu. Bir dizi sosyal ve kültürel reform yoluyla imparatorluğun çok uluslu yapısı reddedilerek, Anadolu Türklük etnisitesine dayanan, coğrafi sınırları daralmış yeni bir ulus tanımı yapılmıştır:!9' 


Kemal Tahir'in 1970'te yayımlanan Büyük Mal adlı romanında 1915'te Çorum'da meydana gelen Ermeni kırımından bahsedilmektedir. Enver Paşa'nın fedailerinden Yakup Cemil'in açıklamaları çarpıcıdır: “Hükümetimiz bunlara Sür emri çıkaracaktır.” Hükümet kısmı, hükümet olduğundan ancak “sür emri” çıkarabilip “vur emri” çıkaramamaktadır. Gerisi burada sizin gibi yiğit Türklere ve de dini bütün Müslümanlara kalmıştır... 92 


189 Ulaş Sunata, Sosyokültürel Yönleriyle Çerkes Toplumu, Diasporanın Sos yokültürel Hafızası Olarak Çerkes Köyü, s. 37. 


190 Sivas, Erkek, 60, eski Bey sınıfından, 1999. 
191 Nazan Maksudyan, a.g.e., s. 53. 


192 Erol Köroğlu, Suskunluğun Farklı Kırılma Noktaları Olarak Türk Edebiyatın- 
dan Unutma ve Hatırlama Örnekleri, s. 386. 
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Yakup Cemil'in İttihat ve Terakki'nin gözü kara fedailerinden biri olduğu ve Sinop cezaevinden çıkardığı 2.000 mahkürma liderlik yapmış bir Çerkes İttihatçı olduğu bilinmektedir. 
“Vur emri” resmen verilmese de süreçte çok sayıda “kılıç artığı” Anadolu'daki Müslüman köylere dağıtılmıştı. Dedesinin Yakup Cemil'i köylerinde misafir ettiğini ifade eden görüşmeci, Çorum merkezindeki Ermeni mahallesi boşaltıldıktan sonra oradan getirilen beş altı yaşlarındaki iki kızın Yakup Cemil tarafından dedesine hediye edildiğini ifade etmişti. Kızlardan birinin hastalanıp öldüğünü, diğerinin de ..... ismiyle evdeki çocuklarla büyüyüp Çorum'a gelin edildiğini belirtmişti.'9 

1915'in bir diğer meşhur ismi Çerkes Ahmed'in Sivas'tan kaçıp dağa çıkmış bir Beyaz Köle olduğu iki görüşmeci tarafından dile getirilmişti. Dönemin şartlarında en mahrem vazifeleri üstlenen İttihatçı Çerkeslerin içinde ciddi oranda Beyaz Köle olduğu da biliniyordu.'** Çerkes Ahmed'in Sivas'tan Urfa'ya nasıl geldiği bilinmese de o kendisine verilen vazifeyi harfiyen yerine getirip iki Ermeni mebusu katletmiş, sonunda tepkiler büyüyünce de bizzat Cemal Paşa tarafından astırılmıştı.!9 

Bir başka anlatıda, 1915 yazında Merzifon'dan dönen bir köylünün, Hacıköy yolunda köprü altına saklanmış Ermeni kız ve erkek çocuklar bulduğu ifade edilmişti. Adamın bunları köyüne götürüp senelerce onlara gözü gibi bakıp yetiştirdikten sonra, kızlardan iki tanesini “Çerkes köle” diyerek Türk köylerine sattığı, erkekleri ise kendi gibi birer eşkıya yapıp yanından ayırmadığına değinilmişti.'*© Merzifon Ermenilerinden arta kalan tamamı genç kızlar ve kadınlardan oluşan yaklaşık 1.000 
Ermeni Müslüman olarak kayıt yaptırmayı ve haremlere girmeyi kabul ederek tehcirden kurtulmuştu. '” 


193 Çorum, Erkek, 68, eski Bey sınıfından, 1998. 
194 İstanbul, Erkek, 68, eski Bey sınıfından, 2003. 


195 “Van'daki rolünü incelediğimiz kadrolu İttihat Terakki Cemiyeti katili Çerkes Ahmed, 1 Ağustos'ta Halep'ten Urfa'ya gelen iki Ermeni mebusu, Zohrab ve Vartkes'in katledilmesiyle bizzat meşgul olur.” Raymond Kevorkian, Ermeni Soykırımı, s. 872-873. 


196 Merzifon, Erkek, 55, eski Hür sınıfından, 1999. 
197 Raymond Kevorkian, Ermeni Soykırımı, s. 642. 
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Yalnızca Çerkes çeteciler ve köylüler değil, kimi önde gelen Çerkes asker ve memurlarının da Ermenileri koruduğu, evlerinde sakladığı ve hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye attığı biliniyordu: 


Amasya'da 1909'da, Müslüman ahalinin çarşıya akın ettiği ve bunun üzerine Halim ve Tabinyan'ın derhal mutasarnf Çerkes Bekir Sami Bey'i görmeye gittikleri ve müdahale etmesini istedikleri bilinmektedir. Bekir Sami Bey çarşıya gider ve şu açıklamayı yapar: “Ermenilere saldırmadan önce benim cesedimi çiğnemek zorundasınız; olur da Ermenilere saldırmaya cüret ederseniz Tokat'taki Çerkes hemşehrilerimi çağırırım ve onlar da hepinizi katlederler.”!98 


Bey sınıfından olduğunu ifade eden bir görüşmeci, “Hamidiye Alayları'nda görevli dedem,” şeklinde başladığı konuşması- na, “yakılmış köyden kurtardığı Ermeni kızları yanında getirip çocukları gibi büyütmüş, Çerkesleştiler tabi onlar akrabalarımız artık,” şeklinde devam ediyordu: '% 


Oğlum, Çerkesler Khabze'lerine göre hareket eder, savaşta da olsa kadın ve çocuklara dokunmaz, onları öldürmez! En kötü ihtimalle alır, köle hanelerine katar ama yaşatırlar!?*9 


Ermeni dul ve yetimlerin çeşitli isimler altında sahiplenilmesi, Müslüman ailelere ve yetimhanelere dağıtılması, köleliğinin ötesinde kimi bölgelerde Türkler, Aleviler ve Kürtlerin de başvurduğu uygulamalardan biridir.29' 1915'ten önce özellikle 1894-95 olaylarında, Osmanlı Devleti Ermeni isyanlarına, bazı Kürt aşiretlerini Hamidiye Alayları denilen, Rus Kozak birlikle- 


198 A.ge.,s. 192-193. 
199 Tokat, Erkek, 68, eski Bey sınıfından, 2003. 
200 Çorum, Erkek, 81, eski Bey sınıfından, 2004. 


201 “Trabzon'da 3.000 kadar Ermeni çocuk ile yetim ise yetimhanelere yerleştirilmiş veya Müslüman ailelere dağıtılmıştır.” Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917, s. 90; “Trabzon'da Ermeni aileler eğer isterlerse, 15 yaşına kadar olan kız çocuklarını ve 10 yaşına kadar olan erkek çocuklarını ‘Türk yetimhaneleri’ ismi verilen evlere bırakabiliyorlardı. İstanbul'daki İttihat Merkez Komitesi'nin benimsediği çocukları ‘Türkleştirme’ programını destekleme fırsatı- na dönüştürüldü.” Raymond Kevorkian, Ermeni Soykırımı, s. 666-667. 
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rinden örnek alınmış yeni gayriresmi birliklere almak suretiyle karşılık vermişti.2? 1894 sonbaharında bir dizi olay Sason kazasında Hamidiye Alayları tarafından yapılan geniş çapta bir Ermeni katliamına yol açmıştı. 1915 sürecinde de Ermeni çocuk ve kadınların Türkler, Aleviler ve Kürtler tarafından da kaçırıldığı, götürüldüğü, nikâhlarına alındığına dair bilgiler mevcuttu. “Kürtlerin, bütün genç kız ve kadınları aldığını, konvoyu son kuruşuna kadar yağmaladıkları,”2 ifade edilmekteydi. 

1915 Ermeni sürecinde, tehcir edilmiş kafilelere yapılan saldırıların bazılarında, olayı aktaran şahitler satılmak üzere kafileden kaçırılan bazı Ermenilerin bu sebepten hayatta kaldığını ifade etmekteydi: 


Kafile daha sonra İncirli'ye gönderilir. 27 Ağustos'ta bu kadınlar ve çocuklar biraz daha güneydeki Karahacılı'da, kadın erkek karışık Türk ve Çerkes köylüleri tarafından kuşatılırlar, burada büyük bir kıyıma maruz kalırlar, sadece satılmak amacıyla kaçırılan birkaç genç kız ve çocuk bu kıyımdan sağ kurtulur.29 


Kimi Ermeni ailelerin güvendikleri komşularına emanet olarak çocuklarını bıraktıkları, kimi çocuk ve kadınların da askerlerden satın alındığı, bazı görüşmelerde ifade edilmekle birlikte, bazı görüşmelerde ise çocuk ve kadınların askerlerden kaçırıldıkları biraz da gurur duyularak aktarılmıştı. Askerden çocuk ve kadın kaçırma konusu dile gitirilse de bu kaçırılanların hepsinin de Çerkes köle diye satılmadığı görüşmeciler tarafından ifade edilmiştir. Askerden çocuk ve kadın kaçırma konusunu aktaran ve bey sülalesine mensup olduğunu belirten görüşmeci şu ifadeleri kullanmıştı: 


Hadi kolaysa sen şimdi git de bir askeri birlikten adam kaçır, başına neler gelir! Ama bizimkiler bu işin erbabı... Biliyorum, askerden kaçırıp, köyde kölelere karıştırdıkları Ermenilerden 


202 Janet Klein, Hamidiye Alayları İmparatorluğun Sınır Boyları ve Kürt Aşiretleri, 
s. 85. 


203 Erik Jan Zürcher, Modemleşen Türkiye'nin Tarihi, s. 13. 
204 Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917, s. 179. 
205 Raymond Kevorkian, a.g.e., s. 724. 
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olma çocuklar vardı, Dayı derdik, değirmende çalıştı senelerce, 1951'de İstanbul'a gitti... Bizim amcalar acıyıp da kaçırmış askerden yoksa bunu köle olarak satarız diye değil! Onların satılmadığına şahidim... Oğlum, Çerkes eşkıya da olsa mert olur kadına çocuğa kıymaz! Ondan olacak bu yetimleri askerden kaçırıp yaşattılar. ..29© 


1915 sürecinde, bazı Çerkes jandarma, istihbaratçı ya da eşkıyaları tarafından satılan Ermeni dul ve yetimler?” konusu ise görüşmelerde daha az dile getirilmekle birlikte, konu açıldığında cümleler; “O Ermenileri askerden kaçırıp satmasalardı da onlar da mı ölselerdi!”? şeklinde bir karşı tez ile bitiyordu. 
1915'e dair hatıralarını paylaşan bir diğer görüşmeci Çerkeslerin çok sayıda Ermeni'nin hayatını kurtardığını ifade etmiştir: 


Çerkeslerin askerden kaçırdığı, kafileden çekip götürdüğü ya da yolda bulup evinde yaşattığı Ermeniler, Çerkes çetelerinin dağda öldürdüğünden 10 kat fazladır! Sen çetelere değil halka bak...29 


Diğer görüşmeci, aynı dönemde Samsun'un Bafra kasabasın- da, Rum çetecilere karşı mücadele eden bir Türk çetesinin içerisinde yer alan kimi Çerkes eşkıyanın, çatışmalar sırasında yetim kalmış Rum çocuklarını kendi köylerine götürüp, orada yetiştirip belli bir zaman sonra da Çerkes köle diye civar köylere sattıklarından bahsedilmektedir: 


Rumu yetim bırak! Sonra yetimi kurtar, yedir içir büyüt ve Çerkes köle diye sat! Rumun, Çerkesin, Ermeninin birbirine karıştığı yıllarda kimler Çerkes köle diye satılmamış ki!219 


206 Ankara, Erkek, 57, eski Bey sınıfından, 2014. 


207 “Bu köyün Ermeni halkı bir ay önce boşaltılmıştı ve köyde Teşkilatı Mahsusa'ya kayıtlı Çerkes çetecileri kalıyordu, bu çeteciler İlyas adlı birinin komutası altındaydı. Yaklaşık 1.000 sürgün burada düzenli bir şekilde katledildi. Canı bağışlanan birkaç genç kadın ve çocuk daha sonra Boğazlıyan Türklerine yaklaşık sekiz ile on mecidiye karşılığında satıldı.” Raymond Kevorkian, Ermeni Soykırımı, s. 724. 

208 Adana, Kadın, 61, eski Hür sınıfından, 2005. 

209 Ankara, Erkek, 71, eski Bey sınıfından, 1999. 

210 Samsun, Kadın, 50, eski Hür sınıfından, 1999. 
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Bazı sorunlu bölgelerdeki Çerkes çetelerin, 1890-1895 ve 1910-1923 arasındaki çatışma dönemlerinde, Ermenilere ve Rumlara karşı girişilen saldırılarda devletin işareti ile aktif olarak yer aldıkları ifade edilebilir. Bununla birlikte, bu çatışmalara katılan bazı Çerkeslerin Ermeni ve Rum dul ve yetimleri kurtararak yaşattıkları da aktarılmıştır: 


Yahu onbinlerce çocuk sahipsiz kalmış, yetimhaneler zaten çok az, devlet çökmüş, çocuklar ya dışarda kalıp ölecek ya da köle olarak hayata tutunacaklardı, sen de olsan köle olmak 


isterdin!2"! 


1890'lardan 1920'lere kadar süren dönemde köleleştirilen ya da evlenilen Ermeni kadınlar, genellikle babaları hem cellâtları hem de kurtarıcıları olan çocuklar dünyaya getirdiler. Çukurova bölgesinde, Pozantı'dan Halep, Musul, Bağdat ve Süveş Kanalı'nı kapsayan alanda, “her iki cinsten toplam 150.000 yetim çocuk, kadın ve kızın satıldığı,” ifade ediliyordu.2'2 Köleliğe giriş yapmak suretiyle hayatta kalabilenlerin de bir kısmı aslında kurtarıcıları tarafından dul ya da yetim bırakılmışlardı. Bütün bu anlatılarda bahsedildiği gibi çok sayıda Ermeni ve daha az sayıda da Rum çocuk ve kadın Müslüman hane halklarının birer ferdi olup süreç içinde din değiştirmiştir.2'? Türkler, Kürtler, Araplar ya da Çerkesler tarafından alınmış, kurtarılmış ya da kaçırılmış olmak onlar için çok da fark etmiyordu. Her ne kadar onları aralarına alma nedenleri, başkasına yardımda bulunma çabası olmasa da kuşkusuz çok can kurtarılmıştı.?'* 


211 İstanbul, Erkek, 64, eski Köle sınıfından, 2001. 


212 Dicle Akar, Matthias Bjornlung, Taner Akçam, Soykırımdan Kurtulanlar Halep 
Kurtarma Evi Yetimleri, s. 105. 

213 “Sadece Müslümanlarla evli olanlar veya bir Müslüman'ın evinde hizmetçi 
olarak çalışan Ermeniler kalabildiler. Yerli Araplar epeyce Ermeniyi evlerinde barındırıyorlardı ve daha fazlasını da saklayabilirlerdi. Fakat çok sıkı aramalar gerçekleştirdiler ve onların ortaya çıkartılmalarını sağladılar. Her bir Arap'ın eş olarak yalnız bir Ermeni kadına veya sadece bir hizmetçi Ermeniye sahip olmaya hakkı olduğunu daha fazlasını barındıranların askeri mahkeme önüne çıkarılacaklarını bildiren emir yayınlattı.” Raymond Kevorkian, Soykırımın İkinci Safhası, s. 323. 


214 Erik Jan Zürcher, Modemleşen Türkiye'nin Tarihi, s. 178-179. 
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Beyaz Köle üretiminin sonu 


1864'e kadar devam eden Rusların Çerkesya'yı işgalinde soykırıma uğrayan halk; yerel beyler ve köy mahkemeleri vasıtasıyla, Thamade denen toplum önderleri ve Khabze denen yasalar doğrultusunda zor şartlarda idare ediliyordu. Süreçte Kafkasya'da yaşayan köleler de kargaşadan istifade isyan hareketleri- ne hız vermişti: 


1861'de Rusya'da serfliğin kaldırılması ile birlikte hürleştiklerini iddia eden Kabardey bölgesindeki köleler onlara bu hürlüğü sağlayan Rus yönetimine karşı minnet duyguları beslediler ve hatta bir kısmı Ruslar ile birlikte Beylerine karşı savaştılar, kölelerin Ruslar ile bir olarak beylere ve haliyle hür köylülere de saldırmış olması Çerkes hafızasında derin yaralar açtı, bu olay sürgünden yüz sene sonra bile hâlâ hatırlanıyor ve “köle işte, vakti geldiğinde ihanet edecek!” şeklinde dile getiriliyordu .2"” 


Kölelerin Ruslar ile işbirliği yaptığı, beylerini sırtından vurduğu, halkına ihanet ettiğine dair anlatılar, farklı bölgelerdeki görüşmeciler tarafından da dile getiriliyordu. Hür olma yolunda köylerinden kaçıp Rusların kurduğu kasabalara yerleşenler de az değildi, her geçen gün insan gücünü kaybeden ve yaşama imkânı bulamayan kimi beyler de ellerinde kalan köleleriyle Osmanlı'ya sürülmüştü:2© 


Doğu Çerkesya'da yaşayan Kabardeylere ait 600 sülale var ve bunların içinde 72 tanesi Bey sınıfından diğerleri hür-köylüler. 
1861'de Rusya'da serfliğin kalkması, Rus saldırılarının azaldığı belli yerlerden de Osmanlı'ya olan sürgünü tetikledi, kimi beyler kölelerinin hürleşip sosyal düzenlerinin bozulmasından korktukları için kölelerini de alıp topraklarından çıktılar.?'? 


1861 sonrasında özellikle “kölelik” meselesi yüzünden bazı 
bey sülalelerin kölelerini de yanlarına alarak topraklarını terk etmek zorunda kalmaları önemliydi. “Kölelerini sattıkları gibi, 
215 İstanbul, Erkek, 65 eski Bey sınıfından, 2020. 


216 Kocaeli, Erkek, 69, eski Bey sınıfından, 2005. 
217 İstanbul, Hikmet Albayrak ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2020. 
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bu ticaretin devamı için yeni köleler de edinmek zorundaydılar, bir anda kölelikten ve kölelerinden vazgeçmelerini Osmanlı hükümeti de beklemiyordu,”?'8 ifadesi kölelik çalışmış bir tarihçiye aitti. 

Çerkeslerin kölelerini Wuneut ve Pşıtl olarak iki grupta degerlendirdiği ve hukuklarının da birbirinden farklı olduğu ifade edilmişti. Sürgün sonrasındaki süreçte, bu iki grup birbirine yaklaşmış ve birbiriyle evlenmek suretiyle de birçok yerde tek bir köle sınıfına dönüşmüş olduğu görüşmelerde dile getirilmişti. Anlatıcıların bir kısmı, “Wuneut kelimesinin artık küfür gibi kullanıldığını, köydeki köleler içinse Pşıtl dendiğini,” ifade etmişti.?'* Bir diğer görüşmeci, yabancı savaş esirlerinden edinilen Wuneut cinsi kölelerin daha güzel olmaları ve pazarda yüksek fiyata da alıcı bulmaları sebebiyle köylerden ilk yok olan grup olduğunu ifade etmekteydi. Onlar köyden yok olunca da geriye sadece küfür gibi kullanılan ve kızgınlık anında ağızdan çıkan, Wuneut kelimesi kalmıştı. Az olmakla beraber, kimi köylerde hâlâ Wuneut kölelerin soyundan gelen aileler olduğu, tamamen kaybolmadıklarını da ifade edenler vardı. 

Görüşmeci, Çerkes toplumunda aslında köleliğin zannedile- nin aksine hiç de yaygın olmadığını, bu işle uğraşan bazı beylere ait çetelerin bu faaliyetleri yürüttüğünü ifade etmişti. Köle üretimi ve ticaretinin ise köy içinde değil de beylere ait gözden ırak mekânlarda yürütüldüğünü büyüklerinden dinlediğini aktarmıştı. Birbirini tanımayan farklı bölgelerdeki görüşmecilerde de bu anlatı hâkimdi: “beylerin hepsi de bu işi yapmadığı gibi, çoğunluğu hür sınıftan oluşan halk arasında kölelik hoş karşılanan bir faaliyet kesinlikle değildi!”22' 


Hür köylüler, bir gece baskınında kendi aile fertlerinin de bu çeteler tarafından kaçırılıp köleleştirilebileceği endişesiyle, sürekli el tetikte bir hayat sürüyorlardı.??? 


218 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2015. 
219 Ankara, Erkek, 56, eski Hür sınıfından, 2002. 

220 Tokat, Kadın, 72, eski Bey sınıfından, 2007. 

221 Samsun, Kadın, 44, eski Hür sınıfından, 1999. 

222 Şam, Erkek, 69, eski Hür sınıfından, 2005. 
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Kendi küçük gemileriyle Gürcistan kıyılarına gelen Laz, Rum ve Türk köle tüccarları olduğu; bu adamların Kafkasya'dan aldıkları Beyaz Köleleri satmak için, Osmanlı topraklarına götürdüğü ifade edilmekteydi. Çerkesya ve Abhazya'nın Karadeniz sahil şeridindeki balıkçı barınakları ve kuytu köylerde yaşayan, Osmanlı vatandaşı kanun kaçakları zamanla dil de öğrendikleri için Osmanlı ve Kafkasya arasındaki köle ticaretini organize ediyorlardı.??” 

Dedesinin 1920'de beyine azatlık parasını ödeyerek hürleştigini ifade eden görüşmecinin aktardığı bilgilere göre, beyin satın aldığı köleyi kendi köyüne getirip eski kölelerinden seçtiği biri ile evlendirerek, erken yaşta onlardan çocuk almaya ve kimini de satmaya başladığını aktarmıştır. Görüşmeci bir istisna olarak dedesinin köle geçmişini saklamadan bunu açıkça ifade etmiş, azatlık parasını ödeyerek hürleşmiş bir Beyaz Köle örneği vererek de azatlık konusunu dile getirmişti. Aktardıkları- na göre, Beyaz Köleler de beylerine “kelle parası” ödemek kaydıyla hürleşebiliyordu. Fakat bu hürleşme sonunda, birçok örnekte olduğu gibi köle aileler doğdukları köyden ayrılmayı tercih ediyordu. 


Dedem azat olduğunda ailesini alıp köyden ayrılmış, önce Adana sonra da İstanbul'a gelmişler, köyümüzü biliyorum ama hiç gitmek istemedim, merak da etmiyorum.?2* 


Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridinde kendisini Türk addeden pek çok kişinin aslında Beyaz Kölelerin soyundan geldiği kimi görüşmeciler tarafından iddia edilmekteydi:22 


Ben o Samsunluların yüzlerine bakınca satılmış bir Çerkes kölenin torunlarını görüyorum. Kafkasya'dan misafirlerimiz gelince bu onların da dikkatini çekmiş, “bunların hepsi Çerkes 


mi!” diye şaşkınlıkla sormuşlardı.229 


223 Sandro İberieli, Beyaz Köle Ticareti, s. 47. 

224 Maraş, Erkek, 49, eski Köle sınıfından, 2011. 
225 Samsun, Kadın, 53, eski Hür sınıfından, 2002. 
226 Samsun, Kadın, 53, eski Hür sınıfından, 2002. 
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Sinop'a getirilen köleler içinden güzel ve yakışıklı olanların bekletilmeden İstanbul'a gönderildiğini, geri kalanların da Bafra, Samsun ve Çorum gibi civar şehirlere satıldığını anla- 


tırlardı.227 


Sinop Cezaevi'ne yakın bir yerde bulunan köle pazarının, Cumhuriyet'in ilk dönemlerine kadar Avrat Hanı diye uzun bir süre anıldığı da görüşmelerde belirtilmektedir. İstanbul'da uzun yıllar Beyaz Köle ticaretinin merkezlerinden olan Karaköy'deki bir sokağın “Çerkes Köle Pazarı Sokağı” olarak adlandırılmış olduğu ve Avukat Rahmi Tuna'nın 1970'lerde yaptığı bireysel başvurusu sonucunda yerel yönetim tarafından bu sokağın isminin değiştirildiği ifade edilmiştir.” 


Milli Mücadele, Çerkes Ethem ve Beyaz Köleler 


Muhtemelen, başta Mısır olmak üzere Memlük hanedanları içerisinde yer almalarıyla da bağlantılı olarak, Kafkas erkekleri 


askeri kabiliyetleriyle ünlüydü.22? 


1919-1923 Milli Mücadele dönemi Çerkes bilinçaltında en büyük yaralardan birini açacak olan topyekün bir millete “hain!” 
damgasının vurulduğu sancılı bir dönemdir.? İstanbul ve Ankara arasında sıkışıp kalan Çerkesler, gerek Ahmet Anzavur - Çerkes Ethem”! çekişmesinde, gerekse Düzce-Adapazarı ayaklanmalarında karşı karşıya geleceklerdi. Anzavur Ahmet'in kızkardeşi Sultan Il. Abdülhamid'in eşlerindendi, Anzavur bu durumu iyi değerlendirerek alaya girmiş, daha sonra jandarma subaylığına kadar yükselerek Anadolu'nun çeşitli yerlerinde gö- 


227 Sinop, Erkek, 44, eski Hür sınıfından, 2008. 

228 İstanbul, Erkek, 61, eski Bey sınıfından, 2015. 

229 Seteney Shami, Prehistories of Globalization: Circassian Identity in Motion, s. 
194. 

230 Caner Yelbaşı, Türkiye Çerkesleri Osmanlı'dan Türkiye'ye Savaş Şiddet Milliyetçilik, s. 42. 

231 Ahmet Anzavur Meselesi ve hayatı ile alakalı olarak eser: Zühtü Güven, Anzavur İsyanı; Çerkes Ethem Meselesi ve hayatı ile alakalı olarak şu eserlere bakılabilir: Cemal Kutay, Çerkes Ethem Dosyası, c. 1-11; Çerkes Ethem, Anılarım. 
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rev yapmıştır.23 Saray yanlısı Çerkeslerin her iki mücadeleyi de kaybetmiş olması Çerkes Ethem figürünün TBMM Hükümeti nezdinde kıymetlenmesine sebep olmuştur. 

Çerkes Ethem konusu oldukça önemli olmakla birlikte onun kölelik konusunda da karşımıza çıkabileceği aklımıza gelmemişti: 


Babam anlatırdı; o vakit hür olacağız diye köylerden çok köle kaçmış... Tabii Ethem'in peşine düşmüşler! Ethem Bey, Halife Sultana baş kaldırmış, köydeki Çerkes beyini mi dinleyecek! 
Öyle bir esmiş ki köylerde erkek köle kalmamış, beyinin atını çalan Ethem'in peşine gitmiş. Kaçanlardan geriye dönen oldugunu da duymadım. Ya savaşta öldüler ya da Yunan'a gittiler, her iki durumda da hürleştiler!253 


Beylere kan kusturan, hatta Düzce'de olduğu gibi saray taraftarı Çerkes ve Abaza beylerini ağaçlarda sallandırıp sigarasını tüttüren bir Ethem efsanesi; beylerinden bir türlü kurtulamayan köleleri büyülemeye yetmişti. Çerkes Ethem saflarına katılan pek çok Beyaz Köle aslında kendi özgürlüklerini kazanma savaşı veriyordu. “Saltanat yıkıldığında eski düzene ait ne varsa kölelik dahil, yıkılacağına dair bir inanmışlıkla Ethem'in peşine düştüler,”25 ifadesi eski köle sınıfından bir emekli asker tarafından dile getirilmişti: 


Bu savaşta asker toplama konusunda Çerkes Ethem'in yöntemi daha elverişliydi. Mustafa Kemal nizami ordu kuruyordu ama Ethem tam bir gerilla taktiği izlemekteydi. Ethem'in mücadelesi, dışarıdan gelen düşmanla birlikte bir miktar da olsa içerideki sınıf olayını da karşısına alıyordu. Herhangi bir köye girdiğinde Çerkes Ethem “Buranın ağası kimdir, kimin toprak?” diye soruyor ve ağayı asıp, “Gelin çocuklar, bu toprakları bölüşün ve bana da asker olun,” diyordu, böylece asker topluyordu.2” 


232 Özer Küpeli, “Gönen'de Milli Mücadele Yıllarındaki Faaliyetler”, Toplumsal 
Tarih, Ocak 1999, sayı 61, cilt 11, s. 21. 


233 Yozgat, Erkek, 48, eski Hür sınıfından, 1998. 
234 Ankara, Erkek, 67, eski Köle sınıfından, 1999. 
235 Murat Belge, Linç Kültürünün Tarihsel Kökeni: Milliyetçilik, s. 95. 
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Ethem Bey Çerkesler içindeki sınıf çatışmalarını çok iyi bildiği için, kölelerin bu zaafından faydalanıp onlardan kendine asker devşirmekte zorlanmıyor, hatta köleleri özellikle tercih ettiği de iddia ediliyordu: 


Ethem Bey Çerkeslerin Şapsığ boyundan geliyordu, Şapsığlar- da beylik-kölelik meselesi neredeyse yok denecek kadar azdı. 
Şapsığlar arasında büyüyen Ethem'in dünyasında beylik, büyük dedelerinin 1796'da Bzıyiko Savaşı'nda yaptığı gibi başı 


ezilmesi gereken bir ortaçağ canavarıydı.23“ 


Teşkilat-ı Mahsusa'nın gözde elemanlarından olan Ethem Bey, abisi Reşit Bey ve bir Abaza olan Rauf Orbay'ın telkinleri ile başlattığı gerilla mücadelesinde ekseriyeti Çerkeslerden topladığı gençler ile ciddi başarılar göstermişti. Bastırdığı Ankara Hükümeti karşıtı ayaklanmaların birçoğunda Saray taraftarı Çerkeslere karşı da savaşan Ethem Bey, birliklerinde Çerkesçe konuşmayı dahi yasaklayacak kadar “Çerkeslik” iddiasından uzak bir İttihatçı askerdi:237 


Devlet, Çerkeslerin kölelerini, Çerkeslerden daha çok sever, tutar ve ekmek verirdi! Ne olacak, devletin istediği itaat, hele de istihbaratçı olacaksa aranan en temel özellik “mutlak itaatti,” onu da en iyi bilen Çerkeslerin köleleriydi. Seni beylerinden kurtarıp hürleştiren de artık senin yeni sahibin oluyordu... Beyaz Köleler daha 1915'te Ethem'in peşinde, Çerkes Dr. 
Mehmed Reşid'in valilik yaptığı Diyarbakır'da ve Van'da isyan- 


cı Ermeni avına çıkmıştı...258 


Dönemin önde gelen bir diğer Çerkesi de Teşkilat-ı Mahsusa denince akla gelen ilk isim olan Kuşçubaşı Eşref'ti. Sakarya- 


236 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesi, 2019. 

237 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesi, 2019. 

238 Ankara, Erkek, 57, eski Bey sınıfından, 1998; “1915'le birlikte ise belki de 
uzun süredir ihtiyaç duydukları valiyi Dr. Mehmed Reşid'in şahsında buldular. Dr. Reşid şehrin ileri gelenleriyle ittifak halinde, yanında getirdiği Çerkesler başta olmak üzere binlerce kişilik bir milis ordusu kurdu ve bu milislerle hem şehirdeki hem vilayet genelindeki hem de vilayetten geçirilerek sevk edilen onbinlerce Ermeni'yi öldürttü.” Barış Ünlü, Türklük Sözleşmesi, s. 144. 
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Düzce isyanlarını bastırmak için Çerkes beylerle görüşmek isteyen Eşref'in bu talebinin beylik-kölelik meselesi yüzünden gerçekleşmediği iddia edilmişti: 


Kuşçubaşı Eşref'in Çerkes toplumsal hiyerarşisinde köle olarak kabul edilen bazı kişilerle ve kendisinin İzmit'teki bazı eski köleleriyle bağlantıları olması işleri karmaşıklaştıran bir etken olabilirdi.’ 


Çerkes beyleri onun Saray'da büyümüş olması üzerinden “köle” geçmişine vurgu yapıp Kuşçubaşı'nın görüşme tekliflerini geri çevirmiş, hatta onun köle kökeni yüzünden Eşref'e karşı ayaklandıkları, onu ele geçirip Adapazarı'na götürürken de yolda aşağıladıkları iddia edilmişti:?” 


Kuşçubaşı Eşref iyi tanınan bir istihbaratçı olmasına ve ailesinin de saray ile bağlantısı olmasına rağmen, Kuva-yı Milliye adına asker toplama konusunda Çerkes Ethem kadar başarılı olamadı; Sakarya-Düzce havalisindeki Çerkesleri ikna edemedi, bunda mensup olduğu ailenin Çerkes kast sisteminde yük- 


sek bir pozisyonda olmaması etkiliydi.2“ 


Adapazarlı Çerkes Kanbulat onu bölgeden çıkarmak için silahlı bir grup oluşturmuş, sonunda Kuşçubaşı Eşref bölgedeki beyleri ikna edemeyeceğini anlayınca yanındaki adamlarıyla bölgeyi terk etmişti.22 Beylik-kölelik meselesi yüzünden Eşref'in aşağılanmış olması Çerkes Ethem'in kulağına gidince çok hiddetlenmiş, peşindeki atlı askerleriyle Düzce'ye girip 50 kişiden oluşan Çerkes ve Abaza Beylerini 27 Mayıs 1920'de Düzce'nin merkezinde asmıştı.?” 

Kuşçubaşı Eşref hakkındaki bu yorumlara rağmen, Manyas'a bağlı Hacıosman köyündeki akrabaları onun köle olmadığını 


239 Ryan Gingeras, Sorrowful Shores, s. 79-80. 


240 Benjamin C. Fortna, Kuşçubaşı Eşref Efsane Teşkilat-ı Mahsusa Subayının Hayatı, s. 362. 


241 Adnan Sofuoğlu, Milli Mücadele Döneminde Kocaeli, s. 60-61. 


242 Caner Yelbaşı, Türkiye Çerkesleri Osmanlı'dan Türki ye'ye Savaş Şiddet Milliyetçilik, s. 80. 
243 A.ge.,s. 93-95. 
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ifade etmişlerdi.” Sarayda yetişmiş olmak birçokları tarafından köleliğin işareti olarak algılansa da süreçte çok sayıda hür Çerkes de sarayda yaşıyor ve çalışıyordu. 

Kölelik Kurtuluş Savaşı döneminde bile etkisini devam ettirmekte, Kuva-yı Milliye'ye karşı olan bir ailenin yanında çalışan köleler de ona karşı savaşmaktaydılar.2“ Ethem Beyin abisi Reşit Bey, İsmet İnönü'yü hayrete düşüren köyden adam toplama yöntemini şu şekilde anlatmıştır: 


işin icabını yaparsın, orada gözüne kestirdiğin adamları alırsın, onları suç ortağı edersin. Kendilerine talan yaptırırsın, düşmanı olanlara düşmanlarını vurdurursun. Suça bulaşmış olurlar. Artık bunlar köylerine gidip de vatandaşları ile tabii münasebete giremez hale gelirler. Bütün hayatları boyunca selametleri size sadakattedir.2*© 


Köylerinden kaçıp Ethem Bey, Reşit Bey ve Kuşçubaşı Eşref'in kuvvetlerine katılarak mücadele eden erkek kölelerin büyük bir kısmının savaş sonunda geri dönmeyerek kendilerine başka yerlerde özgür hayatlar kurdukları düşünülmektedir. Köylerinde bıraktıkları köle kadın ve çocukların da beyleri tarafından zaman içerisinde elden çıkarılması ile birlikte bazı bölgelerde köle üretiminin de sona erdiği, köle ailelerin dağıldığı ve köle ticaretinin de neredeyse ortadan kalktığı anlaşılmaktadır.” 


Devlet Baba'nın gözdesi Beyaz Köleler 


Yedikleri darı, giydikleri deri, gözü gö, benzi sarı, El-Aman Padişahım, sür gitsin geri!2“8 


Hükümetin asırlardır iskân edemediği, vergi alamadığı, göçerliği bıraktıramadığı Avşarlar, otlaklıklarına iskân edilen Çer- 


244 Balıkesir, Kadın, 50, eski Hür sınıfından, 2015. 

245 A.ge.,s. 36. 

246 İsmetinönü, Hatıralar, s. 204. 

247 Samsun, Erkek, 57, eski Hür sınıfından, 2004. 

248 Mehmet Eser, Uzunyayla Bölgesindeki Çerkes Köylerinde Sosyo-Kültürel Değişme, Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme, s. 94. 
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kesler hakkında bu şekilde padişaha şikâyet dilekçesi yollamış, bunun üzerine hükümet 40 Çerkes köyünün daha Aziziye'ye iskân edilmesine karar vermişti. 

Sadece Avşarlar değil, 1860-1878 arası dönemde Osmanlı kırsalında kurulacak olan 1.100 civarındaki Çerkes köyleri ile komşu olan, otlaklarını ve ormanlarını onlarla paylaşmak zorunda kalan birçok halk da durumdan rahatsızdı. Anadolu'da kırık fay hatları üzerinde hassas bir dengede duran ama her an yıkılmaya müsait Müslüman-Hıristiyan, Alevi-Sünni, Türk-Ermeni, Kürt-Arap gerginliklerinin tam ortasına bu coğrafyaya fazlasıyla yabancı 1,2 milyon'a yakın Çerkes ve diğer Kafkasyalı halkların iskân edilmesiyle durum hiç olmadığı kadar kötüleşmişti.29 Kıt kaynakların pişirildiği büyük kazanın kenarına şimdi dilini, örfünü hiç bilmedikleri bir halk daha eklenmiş, Çerkesler Anadolu'nun zorlu muhacirleri olarak sofrada- ki yerini almıştı. 

“Çerkes Abaza Allah muhafaza!”29 deyişi, onlar daha iskân edilecekleri köy ve kasabalara varmadan hızla imparatorluğa yayılmıştı, anlaşılan devlet hariç hiç kimse bu muhacirlerin gelmesinden memnun değildi. Zor durumdaki devlet, dilini anlamadığı, örflerini ve yaşam şekillerini garipsediği bu coğrafyaya yabancı muhacirlere en mahrem birimlerini teslim etmeye hazırdı: 


Çerkes subay ve erlere duyulan güçlü itimada katkı sağlayan bir başka faktör de askeriyenin fedailerle çalışma yönünde giderek artan iştahıydı. Osmanlı askeriyesi, önde gelen bütün geç dönem subaylarının yetiştiği Balkanlar'da görülen çete teşkilatlanmasını kopya etmeye başlamıştı. Gerilla tarzındaki bu yaklaşım, sadakatlerine güvenilebilir gönüllüler gerektiriyordu. Anayurtlarından kovulma tercübesiyle birçok hususta ra- 


dikalleşmiş olan Çerkes mülteciler bu iş için idealdi.?” 


249 Kemal Karpat, Avrupalı Egemenliğinde Müslümanların Konumu Çerkeslerin 
Sürgünü ve Suriye'deki İskânı, Çerkeslerin Sürgünü 21 Mayıs 1864, s. 84. 


250 İstanbul, Elmas Zeynep Arslan ile yapılan sözlü tarih görüşmesinden, 2020. 


251 Benjamin C. Fortna, Kuşçubaşı Eşref, Efsane Teşkilat-ı Mahsusa Subayının Hayatı, s. 39. 


285 


Yıkılmakta olan devletin öngörü sahibi yöneticileri bu büyük imparatorluğun enkazını Anadolu istikametine doğru yıkıp orada yeni bir devlet kurmanın hesabını yapıyordu. 19. 
yüzyılda sınırları aşıp ilk gelen muhacirler Çerkeslerdi ama son olmayacaklardı; Anadolu daha Çerkeslere alışamadan Abazalar, Gürcüler, Çeçenler, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Yan- ya, Girit, Selanik ve Bulgar muhacirlerinin bitmeyen göçleri ile karşı karşıya kalacaktı. 

İttihat ve Terakki'nin iktidara el koymasına kadar ağırlıklı olarak Müslüman milliyetçiliği ya da ümmetçilik olarak ifade edebileceğimiz daha kapsayıcı bir siyaset izleyen İstanbul, elde Anadolu dışında bir yer kalmayacağını anladıktan sonra bu siyasetten uzaklaşmaya ve gayri Türk Müslümanlar üzerinde de baskı kurmaya başlayacaktı.”? Jön Türkler hem Rumeli'de hem de Anadolu'da Türkleştirme siyaseti izleyip; Araplara, Arnavutlara ve diğer Türk olmayan Müslümanlara Türk dilini kabul ettirmeye çalıştılar.2? Savaşlar, işgaller, yokluk ve kıtlıkla mücadele eden halkın bu değişen siyaseti bir anda fark etmesi de beklenmiyordu. Değişimi Peyami Safa şu şekilde ifade ediyordu: 


islâmlık İstanbul'dan İtilaf donanmalarıyla beraber uzaklaştı, Vahdeddin'le beraber kaçtı ve Osmanlılık politikası İzmit'te Ali Kemal'le beraber asıldı.?9* 


Dönemin muhalif isimlerinden Ali Kemal de Hanife Feri- de isminde 13 yaşında iken satılıp İstanbul'da evlendirilmiş bir Beyaz Köle kadından doğmuştu.” Ali Kemal'in 1909'da doğan oğlu Osman Kemal bugün İngiltere başbakanı olan ve göçmen karşıtı olmakla eleştirilen Boris Johnson'un dedesiydi.?9 


252 Tanıl Bora, Cereyanlar Türkiye'de Siyasi İdeolojiler, s. 223. 

253 Bernard Lewis, Modem Türkiye'nin Doğuşu, s. 296. 

254 A.ge.,s. 479. 

255 Beyaz Köle büyükannesinin hikâyesini araştıran Boris Johnson'un kızkardeşi 
gazeteci Rachael Johnson'un hikâyesi için; https:/Wwww.dailymail.co.uk/fema- iVarticle-10149713/Boris-Johnsons-sister-Rachel-reveals-great-great-grand- mother-white-slave.html 

256 https//www.evrensel.net/haber/383873/ingiltere-basbakani-borisin-dedesi- 
ali-kemalin-sonu 
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Ali Kemal ve diğer muhalif isimlerden temizlenen topraklarda yeni Türkiye kurulurken nüfusun en az 96 25'ini Anadolu'ya son on yılda gelmiş göçmenler oluşturuyordu. Yeni Türkiye, göç politikasını etnik mühendislik aklıyla idare etme tecrübesini İttihat ve Terakki yönetiminden devralmıştı.?” ittihat ve Terakki'nin içinde çok sayıda Çerkes asker ve memurunun faaliyette olması yadırganacak bir durum da değildi. İttihatçılığın Çerkeslere Kafkasya'ya geri dönüşün kapısını açacağına olan inançla Çerkesler yıkılmakta olan bir devletin enkazı altına girmişti. Çerkesler hem Anadolu'nun Türk olmayan en kalabalık muhacirleri hem de askeriyede yoğun şekilde bulunmaları sebebiyle fazlasıyla Osmanlılaşmıştı: 


Birçok Çerkes Osmanlı topraklarına savaşta pişerek gelmişti. Şüphesiz, savaşçılıkta saldıkları nam korkutucuydu. İmparatorluğun çözülmekte olduğu dönemde ordunun, polisin ve jandarma kuvvetlerinin orantısız bir yoğunlukla Çerkeslerden 


oluştuğu gözlemlenmektedir.?"8 


Osmanlı yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti kurulurken hızla Türkleşmeleri beklenen ilk halk da cephede Türklerle yan yana çarpışan Çerkeslerdi. Devletin mahrem birimlerinin emanet edildiği “Türkümsü yabancılar”?* olduğu iddia edilen bir halkın da devlete baş kaldırmayacağı üzerine tüm hesaplar yapılmıştı. Henüz “Türkümsü yabancılar” olarak görülmedikleri dönemlerde Çerkesler, 93 Harbi'nde, Balkan Harpleri'nde ve nihayet Birinci Dünya Savaşı'ndaki tüm cephelerde çarpışmış, Batı Trakya Bağımsız Hükümeti de Çerkes istihbaratçı ve as- 


257 Tanıl Bora, a.g.e., s. 217. 


258 Benjamin C. Fortna, Kuşçubaşı Eşref, Efsane Teşkilat-ı Mahsusa Subayının Hayatı, s. 38. 

259 “1930-1940'larda Türkiye'de popüler milliyetçilik ideolojisi üzerinde hayli tesirli olan ırkçı-Türkçü akıma baktığımız zaman bu yaklaşımın çok bariz örneklerini görürüz, en etkili Türkçü yazar olan Nihal Atsız'ın eserlerinde Türk olmayan Müslüman topluluklar, “Türkümsü yabancılar? olarak anılırlar. Yani Türkleşebilecek, ya da Türke benzer ama tam Türk olmayan dolayısıyla 'gözlem altında’ tutulması ve biraz uğraşılması gereken topluluklar olarak kategorileştirilirler.” Tanıl Bora, “Türk Milliyetçiliği Kültürel Kimlik ve Azınlıklar, Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme”, s. 20. 
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kerlerce kurulmuştu.?“9 


Çerkes Ethem olayına kadar devletin hür ya da köle Çerkeslerle kurduğu işbirliği ciddi bir yara almamıştı. Bu mesele ilişkiyi zedeleyen en büyük kırılma olarak hatırlanıp hatırlatılmak üzere bir seksen sene daha Ankara tarafından kullanılacaktı. 
Fakat Ankara Çerkeslerden vazgeçmeyecek sadece daha seçici davranacak, “süreçte köle kökenli Çerkeslere daha çok alan açılacaktı.”2" 


Köle kökenli arkadaşlarımdan yükselen 4 tane isim verebilirim, devlete sadakatte kölelerin üzerine yoktu, bunu zaten hepimiz biliyorduk!?92 


Geniş sülale ağı ve akrabalar ile çevrelenmiş zengin bir aileden gelenlere göre, fakir hatta öksüz ve yetimlerin bazı özel meslekler için öncelikli olarak tercih edildiği daha önce de ifade edilmişti. İstihbarat alanı bu özel meslek dallarının başında geliyordu, Teşkilat-ı Mahsusa içinde de köle kökenli önder konumda Çerkeslerin olduğu biliniyordu: 


Derler ya, Çerkesler askeriye ve emniyette güçlüdür, istihbarat da onlardan sorulur! Belki bir dönem için öyleydi ama “Ethem ihaneti!” sonrasında devlet çok daha seçici davrandı. Albaylar cuntasının başı Talat Aydemir, o da Çerkesti. Inönü siyasi hayatının başında Çerkes Ethem'le, son döneminde ise bir başka Çerkes Talat Aydemir'le mücadele etmişti. 1962'de Aydemir darbe yapmaya kalkınca ordudaki köle kökenliler İnönü'nün yanında yer almış, darbe girişimi de çökmüştü.293 


Anlaşılan kölelik meselesi 1962'de bile etkisini yitirmemiş, iddia edildiği üzere bir darbe girişimi kölelerin Talat Aydemir'i 


260 “Hafız Salih isimli Pomak bir müderris, hükümet başkanlığına seçildi. Lakin yeni mini devletin arkasındaki itici gücün Kuşçubaşı Eşref, Sami ve Süleyman Askeri Beyler olduğu açıktı. Eşref, Milli ve Paramiliter Çeteler komutanıydı; Süleyman Askeri Genelkurmay Başkanı; Selim Sami Milli Çeteler Müfettişi ve Sapancalı Hakkı ise Jandarma kuvvetlerinin başıydı.” Benjamin C. Fortna, a.g.e., s. 166. 


261 Ankara, Emekli bir asker ile yapılan görüşmeden, 2001. 
262 Ankara, Emekli bir asker ile yapılan görüşmeden, 2001. 
263 Ankara, Emekli bir asker ile yapılan görüşmeden, 2001. 
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desteklememesi neticesinde başarısızlığa uğramıştı. Süreçte devletin gayri Türk Müslümanlarla kurduğu ilişki de sorunluydu ve bu halkların dillerini kullanmalarına, milli kıyafetlerini giymelerine, hatta bir arada yaşamalarına müsaade edilmemesine dair tedbirler daha 1928'deki kongrelerde konuşuluyordu.?8* 


Soyadı Kanunu, hatırlama ve kırılma 


21 Haziran 1934'te çıkarılan Soyadı Kanunu Beyaz Köleler arasında tartışmaların yaşanmasına sebep olmuş bir sürecin de başlangıcıdır. O günlerde yaşanan ilk kırılma, Çerkeslerin binlerce yıldır kullandıkları sülale isimlerini soyadı olarak kullanmalarına devlet tarafından müsaade edilmemesiydi. Devletin “Türkleştirme” siyasetinin bir parçası olarak işletilen bu kanun ile Çerkesler, kadim soyisimlerini Türki olmadıkları gerekçesiyle kullanamamışlardır. Bununla birlikte, bazı istisnai durumlarda memurlar, ailenin Çerkesçe olan soyismini bir ya da birkaç harfini değiştirmek suretiyle Türkçeleştirme eleğinden geçirerek kullandırmışlardır. Bu ilk kırılma atlatılıp Türkçe soyadlar seçilme sürecinde köleler ve kölelik mevzuu yeniden gündeme gelmiştir. Beylerin büyük bir kısmı kendileri için aldıkları yeni soyadlarını, kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri kölelerine verdirmemiştir. Bey sülalesinden olduğunu ifade eden görüşmeci: 


Nüfus memurları köy köy gezerek, çoğu zaman da siyah bir bez torbanın içinden çektikleri Türkçe kelimeleri bizimkilere soyadı olarak vermiş. Bizimkilere “türkmen” soyismi çıkınca dedem kızıp “estağfurullah!” demiş, memur daha da sinirlenip 


“öztürk” yazdırmış. İşte biz o gün Öztürk olduk!2” 


264 “Gayri Türk Müslümanlara dair 1928 Türk Ocakları kongresinde Afyon delegesi İzzet Ulvi, Çerkesler, Boşnaklar, Arnavutların cemaat hayatı sürmesinden yakınır: “Bunlar dağıtılmalı, milli elbiselerini giydirmemeli, milli lisanlarıyla konuşturmamalı ve milli lisanlarını bir hakaret telakki ettirmelidir; şeklinde beyan etmişti.” Tanıl Bora, Cereyanlar Türkiye'de Siyasi İdeolojiler, s. 223. 


265 İstanbul, Kadın, 68, eski Hür sınıfından, 1999. 
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Bey torbadan çıkan Türkçe soyismini kabul etmiş, akrabaları da bu ismi almış. Sıra kölelere gelince, bey onlar bizden değil 


deyip, onların başka bir soyisim almasına sebep olmuştu.29“ 


Başka bir beyin gelen memurları yedirip içirdikten sonra, kendi sülalesi için Çerkes soyisimlerine çok benzer bir isim almayı başardığı, ancak sıra kölelerine gelince kendi soyisminin onlara verilmesini istemediği bildirilmiştir. Bunun üzerine, köleler özgür anlamına gelecek bir soyadı almış ama ardından beyleriyle “başınızı satın almadan ne hürlüğü!” tartışmaları yaşanınca da köle ailesinin Adana'ya kaçtığı ifade edilmiştir.257 
Soyadı alma sürecinde yaşanan tatsız olaylar kölelerin beylerinden ve köylerinden kopma sürecini hızlandırmıştı. 


Satılacak köle kalmayınca 


1940'larda artık köylerin çoğunda satılacak köle kalmamıştı, bu ticarete alışmış kimileri de eski bir âdetin arkasına saklanarak kendi kızlarının geleceğine göz koymuştu. Kabaca başlık parası anlamına gelen “Vase” Kafkasya'da uygulanan köklü geleneklerinden birisiydi. Kafkasya'nın eski sosyal hayatında “Vase” yeni evliler için bir yardım vasıtası olarak da kullanılıyordu. Evlenen gençlere yardım olsun diye para, hayvan gibi kıymetli eşyalar istenirdi. Sürgün ve sonrasında yaşanan yoksulluk, hastalıklar, çekilen sefalet, yerleşilen muhite uyum sağlayamamak Çerkes sosyal yaşamında önemli değişikliklere neden olduğu gibi “Vase” uygulamasını da değiştirmiş, kötüye kullanılmasına yol açmıştır.298 

Vase'nin kötüye kullanımı toplumunun genelinden tepki çekse de kimi aileler tarafından uygulanmaya devam edilmiştir. 1950'li yıllarda Vase fiyatlarının çok yükselmesi, gençlerin evlenmesine mani olmuş ve bu da toplumsal bir krize sebep olmuştu. Durumdan rahatsız olan bazı Çerkes aydınları, tepkile- 


266 İstanbul, Kadın, 57, eski Hür sınıfından, 1998. 

267 İstanbul, Erkek, 48, eski Hür sınıfından, 1999. 

268 Vasfi Güsar, “Soysuzlaşan Bir Adet: Başlık (Vase)”, Kafkas, sayı 7, Temmuz 
1953, s. 2. 
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rini çeşitli dergilerde yayımladıkları makalelerde çok sert ifadelerle ortaya koymuştur.?* 

Vase âdetinden hareketle, köleleri biten bir kısım aile büyüklerinin, kendi kızlarını bu şekilde evlendirdiklerinden, artık Vase'nin bir gelir kapısı haline evrilmesi neticesinde 1940'lardan başlayarak, 1970'lerin sonuna kadar çok sayıda hür doğmuş kızın da sözde başlık parası altında evlendirildiğinden bahsedilmektedir: 


Kölelerini sata sata bitirince, adam kendi çocuklarını da “Vase” diye parayı getirene verdi, nikâhladı, adına ne dersen de! 
Boyu devrilsin! Ne deyim oğlum çok ahh aldılar, çok...279 


1940'larda artık hiçbir köyde satılık köle kalmamıştı. Ben Aziziye'yi, Maraş ve Sivas'ı da iyi bilirim, köylerde hâlâ köleler vardı ama satma işi bitmişti. Ben köle denen sülalelerin çoğunun da aslında Çerkes olduğuna adım kadar eminim, ama sorarsan hep Rustan esir der, dudak bükerler. Kimi sülaleler öyle alışmıştı ki, köleleri bitince kızlarını “vase” kılıfıyla dışarıya vermeye başladılar. Kasabada ne kadar zengin ama ihtiyar, sakat varsa köylerimize üşüştü...27 


Vase'nin yozlaşmasının sebep olduğu huzursuzluklar, Kafkasya üzerine kitapları da olan bir kanaat önderi tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: 


Vase'de Çerkesler para alıyorlar... 1950'lerde lise 1'deyken bizim evde toplandılar, o zaman Maraşlı, Antepli geliyordu senin kızın var ya... 3.000 TL al bunu, ver kızı diyorlar ve alıp götürüyorlardı kızları. Hemen orada damadı görmeden nikâhı kıyıyordu imam, alın götürün bunu da... 

Simsarlar vardı bu işten geçinen, kızı alıp götürdüler... Tartışmak için bu konuyu bizim evde toplandılar, ben de hizmet 


269 Ayrıntılı bilgi için bkz. Vasfi Güsar, a.g.e., s. 2-3; “Bir Köylü, Evlenme ve Vase 
Derdi”, Yeni Kafkas, sayı 10, Ağustos 1958, 10; Hilmi Tuğuj, “Vase”, Yeni Kafkas, sayı 3, Haziran 1957, s. 17-18. 

270 Ankara, Kadın, 61, eski Hür sınıfından, 2003. 

271 Adana, Erkek, 66, eski Hür sınıfından, 2001. 
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ediyorum, 23 kız bu şekilde satılmış köyden dışarıya, en büyük hoca da benim amcam ve “Kimin kimle evleneceğine levh-i mahfuzda Allah karar vermiş dedi ve buna kim karşı çıkarsa gâvur olur!” dedi, amcam. Ben de utanarak “Bir soru sorabilir miyim?” dedim, kızdılar bana hemen, beni susturmaya kalktılar, bir vaiz vardı o imkân verdirdi bana sordum: dedim ki “Allah Türk mü?” Duvarda da kırbaç asılı, büyük amcam; “Kırbacı ver bana şuna haddini bildireyim hemen!” dedi, kızdılar... 
Sonra dedim ki, “23 kızı Türk'e sattınız her birinden 3.000 TL aldınız, 23 Çerkes kızına karşılık 1 tane bile Türk kızı gelmedi köye bu nasıl iş?” dedim... 

Baktık olacak gibi değil, biz gençler bir çete kurduk köyde, gelen görücülerden kiminin arabasının frenini kırdık dereye yuvarladık arabayı, simsarın evine giden adamın kulağını, burnunu kestik, anlayacağın onları korkuttuk... Sonra bir laf çıkt, gidenleri Çerkesler kesiyorlar diye, sonra ne Allah yazdı ne de bir daha adamlar geldi köylere... 

Beylerden bir adam, seneler sonra kızımı görmeye Antep'e gittim diyor, ortada damat yok, bu adam nerde deyince, kızı diyor ki; merak etme birazdan gelir... Geç de olsa bacağı kesik yaşlı bir adam gelmiş topallayarak. Kızı da demiş, “al baba bu senin damadın! ”27? 


Beylik-kölelik meselesi ve Beyaz Köleliğin evrimi 


Kafkasya'da oldukça belirleyici bir unsur olan sınıf ayrımının 
1864 sonrasında Osmanlı topraklarında da etkisini kaybetmeden uzun seneler devam ettirdiği, yapılan sözlü tarih görüşmelerinde dile getirilmiştir: 


Sadece 1864 sürecinde değil, daha sonra Bolşevikler köylere geldiğinde, köle sınıfından gelen ailelerin Bolşeviklerle birlikte beylere karşı hareket ettiği ve çok kan akıttıkları, 1920'lerde Osmanlı'ya kaçmak zorunda kalan bir bey kızı tarafından 


272 İstanbul, Rahmi Tuna ile yapılan görüşme, 2014; Rahmi Tuna, “Vase Nasıl 
Mehir'e Dönüştü”, Jineps Gazetesi, Aralık 2018, s. 7. 
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1970'lerde bize anlatılmıştı. Bolşevikler gelene kadar sınıflar arasında evliliklerin pek yapılmadığını, kendi evliliğinde de zorla ve özellikle alt sınıftan biri ile yapmak zorunda kaldığını söylemişti. Sovyet rejimi kurulduktan sonra bey sınıfından ailelerin çok zulüm gördüğü, kendisinin de beş sene boyunca Kolhoz'da çalışmaya yalın ayak gidip gelmek zorunda bırakıldığını ifade eden görüşmeci, 1970'lerin sonunda Uzunyayla'da vefat etmişti.27? 


1954'te toprak reformu yapıldı, bazı köylerde köle sayısı çoktu ve devlet onlara da toprak dağıtınca ekonomik olarak zenginleşmeye başladılar, daha önce de toprakları vardı ama bu miktarda değildi. Devlet 15 yaşından büyük her erkek için 200 dönüm toprak dağıttı.2“ 


Babaannem 1910'larda gelin olarak Ademey'lere gelirken yanında çeyiz olarak bir köle aile getirdi, gelin bey sülalesinden olduğu için ailesi onun hizmetinde olsunlar diye bu köle aileyi yanında yollamıştı.2”” Bu köle aile sadece “gelin”e hizmet edebilir ve onun dışında kimse de bunlara emir veremezdi, gelin'in şahsi malı bu aile. Dedem vefat edince babaannem kocası için bir sevap işlemek istedi ve kölelerden ikisini azat etti. 
Babannem onları azat etmeden ölürse bu köleler miras olarak 


onun çocuklarına kalacaktı.?79 


Bu sosyal sınıf ayrımının temelinde hür veya köle olmak varsa da, bunun da ötesinde bey sınıfı ve hür köylü sınıfı arasında da gerginlikler ve sürtüşmelerin olduğu bir gerçekti. Her ne kadar Osmanlı topraklarına sürgün edilirken, farklı sosyal sınıflara mensup bireyler farklı sülalelere karışmış olsa da, iskân sonrası bireyler hayat buldukları yeni hanelerin sosyal sınıfına 


273 İstanbul, Hikmet Albayrak ile yapılan görüşme, 2020. 
274 İstanbul, Hikmet Albayrak ile yapılan görüşme, 2020. 


275 “14. yüzyılın sonuna kadar Toskana'da en azından bir köle olmaksızın kalmak çok zordu. Gelinler, köleleri çeyizlerinin bir parçası olarak getirirlerdi. 
Doktorlar ise onları ücretleri yerine sayarlardı. İtalyan devletlerinde çok sayıda köle vardı ve bunların büyük bir çoğunluğu ev işlerinde kullanılırdı ve bir kısmı ise cariye olmuşlardı.” Pınar Ülgen, Ortaçağ Avrupa'sında Kölelik, s. 80. 


276 İstanbul, Hikmet Albayrak ile yapılan görüşme, 2020. 
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ve sülale adına dahil edilerek hayatlarına devam etmek durumunda kalmıştır. 


Bey, hür köylü ve dahi köleler o sürgün yollarında o kadar birbirine karıştı ki kim nerede bir parça ekmek bulduysa kimin kafilesinde yol aldıysa onlardan oldu çıktı, açlık ve sefalet sü- 


lale dinlemeden vurdu geçti...277 


iskân olunan yeni köylerde Kafkasya'daki sosyal yaşam yeniden tesis edilmiş ve kölelere de eski algılara göre muamele edilmeye uzun seneler devam edilmiştir. 


1950'lerin Uzunyayla'sında kış bitince köydeki evler sıvanır, Pşı ve Work denen Bey sınıfına ait evlere “beyaz” badana yapılabilirdi, öyle ki köye gelen bir yabancı da sadece evin renginden kendi sınıfına uygun haneyi bulup onun kapısını çalar, onda misafir olurdu. Her sınıfın kendi sınıfından evlerde kalmaları, oturup kalkmaları ve dostluk etmeleri uygun görülür, farklı sınıflardan arkadaşlıklar pek hoş karşılanmazdı. 
Hür köylüler gri ve toprak renklerinde evlerini boyayabilirdi, köleler ise evlerini boyayamazlardı! Uzun seneler evleri boyama şekilleri bu şekilde kaldı, 2003'te bir köyde eski köle ailelerden bir hane evini beyaza boyamaya kalkınca uyarıldı o devam edince de adam darp edildi, onlar da inşaatı yarım bırakıp köyden çıktılar.?78 


Çerkeslerin iskânı sırasında, devletin belli siyasi ve sosyal sebepleri öne sürerek, büyük sülaleleri ayırmış olduğu birbirini tanımayan görüşmeciler tarafından ifade edilmektedir. Farklı yerlere yerleşen aynı sülaleler arasındaki kuvvetli sosyal ağ, köken kimlik birleşmelerine ve öte yandan asil-köle tabakalaşması da köken kimlik bölümlemelerine yol açmıştır.2”9 iskân sonrasında da beylik-kölelik tartışmasının güdülmesi neticesinde, bazı yerlerde köle ailelerin ilk yerleştikleri köylerden kaçmış, 


277 Ankara, Erkek, 65, eski Bey sınıfından, 2001. 

278 İstanbul, Erkek, 67, eski Bey sınıfından, 2009. 

279 Ulaş Sunata, Sosyokültürel Yönleriyle Çerkes Toplumu, Diasporanın Sosyokültürel Hafızası Olarak Çerkes Köyü, s. 39. 
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bazı yerlerde ise köyler aşağı mahalle, yukarı mahalle şeklinde fiziki olarak da ikiye ayrılmıştı: 


Kaçan köleyi yakalayıp atın arkasına bağlayıp köye geri getirip, ibreti âlem olsun diye de köyün içinde herkese göstererek geçirirlermiş. Köle sahibinin “köle vurma hakkı!” bile vardı, âdette yeri var, kimse sen ne yaptın deyip müdahale edemez ki! 1960'larda bile Uzunyayla'da kölelik yüzünden kan aktı, her iki taraftan da vurulanlar oldu. Bey sülalesi misafirleriyle gece kendi Haçeş denen misafir odasında otururken azat ettikleri eski köleleri pencereden içeriye ateş etmişti, o sırada içerdeki çocuk da omzundan yaralandı. Hemen köy büyükleri olayı çözmek için toplandı, ateş eden köle de yakalanıp jandarma- ya teslim edildi. Köle dört ay hapis yattı, olaydan on sene sonra da köye geri gelince eski sahipleri tarafından öldürüldü. Olayı çok iyi hatırlıyorum çünkü omzundan yaralanan çocuk bendim... Sonrasında köyler boşalmaya başlayınca çatışmalar son 


buldu, yoksa kölelik meselesi çözülmedi.?99 


Beylerin kölelerine çok değer verdiğini, üst baş aldığını, şiddet uygulamadığını anlatmaya çalışan bir diğer görüşmeci, beylerin kölelerini kıymetli cins atlarıyla aynı statüde değerlendirdiğini iddia etmekteydi. 


1920'lerde safkan asil bir at, bir beyin sahip olacağı en kıymetli varlığıydı, çalınmasın diye tüm ailenin gözü atın üzerinde olur, atı çok iyi beslerlerdi. Bey bir düğüne ya da cenazeye gittiğinde herkes onun atından bahsetsin isterlerdi. Anlıyacağın at bugünkü son model bi Mercedes, tabii ihtiyaç halinde istemeyerek de olsa atını satmak durumunda kalabilirdi. İşte kölelere de aynı atına baktığı gibi iyi bakarlardı, beyaz bir köle kıymetliydi, çalındığında onun için kan akıtırlardı, köleye şiddet uygulamaz üst baş alırlardı, örf âdet öğretirlerdi ki herkes onun kölesinden bahsetsin, huyu iyi bir köle daha kıymetli olurdu ve ihtiyaç ha- 


linde, istemeyerek de olsa bey onu satabilirdi... 28 


280 İstanbul, Hikmet Albayrak ile yapılan görüşme, 2020. 
281 Ankara, Erkek, 82, eski Bey sınıfından, 1999. 
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Bir Çerkes generale dair anekdot da toplumda köle soyundan gelmenin zaman içerisinde paşa olunsa dahi zor değişeceği, hatta kimi durumlarda değişmeyeceğini ortaya koymaktadır. Muhtemelen kimi beylerin kendi pozisyonlarını korumak adına gelenekleri öne sürerek meşrulaştırmaya çalıştıkları bu tür hareketler, öncelikle köle sülalelerinden gelenlerin yaşadıkları köylerden ve toplumdan koparak, Türklerin ya da Mısır'da olduğu gibi Arapların arasına karışıp kaybolmalarında etkili olmuştur.282 

Görüşmeci,... köyünden olan ve köle sülalesinden geldiğini iddia ettiği, Paşa'nın seneler sonra köyünü ziyaret ettiğinde, Haçeş'in?3 giriş kısmında oturtulduğunu ve bazı kişilerin itirazına karşılık, kimi beylerin “olmaz öyle, Paşa da olsa yerini bilecek!” dediklerini aktarmaktadır. Bununla birlikte köyde yaşayan başkaları olayın bu şekilde olmadığını, Paşa'nın kendisinin “başköşede bir yaşlı kadın oturduğu için ona hürmeten ve âdetler gereği başköşeye geçmek istemediğini” yoksa ona bir saygısızlığın kesinlikle yapılmadığını belirtmiştir. Her iki anlatıda da Paşa'nın köle kökenli olması sebebiyle rahat edemediği, başka sorun çıkmadan köyde kalan akrabasını da alarak oradan ayrıldığı ifade edilmiştir. 

Paşa ile ilgili bir diğer anlatı onun milletvekili seçilme sürecinde yaşanan bir başka beylik-kölelik gerilimi üzerineydi, bu sefer olay farklı kişiler tarafından aynı şekilde aktarılmıştı: 


O dönem bölgemizin kanaat önderlerinden olan ve arkadaşları Adnan Menderes'e bir mektup yazarak; aday gösterdiği kişinin Çerkeslerin köle sülalesine mensup olduğu için Çerkesleri temsil yetkisi ve dahi oy potansiyelinin olmadığı ifade edilmiş, ondan kararını gözden geçirmesini talep etmişlerdi. 
Anlaşılan Adnan Menderes bu mektubu yazanları ciddiye almadı, Paşa da onlara rağmen seçilip meclise gitti.2* 


282 “1838'de Mısır'da en az otuz bin köle olduğu, bunların dörtte üçünün Afrikalı olduğu söyleniyordu.” Madeline C. Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar 1700-1840, s. 156. 


283 Haçeş: Misafir odası. 
284 Ankara, Erkek, 51, eski Hür sınıfından, 2019. 
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Kölelik üzerine yazdığı doktora tezi ile bilinen Japon akademisyen Eiji Miyazawa, Kayseri'nin Uzunyayla bölgesindeki Çerkeslerde eski sınıf sisteminin çoğunlukla görmezden gelinen fakat devam eden etkileri konusunu inceler.299 Miyazawa'ya göre, eski aristokratik sınıfların soyundan gelenler, hafıza ve anı kavramlarını kullanarak eski alt sınıfların soyundan gelenlerin Çerkes tarihindeki yerlerini almasına izin vermemekteydi.289 Sadece feodaller değil, toplumda söz sahibi olanlar ve dahi Çerkes din adamlarının da kölelik konusunda kafaları karışıktı. İslâm'ın azat etmeyi esas alan kölelik uygulamalarını bildikleri halde, sosyal yapı bozulur korkusuyla gerekli adımları atamadıkları düşünülmektedir: 


Köle konusunda Çerkes din adamları da örfün önüne geçmiyorlar ve sosyal yapı bozulur korkusuyla köleliğin devamından yana taraflardı. Azat olmayan köleye nikâh düşmez diyor Bey, Thamade de hemen onun azat bedelini ödedi, efendisi köleyi azat ettikten sonra ancak köleye nikâh kıydılar...287 


Khabze denen âdetlere uygun olmayan herhangi bir davranış yapıldığında hemen “köle mi bunlar!” gibi ifadeler toplumda yaygın şekilde kullanılırdı.298 


Dedesinin köle sülalesine mensup olduğunu belirten görüşmeci, “Ama kendisini ben kendimi alt sınıftan biri olarak degil, Cumhuriyet değerlerine bağlı bir Türk vatandaşı olarak görüyorum,”?9 şeklinde ifade etmişti. 1930'ların başında sülalesinin beylerine azatlık parası ödeyerek hür olmasına karşın onlara hâlâ köle muamelesi yapıldığına değinmiştir. “Köle geçmişi bitmeyen bir kâbus gibi ne yapsan da bir türlü peşini bırakmıyor! Tek yolun var oradan uzaklaşmak,”?* şeklinde dü- 


285 Eiji Miyazawa, Memory Politics: Circassians Of Uzunyayla, Turkey, University 
of London. 


286 Zeynel Abidin Besleney, Türkiye'de Çerkes Diasporasının Siyasi Tarihi, s. 34. 
287 İstanbul, Hikmet Albayrak ile yapılan görüşme, 2020. 

288 İstanbul, Hikmet Albayrak ile yapılan görüşme, 2020. 

289 Ankara, Erkek, 35, eski Köle sınıfından, 2002. 

290 Adana, Erkek, 48, eski Köle sınıfından, 1999. 
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şüncelerini aktaran görüşmeci, ailesinin de köyü terk ederek 1940'larda ....'ya yerleştiğini ifade etmiştir. 

Bir diğer görüşmeci köle sülalesinden olduklarını ve ailesinin köyden kaçıp önce Ankara'ya, sonra da İstanbul'a geldiğini ifade ederek, kırsaldaki kölelik düzenini Cumhuriyet devrimleri ve okullarının bitirdiğini iddia etmekteydi. 


Zeki bir çocuktum, öğretmenim babamı ikna edip beni 1943'te Sivas Pamukpınar Köy Enstitüsü'ne yazdırdı. Bizim ailemiz Çerkeslerin köle dedikleri bir sülaleydi! Beylerin kapısında maraba idik, babam beni Bey'den izin almadan okula yolladı diye, beyi aylarca suratına bakmamış! Bizim sahibimiz ya, babamın ondan izin alması gerekiyormuş! Neyse ben öğretmen oldum köye gittim... 

Yazın düğün üstüne düğün oluyor ama beni oynatmıyor, arkalarda bırakıyorlar, köleyiz ya! Ulan ben inanmış bir devrimciyim dinler miyim kölelik! Pat diye girince Şeşen'e bir itiş kakış oldu sorma, onlar vurdu ben de vurdum! Hemen orada mahkeme kurup bana ceza verdiler, bir daha düğüne sokmadılar! O sıra bir de Kaşenim olmuştu malum kölelik beylik mevzuları girdi aramıza, “gel kaçırayım seni,” dedim, yanaşmadı bile... Ben de ilk görev yerimde devrimci bir Türk kızla evlendim. 1967'de de bizimkileri köyden çıkarttım, seneler geçti adımımızı bile atmadık... 

Anlayacağın köleliği sultan fermanları değil, Cumhuriyet'in okulları, Cumhuriyet'in devrimleri bitirdi!2" 


1940'larda artık klasik manada kölelik ortadan kalkmış olsa da Beyaz Kölelerin yaşadığı kimi bölgelerde köle sınıfından gelenlere karşı olan “mesafeli” bakışın, yaşanan tüm toplumsal değişimlere rağmen azalarak da olsa varlığını devam ettirdiği söylenebilir. 

Geç kalınmış olmakla birlikte, “Beylik de kölelik de artık ayaklarımın altındadır!” diyen vicdan sahibi insanların Hayriye Melek Hunç, Mehmet Fetgeri Şoenü ve dava arkadaşlarının bu 


291 Ankara, Erkek, 66, eski Köle sınıfından, 2011. 
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uğurda verdikleri mücadeleye hürmeten, bu meseleyi bir daha dirilmemek üzere tarihe gömeceğine inanıyorum. 


Beş ses 
Wuneut 


Oğlan sosyal medyadan görmüş olacak, tutturdu Kafkas ekibi- ne gideceğim, danslarını öğreneceğim diye, yoksa ben bir kez düğüne katılmış biri değilim... “Yok olmaz,” dedim, “ben Çerkeslikten istifa etmişim, uğraşmıyorum da sana ne oluyor,” dedim kızdım! Dinletemedim, anasının Arnavut damarı var oğlanda... Gitmiş derneğe kayıt olmuş! Yakışıklı da boy pos yerinde babası gibi... Bir akşam anası bir form getirdi, dernekten vermişler kayıt için, baktım köy vs. bilgileri istiyorlar bir de sülale isimlerini soruyorlar! 

O kadar üzüldüm, sinirlendim ki anlatamam! 2009'da sordukları şeye bak dedim! Allah belamı verseydi de ben o formu görmeseydim! Anası da bilmez bizim köle meselelerini, ne yapayım ne edeyim şimdi! O geceki sıkıntımı bir ben bir Allah bilir... Bizimki 3 derse gitmiş, arkadaş edinmiş, iyice havalar- da, devam etmek istiyor, ben kaldım mı arada. Biliyorum sabah kalkacak “Baba bizim sülale ismimiz ne?” diye soracak, ben ne diyeceğim? Ya tutup dedesini ararsa, ölür babam! Bilmem kaç sene sonra gittim dışarda kötü bi meyhaneye içtim de içtim... Eve dönerken nasılsa kimse görmüyor bi de güzel ağladım... Sabaha karşı eve geldim, sehpanın üstünde form duruyor, aldım kalemi elime doldurdum. 


Baba sülalesi: Wuneut!29? 
kk X 
Ben Çoktan Unuttum 
Alo hanım merhaba......, ...Evet evladım, doğru hepsi doğ- 


ru ama ben beyim hakkında ileri geri konuşamam! Onlar öldü gitti, o devir de bitti, Allah rahmet eylesin... 


292 İstanbul, Erkek, 57, eski Köle sınıfından, 2009. 
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Sizi kabul edemeyeceğim, kusuruma bakmayın! İzmir'deyim hem size uzak, hem de yaşlandım, bana acı veren herşeyden uzak durmam gerek. Oğullarım, yeğenlerim kimse bilmez geçmişimi, çocukluğumu, ailemi... 


Ben çoktan unuttum...223 


k*k k*k 


Blazer Ceket 


Marsilya doğumluyum, orada doğmasam da beni Fransız sanırlardı zira safkan bir Fransız ancak benim kadar bir Fransıza benzeyebilirdi. Köyden çıkıp 1966'da soluğu Fransa'da almış bizimkiler; nasıl çıktılarsa öyle, Ankara, İstanbul kesmemiş, sonunda Marsilya olmuş evimiz. Çerkesçe konuşurduk evde, okulda Fransızca öğrendim, 1998'de iş için İstanbul'a gelince Türkçemi geliştirdim. Bizim firmada çalışan .... vardı, konu açılınca ben de Çerkes olduğumu söylemiştim, o da iki hafta sonra beni bir cemiyet toplantısına davet etmişti. O gece o kadar heyecanlıydım ki gidip yeni bir blazer ceket bile almıştım, parlament mavisi ve sol göğsümün üstünde de kocaman gümüş sırma nakışıyla Marsilya Prensliğine benzer bir de arması vardı ki on numara... 

Yolda annemi arayıp “Madam bu akşam düğüne gidiyorum, bakarsın bir kız oğlunun kalbini çalar,” deyince bir soğuk “inşallah” ile geçiştirmişti. Oraya gitmeme keyiflenmese de ben tam vaktinde mekâna adım atmıştım. O akşam beni arkadaşlarıyla tanıştırmış, kısa sürede hepsiyle de kaynaşmıştım. 

Gecenin ilerleyen saatlerinde ortam 1ssızlaşmış, biz son çaylarımızı yudumlarken yanımıza altmış beş yaşlarında bir Thamade gelmişti. O beni dikkatlice süzerken, ben ceketimin üstündeki Prenslik armamı temizlemekle meşguldüm. Tam izin isteyip kalkacaktım ki Thamade bana: “Delikanlı ismin ne, nerelisin, kimlerdensin?” diye peş peşe sorular sormaya başlamıştı. Ben de ismimi söyledikten sonra “Babamlar ....., ben ise Marsilyalıyım,” deyip hafif bir tebessümle konuyu kapatmak 


293 İzmir, Kadın, 77, eski Köle sınıfından, 1997. 
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isteyince o, “Bilirim oraları, siz kimlerdensiniz?” deyince, ben de babamdan duyduğum sülale ismini ona söylemiştim. 

Thamade sülale ismimizi duyunca hızla ayağa kalkıp bana: “Olur mu hiç! O sülale .....'da yaşıyor, ....'ta onlardan hiç yok!” deyip kalın kaşlarını çatmıştı. Ben ilk kez adım attığım cemiyet ortamında yalancı durumuna düştüğüm için çok sinirlenmiştim. Ayağa kalkmıştım ama bir türlü ceketimi ilikleyemiyordum, suratımın kızardığını hissediyor, ter atıyordum, nihayet düğmeleri iliklediğimde ben de bir adım öne çıkıp tüm gücümle ona “amca, biz o sülalenin kölesiymişiz!” dedim. 

Ben nihayet yüzleştiğim köleliğimle o odadan çıkmak için adım atmıştım ki amca hiç beklemediğim bir hareketle hızla sağ elimi tutup, eğilerek, “Allah benim belamı versin! Ne olur affet, nerden bilebilirdim böyle bir durumu,” diye dövünme- ye başlamıştı. 

Elimi ondan kurtarıp kendimi oradan nasıl dışarı attığımı hiç hatırlamıyorum ama sokağa çıktığımda sahip olduğum tek sülale damgam, blazer ceketimin gümüş simli arması avuçlanmin içindeydi.2* 


Çerkes Tavuğu 


Babaannem uzun yaşadı, 1984'te vefat ettiğinde doksan iki yaşındaydı. Beşiktaş'ta doğmuş, çocuk yaşta Hidiv'in Kasrı'na verildiğini söylerdi. On sene sonra Hidiv gidince o da diğer saraylıların Beykoz'daki konağına geçmiş, 1925'te dedemle evlenip Üsküdar'a yerleşmiş. Hani Rüzgâr Gibi Geçti'de “Vivien Leigh” var ya ona çok benzerdi. Teni bembeyaz, hokka gibi kalemle çizilmiş bir de burnu vardı ki bakan bir daha bakardı... 
Hep kalkık gibi duran kaşlar ama en çok da o ukala duruşuyla tam bir Saraylı Çerkesti. Her cumartesi eski saraylı kadınlarla buluşur, masada mutlaka “Çerkes Tavuğu” da olurdu. 
Çerkesim derdi elbet! Ama onun Çerkesliği o harikula- de güzelliği, ona çok yakışan ukala duruşu ve vazgeçemedi- 


294 İstanbul, Erkek, 45, eski Köle sınıfından, 2005. 
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ği Çerkes Tavuğu'ndan ibaretti. Sonradan Çerkes arkadaşlarımdan öğrendim, meğer Çerkesler bu saraydan çıkma yemeği bilmezmiş! 


Artık hangi millettendiyse de Allah rahmet eylesin...2* 


kk 


Ahır Kapısı 


Annemgil 1940'larda daha bunların kölesiydi. Annem evdeki misafirlere hizmet ederken bir ayıp yapmış, bunun üzerine evin büyük hanımı onu cezalandırıp ahıra kapattırmış. Annemin beni emzirme vakti gelmiş ama ahırdan çıkması yasak! 
Annem sancılar içinde yalvarıyor, sütler artık akmaya başlamış, üstü batmış ama büyük hanım “hayır, cezasını çekecek!” 
diye diretiyor. Annem ahırda “bebeğimi bana getirin,” diye ağlıyor, ben de odada açlıktan ağlıyormuşum. Ne kadar sürdü bu bilmem ama sonunda büyük hanım insafa gelmiş, annemin ahırdan çıkmadan beni kapıdan emzirmesine müsaade etmiş. 

Annem memesini ahırın kapısından uzatıyor, Hanife ablam da beni kaldırıp emmemi sağlıyormuş, büyük hanım da bizi izliyor... Allah onun belasını versin! Ama yetmez, evdeki, hatta köydeki herkesin de belasını versin! 

O köle anamdan içtiğim sütle ben şimdi 2 metre boyunda koca bir adam oldum, Beykoz sırtlarındaki bu evden boğazı 


seyretsem de ben hâlâ o ahır kapısındayım!29 


295 İstanbul, Kadın, 61, İstanbul yerlisi, 2002. 
296 İstanbul, Erkek, 62, eski Köle sınıfından, 2001. 
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SONUÇ 


Bu kitap dünya üzerinde yaşayan son Beyaz Kölelerin Doğu Avrupa ve Kafkasya'dan, Osmanlı İmparatorluğu'na ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan, az bilinen tarihini onların tanıklıkları ve hafızada kalmış son sesleriyle gün yüzüne çıkarmak için kaleme alınmıştır. Bu kitabın kahramanları her tür köksüzleştirmeye ve ötekileştirmeye rağmen hayatta kalma becerisi gösteren, baş kaldırılarıyla da hayranlığımızı hak eden Beyaz Kölelerdir. 

Bu kitap Beyaz Kölelerin gizli kalmış yaşamları, üstü örtülmüş acıları ve susturulmuş seslerini duymak isteyen okurlarını iki yüz yılı aşan bir yolculuğa çıkarmaktadır. Bu yolculuk 19. yüzyılın başında Rusya steplerinden Kırım bozkırlarına, Ukrayna ovalarından Kafkasya'nın yüksek dağlarına kadar uzanan bir geniş coğrafyadan Beyaz Köleleri çeşitli şekillerde edinip Akdeniz ve Ortadoğu'ya sunan halkların bilinmeyen hikâyesi ile başlıyor. Rus, Kozak, Ukraynalı, Gürcü, Abaza ve Çerkeslerin tarihi geçmişleri, toplumsal yapıları, kölelik uygulamaları, gelenek ve görenekleri kitapta ele alınıp, Beyaz Kölelerin parçası olduğu bir yapı olarak Rus, Çerkes ve Osmanlı kölelik sistemi de ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. 
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Çerkeslerin beraberinde getirdikleri köleler ve kölelik âdetlerinin Osmanlı topraklarında geçirdiği evreler, tarihsel geçmiş, arşiv belgeleri ve özellikle de hafıza kaynaklı tanıklıklar ve hatıralar çerçevesinde kitapta etraflıca tartışılmıştır. 

Tüccarların Kafkasya'dan getirilen tüm köleleri, Çerkes olsun olmasın, Çerkes köle etiketiyle satarak daha yüksek gelir elde etme arzusu; sonradan yazılan eserlerde de Çerkeslerin köleleri ya da Beyaz Köleler tabiri yerine daha çok Çerkes köleler denmesine sebep olmuştur. Çerkes köleler teriminin hatalı bir kullanım olduğu kitabın genelinde tartışılmış, daha doğru ve kapsayıcı bir ifade olarak Beyaz Köleler kitaba ismini de vermiştir. 

19. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda Beyaz Köle ticaretinden bahsedilirken çoğu Çerkes, Abaza ve Gürcü feodaller ve onların Osmanlı vatandaşı olan Türk, Rum, Laz ve Kürt ortakları tarafından pazara sunulan farklı birçok halktan edinilmiş “beyaz” kölelerin ticareti kastedilmiştir. 

19. yüzyılın başından itibaren artan sayıda Beyaz Kölenin, Çerkes olduğu iddiasıyla satılarak saray ve konaklarda istihdam edilmesi, zamanla büyük şehirlerde moda haline gelecek “köleler iktidarına” dönüşmüştü. Köle ve cariye olarak bu hanelere adım atan ve süreçte Harem'in kadınefendisi ya da konakların hanımı olan bu Beyaz Kölelerin uzun süren hane iktidarları da köle ticaretini tetiklemişti. 

Bir bakıma kölelik köleliği besliyor, onu kutsayıp güzelliyor ve diğer hanelere de moda bir yaşam biçimi olarak pazarlıyordu. 
Köle kadınlar çocuklarına ve torunlarına da eş olarak kendileri gibi Beyaz Köleler alarak bu hanelerdeki iktidarını güçlendirmiş, süreçte üst sınıf hanelerdeki bireyler sadece fiziksel özellikleriyle değil, örf ve âdetleriyle de Avrupalılara benzemişti. 

1911'de Beyaz Köle ticaretinin resmen yasaklanmasına rağmen köleliğin hiçbir şekilde kaldırılmaması, sürecin bugünlere kadar gelmesine sebep olmuştu. Çerkes İttihad ve Teavün Cemiyeti'nin bu konudaki gayretleri ve çalışmalarının, kırsaldakilerin aksine özellikle harem ve konaklarda yaşayan bazı köle ve cariyeleri memnun etmediğine dair değerlendirmeler bizi o saklı kalmış köle hayatlarına bu sefer onlardan biri olarak 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girerek, o dünyayı yeniden düşünmemiz için fırsat veriyordu. 
Beyaz Köleliğinin harem, konaklar ve kırsal olmak üzere farklı mekânlarda ve birbirinden çok uzak şehir, kasaba ve köylerde farklı şekillerde algılanması bizi köle hikâyelerini okurken birbirinden farklı hayatlar arasında bir yolculuğa da çıkarıyordu. 

Bu yolculuğu daha da anlamlandırmak için sahip olduğumuz tüm kimliklerimizden arınarak kısa bir süreliğine de olsa bir “köle” olduğumuzu hayal ederek bu kitabı bitirmek ve tüm bu anlatılanları yeniden düşünmek durumundayız. Ancak ozaman; Hanedan'ın, devlet adamlarının, üst sınıf hanelerin ve köle tüccarlarının vazgeçilmezi ve kıymetlileri olan Beyaz Kölelerin şehirlerde ve kırsalda bırakmış oldukları hikâyeler bize alternatif bir tarih okuması yapma fırsatı verebilir. 

Beyaz Kölelerin, 19. yüzyılın başından günümüze kadar geçirmiş olduğu süreci anlatmaya çalıştığım bu kitabın geçmişle yüzleşme noktasında bir başlangıç olduğunu ifade edebilirim. Yeni nesil tarihçilerin arafta kalmış insan hikâyelerinin peşine düşerek, köle tüccarları ve hadımlar gibi köle hikâyelerinin tamamlayıcı figürleri hakkında çalışmalar yapması noktasında ben de bir kapı aralamak istedim. Kölelerin, seslerine kulak verenlere anlatacağı hikâyelerle yakın bir dönemin üzerindeki mahrem örtünün sıyrılacağı ve görünmezin içindeki öteki hayatların ortaya çıkacağı inancındayım. 

Bu hikâyeler, Beyaz Kölelerin tarihsel mirası içinde onların sahiplerine ve egemen kültüre rağmen korumaya çalıştığı özerk alanlarında binbir emekle inşa ettiği puslu bir mekânda geçiyor. Sadece köle emeğinden değil, köle sanatından, zarafetinden ama en çok da köle direnişinden beslenen bu puslu mekânlar, Osmanlı emperyal aile geleneğinin kan kaybettiği ve usulca evrilerek Batılılaştığı en görünmez ama en etkili hücrelerdi de... 

Osmanlı modernleşmesinin İstanbul, Kahire gibi şehirlerin üst sınıf hanelerinde yetişen ve direnişi başlatan bir nesil ile gerçekleştirilmiş olması bir tesadüf değildi. O direniş üst sınıf haneler ve haremde Beyaz Kölelerin binbir emekle yüzyıllardır ülkelerinden taşıdıkları gelenekleriyle inşa ettiği tarihi köle mirasının da ta kendisiydi. 
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Beyaz Köleler kendilerine verilen uzun çiçek isimlerine alışamadan, takılıp düştükleri süslü kıyafetleri içinde, sahiplerini güldüren kırık Türkçeleriyle ve namaz kılarken mırıldandıkları bozuk Arapçalarıyla her geçen gün Osmanlılaşırken, ellerinde büyüttükleri bir nesli de sessizce kendilerine benzetiyorlardı. 

Baktıkları Osmanlı çocuklarından, hizmet ettikleri hanımlarına ve koynuna girdikleri sahiplerine varana kadar, tesir ettikleri cemaatlerini bu korunaklı alanlardan şehrin diğer hanelerine taşıyan ve sonunda moda haline getirdikleri; haremlik-selamlık uygulamasına riayet etmeyen kadın-erkek oturmaları, tesettürü hafifleten kıyafetleri, tek eşliliği esas alan evlilik âdetleri, kendilerine özgü dansları ve sofra kültürleriyle bir büyük Beyaz Köle mirası emperyal aile geleneğinin tam merkezinde ve onu zayıflatarak gelişiyordu. 

Yeni hayat tarzı sonunda gelip köle ve cariyeleri de vurduğunda, bir devir de kapanmak üzereydi. Hanedan'ın İstanbul'dan ayrıldığı günlerde son Harem boşaltılırken Beyaz Köleler iktidarı da sona yaklaşmıştı. Devrin modası hızla üst sınıfa mensup hanelerdeki sosyal yaşantıyı, aile ve evlilik ilişkilerini de değiştirmeye başlamıştı. Köleler yerlerini, evlere gündüz gelip akşam ayrılan yatılı olmayan yerli hizmetçilere; cariyeler de Fransız madamlara, Alman mürebbiyelere, Rus hayat kadınlarına ve yerli fahişelere bırakacak, bu yeni moda hayat tarzı büyük şehirlerde Beyaz Köleler iktidarının sonunu getirecekti. 

Zamanın değişen hayat tarzı tarafından yerlerinden edilen şehirli son Beyaz Köleler kimisi köyüne geri dönerek, kimi bulunduğu hanelerden ayrılmadan orada yaşlanarak, kimi evlendirilmek suretiyle gittiği yeni ailelerinde kendine köle geçmişinden uzakta “Saraylı Kadın” veya “Çerkes Hanım” olarak makbul hayatlar kurarak, kimi gençler de evlatlık ve besleme adı altında varlıklarını sürdürüp zamanla tarih sahnesinden çekilecekti. 

Kimi sonunda özgürleşse de, birçoğu köle olarak bu dünyadan göçenlerin ruhları da artık hürleşebilir, Beyaz Kölelerin sesleri duyulmuştur. 
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SONSÖZ 


ZEYNEL ABİDİN BESLENEY' 


Elbruz Aksoy'un, kitabına sonsöz yazmamı teklif ettiği günlerde, belki de tarihin bir tesadüfü olarak, İngiltere'nin The Times ve Daily Mail gibi gazeteleri ülkenin Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Rachel Sabiha Johnson'ın İngiliz TV kanalı Channel 5'te yayınlanan bir belgeselde büyük büyükanneleri- nin Çerkesya doğumlu bir “Beyaz Köle” olduğuna dair yaptığı açıklamayı tartışıyordu. Johnson ailesinin büyük dedesinin Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin önemli şahsiyetlerinden biri olan Ali Kemal Bey olduğunu biliyorduk ama bu Beyaz Kölelik ve Çerkeslik boyutu sadece bizler için değil, Ingiliz basını için de yeni bir bilgiydi. 

Bizim genelde “cariye” ya da “saraylı” olarak adlandırdığımız ama aslında büyük çoğunluğunu “Beyaz Köleler” olarak tanımlamamız gereken binlerce insanın çocuklarının ve torunlarının Osmanl/Türkiye, Mısır ve başka Ortadoğu ülkelerinin sultanları, vezirleri ve “açık tenli yönetici elitleri” olduğunu biliyorduk. Çünkü halk arasında daha çok Çerkes diye bilinen ama Elbruz Aksoy'un kitabında hatırlattığı gibi Rus, Kozak, Gürcü, 


l Dr. Zeynel Abidin Besleney, Londra Üniversitesi'ne bağlı (SOAS) School of Oriental and African Studies'de doktorasını Çerkesler üzerine yapmış, halen Çerkes Araştırmaları Merkezi'nde görev yapmaktadır. 
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Abaza ya da Ukraynalı olma ihtimali de çok yüksek olan bir halayık ya da saraylı ninesi olmayanın neredeyse yüksek sınıflara dahil edilmediği bu ülkede, popüler tarihçilik daha çok konunun magazinsel yönlerini vurgulayarak da olsa bize bunu öğretmişti. Ancak 21. yüzyılda bir İngiltere başbakanının büyük büyükannesinin de Beyaz Köle kökenli olduğunu öğrenmemiz bu tarihi gerçekleri çok daha ilgi çekici hale getirdi. 

Biz buna 11. ve 15. yüzyıllar arasında binlerce Kıpçak Türkü, Tatar, Çerkes, Abaza, Gürcü ve Rusun çok uluslu Beyaz Köle tacirleri tarafından Venedik ve Genova gibi İtalyan şehir devletlerine götürüldüğü bilgisini de ekleyebiliriz. Ve bugün İtalya'da onların soyundan gelen azımsanmayacak sayıda insanın yaşadığını da düşünürsek, Beyaz Kölelik denen olgunun, Anadolu, Doğu Akdeniz ve Karadeniz havzasındaki halkların ve devletlerinson bin yıllık sosyal, siyasal ve askeri tarihine yön veren çok önemli faktörlerden birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Ancak saraylılar, halayıklar, Mısır'daki “zengin ve soylu” akrabalar ve yüzlerce yıl önce İtalya'ya götürülenler, Beyaz Kölelik konusunun bugün için daha “egzotik” ve “zararsız” görünen boyutları. Yazar, yüzlerce yıl devam eden ve muhtemelen birçoğumuza inanılması güç gelecek olan bu hikâyeye, daha bizden örneklerle, Çerkes, Gürcü ve Abazalar arasında yakın döneme kadar yaşayan katı sınıfsal yapının ve kölelik kurumunun coğrafyamızdaki son kalıntıları üzerinden, sözlü tarihin ve kişisel tanıklıkların yardımıyla ışık tutmaya çalışıyor. Bu kitapta paylaşılan her bir hüzünlü anı, sınıf farklılığı yüzünden maruz kalınmış her bir haksızlık, toplumsal statükonun bekçileri tarafından bitirilmiş her bir aşk hikâyesi ya da gerçekleşememiş her bir evlilik, çoktan geçmişte kalması gereken bu lanetli kurumun günümüze kadar uzanmış canlı örnekleri olarak bu toplumların önünde duruyor. Nesilden nesile aktarılan bu yükün üzerinde konuşularak mı yoksa unutarak mı aşılacağını mağdurların torunları ve bu toplumların aydınları belirleyecek. 

Fakat bu kitap bir bakıma bugün Anadolu coğrafyasında yaşayan hemen herkesi ailevi ve milli tarihlerini başka bir gözle irdelemeye de davet ediyor. Çünkü “satılan beyaz köleler” 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hikâyesinin diğer tarafı da alıcılar; zira alıcısı olmayan ticaretin satıcısı da olamazdı. Bugün ortalama bir Türk vatandaşının ancak filmlerden aşina olduğu kölelik mefhumunun aslında yüzlerce yıl boyunca bu topraklardaki her toplumun ve zümrenin iliklerine kadar işlediğini artık biliyoruz. Köleleri Osmanlı topraklarına taşıyan Karadenizli takacılar, Istanbullu Rum, Türk ve Yahudi köle tüccarları, sınır boylarındaki Kürt eşkıyalar, Orta ve Doğu Anadolu'da köle pazarlarında açık tenli ve renkli gözlü cariye satın alan her kökenden Osmanlı eşrafı ve tabii ki köle ticaretinden aldığı vergiyle hazinesini dolduran devlet de bu devasa sömürü sisteminin birer parçasıydılar. 

Beyaz Köleler-Son Sesler kitabının, son yıllarda bu konuda yazılmış çok sayıda akademik makale ve tezle birlikte yüzleşme edebiyatına çok önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. 
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“Beyaz Köleler Osmanlı coğrafyasının farklı birçok şehir ve kasabasının çok dilli, çok kültürlü kalabalık aileleri içinde onlara verilen çiçek isimlerine alışamadan, takılıp düştükleri süslü kıyafetleri içinde, sahiplerini güldüren kırık Türkçeleriyle ve namaz kılarken mırıldandıkları bozuk Arapçalarıyla her geçen gün Osmanlılaşırken, ellerinde büyüttükleri bir nesli de sessizce kendilerine benzetiyorlardı.” 


Ibruz Aksoy'un kitabı, her şeyden önce büyük bir yüzleşme çalışması: Türkiye'deki kölelik “geleneği” ile, kitaba adını veren Beyaz Köleler olgusu ile yüzleşme... Genellikle unutulan, unutul- 


mak istenen veya “bir tür hizmetçilikti” diye yumuşatılan kölelik, nasıl bir sınıfsal-toplumsal ilişki ağı içinde ortaya çıkmış, kurumlaşmıştı? Nasıl bir anlatıyla meşrulaştırılıyordu? Başta “cariyeler,” köleler nasıl bir toplumsal cinsiyet rejimine -ve cinsel sömürüye- tâbi idiler? 


Çarlık Rusya'sının, Osmanlı'nın son devirlerinde ve 1864 Çerkes Sürgünü sonrasında kölelik nasıl evrildi? İttihat Terakki, Çerkes Ethem ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti, kölelerle “ne yaptılar”? Ve sonunda, kölelik nasıl sona erdi, nasıl izler bıraktı, nasıl hatırlandı - ve unutuldu? 


Beyaz Köleler, Türkiye'nin toplumsal tarihinin gizli-saklı olgusu hakkında kapsamlı bir araştırma. m 
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